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Parochieblad  
  

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 30 mei t/m 3 juli 2026 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (8 weken, zomervakantie, 4 juli 
t/m 28 augustus 2026 inleveren t/m woensdag 25 juni via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
1 juli voor u klaar.  

 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Onze parels, onze toekomst 
 
“Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die 
op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk 
waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die 
parel.” Matteüs 13, 45-46 
Jezus verwijst hier naar de liefde van God: de mooiste parel die een 
mens kan vinden. Vanuit die liefde zijn wereldwijd gemeenschappen 
ontstaan vol saamhorigheid en bezinning. Het kerkgebouw is de plek 
waar we die liefde tastbaar maken. Door vieringen, naastenliefde en 
muziek hebben we daar altijd onze talenten voor ingezet. Zo zijn onze 
vijf parochies in de regio Amstel-Westeinder de unieke 
gemeenschappen geworden die we nu zijn. 
De ‘parels’ van ons samenzijn – ons geloof én onze inzet – zijn van 
onschatbare waarde. We willen deze parels koesteren, ook nu we 
merken dat er simpelweg minder voorgangers beschikbaar zijn om 
overal even vaak te vieren. Dit is een logisch gevolg van de huidige 
bezetting die ons allemaal bekend is. Dat raakt ons natuurlijk, maar 
het vraagt van ons geen achteromkijken, maar juist daadkracht. Het 
herinnert ons aan onze eigen opdracht: wij mogen zelf handen en 
voeten geven aan ons geloof. De gemeenschap zijn we immers 
samen. 
Daarom moeten we ons afvragen: wat maakt onze lokale 
gemeenschap uniek? Wat zijn onze eigen “parels”? Denk aan onze 
koren, die met hun muziek de vieringen kleur en bezieling geven, en 
aan de gezamenlijke ziekenzalvingen waarin we Gods steun en 
nabijheid tastbaar vieren. Ook ons netwerk van zorg en solidariteit – 
de oprechte aandacht voor elkaar en het omzien naar de kwetsbaren 
– is zo'n rijkdom, net als de vieringen met een heel eigen karakter; de 
lokale tradities en bijzondere momenten die de gemeenschap diep 
met elkaar verbinden. De lijst is natuurlijk nog veel langer; overal in 
onze parochies zijn deze kostbare initiatieven te vinden. 
Deze parels maken onze gemeenschap levend. Het is onze taak om 
deze waarden een toekomst te geven. Dat vraagt om creativiteit, 
samenwerking en open communicatie. 
Als we nu samen de schouders erdoor zetten, blijft er een levendige 
gemeenschap bestaan voor de generaties na ons. In de komende 
maanden gaan we al deze parels in kaart brengen en samen 
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nadenken over hoe we ze veilig kunnen stellen. Dat is onze 
gezamenlijke, mooie opdracht. 
Ik wens ons hiermee alle goeds en zegen toe. 
 
Namens de Pastores, Marco Cavagnaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEESTDRIFT 
 
En waaien blijft de Geest, 
bezielen, inspireren, 
dat wij met hart en ziel 
Hem volgen op zijn wegen 
die weg en waarheid is 
en leven. 
 
En waaien blijft de Geest 
over de grenzen heen 
dat wij elkaar verstaan 
de taal der liefde spreken 
tot eenheid, broederschap 
en vrede. 
 
En waaien blijft de Geest 
over de tijden heen. 
Wij, zaaien van het Woord, 
gesproken of geschreven; 
Gods adem worde ons 
gegeven. 
 
Uit Tijdloos. Gedichten van een monnik 

Br. Wim Ernst o.carm. 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT….   
 
Als dit Kontakt uitkomt, zijn de hoogfeesten van 
Hemelvaart en Pinksteren ondertussen voorbij. Met 
Hemelvaart was er weer dauwtrappen met een 
wandeling in het Amsterdamse bos, georganiseerd 
door de Denktank met daarna en een uitgebreid 
ontbijt verzorgd door Loek en Ria Pieterse. Dank aan iedereen die dit 
mogelijk hebben gemaakt. Met dodenherdenking op 4 mei zijn door 
de gezamenlijke kerken in Aalsmeer en Kudelstaart bloemstukken 
gelegd op drie herdenkingsplaatsen: Bij het gemeentehuis, in 
Kudelstaart en in Aalsmeer-Oost. Dit is een initiatief van de Raad van 
Kerken en Aalsmeer over Hoop. 
 
Tijdens onze laatste parochieteamvergadering hebben wij nagepraat 
over de parochiebijeenkomst van afgelopen maart in het 
Parochiehuis. Met de slogan samen bouwen aan de parochie van de 
toekomst betrekken wij u graag bij plannen over de toekomst van 
onze parochie: een toekomst voor en door parochianen, Als 
parochieteam vinden wij het belangrijk dat u zich bewust bent van de 
kwetsbaarheid en beperkingen van onze parochie. Wij horen van 
parochianen in onze parochie en in andere parochies “het moet zo 
blijven als het is”. Dat is wat wij allemaal eigenlijk willen, maar zoals 
al eerder gezegd en geschreven, moet het wel reëel zijn. 
 
Het reilen en zeilen in de parochie en de kerk loopt op rolletjes en 
werkt als een machine. De kerk is open op zondagmorgen, de liturgie 
is gemaakt, een boekje met de teksten wordt uitgedeeld, de koffie 
wordt gezet en ingeschonken. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, 
maar dit zijn slechts enkele taken die door vrijwilligers gedaan 
worden. Sommigen vervullen hun taken al jarenlang met zorg en 
toewijding. Ze zijn al op leeftijd en willen eigenlijk stoppen met hun 
vrijwilligerswerk, maar uit plichtsbesef gaan zij door. De jongere 
generatie heeft andere prioriteiten dan het kerk-zijn en wij moeten 
ons erbij neerleggen dat zij de kar niet gaan trekken. De 
kwetsbaarheid van de vrijwilligers baart ons zorgen. Als zij om wat 
voor reden dan ook uitvallen, wie neemt hun taken over? Wat voor 
invloed heeft dat op onze parochie? Hierin biedt de regio kansen om 
de kwetsbaarheid te verkleinen en in de toekomst samen te werken 
met andere kerken in onze regio. In de komende tijd werken wij 
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verder aan de toekomst van de parochie. De bus achterin de kerk 
blijft staan zodat u uw ideeën en vragen erin kunt stoppen. In het 
najaar organiseren wij weer een bijeenkomst waarin wij verder met 
elkaar over de toekomst praten.  
 
Maar eerst is er op zondag 12 juli de parochiedag. Na de 
eucharistieviering is er een gezellig samenzijn met activiteiten en 
daarna een lunch in het Parochiehuis. Wij nodigen u van harte uit om 
bij alle activiteiten aanwezig te zijn. Voor de lunch zien we graag dat 
u zich aanmeldt vóór 7 juli. Aanmelden kan bij het secretariaat, door 
het ingevulde strookje in de brievenbus van de kerk te doen of via de 
intekenlijst achter in de kerk. 
 
Hartelijke groeten van de leden van het parochieteam  
 
 
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  
 
Aanmelden voor de lunch parochiedag op 12 juli in het Parochiehuis 
  
Naam:  _____________________________________________ 
 
Aantal personen / kinderen:  ____________________________ 
 
Tel. nr:  _____________________________________________ 
 
E-mailadres:  _________________________________________ 
 
 
 
 
 
  



- 7 - 

FILMCAFE 
 

Een avond vol humor, strijd en onverwachte 
vriendschap! Zet het in de agenda: op vrijdag 29 mei 

toveren we de Ontmoetingskerk/het Dorpshuis in Rijsenhout weer om 
tot het gezelligste Filmcafé van de regio. Deze keer draaien we de 
film: Pride. Pride vertelt het waargebeurde en hartverwarmende 
verhaal uit 1984. Wanneer de Britse mijnwerkers staken, besluit een 
groep Londense homo- en lesbienne-activisten geld voor hen in te 
zamelen. De ontmoeting tussen de flamboyante stadse activisten en 
de conservatieve mijnwerkers uit een klein dorpje in Wales zorgt voor 
komische botsingen, maar ook voor een krachtige boodschap over 
solidariteit en saamhorigheid. "Een film over de kracht van 
samenkomen, juist als je elkaars wereld totaal niet begrijpt".  
Datum: Vrijdag 29 mei • Inloop: Vanaf 19.30 uur •  
Locatie: Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout •  
Toegang: € 5,00 per persoon  Kom je ook?  
 
 
ZONDAG 14 JUNI:  
DE PAREL VAN DE 1e HEILIGE COMMUNIE 
 

Laten we op zondag 14 juni de kinderen, hun families en elkaar 
het geschenk geven van een prachtig feest in een volle kerk. 
Kom 14 juni naar de Kwakel! De viering begint om 10.00u.! 
In De Kwakel vieren we de Eerste Heilige Communie met kinderen uit 
Aalsmeer, De Kwakel en Kudelstaart. We zijn dankbaar dat we 
samen een mooie groep kinderen hebben mogen voorbereiden voor 
dit feestelijke moment. Samen willen we deze kinderen en hun 
families laten zien dat ze niet alleen staan, maar opgenomen worden 
in onze drie geloofsgemeenschappen. 
Daarom zijn er op zondag 14 juni geen vieringen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. We vragen alle parochianen om naar De Kwakel te 
komen en samen te vieren met deze kinderen. Laten we ons 
realiseren dat als deze kinderen volwassen zijn, zij niet meer de luxe 
hebben van een eigen geloofsgemeenschap dichtbij. Wij hebben dat 
wel en wij hebben de mogelijkheid om ook te laten zien dat we samen 
sterk staan en het voor elkaar over hebben om een keer te kerken in 
het naburige dorp. Welkom! 
 

Kapelaan Darek, diaken Jeroen, Renate, Yvonne en Paula  



- 8 - 

TEAM JEZUS 
 

Zondag 17 mei was de laatste gezinsviering in 
Aalsmeer voor de Eerste Heilige Communie. Sinds 
oktober zijn de kinderen samen op weg gegaan in 
de voorbereiding naar dit mooie feest. Op deze 
zondag vierden we het doopsel van twee 
communicanten: Vesper en Julian. Door het 
doopsel zijn ook zij kind van God geworden, net 
zoals wij allemaal mogen horen bij Gods grote familie. 

 

Jeroen had daar in deze viering een mooie 
overweging bij; Team Jezus! Net zoals je bij een 
voetbalteam kunt horen, kun je ook bij ons team 
horen. Soms voelt dat misschien alleen in de 
huidige maatschappij, maar juist door je aan te 
sluiten bij team Jezus, heb je altijd iemand die 
naar je luistert en die je steunt.  
 

In deze viering luisterden we naar woorden uit de Handelingen van 
de apostelen, over mensen die samen geloven, bidden en verbonden 
leven. Samen was dan ook het thema woord van deze viering. Na 
afloop dronken we samen met parochianen uit De Kwakel en 
Kudelstaart koffie/thee. En daarna dekten de communicanten samen 
de tafel in het parochiehuis, waar we gezellig samen een 
broodmaaltijd gegeten hebben.  
 

Een fijn samenzijn zo op deze grijze zondag halverwege mei. Nog 1 
kindermiddag en een generale repetitie, en dan vieren we het feest 
van de Eerste Heilige Communie in De Kwakel. We hopen u daar 
allemaal te zien!  

 
UITNODIGING EERSTE COMMUNIE 2026 
Zondag 14 juni 
10:00u De Kwakel 
 
 
  



- 9 - 

BEDEVAART NAAR BANNEUX 
 
Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de 
Belgische Ardennen. 
Hier is in 1933 Maria achtmaal verschenen 
aan de toen 12-jarige Mariette Beco, en 
noemde zich ‘De maagd der armen’. En zei “Ik 
kom het lijden verlichten”.  
Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert 
jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor- en najaar. 
 
Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er een 
priester(s), arts en verpleegkundigen en vele 
vrijwilligers aanwezig, die 24 uur per dag voor 
u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort 
komt.  
 
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte 
voldaan kan worden. 
Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg 
aanwezig. De kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast 
worden. De kosten voor deze reis bedraagt € 425,--, hierbij is alles 
inbegrepen. 
 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van: 28 aug. – 1 sept., 
aanmelden vóór 7 juli 
 
folders liggen achter in de kerk 
 
Wilt u deze bijzondere reis met ons meebeleven, en kracht halen uit 
de saamhorigheid van onze “Banneux-familie”. Neem dan contact op 
met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 
of stuur een email naar: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 
  

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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GESLAAGD DAUWTRAPPEN HEMELVAARTSDAG 
 
Op Hemelvaartsdag was het voor veel mensen vroeg opstaan voor 
het jaarlijkse dauwtrappen. Er hadden zich 21 parochianen 
aangemeld om te gaan wandelen in het Amsterdamse bos. Om 6.45 
was het verzamelen op het kerkplein. Onderweg naar de kerk 
regende het nog stevig en voor de tijd van het jaar was het erg fris. 
Begin mei waren we verwend met topische temperaturen en veel 
deelnemers, die de winterjas al hadden opgeborgen, hadden die nu 
weer uit de mottenballen gehaald. Om 7.00 ging iedereen met de 
auto naar het Silversant in Bovenkerk waar op de parkeerplaats 
geparkeerd werd en de wandeling begon. Na een verhard pad ging 
de wandeling verder via een drassig voetpad waar sommige 
wandelaars natte schoenen en natte sokken aan over hielden. De 
wandelroute ging naar het Bloesempark waar koffie, thee en 
ontbijtkoek uitgedeeld werd. Daarna was er tussen al het prachtige 
groen een korte viering met samenzang. Gelukkig waren de 
weergoden goed gestemd want tijdens de wandeling en de viering 
viel er nauwelijks een druppel regen. Rond 8.30 reed iedereen terug 
naar het Parochiehuis voor het ontbijt waar de lopers zich aansloten 
bij de niet-wandelaars. Een heerlijk en uitgebreid ontbijt, verzorgd 
door Loek en Ria Pieterse, stond voor iedereen klaar. De inmiddels 
beroemde, door Loek zelf gemaakte, roombroodjes ontbraken niet. 
Carlo Renne hield een korte toespaak. Hij vertelde dat het 
dauwtrappen één van de parels van onze parochie is die we in stand 
moeten houden. Namens alle deelnemers dankte Carlo de Denktank 
voor het organiseren en Loek en Ria voor het verzorgen van het 
lekkere ontbijt. Ondanks het frisse weer, was het een geslaagde 
ochtend die volgend jaar vast en zeker weer gehouden wordt! 
 
Otto Zandvliet  
 
 
Zijn het nu roombroodjes of 
puddingbroodjes? Dat is altijd weer een 
discussiepunt. Het belangrijkste is dat de 
door Loek gemaakte roombroodjes bij 
iedereen goed in de smaak vielen.  
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BEDEVAART LOURDES VANUIT HE BOSDOM 
 
Vanuit uit het bisdom Haarlem-Amsterdam Vliegreis wordt er een 
bedevaartreis naar Lourdes georganiseerd.  
Vliegreis:  woensdag 9 t/m maandag 14 september 2026  
Busreis:  dinsdag 8 t/m dinsdag 15 september 2026 
Deze reizen zijn in samenwerking met ‘Christoffel Reizen’  
 

Contactgegevens 
Telefoon 073 203 41 44 
Mail info@christoffelreizen.nl 
 

Info contactpersoon Pastoor-deken Eugène Jongerden 
ejongerden68@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINTJE 
 
Donderdag 23 april, na een geslaagde dag tussen de 
bloembollenvelden troffen we bij aankomst een grote verrassing aan. 
90 gasten waren stil in de Serre samengekomen om ons op te 
wachten. Na korte tijd arriveerde de burgemeester. 
We hadden niet verwacht ooit een lintje te krijgen maar zijn er nu toch 
heel blij mee. 
We willen alle mensen bedanken voor hun inzet.  
 
Aard en Wil Bakker    
  

mailto:info@christoffelreizen.nl
mailto:ejongerden68@hotmail.com
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DANK 
 

Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling, uw 
aanwezigheid, medeleven, kaarten en bloemen bij het 
overlijden van onze dochter Saskia.  
Het is een grote steun voor ons gezin.    

 

Groet, Willy en Nico van Staveren 
 

 
Twee weken na mijn heupoperatie werd ik verrast met een 
bloemetje van de parochie. 
Hartelijk dank, ik heb ervan genoten en het gaat heel goed 
met mij.  

 

Groetjes, Bep Doeswijk 
 

 
Hartelijk dank voor het altaar bloemetje dat Liesbeth kwam 
brengen. Ook dank voor de kaarten en telefoontjes die ik 
tijdens mijn ziekte mocht ontvangen. 
 

Groetjes, Riet Meijer 
 
 
 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 
Van 2 juni tot en met 2 juli 2026 hopen onderstaande parochianen 
hun verjaardag te vieren. 
   

2-jun 76 jaar Dhr. J.W.J. Schijf 
5-jun 96 jaar Dhr. J.W. Overwater 
6-jun 78 jaar Mevr. A.C.M. van Kessel- Bijlsma 
8-jun 86 jaar Mevr. A.J.M. Lissenburg- Hijdra 
9-jun 84 jaar Dhr. J. Smit 
13-jun 84 jaar Dhr. A.G.A. Bakker 
15-jun 79 jaar Mevr. S.F.M. Onken 
16-jun 93 jaar Dhr. P.C. Kragtwijk 
22-jun 80 jaar Dhr. J.P. Levarht 
29-jun 87 jaar Dhr. H.F. Stokkel 
29-jun 76 jaar Dhr. L.J. Pieterse 
2-jul 96 jaar Mevr. T.T.M. Pronk- van den Broek  
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VERHUIZING 
 

Annie Janssen-Spruit is verhuisd is naar een kamer in Zorgcentrum 
Aelsmeer. 
Haar nieuwe adres is: 
Molenpad 2, kamer 153 
1431 BZ Aalsmeer 
Haar telefoonnummer blijft hetzelfde, namelijk 0297-322219 

 

VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 

H. Drie-eenheid 

za 

 

zo 

30mei 

 

31mei 

16.30 

  

  9.30 

Kloosterhof 

 

Karmelkerk 

Eucharistieviering  

E. Jongerden en B. Dullens 

Eucharistieviering  

mmv. Klein koor 

zo 31mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka  
 3 juni 

  

10.30  Karmelkerk  Eucharistieviering 

Na de viering bent u uitgenodigd om 

achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

za 6 juni  Kloosterhof GEEN VIERING     

 
Sacramentsdag 

zo  7 juni 9.30 Karmelkerk Viering onder leiding van parochianen 

mmv. EDK 

   Intenties Thea Wijnen- Rootinck 
Na de viering bent u uitgenodigd om 
achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

zo   7 jun 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 13 jun 16.30 Kloosterhof Viering  vg. B. Dullens 

 
11e zondag door het jaar 

zo 14jun 9.30 De Kwakel Eucharistieviering  
Eerste Heilige Communie 

Kinderen uit Aalsmeer, Kudelstaart 

en de Kwakel. 

   Intenties Joop Teunen en Grada Teunen-Mori 

    In de Karmelkerk geen viering 

zo 14 jun 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 20 jun 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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12e zondag door het jaar 

zo 21 jun 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering 

mmv. Karmelkoor 

   Intenties Joop Teunen en Grada Teunen- Mori 
Jan Zandvliet 

zo 21 jun 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 27 jun 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
13e zondag door het jaar 

zo 28 jun 9.30 Karmelkerk 

 

 

Intenties 

Woord en communie viering 
Rob Mascini 
mmv  Karmelkoor 
Joop Teunen en Grada Teunen- Mori 
Bert Heideman en  
Ineke Heideman- Cools 

zo 28 jun 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

PAROCHIEAGENDA 
Van 30 mei tot en met 3 juli 2026 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 26 juni 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

 

Kudelstaart   

zo 31 mei 11.00 Woord en gebedviering olv. Parochianen 

zo   6 juni 11.00 Eucharistieviering  

za 13 juni 19.00 Viering Heilig Vormsel Uithoorn 

zo 14 juni 09.30 Eerste Heilige communie De Kwakel 

zo 21 juni 11.00 Woord en gebed olv. Parochianen 

zo 28 juni 11.00 Woord en communieviering Rob Mascini 
     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 31 mei 11.00 Eerste Heilige communie  met Nes a/d. Amstel 

zo   6 juni 11.00 Eucharistieviering   

za 13 juni 19.00 Viering Heilig Vormsel  

zo 14 juni 11.00 Eucharistieviering  

zo 21 juni 11.00 Eucharistieviering  

zo 28 juni 11.00 Eucharistieviering Familiezondag 
     

De Kwakel  

zo 31 mei 09.30 Eucharistieviering  

zo   7 juni 09.30 Eucharistieviering  

za 13 juni 19.00 Viering Heilig Vormsel Uithoorn 

zo 14 juni 09.30 Eerste Heilige communie  

zo 21 juni 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo 28 juni 09.30 Eucharistieviering  
     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 31 mei 11.00 Eerste Heilige communie  Uithoorn 

zo   7 juni 09.30 Eucharistieviering  

za 13 juni 19.00 Viering Heilig Vormsel Uithoorn 

zo 14 juni 09.30 Eucharistieviering  

zo 21 juni 09.30 Eucharistieviering  

zo 28 juni 11.00 Eucharistieviering Uithoorn Familiezondag  


