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Parochieblad  
  

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 21 februari t/m 20 maart 2026 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, Pasen, 21 maart t/m  
17 april 2026 inleveren t/m woensdag 11 maart via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
18 maart voor u klaar.  

 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06-51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Vasten: toewijding aan wat echt gelukkig maakt 
‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen 
aan het eeuwige leven?’, vraagt een rijke jongeman aan Jezus. Hij 
heeft het goed en leeft gewetensvol naar de geboden van Mozes. Hij 
zal dus ook regelmatig gevast hebben, zoals wij nu doen in de 
veertigdagentijd. En toch brengt dit alles hem niet datgene waar hij 
naar op zoek is. Het maakt hem niet gelukkig. Er mist iets… datgene 
wat het leven diepgang geeft, richting en eeuwigheidswaarde. 
We kennen Jezus antwoord. Het antwoord doet ons vaak ook even 
wakker schrikken; wij mensen die veel bezitten. Jezus zegt: ‘Het 
ontbreekt je aan één ding: ga naar huis en verkoop alles wat je hebt, 
deel het uit en volg mij.’ Een helder antwoord, maar de jongeman 
haakt teleurgesteld af. Zijn rijkdom zit hem in de weg, niet per se het 
hebben op zich, maar omdat hij zich eraan heeft toegewijd. Rijkdom 
en bezit is zijn levensdoel geworden. 
Deze dialoog tussen Jezus en de jongeman brengt ons tot de kern 
van ons eigen vasten. We kunnen vasten begrijpen als dingen laten 
of niet doen. Of nog wat negatiever: dingen niet mogen doen. Bijna 
als een vorm van afzien en lijden. Geen lekkere dingen eten. Je 
wijntje laten staan. De snoepjes in een trommeltje en afzien van 
datgene kopen waar je hart naar verlangt. De nadruk ligt dan op niet 
en op wat niet mag van jezelf of iemand anders of je geloof. En 
daarom doe je het niet in de vastentijd. Of stiekem toch; want ja, het 
vlees is zwak. 
Ik denk dat de rijke jongeman, die met Jezus in gesprek gaat, ook zo 
kijkt naar vasten en de andere regels van het geloof. Hij kent ze en hij 
volbrengt ze, maar het brengt hem geen geluk, geen wijsheid, geen 
voldoening. De jongeling is slaaf geworden van zijn eigen rijkdom en 
verlangen naar bezit.  
Vasten kun je echter ook anders bekijken. Vanuit een meer 
positievere blik; vanuit empowerment. De focus ligt dan niet meer op 
‘iets niet mogen’, maar op grip krijgen op je eigen leven; in je kracht 
komen te staan en zelf de regie hebben. Dat is wat Jezus vraagt van 
de jongeman: dat hij zelf weer de regie neemt, waardoor hij vrij wordt 
en zich kan gaan toewijden aan datgene wat wel geluk en waarlijk 
leven brengt.  
Vasten is jezelf leeg maken – leeg in de zin van vrij worden van. Dat 
je je vrij maakt van datgene wat geen geluk breng, wat geen 
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voldoening brengt. Dat kan voor iedereen wat anders zijn. Voor de 
een is het de chocoladereep die je toch weer meenam uit de 
supermarkt en die vanavond op is, maar waardoor je jezelf eigenlijk 
een slappeling vindt. Voor de ander is het een momentje scrollen op 
sociale media dat toch ineens de avond vult, maar ook geen enkele 
voldoening brengt. Wat ons samenbindt is dat wij allemaal dingen 
doen waar we uiteindelijk geen voldoening, geen levensvreugde uit 
halen en die ons in die zin onvrij maken. Vasten is dan vrij worden 
van deze dingen, zodat we onze aandacht kunnen richten op iets 
mooiers en beters. 
Het gevaar zit er wel in dat ‘ik moet iets anders doen’ weer een 
moeten wordt. Opnieuw iets dat je jezelf oplegt: ‘Ik moet meer lezen 
of ik moet meer sporten.’ Dat maakt je niet vrij. De kunst is dat je 
jezelf toewijdt aan wat voor jou het goede is, zonder dat het een heilig 
moeten worden dat uiteindelijk jouw geluk opnieuw ondermijnt.    
Vasten wordt zo niet een vorm van zelfopgelegd lijden, maar een 
vorm van ontvangen, openstaan, je concentreren op waar het om 
gaat. ‘Mij volgen’, noemt Jezus dat, om maar niet achter al die andere 
dingen aan te hoeven lopen waar je uiteindelijk niet blij van wordt. Het 
is iets van een lange adem. Daarom kent de kerk de traditie van de 
veertig dagen, de vastentijd, tijd van toewijding. 
Ik wens u een goede veertigdagentijd toe. Dat u vrij mag worden van 
uzelf. 
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT….   
 
Bijeenkomst op zondag 22 maart over de toekomst van de 
Karmelparochie. 
  

In het vorige Kontakt schreven wij over de nieuwjaarsreceptie in het 
Parochiehuis op 4 januari. In de toespraak van het Parochieteam 
sprak Carlo dat wij geen glazen bol hebben om te voorspellen wat er 
in de toekomst met onze parochie gaat gebeuren.  
Dit geldt niet alleen voor onze parochie maar ook voor de andere 
parochies in onze regio. Als je aan parochianen van één van de 
kerken in de regio vraagt hoe zij tegen sluiting aankijken, zeggen ze 
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allemaal: “Alles prima, zolang mijn kerk maar open blijft”. Hoe reëel is 
dat? Binnen de Karmelparochie vormen wij een hechte 
gemeenschap, maar tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de 
toekomst; zorgen over het onderhoud van het kerkgebouw wat vraagt 
om financiële middelen die in de afgelopen jaren zijn afgenomen. 
Zorgen over afnemend kerkbezoek. Maar ook zorgen over vacatures 
van vrijwilligers; veel vrijwilligers zijn al wat ouder en jongere 
vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Laten we de realiteit onder ogen 
zien en niet vasthouden aan het idee dat alles zo kan blijven zoals 
het nu is. 
We moeten dan ook met z’n allen voorbereid zijn op de toekomst. Na 
de eucharistieviering op zondag 22 maart houden wij als 
Parochieteam een bijeenkomst om met elkaar van gedachten te 
wisselen over deze toekomst. Wij praten u bij, maar uw inbreng is 
nodig zodat het een interactieve bijeenkomst wordt waar u met uw 
vragen terecht kan en uw zorgen kunt uiten. Bijvoorbeeld: “Hoe kom 
ik bij een andere parochie als ik minder mobiel ben en eigen vervoer 
lastig is”? Al uw vragen kunt u uiterlijk zondag 1 maart stoppen in de 
vragen- en ideeënbus achterin de kerk of per e-mail sturen aan 
lous.zandvliet@gmail.com. 
 
Als we naar de toekomst kijken dan zullen 
we meer en meer moeten samenwerken in 
de regio; een samenwerking die al in gang 
is gezet. Denk daarbij aan de regioviering in september en het 
paastriduüm. Maar ook aan de eerste communie en het vormsel en 
de familievieringen die daaraan gekoppeld zijn; op zondag 15 februari 
was er weer een drukbezochte familieviering. Een ander voorbeeld 
van samenwerking is de bedevaart naar Heiloo die onlangs 
plaatsvond (een verslag van dit nieuwe initiatief leest u in dit Kontakt). 
Wat er ook gebeurt, moed en vertrouwen houden ons overeind dat 
het goed gaat komen. Of de toekomst in “onze” parochie zal zijn, of in 
één van de kerken in de regio is voor nu een vraag waarop alleen de 
glazen bol een antwoord kan geven. Een glazen bol die wij niet 
hebben en ons daarom nog even in het ongewisse laat. 
  
Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam 

 

mailto:lous.zandvliet@gmail.com
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VASTENTIJD IS OEFENTIJD 
 
Is wakker worden na winterslaap 
en je opengeeuwen 
uit de beslotenheid van elk-voor-zich. 
Is je ogen opentrekken 
voor wat aan het gebeuren is 
in het diepste van jezelf 
en in de wereld om je heen, 
en zicht krijgen 
op het grote Licht 
dat doorbreekt aan de horizon. 
Is in voorjaarsstilte 
je eigen grond omspitten 
en klaarmaken voor een nieuwe lente, 
en het zaad 
van vrede en menswaardigheid 
ontkiemen laten in je hart. 
 
Vastentijd is trainingstijd: 
hart en handen soepel maken 
voor verbondenheid 
met God en mensen; 
vingeroefening 
in solidariteit. 
 
Dat en zoveel meer 
is vastentijd: 
de grote opwarming 
om te herleven. 
 
Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven 
 

Br. Wim Ernst. o.carm 
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VASTENACTIE 2026 
 

In beweging voor een ander 
Dit jaar nemen wij u mee naar Bolivia, het leven in gevangenissen is 
hard en moeilijk. Mensen leven er dicht op elkaar, moeten in hun 
eigen onderhoud voorzien en hebben niets om handen. De 
voorzieningen zijn minimaal: een paar toiletten voor honderden 
mensen, nauwelijks verlichting, nauwelijks stromend water, geen 
ventilatie en veel meer mensen in de cellen dan waarvoor ze bedoeld 
zijn. De honger, verveling en uitzichtloosheid maken het leven extra 
hard. Bovendien hebben veel mensen nauwelijks toegang tot 
juridische bijstand, waardoor ze vaak onnodig lang in de 
gevangenissen verblijven. 
Bisschop Mgr. Eugenio Coter helpt samen met zijn team vrijwilligers 
om eerste levensbehoefte zoals voedsel, kleding boeken, zeep en 
aspirines te brengen en zorgen voor hulp bij het aanvragen van de 
juiste papieren om de toegang tot de rechtspraak mogelijk te maken. 
Helpt u mee om dit project te laten slagen? De witte melkbus staat 
tijdens de vastenactie die begint op Aswoensdag 18 februari tot en 
met Pasen 5 april, weer achter in de kerk.  
Ook kunt u helpen door te doneren via rekening  
NL21 INGB 000 0005850 t.n.v.Vastenactie, Gouda 
 

Wij van de Missiegroep hopen op een mooi resultaat en bedanken u 
bij voorbaat.  
Joke, Ria en Bep 
 
 
 
 
 
SAMEN IN GEBED VERBONDEN OP WEG NAAR PASEN 
 

Ook dit jaar zullen we in de vastentijd binnen onze 5 parochies 
verbonden zijn in gebed. 
De regiokaars wordt aan het begin van de vastentijd in de viering van 
Aswoensdag in Uithoorn aangestoken. 
Elke week verhuist de kaars, symbool van deze verbondenheid, van 
de ene naar de andere kerk en gaat daar branden tijdens de 
eucharistieviering. Zo wordt de gebedsketen gedurende de 40 dagen 
in onze regio zichtbaar.  
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Laten we zo optrekken met elkaar en biddend ons voorbereiden op 
het grootste feest: PASEN 

 

Deze kaars zal branden op 22 februari in de Nes, op 1 
maart in Kudelstaart, op 8 maart in de Kwakel, op 15 
maart in Aalsmeer en op 22 maart in Uithoorn en blijft 
daar branden tot Pasen. 
 
 

 
 
 
SAMEN, OECUMENISCH, OP WEG NAAR PASEN!  
 
De Raad van Kerken Aalsmeer-Kudelstaart organiseert in de 
Veertigdagentijd opnieuw een Passieronde langs de kerken van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Gedurende deze periode bent u wekelijks 
welkom voor een moment van stilte, bezinning, reflectie en inkeer, als 
voorbereiding op het komende Paasfeest.  
 

Zes weken lang, op woensdagavond van 19.15 tot 19.45 uur, bent u 
van harte welkom in telkens een andere kerk. Op 1 april begint de 
bijeenkomst om 19.30 uur.  
 

Elke deelnemende geloofsgemeenschap geeft op eigen wijze inhoud 
aan dit half uur van samenkomst. Zo gaan wij samen, in 
oecumenische verbondenheid, op weg naar Pasen.  
 

De ‘haltes’ in 2026:  
25 februari: Karmelkerk         
04 maart:  RK kerk Kudelstaart  
11 maart:  NH Dorpskerk  
18 maart:  Doopsgezinde kerk    
25 maart:  Open Hof Kerk  
01 april:   Lijnbaankerk (19.30 uur) 
 
Tot ziens in de kerken 
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UPDATE VAN DE WERKGROEP GEZINSVIERINGEN 
 
Op zondag 18 januari kwamen we samen in de mooie kerk van De 
Kwakel. Onder leiding van Kapelaan Darek vierden we de 
eucharistie. Hierbij luisterden we naar een lezing uit Marcus, waarbij 
Johannes Jezus doopte waarna er een duif uit de hemel neerdaalde 
en op Jezus’ hoofd bleef zitten. En leerden we de kinderen: op wie de 
duif bleef zitten, die is gedoopt met de Heilige Geest, die is de Zoon 
van God.  
 

De viering werd ondersteund door het kinderkoor onder leiding van 
Paula, en met begeleiding van Joasia op de vleugel. Dank hiervoor!  

 

Na de viering was er koffie en thee 
voor de parochianen, en limonade 
voor de kinderen. De kinderen 
knutselden vervolgens allemaal 
een duif, die natuurlijk mee naar 
huis ging. Een mooie herinnering 
aan een fijne viering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De volgende vieringen staan op het programma voor komende 
periode die bijzonder geschikt zijn voor gezinnen met kinderen, en 
waarvan we hopen dat deze door vele parochianen (met en zonder 
kinderen) bezocht worden:  
 
Zondag 15 februari Voorstellen communicanten in de 
kennismakingsviering 
Aanvang: 9:30 uur 
Locatie: Aalsmeer  



- 11 - 

Woensdag 18 februari takjes verbranden voorafgaand aan de 
aswoensdag viering. 
Aanvang: 18:30 uur 
Locatie: Kudelstaart 
 

Zondag 15 maart familiezondag met gezinsviering en 
kinderactiviteit 
Aanvang: 11:00 uur 
Locatie: Kudelstaart 
 

Vrijdag 27 maart knutselen we Palmpaasstokken met alle 
communicanten EN kinderen uit de aangesloten parochies 
Aanvang: 15:30 uur 
Locatie: De Kwakel 
Meer informatie bij Renate: 06 -22 23 53 95 
Aanmelden (ivm benodigde spullen) graag via: 
eerstecommunieaalsmeer@gmail.com 
 

Zondag 29 maart vieren we Palmpasen met de communicanten met 
Diaken Jeroen en het koor ‘De Bridges’. Alle kinderen uit de parochie 
zijn hierbij van harte welkom 
Aanvang: 9:30 uur 
Locatie: De Kwakel 
 

Namens de Werkgroep Gezinsviering & De werkgroep Voorbereiding 
Eerste Communie, tot snel!  
 

Renate 
 
 
 
SOEPMIDDAG 
 

De soepmiddag op zondag 1 februari was bijzonder geslaagd. 
Eerst gezellig met elkaar met een drankje rond de tafels om bij te 
praten. Ook twee potjes bingo spelen met de nodige prijsjes. Na het 
trekken van kaarten om je plaats aan de gedekte tafels te ontdekken 
kwam de soep op tafel en wel een heel smakelijke, stevige 
erwtensoep en ook groentesoep. En na een heerlijk dessert was er 
ter afsluiting nog koffie of thee. Kortom, een heel geslaagde middag. 
Mijn complimenten voor de organisatie. 
Tineke van Wees

mailto:eerstecommunieaalsmeer@gmail.com
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RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 
Donderdag 5 maart is de volgende bijeenkomst. 
Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders 
te kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en 
geloven. Over de wereld van vandaag.  
We treffen elkaar over een goed onderwerp. 
 
Thema: 
Wat kan Participe Aalsmeer, een welzijnorganisatie voor 
ouderen betekenen? 
De ouderenadviseurs van Participe bieden gratis advies en 
ondersteuning aan ouderen, in Aalsmeer, ze helpen bij vragen over 
wonen, zorg, activiteiten en welzijn. 
Ook ondersteunen ze bij het regelen van Wmo aanvragen en andere 
praktische zaken om zelfstandig en prettige te blijven wonen. 
 
Inleiders en presentatie: Participe ouderenadviseurs. 
Maatschappelijk werkers, Melvin Vrijburg en Elly Weijers. 
Zij komen graag vertellen over hun dienstverlening  
Nieuwsgierig geworden naar hun verhaal?….. Iedereen is welkom. 
Een actueel en boeiend onderwerp waar wij u van harte bij uitnodigen  
Graag tot ziens in het parochiecentrum (ingang Gerberastraat) van 
10.15 tot 11.30 uur. 
 
Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we 
dat graag. 
Alvast Dank! 
 
Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Hettie Pecht – v.d. Meer 
Annie Marien – v.d. Broek  
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FILMS EN SPIRITUALITEIT 
 
In het voorjaar van 2026 gaan we weer op 3 

zaterdagen van 13.00 tot ca. 16.00 uur films draaien en nabespreken 
in de Titus Brandsmakerk, Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. 
Kosten: € 5,- per persoon per keer.  
Aanmelden bij Angela en Hans van Kessel, 
h.en.a.vankessel@outlook.com of telnr. 0297-340682 
Vervoer hoeft geen probleem te zijn. 
 
Zaterdag 28 februari 2026 - Small Things like these 
Gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Claire Keegan, speelt 
deze film zich af in Ierland tijdens de jaren ’80. Het kleine havenstadje 
waar kolenhandelaar Bill Furlong woont, wordt gecontroleerd door de 
katholieke kerk. Terwijl de man hard werkt om zijn gezin te 
onderhouden, ontdekt hij verontrustende geheimen in een tuchthuis, 
dat wordt gerund door de katholieke Magdalenazusters onder leiding 
van zuster Mary. Hier worden “gevallen” vrouwen en meisjes uitgebuit 
en mishandeld in de wasserijen. Door de onthullingen wordt Furlong 
ook geconfronteerd met zijn eigen verleden en gedwongen zijn 
stilzwijgen te doorbreken. 
 
Zaterdag 21 maart 2026 - The Shawshank Redemption 
“Red” Redding, een tot levenslang veroordeelde gevangene weet 
precies hoe het er binnen de Shawshank-staatsgevangenis aan toe 
gaat. De oude Brooks wordt na tientallen jaren gevangenschap 
vrijgelaten. Hij heeft moeite met zijn vrijheid en pleegt uiteindelijk 
suïcide. Nieuwkomer Andy Dufresne, een stille bankier die ten 
onrechte is veroordeeld voor moord, zit vol verrassingen, maar de 
grootste verrassing bewaart hij tot het laatst. 
 
Zaterdag 11 april 2026 - Una giornata particolare 
Op 8 mei 1939 bezocht Hitler zijn Italiaanse bondgenoot Mussolini. 
Met dit bezoek op de achtergrond, speelt zich een ontroerende 
ontmoeting af tussen Antoinetta en haar buurman Gabriele in een 
Romeins flatgebouw, waarvan de bewoners naar de parade van de 
fascistische leiders zijn getrokken. Een onmogelijke liefde tussen 
Gabriele, die homoseksueel is, en Antoinetta, een eenzame 
huisvrouw die de liefde van haar echtgenoot mist.  

mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com
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BEDEVAART NAAR BANNEUX 
 
Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de 
Belgische Ardennen. 
Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen 
aan de toen 12-jarige Mariette Beco, en 
noemde zich ‘De maagd der armen’. En zei 
“Ik kom het lijden verlichten”.  
Het bisdom Haarlem/Amsterdam organiseert 
jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor- en najaar. 
 
Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er een 
priester(s), arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig, 
die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort 
komt.  
 
We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte 
voldaan kan worden. 
Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg 
aanwezig. De kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast 
worden. De kosten voor deze reis bedraagt € 425,--, hierbij is alles 
inbegrepen. 
 
De reis wordt dit jaar georganiseerd van: 
15-19 mei   aanmelden vóór 23 maart 
28 aug – 1 sept  aanmelden vóór 7 juli 
 
Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit 
de saamhorigheid van onze “Banneux familie”. Neem dan contact op 
met Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 - 30918592 
of stuur een email naar:  banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 
 
 

 

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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OP BEDEVAART NAAR HEILOO 
 
Op zondag 8 februari gingen 50 kinderen en 100 volwassenen van de 
kerken van de regio Amstel-Westeinder op bedevaart. Op uitnodiging 
van de zusters van Heiloo werd de Familiezondag deze keer 
gehouden in het Heiligdom. Het was een dag waarop jong en oud 
elkaar hebben ontmoet in het geloof: samen vieren, zingen, eten en 
praten. Een familiespel in de tuin van het klooster mocht daarbij niet 
ontbreken. We kijken met veel plezier terug op deze bijzondere dag. 
Allemaal lichtpuntjes die ons vertrouwen geven in de toekomst van de 
kerk. Het verslag van deze dag is terug te lezen op de website van de 
Emmaüsparochie in Uithoorn: www.emmaus-uithoorn.nl 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.emmaus-uithoorn.nl/
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 
Van 21 februari tot en met 18 maart 2026 hopen onderstaande 
parochianen hun verjaardag te vieren. 
 

21 feb. 81 jaar De heer G.F.A. Böcker 
22 feb. 80 jaar Mevr. M.J. Köhler- Wilbers 
24 feb. 86 jaar Mevr. A.M.M. Verdel- de Jong 
25 feb. 90 jaar Mevr. G.F.C. de Groot- Hoogeveen 
26 feb. 82 jaar Dhr. J.A. Touw 
28 feb. 84 jaar Mevr. F. van der Laan- Donicie 
  1 mrt. 76 jaar Mevr. M.A. Touw- Spekman 
  8 mrt. 83 jaar Dhr. W.G.J. Nederstigt, 
10 mrt. 90 jaar Mevr. M.W. van Wieringen- van der Meer 
12 mrt. 86 jaar Dhr. M.P. van Eijk 
13 mrt. 95 jaar Mevr. M.H. van Rijn- van Vliet 
18 mrt. 95 jaar Dhr. J.H. van der Meer 

 
DANK 

 

Zondag 18 januari werden wij verrast met het 
altaarbloemetje. 
Margot en Cees kwamen het bloemetje brengen. 

Met een kopje koffie en wat lekkers hebben we even gezellig zitten 
babbelen. Het gaat gelukkig weer een stuk beter met ons. 
Heel hartelijk dank. 
 

We willen de parochianen bedanken voor het medeleven na het 
overlijden van onze zoon, broer, zwager en oom Marco. 
De bloemen, kaarten, berichtjes en knuffels waren allemaal 
hartverwarmend.  
Lieve groet, 
Daan & Marga Spreij  

 
 
Zondag 1 februari jl.. werd ik verrast met het altaarbloemetje 
wat Co en Hennie kwamen brengen. 
Ik ben gevallen met de fiets i.v.m. de gladheid en heb mijn 

heup zwaard gekneusd. Maar het gaat langzaam vooruit. 
Ik geniet van het altaarbloemetje. 
 

Hartelijk dank, Cisca van der Laan  
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VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 
1ste Zondag van de 40 dagentijd 

za 
zo 

21febr 
22febr 

16.30 
  9.30 

Kloosterhof 
Karmelkerk 

Viering vg. B. Dullens 
Woord en communieviering 
olv. Rob Mascini mmv. Karmelkoor 

zo 22febr 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
wo 
wo 
za 

25febr 
25feb 
28febr 

18.00 
19.15 
16.30 

Karmelkerk 
Karmelkerk 
Kloosterhof 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
Passieronde 
Viering vg. B. Dullens 

 
 
2de Zondag van de 40 dagentijd 

zo 1 mrt 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 
   Intenties Thea Wijnen- Rootinck, 
    Kees Zandvliet en  

Miny Zandvliet- Daggers 
zo 1  mrt 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo 
 
 
 
wo 
wo      
za 

4 mrt 
 
 
 
4 mrt 
4 mrt 
7 mrt 

10.30 
 
 
 
19.00 
19.15 
16.30 

Karmelkerk 
 
 
 
Karmelkerk 
Kudelstaart 
Kloosterhof 

Eucharistieviering 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 
Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
Passieronde 
DOP viering 

 
 
3de Zondag van de 40 dagentijd 

zo  8 mrt 9.30 Karmelkerk Viering onder leiding van parochianen 
mmv. EDK 

   
 

Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo 
wo 

 8 mrt 
11mrt 

14.00 
19.00 

Karmelkerk 
Karmelkerk 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 

wo 
za 

11mrt 
14mrt 

19.15 
16.30 

NH.dorpskerk 
Kloosterhof 

Kanaalstraat 12 Passieronde 
Geen viering 

 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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4de Zondag van de 40 dagentijd 

zo 15 mrt 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 
   Intenties Frits Zeldenthuis en dochter Carolien 

en zoon Theo 
zo 15 mrt 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
wo 
wo 

18 mrt 
18mrt 

19.00 
19.15 

Karmelkerk 
Doopsgezinde 
kerk 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
Zijdstraat 55 Passieronde 

 
 
 
 

VIERINGEN IN DE REGIO 

 

 

Kudelstaart   

zo 22 febr. 11.00 Oecumene  Jeroen Hoekstra 

zo   1 mrt 11.00 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo   8 mrt 11.00 Woord en gebed Parochianen 

zo 15 mrt 11.00 Eucharistieviering  

Familiezondag met de Kwakel. 

 

     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 22 febr 11.00 Eucharistieviering;   

zo   1 mrt 11.00 Eucharistieviering   

zo    8 mrt 

 

11.00  Eucharistieviering 

Familiezondag met de Nes 

 

zo 15 mrt 11.00 Eucharistieviering  
     

De Kwakel  

zo 22 febr 09.30 Eucharistieviering  

zo   1 mrt 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo   8 mrt 09.30 Eucharistieviering  

zo 15 mrt 11.00 Familiezondag in Kudelstaart  
     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 22 febr 09.30 Eucharistieviering  

zo   1 mrt 09.30 Eucharistieviering  

zo   8 mrt 11.00 Eucharistieviering 

Familiezondag in Uithoorn 

 

zo 15 mrt 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 
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PAROCHIEAGENDA 
Van 21 februari tot en met 20 maart 2026 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 27 februari 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

do 5 maart. 

 

10.15 Parochiecentrum Raakpunt 55+ 

Met nieuwe ogen zien. 
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