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Parochieblad  
  

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 17 januari t/m 20 februari 2026 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 17 januari t/m 20 
februari 2026 inleveren t/m woensdag 7 januari via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
18 februari voor u klaar.  

 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Geef ons een nieuwe morgen 
 
De titel verwijst naar een lied dat soms gezongen wordt na het Onze 
Vader; een lied dat mij altijd ontroerd en inspireert. En tegelijk past 
het zo mooi bij de tijd van het jaar: afscheid van 2025 en voor ons 
een nog onbeschreven blad – 
het jaar 2026! 
Vol verwachting en met het licht 
van kerstmis in ons hart, de 
geboorte van het kerstkind, 
wachten we hoopvol af op wat 
komen gaat. Net voor 
Oud&Nieuw hebben we het 
Heilig jaar afgesloten, maar we 
zijn niet minder pelgrims van 
hoop; ook in het nieuwe jaar. 
En dat is nodig, want ondanks 
hernieuwde interesse van 
jongeren, zijn we ook in 2025 
weer medegelovigen verloren.  
Eigenlijk is dat gek. Ik bedoel 
we leven in onrustige tijden 
waarin elke zekerheid en elk 
fundament onder ons bestaan 
lijkt te ontbreken. En betekenis 
geven aan je leven is een 
onmogelijke opdracht 
geworden. Beide leiden tot 
verlies van zingeving, geluk 
zoeken in uitwassen van 
verslavingen, versmelting met 
je werk, gevoelens van 
tekortschieten als mens, mentale problemen enzovoort.  
Juist het geloof kan een antwoord zijn op deze grote, soms 
uitzichtloze vragen. Neem het besef dat het geloof je kan geven dat je 
simpelweg goed genoeg bent, omdat je kind van God bent, omdat Hij 
je gemaakt heeft en je alleen daarom al van onschatbare waarde 

Vader, die in de hemel zijt 
al zijn wij Uw weg soms kwijt 
laat ons niet alleen,  
maar reik Uw hand aan iedereen. 
 
Vader, geef ons ons daag'lijks brood, 
maak ons vrij van pijn en nood, 
Toon aan al wat leeft 
Uw liefde die leven geeft. 
 
Al zijn wij hier op aard' 
Uw liefde soms niet waard, 
wil toch voor ons steeds blijven zorgen 
geef ons 'n nieuwe morgen 
 
Vader die weet wat in ons leeft, 
U die onze schuld vergeeft, 
blijf ons steeds nabij 
wees onze gids, dat vragen wij. 
 
Al zijn wij hier op aard' 
Uw liefde soms niet waard, 
wil toch voor ons steeds blijven zorgen 
geef ons 'n nieuwe morgen 
geef ons een nieuwe morgen 
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bent; de moeite waard! ‘Ik heb je lief,’ zegt God, ‘kostbaar ben jij in 
Mijn ogen!’ 
Of de verlossing die in ons geloof zit. Dat je leven niet alleen maar 
donker hoeft te zijn; dat er altijd perspectief is, juist omdat je het niet 
alleen hoeft te doen. Zelfs in je aller eenzaamste nacht is de Heer bij 
je. En wie zichzelf durft te geven, een beetje met de Geest mee durft 
bewegen, zal voelen hoe de grond onder zijn voeten vast wordt. Dat 
de geest je draagt en je op weg helpt een nieuwe mens te worden. 
Dat je leven zich kan omkeren naar het licht. 
Moge dit jaar onze goede voornemens niet beginnen bij meer positief 
naar jezelf kijken, minder tussendoortjes of eindelijk van die bank 
afkomen. Nee, laat het een omkering zijn die begint in het hart: 
Vertrouwen op onze Heer. Geloven dat Hij ons leven draagt. Daar 
begint verandering, daar ontstaat werkelijk een nieuw begin. En waar 
het hart vol van is, volgt het hoofd en dat is het recept voor blijvende, 
werkelijke omkering van je leven. Wat je ook wilt veranderen aan 
jezelf, gedragen door de geest zul je versteld staan van wat je 
allemaal kunt bereiken! 
Er is dus een tegenwicht tegen de teneur van de wereld, waarin 
mensen zichzelf verliezen en zich verloren voelen. Niet in de ‘ja en 
amen’, maar in het werkelijk volgen van Zijn spoor. Je durven 
overgeven en werkelijk zijn licht, liefde en vrede tot je toelaten. Het 
verandert jouw leven, maar, omdat Zijn licht, liefde en vrede in ons 
schijnt, helpen we ook de mens om ons heen. Omdat je vriendelijker 
wordt, geduldiger, aardiger, vol van vrede en liefde. Een beetje meer 
mens naar Zijn beeld en gelijkenis die de wereld laat zien: Al zijn wij 
soms Zijn liefde niet waard, Hij geeft ons steeds een nieuwe morgen! 
Moge 2026 een nieuwe morgen zijn voor ieder van ons en voor de 
wereld! En laten we dit lied vaak zingen om ons daar aan te 
herinneren! 
    Diaken Jeroen Hoekstra 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT….   
 
We hebben de kerstperiode achter ons gelaten en we 
zijn 2026 begonnen met sneeuw in een schilderachtig 
wit winterlandschap. Behalve de gebruikelijke 
kerstvieringen waren er druk bezochte vieringen voor 
de leerlingen van de Jozefschool en hun ouders. De kerstperiode is 
op zondag 4 januari afgesloten met de viering van het feest van de 
drie Koningen. In zijn preek sprak Jeroen Hoekstra over leven met 
angst en hoop. Het zijn twee uitersten; bij angst zijn mensen somber, 
sluiten zich af van de buitenwereld en bouwen muren om zich heen. 
Bij hoop zien mensen kansen, laten anderen toe in hun leven en zien 
de toekomst zonnig tegemoet.  
Na de viering was het nieuwjaar wensen in het Parochiehuis onder 
het genot van een kopje koffie met een oliebol. Ondanks de sneeuw 
was er een redelijke opkomst van parochianen die het winterse weer 
getrotseerd hadden. Namens het Parochieteam hielden Carlo en 
Lous een toespraak. 
Lous blikte terug op 2025 met de activiteiten die zijn gehouden rond 
het 95-jarig bestaan van de Karmel. Zij vertelde dat we er trots op 
mogen zijn dat we een levendige parochie zijn.  
Carlo keek vooruit en besprak de financiën. Hij verwees naar de 
mededeling in de eucharistieviering waar de eindstand van Actie 
Kerkbalans 2025 bekend werd gemaakt. Met 54.300 euro is de 
eindstand van 2025 lager dan 2024 en tevens lager dan het 
streefbedrag. Het laat in de afgelopen jaren een dalende trend zien 
zien. Hoewel het geld niet voorop mag staan in een 
parochiegemeenschap, hebben wij toch onze betalingsverplichtingen 
en te maken met inflatie. Verder sprak Carlo over de toekomst van 
onze kerk en parochiegemeenschap in onze regio van Amstel tot 
Westeinder. “Wij hebben geen glazen bol om de toekomst te 
voorspellen wat er met onze parochie gaat gebeuren, maar laten we 
hoopvol zijn naar de toekomst toe.” vertelde hij. Op zondag 22 maart 
is er na de viering in de kerk een bijeenkomst in het parochiehuis 
waar het parochieteam u bijpraat over de laatste ontwikkelingen. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda.  
Vanuit de regio is er op 8 februari een bedevaart naar Heiloo waar u 
aan deel kunt nemen. Dit is in plaats van de eucharistieviering. In dit 
Kontakt vindt u verdere informatie en hoe u zich aan kunt melden.  
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Nog even terugkomend op Actie Kerkbalans: Bij dit Kontakt is de brief 
en de kleurrijke folder voor Actie Kerkbalans 2026 bijgesloten. De 
folder heeft als thema Samen vieren met foto’s van de festiviteiten 
van het 95-jarig jubileum. We zijn hoopvol voor 2026 dat we het 
streefbedrag mogen halen. Niet alleen met Actie Kerkbalans zijn we 
hoopvol, maar met alles wat we dit jaar samen doen in de 
parochiegemeenschap. Laten we met zijn allen een mooi 2026 van 
maken! 
 

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam 
 

 
Week van gebed van 18 t/m 25 januari 
 
De week van gebed voor de eenheid van christenen 
heeft dit jaar als thema: “Eén van Geest”. Ook in 
Aalsmeer en Kudelstaart doen de kerken aangesloten 

bij de Raad van Kerken en Aalsmeer over Hoop mee met deze 
gebedsweek.  
 

De week van gebed start in Aalsmeer met een Oecumenische Viering 
in de Karmelkerk op zondag 18 januari, aanvang 09.30 uur. 
Voorganger is ds. Paul Thimm, muzikale medewerking wordt 
verleend door Moniek Eigenhuis op dwarsfluit en Nico van Geijlswijk 
op orgel en piano. De viering is ook via een livestream te volgen 
(https://www.rkkerkaalsmeer.nl/). 
 

In de week worden in diverse kerken gebedsbijeenkomsten 
georganiseerd. U kunt daar vrij inlopen en meedoen met dit 
gebedsuur. Alle gebedsmomenten beginnen om 19.30 uur. U bent 
welkom op: 

• Maandagavond 19 januari in de Levend Evangelie Gemeente in 
Schiphol-Rijk 

• Dinsdagavond 20 januari in de PG Samen-op-Weg in Kudelstaart 

• Woensdagavond 21 januari in de Hervormde Kerk Aalsmeer-Dorp 

• Donderdagavond 22 januari in de Hervormde Kerk Aalsmeer-Oost 
 

Zondagavond 25 januari om 19.00 uur kunt u de week van gebed 
passend afsluiten middels een Taizé-viering in de PG Samen-op-Weg 
in Kudelstaart. Een viering waarin stilte, bezinning en gebed, omlijst 
door eenvoudige liederen de kern zullen vormen.  

https://www.rkkerkaalsmeer.nl/
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SOEPMIDDAG 
 
Aan het begin van het nieuwe jaar, willen we jullie graag 
uitnodigen voor de welbekende soepmiddag! 
Op zondag 1 februari aanvang 16:00 in het Parochiehuis.  

Aanmelden kan op de intekenlijst in de kerk of via 
karmeldenktank@gmail.com 
  

Groeten de Anne, Ria, Wim en René  

 
 
RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 
Donderdag 5 februari is de volgende bijeenkomst. 

Thema:  
Herinneringen, interviews en 
achtergrondinformatie aan zijn rondreis langs diverse kerken 
wereldwijd door Rob Masini, als vertegenwoordiger van het 
rooms-katholiek Internationaal Diaconaats Centrum. 
 

Inleider: Rob Mascini is diaken en theoloog. Gedurende vijftien jaar 
was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen. 
Na zijn pensionering is hij nog volop actief in de parochie van 
Hoofddorp en in diverse kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam.  
Veelvuldig gaat hij voor in vieringen. 
Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van het 
Internationaal Diaconaat Centrum. 
Een goede verteller. Met kennis en inspiratie. 
 

Graag tot ziens in het parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 uur. 
Het wordt vast een inspirerende bijeenkomst! 
Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit. 
 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we 
dat graag. 
Alvast Dank! 
 

Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst, Hettie Pecht – v.d. Meer, Annie Marien – v.d. Broek  

mailto:karmeldenktank@gmail.com
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REIS NAAN ASSISSI 
 
Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken?  
(30 sept – 5 okt 2026)  
Of gaat u mee naar Rome? (9 – 14 maart 2026 en 7 – 12 dec 2026)  
 

Assisi! 
Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar 
geleden dat Franciscus in zijn 
laatste levensjaren door het 
Italiaanse land rondom Assisi 
trok, predikend, zijn zonnelied 
zingend. 
Dit willen we vieren met een 
prachtige pelgrimage.  

Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze 
misschien wel mooiste streek in Italië. Daar willen we de heilige 
plaatsen opzoeken waar Franciscus woonde en preekte. 
 

Rome 
Natuurlijk kunt u ook dit jaar 
weer mee naar Rome! Deze 
reizen zijn inmiddels zo 
geliefd en bekend geworden 
dat ze heel gauw volgeboekt 
zijn. We bezoeken de grote 
heiligdommen. We gaan op 
audiëntie bij de paus. Al 

dwalend door de straatjes en pleinen van de eeuwige stad hoort u de 
legendes en verhalen van de heiligen. De prachtigste mozaïeken en 
fresco’s in de kerkjes en de paleizen van de stad zullen we 
bewonderen. En natuurlijk genieten we ook van de terrasjes en het 
goede Italiaanse leven. 
 

Alle info 
De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. 
Alle info vindt u op: https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-
italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini 
 

Diaken Rob Mascini (robmascini@gmail.com) 
Chris Ketelaars (Chrisketelaars45@gmail.com)   

https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini
https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini
mailto:robmascini@gmail.com
mailto:Chrisketelaars45@gmail.com
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NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP GEZINSVIERINGEN 
 
Op 14 december was er weer een gezinsviering voor 
de kinderen uit Kudelstaart, Aalsmeer en De Kwakel. 
Ditmaal in Kudelstaart. Na de viering hebben we met 
de kinderen adventskaarsen gemaakt. Een leuke 
activiteit waarmee we langzaam konden aftellen naar 
kerstmis.  
 
De volgende gezinsvieringen staan op de agenda: 
18 januari 9:30u De Kwakel 
15 februari 9:30u Aalsmeer 
15 maart 11:00u Kudelstaart 
 

De viering van 15 februari in Aalsmeer is de 
kennismakingsviering en dan stellen we u graag voor 
aan de communicanten van dit jaar. 
 

Bij de viering van 15 maart hebben we een doop op de agenda staan. 
Een mooi moment om met iedereen te delen. 
 

Namens de drie parochies en de pastores nodigen we u van harte uit 
om ook de gezinsvieringen in De Kwakel en Kudelstaart bij te wonen!  
 

Werkgroep Gezinsvieringen & Eerste Communie 
 
 
Kerstavond 
Op kerstavond kwamen we samen in de kerk om naar het 
kerstverhaal te luisteren. We hoorden hoe Jozef en Maria op weg 
gingen met een ezeltje naar Bethlehem, alwaar Jezus geboren werd 
in de stal. Het verhaal bevatte uiteraard vaak de woorden Jozef, 
Maria, ezel en kindje. En telkens als dat woord in het verhaal 
voorkwam moesten de kinderen en "jongeren" in actie komen. Goed 
luisteren dus. De gehele viering was de aandacht op het luisteren. 
Goed gedaan!  
 

Tussen de delen van het verhaal zongen we kerstliedjes onder leiding 
van twee enthousiaste dirigentes. Dank aan Emma en Elin, zangers 
van jongerenkoor Debuut in Uithoorn, die voor deze gelegenheid met 
de kinderen geoefend hebben en dit op kerstavond ten gehore 
hebben gebracht!   
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oefenen met het koor 

 

Het was een mooi samenzijn, met een goede opkomst. Dank aan 
allen die er waren! 
 
Maarten & Renate 
 
 
 
DANK 

 
Zondag 7 december werd ik verrast met het altaarbloemetje, 
die Joke meenam uit de kerk. 
Ik had gekneusde ribben door een ongelukkige val met trap, 

die plotseling in tweeën brak. Gelukkig gaat het nu alweer goed.  
Hartelijk bedankt. Wij hebben ervan genoten. 
 

Groet, Gerard Meijerink 
 

 
Half december kwam Hetty Pecht ons bezoeken en werd ik 
namens de Parochie verrast met een prachtige plant. Een 
hartverwarmend gebaar.  

Intussen gaat het weer een stuk beter.  
 

Mede namens Ria hartelijk bedankt. Jan en Ria Amsing  
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PAS OP VOOR BABBELTRUCS VAN NEPAGENTEN 
 
Het aantal incidenten met nepagenten is in de afgelopen twee jaar 
explosief gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Dat het aantal 
incidenten zo gestegen is, komt volgens de politie waarschijnlijk 
doordat er veel aandacht is geweest voor online oplichting, zoals 
bankhelpdeskfraude. Oplichters verzinnen dan weer iets nieuws. De 
nepagenten hebben het vaak gemunt op ouderen omdat zij goed van 
vertrouwen zijn.  
 
Hoe gaan ze te werk? 
Nepagenten kunnen een brief of mail sturen uit naam van de politie 
waarbij zij verwijzen naar recente inbraken in de buurt. Wat meer 
voorkomt is dat de nepagenten opbellen met de melding dat er in de 
buurt is ingebroken, er daders zijn gepakt, maar dat er nog enkelen 
vrij rondlopen. Er is een lijst met adressen gevonden. "U staat ook op 
een lijst met adressen die wij gevonden hebben." meldt de nepagent 
"Mogelijk gaan ze binnenkort bij u inbreken."  Ze vragen welke 
waardevolle spullen men in huis heeft en bieden aan om geld, 
sieraden en waardevolle spullen snel op te halen om die 'veilig te 
bewaren'. Vervolgens komt er daadwerkelijk iemand aan de deur die 
zich voordoet als agent. Ze gebruiken daarbij vaak namen van echte 
agenten en het komt voor dat zij zich dan legitimeren met een vals 
pasje. Soms hebben ze een deel van een uniform aan. Krijgt u een 
telefoontje? Hang dan meteen op. Hebt u wel uw adres doorgegeven 
en vertrouwt u het niet? Bel dan meteen 112.  
Een ander voorbeeld is dat een brief of mail gestuurd wordt met 
daarin de mededeling dat het BSN-nummer van het slachtoffer in 
verband gebracht wordt met criminele activiteiten. Daarna wordt er 
contact opgenomen of komen agenten langs om geld van het 
slachtoffer veilig te stellen. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden en 
zijn er nog meer vormen van oplichting door nepagenten. 
 
Agent niet meteen binnenlaten 
De politie adviseert om niet meteen de agent binnen te laten, maar 
eerst te luisteren naar het verhaal. Wil degene die aan de deur staat 
waardevolle spullen ophalen? Dan is dat volgens de politie 
waarschijnlijk een oplichter. De politie komt nooit aan de deur om uw 
geld, passen met pincodes en waardevolle spullen, zoals sieraden, 
op te halen.   
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Bel 112 
Kijk goed naar de agent die voor de deur staat. Échte agenten dragen 
een compleet uniform inclusief wapenuitrusting. Let op: nepagenten 
zeggen vaak dat ze 'in burger' of van de recherche zijn. Laat u 
daardoor niet misleiden en de nepagent niet binnen, doe de deur 
dicht en bel meteen 112. 
 
 
 
 
 
 
 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 
Van 17 januari tot en met 20 februari 2026 hopen onderstaande 
parochianen hun verjaardag te vieren. 
   
17-jan 77 jaar De heer J.G.N. Vink 
20-jan 91 jaar Mevr. W.J. van Es- Commandeur 
21-jan 80 jaar Mevr. G.M.M. Doeswijk- Lambalk 
21-jan 90 jaar Mevr. M.E. van der Jagt- Bus 
21-jan 86 jaar Mevr. A.C. van der Geest- Straathof 
25-jan 84 jaar Mevr. W.M. Blom- van Wees 
26-jan 88 jaar Mevr. C.T. Blommestijn- Verbruggen 
27-jan 85 jaar De heer J.P.M. 't Hoen 
30-jan 88 jaar Mevr. G. Verhoef- Maarsseveen 
2-feb 86 jaar Mevr. M.M. Tönis- Kraakman 
9-feb 85 jaar Mevr. J.E.M. van Velzen- Schuijt 
15-feb 82 jaar De heer L.A. de Jong 
19-feb 90 jaar Mevr. P.C.M. Ton Vijverberg 
20-feb 95 jaar De heer J.J. Volmer 
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VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 
2e Zondag door het jaar 

za 

za 

zo 

17 jan 

17 jan 

18 jan 

16.30 

16.00   

9.30 

Kloosterhof 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

Viering vg. B. Dullens 

Poolse viering 

Oecumenische viering 

Ds. Paul F. Thimm 

   Intenties Jan Zandvliet, 

Tony Francis 

Na de viering bent u uitgenodigd om 

achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

zo 18 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 24 jan 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
3e Zondag door het jaar 

zo 25 jan 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  

mmv. Karmelkoor 

   Intenties Frits Blommestijn, 

    

 

Jaargetij: 

Jan Zandvliet, 

Tony Francis 

Frits Blommestijn 

zo 25 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 31 jan 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
4e Zondag door het jaar 

zo  1 febr 9.30 Karmelkerk Viering onder leiding van parochianen 

Voorgangers Ans de Kruijf en  

Cor Hermanns 

mmv. Karmelkoor 

   Intenties Toon Könst en Corrie Könst- Jansen, 

    Thea Wijnen- Rootinck 

Na de viering bent u uitgenodigd om 

achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

zo 

wo 

 1 febr 

 4 febr 

14.00 

10.30 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Eucharistieviering 

Na de viering bent u uitgenodigd om 

achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

za  7febr 
 

Kloosterhof Geen viering 
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5e Zondag door het jaar. 

zo  8 febr  9.45 HEILOO Parochiebedevaart 

Vertrek vanaf Emmausparochie 

Uithoorn. 

Geen viering in de Karmelkerk, 

wel viering in de Kwakel. 

zo 

za 

 8 febr 

14febr 

14.00 

16.30  

Karmelkerk 

Kloosterhof 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
Viering B. Dullens 

 
 
6e Zondag door het jaar 

15febr 9.30 Karmelkerk Woord en communieviering 

Familiezondag met Kudelstaart 

mmv. kinderkoor 

  Intenties Thea Wijnen- Rootinck, 
To Overwater- Bakker 

 

18febr    

 

10.30 

 

Karmelkerk 

Aswoensdag 

Eucharistieviering 

18febr 19.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

 

 
 
 
 
 
 

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 17 januari tot en met 20 februari 2026 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 30 jan. 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 
do 

5 febr. 

 

10.15 Parochiecentrum Raakpunt 55+ 

Met nieuwe ogen zien. 

Inleider: Rob Mascini 

vr 14 febt,  Parochiehuis Vergadering zieken- en 

ouderengroep 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

  

 

Kudelstaart   

zo 18 jan 09.30 Eucharistieviering Familiezondag De 

Kwakel 

zo 25 jan 11.00 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo  1 febr 11.00 Woord en gebed o.l.v.. parochianen 

zo  8 febr 09.30 Eucharistieviering In De Kwakel 

zo  8 febr 09.45 Vertrek in Uithoorn  naar Heiloo 

zo 15 febr 09.30 Woord en communieviering Familieviering A’meer 

wo 18 febr 19.00 Eucharistieviering Aswoensdag 
     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 18 jan 11.00 Eucharistieviering;   

zo 25 jan 11.00 Eucharistieviering   

zo   1febr 11.00 Eucharistieviering  

zo   8 febr 09.30 Eucharistieviering In De Kwakel 

zo   8 febr 09.45 Vertrek naar Heiloo  

zo 15 febr 11.00 Eucharistieviering  

wo 18 febr 19.00 Eucharistieviering Aswoensdag 
     

De Kwakel  

zo 18 jan 09.30 Eucharistieviering Familiezondag 

zo 25 jan 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo   1 febr 09.30 Woord en gebed olv parochianen 

zo   8 febr 09.30 Eucharistievering  

zo   8 febr 09.45 Vertrek in Uithoorn naar Heiloo 

zo 15 febr 09.30 Eucharistieviering  

wo 18 febr 15.00 Aswoensdagviering voor de 

kinderen 

Jeroen Hoekstra 

     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 18 jan 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo 25 jan 09.30 Eucharistieviering  

zo   1 febr 09.30 Eucharistieviering  

zo   8 febr 09.30 Eucharistieviering in de Kwakel 

zo   8 febr 09.45 Vertrek in Uithoorn naar Heiloo 

zo 15 febr 09.30 Eucharistieviering Rob Mascini 

wo 18 febr 19.00 Eucharistieviering Aswoensdag 

PaterTimmermans 
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