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Parochieblad  
  

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 13 december 2025 t/m 16 januari 2026 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken,17 januari t/m  
20 februari 2026 inleveren t/m woensdag 7 januari via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
14 januari voor u klaar.  

 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 

         Een Andere Kerst          

Dierbare parochianen, 
Zoals elk jaar bereiden we ons met vreugde voor op Kerstmis. 
Hoewel het ritme van de seizoenen zich herhaalt, waardoor we 
denken dat alle jaren hetzelfde zijn, is elk jaar in werkelijkheid totaal 
anders. 
Dit jaar schrijf ik dit door met nieuwe ogen naar Kerstmis te kijken: de 
ogen van Jezus. Want hoewel we Zijn geboorte als kind vieren, 
beleeft Hij vanuit de hemel dit Kerstmis, en alle voorbereidingen, met 
ons mee. 
Jezus is bij onze gezinnen, in onze huizen, op ons werk, en deelt 
onze zorgen. Door Zijn kruisdood heeft Jezus zich verbonden met 
ieder mens, dus niets van wat ons overkomt is Hem vreemd. Hoe kijkt 
Jezus dan naar ons terwijl we ons voorbereiden? 
Vanmorgen (20 november) las ik in het Evangelie hoe Jezus huilt bij 
het zien van Jeruzalem en zegt: "Had je op deze dag maar willen 
inzien wat tot je vrede kan dienen! Want er zullen dagen komen dat 
er geen steen op de andere zal blijven." 
Jezus keek vol liefde naar de stad, gesticht door Zijn Vader, de stad 
van God. Maar Hij huilt, omdat Hij weet dat ze binnen veertig jaar 
door het Romeinse leger zal worden verwoest. Zo is het ook gebeurd. 
Ik dacht na over de tranen van Jezus en voor wie Hij huilde. Jezus 
huilde zeker niet om de stenen. Hij huilde omdat de stad, gebouwd 
door Zijn Vader – de mensen, niet de stenen – er niet meer zou zijn. 
De stad waar Jezus om huilt, zijn de gezinnen, de kinderen, de 
ouderen, de gemeenschap, de liefdesbanden. Jezus huilt omdat dit 
alles dreigt te verdwijnen. 
Vandaag wil ik naar Kerstmis kijken door de ogen, en de tranen, van 
Jezus. Jezus houdt van ons en wil dat we een gelukkig leven leiden, 
elkaar met ware liefde liefhebben. Maar op te veel plaatsen in de 
wereld dreigt deze "stad van de liefde" te verdwijnen. 
De stad van de liefde is in gevaar waar ze wordt aangevallen door 
oorlogen en bommen, en waar kinderen sterven. Maar ze is ook in 
gevaar in onze consumptiecultuur, waarin levens snel voorbijvliegen 
op het ritme van hectisch werk... maar waar steeds minder huwelijken 
en kinderen zijn. 
Kerstmis is een familiefeest, maar ware liefde en geluk zijn geen 
vanzelfsprekendheid. Het is iets waar we samen aan moeten werken. 
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Laten we, naast de tranen van Jezus, ook kijken naar de tekenen van 
hoop. Jezus is opgestaan uit de dood. Dit betekent dat Hij de macht 
heeft om gebroken dingen te herstellen, wonden te helen. Hij kan de 
ziekten van de ziel genezen die ons verhinderen lief te hebben en die 
de stad van de liefde in gevaar brengen. 
Jezus, wij verwelkomen U in dit Kerstmis van 2025 en in het komend 
nieuw jaar 2026. Wij huilen niet om de stenen – om materiële zaken – 
maar we huilen omdat we hopen dat de duisternis niet zal 
overwinnen. We huilen ook van vreugde, denkend aan Uw liefde voor 
ons, wetend dat U ons niet alleen laat. Dat U opnieuw voor ons wordt 
geboren, weerloos en ontwapenend, als een kind. 
Dank U, Jezus. Kom! 
 

Fijne Kerst voor iedereen! 
Pastor Marco Cavagnaro 
 
 
 
 
SECRETARIAAT GESLOTEN 
 
Het secretariaat zal op woensdagmorgen 31 december 2025 gesloten 
zijn. Op vrijdag 2 januari 2026 is Ria aanwezig. 
Namens het secretariaat wensen wij iedereen fijne feestdagen en een 
gezond 2026. 
 

Mary, Ria en Tonnie 
 
 
 
DE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
 
Parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en het op 
prijs stellen om met enige regelmaat of bij de grote feesten o.a. 
Kerstmis de H. Communie thuis te ontvangen, kunnen contact met 
mij opnemen. Er wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt. 
Graag kom ik naar u toe. 
Tel. 0297-34.56.83 
e-mailadres: w.ernst@karmel.nl 
 

Br. Wim Ernst   

mailto:karmeaalsmeer@planet.nl
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KERSTMIS  EN  NIEUWJAAR 
 

Dat de Ster 
en het Licht 

van Kerstmis 
je mogen begeleiden 

door heel het nieuwe jaar! 

Dat je iemand  
naast je mag weten 
 op je levensweg! 

 
Dat de engel van troost 

je mag omarmen 
 wanneer je overmand wordt 

  door verdriet. 
 

Dat je geborgenheid 
mag ervaren 

en geven 
in momenten van vertwijfeling 

. 
Dat je bovenal 
veel vreugde 

en veel liefde mag ervaren 
in de komende tijd! 

 
Dat je vrede 

mag vinden in jezelf 
en in de mensen 

en de wereld rondom je!  
 

Een zalige Kersttijd 
en een nieuwjaar vol lichtpuntjes, 

zowel groot als klein. 
 

Br. Wim Ernst o.carm. 
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LIEF EN LIEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM 
 
Ineke Heideman-Cools 
*27 augustus 1941  † 4 november 2025 
 
Marina Gerarda Maria Oscarine, roepnaam Ineke. Geboren op 27 
augustus 1941. Ze was er zo trots op, net als Jezus, geboren in 
Bethlehem. Geen stalletje, maar de Bethlehemkliniek, een 
kraamkliniek in Den Haag. Daar was haar vader filiaalhouder van een 
Bata schoenenwinkel. Op 6-jarige leeftijd werd vader overgeplaatst 
en verhuisde ze naar de Zijdstraat in Aalsmeer.  
Een opleiding volgen was in die tijd niet gebruikelijk. Er moest 
meegeholpen worden thuis en in de winkel. 
Op 30 juni 1965, 60 jaar geleden, trouwde ze met Bert Heideman, uit 
diezelfde Zijdstraat. Samen runden ze de winkel in wit- en bruingoed. 
Ze kregen 3 dochters, Petra, Mireille en Zyuli. Er was nog tijd voor 
vrijwilligerswerk voor Wereldkinderen en de majorette. 
In 1987 werd de winkel opgekocht door de Gemeente en verhuisden 
ze naar de Hornmeer.  
In 2012 overleed haar man en verhuisde ze naar de Gerberastraat. 
Ze verveelde zich niet, zo was er de handwerkclub, gymen op 
maandagmorgen, eens in de maand kaarten en elke woensdag 
schilderen. En ook voor de kerk was ze actief. 
Ze was een trotse oma van vijf kleinkinderen. 
Afgelopen september ging ze met het gezin van Petra op vakantie 
naar Monaco. Daar had ze zo naar uitgekeken. En ze heeft er volop 
van genoten. Niet wetende wat haar bij thuiskomst zou overkomen. 
Nog geen maand na de vakantie hoorde ze dat ze ernstig ziek was. 
Op 4 november is ze overleden. 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT….   
 
Het zijn weer de donkere dagen voor kerst nadat we half 
november al de eerste sneeuw hebben gehad. De vraag 
is of de sneeuw nog terugkomt en we alsnog een 
vrolijke witte kerst krijgen. De kerk is in deze 
kerstperiode door de bloemengroep al kleurrijk en vrolijk gemaakt met 
bloemversieringen rond het thema van de rode draad "Van donker 
naar licht". Zo kijken we uit naar de geboorte van Jezus en de komst 
van de Drie Koningen. 
De kersttijd is een drukke periode met veel activiteiten in de kerk en 
in het dorp. Op 12 december is de Kerst Sing Along in de Karmelkerk. 
In de Nieuwe Meerbode komt een grote advertentie met de 
kerstactiviteiten van alle kerken in Aalsmeer en Kudelstaart. Er zijn 
kerstmarkten, verschillende concerten en er wordt een kerstdiner 
gehouden (in de Doopgezinde Gemeente) voor mensen die het 
minder hebben. Verder is er weer de Rouwkas waarover meer 
informatie verderop in Kontakt. 
In het vorige Kontakt schreven wij over Kerkbalans en deden wij een 
beroep op u. Op onze oproep om uw (extra) bijdrage is er al een mooi 
bedrag opgehaald. Maar we zijn nog ruim € 8.000,- verwijderd van 
het streefbedrag van € 60.000,-. Uw (extra) bijdrage is nog steeds 
van harte welkom, zodat we de kerkbalansthermometer begin januari 
in de kerk op het streefbedrag kunnen zetten. Ondertussen is Actie 
Kerkbalans 2026 al in volle voorbereiding. Daarover informeren wij 
eind januari u in het volgende Kontakt.  
Met de rode draad "Van donker naar licht” kijken we als 
Parochieteam ook uit naar Kerstmis en het nieuwe jaar. Wij gaan 
weer ons best doen om alle zaken in goede banen te leiden en laten 
ons licht schijnen op verschillende onderwerpen die op ons afkomen, 
zoals de verdere samenwerking in de regio. In het voorjaar willen we 
een parochiebijeenkomst organiseren om elkaar op de hoogte te 
houden over de toekomst van ons als parochie en de regio. 
Wij wensen alle parochianen een zalig Kerstfeest en een voorspoedig 
2026! Dat laatste wensen we elkaar toe op de nieuwjaarsreceptie op 
zondag 4 januari (na de eucharistieviering) in het Parochiehuis onder 
het genot van een vers kopje koffie met wat lekkers erbij. 
 
Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam 
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ADVENTSACTIE 2025 
KOESTER EEN KIND, BOUW MEE AAN MORGEN 
 
Ieder kind verdient een volwaardige plek in de 
gemeenschap. Daarom zet de Adventsactie zich in voor 

kinderen die nu nog buitengesloten zijn. Onze lokale partners zorgen 
ervoor dat zij wel naar school kunnen, dat zij wél medische zorg 
krijgen en dat ze wél kunnen meedoen in hun gemeenschap. 
Wij doen weer graag een beroep op u: Onze bus staat tijdens de 
Advent weer achterin de kerk voor uw gift!  
U kunt natuurlijk ook overmaken. Het IBAN-nummer is  
NL89INGB 0653 1000 00 ten name van Adventsactie, Den Haag. 
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Adventsactie: 
www.adventsactie.nl 
  

Hartelijk dank namens het Missiecomité (MOV) 
 
 

 
 
OP ZOEK NAAR HET LICHT … KERSTAVOND VOOR GEZINNEN 
 
Stel je voor een droge, donkere, avond, sterren aan de hemel, je 
fijnste kleren aan. Je loopt samen met je kind(eren), ouders, broertjes 
en zusjes, opa of oma over het grind dat lekker herrie maakt onder je 
voeten, de kerk in. Daar branden de kaarsjes en ga je luisteren naar 
het kerstverhaal. Je doet en zingt gezellig mee en samen zorgen we 
voor het licht!  
 

Op kerstavond om 19u hebben we speciaal voor alle parochianen, 
inclusief de allerjongsten, een kerstviering met als thema ‘Zie het 
licht: het kind is geboren’. 
 

We vertellen op interactieve wijze het kerstverhaal over de geboorte 
van Jezus. Interactief, dus iedereen doet een beetje mee! 
Nieuwsgierig? We zien jullie graag! 
Woensdag 24-12-2025  19:00u 
 

Namens de werkgroep Eerste Communie en de 
werkgroep Gezinsvieringen, 
Maarten & Renate  

http://www.adventsactie.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYlIfrsNrQAhXHnRoKHZCrCCEQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-en-bestellen.simpsite.nl/kerst-kleurplaaten&bvm=bv.140496471,d.d2s&psig=AFQjCNFkHo-P8XOr2kfV3qpv_xlRVyBqAA&ust=1480935503302271
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REMINDER: KERST-SING-ALONG VRIJDAG 12 DECEMBER 
 
Om alvast in de feestelijke kerstsfeer te geraken organiseren we een 
Kerst-Sing-Along op vrijdagavond 12 december in de Karmelkerk. 
Ditmaal is er niet 1 koor, maar komen er zelfs 2 koren die mooie en 
traditionele kerstliederen ten gehore gaan brengen. Gezamenlijk 
treden de koren Debuut, verbonden aan de RK Parochie Emmaüs 
Uithoorn, en het koor ZoNu&Dan, verbonden aan onze 
Karmelparochie in Aalsmeer voor u op.  
Op piano zal Guus Samsom de avond muzikaal begeleiden. 
Daarnaast zal dirigente Lous Zandvliet onder haar leiding het 
samenspel van beide koren betoverend laten klinken.  
Het wordt een avond waarbij u uit volle borst mee kunt zingen! 
Kortom, wees welkom en komt allen!  
 

Waar: Karmelkerk in Aalsmeer 
Wanneer: vrijdag 12 december om 20.00 uur 
Kosten kaarten: € 6,00 
Bestellen toegangskaartje: karmeldenktank@gmail.com  
Kaartjes ook te koop voor aanvang van het concert.  
 

Met warme kerstgroet! 
De Denktank: René, Ria, Wim en Anne  
 
  

mailto:karmeldenktank@gmail.com
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‘HIJ KOMT, HIJ KOMT...’ 
 

Van 13 tot en met 26 december komt de 
‘Kas voor Rouwen en Vieren’ weer naar 
Aalsmeer. Vorig jaar op het 
Driekolommenplein, maar deze keer 
staat hij op het Molenplein, schuin onder 
korenmolen De Leeuw.  
Het initiatief dat in 2021 (coronatijd) in 
Amsterdam ontstond blijft groeien. Na de 
13 locaties vorig jaar staan er vanaf half 
december straks op 25 plekken door het 
hele land kassen. Doel: mensen in de 
donkere dagen rond kerst een plek van 
troost bieden en stil te staan bij het 
leven, rouw en verlies. 
In de kas kunnen bezoekers een kaarsje 

aansteken, iets schrijven in een boek, op een kaart of lint of een 
luisterend oor vinden bij een van de vrijwilligers. 
De organisatie achter dit project is platform Aalsmeer over Hoop, 
waar inmiddels negen kerken in samenwerken. 
Als organisatie staan we nog wel voor enkele uitdagingen: er zijn 
vrijwilligers nodig en geld.  
Per dag wordt de kas bemand door acht vrijwilligers verdeeld over 
vier duo’s. Zij wisselen elkaar tussen 12 en 20 uur om de twee uur af. 
Aanmelden als vrijwilliger kan via het invulformulier op 
https://rouwenenvieren.nl/meedoen/aalsmeer 
 

Voor de financiën wordt naast kerken en de gemeente Aalsmeer die 
het subsidieert, een beroep gedaan op ondernemers en inwoners om 
het een project van en voor iedereen te laten zijn. Doneren kan via 
bijgevoegde QR-code of door een bedrag over te maken op 
bankrekening NL98 RABO 0373714653 van Aalsmeer over Hoop 
o.v.v. ‘Rouwkas’. 
 
De ‘Kascommissie’ (Agnes Kombrink, Ank 
Koopmans, Lars Grijsen, Albert Oost en Arjen 
Vos) 
 
  

https://rouwenenvieren.nl/meedoen/aalsmeer
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PAROCHIELE CARITAS INSTELLING - kerst collecte 
 

De P.C.I. doet ook dit jaar weer beroep op U. 
In voorgaande jaren was er altijd tijdens de kerstvieringen 
een extra Kerstcollecte, welke bestemd was voor de PCI.  

 
Wat doet de PCI eigenlijk? De PCI is voor: 

• Mensen in nood.  
Individuele noodhulp. Mensen kunnen soms voor onvoorziene 
uitgave komen te staan. Zij kunnen dan eventueel een beroep doen 
op de PCI voor een financiële ondersteuning.  

• Raakpunt 55+ 
De bijeenkomsten van Raakpunt 55+ ontvangen een geldelijke 
bijdrage voor de kosten hiervan.  
De activiteiten van Raakpunt 55+ kunt u lezen in Kontakt.  

• De eigen Parochie. 
De werkgroep "Zieken en Ouderen" verzorgt jaarlijks aan 
parochianen van 80 jaar en ouder een kerstattentie, die zij van de 
parochie mogen ontvangen.  

• Het bisdom en regionale PCI  
Ook hierbij ondersteunen wij projecten, die om een bijdrage vragen. 
o.a. de pastores van detentiecentrum Schiphol. Met veel kerken uit 
de omgeving worden al jaren bij toerbeurt bloemen verzorgd voor bij 
de kerkelijke vieringen.  
Maar ook een donatie aan de Voedselbank Aalsmeer was een gift in 
het afgelopen jaar.  
 

We hopen enorm op een bijdrage om de PCI te ondersteunen om de 
activiteiten te kunnen voortzetten.  
Tijdens de kerstvieringen is er daarom een 2e collecte. 
Een gift direct per bank is natuurlijk ook mogelijk op rek. 
NL 06 INGB 0672 2553 08 tnv. RK. Kerkbest. olv. v.d. Berg Karmel.  
 

Wij wensen u een fijne feestdagen en een goed 2026.  
 
Namens de caritaswerkgroep Aalsmeer 
Jac van Aert en Mirjam Stokman   
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RAAKPUNT 55+  “MET NIEUWE OGEN ZIEN”  
 
Donderdag 8 januari is de volgende bijeenkomst in 
het Parochiecentrum. 
Januari, de maand waarin elk jaar de oecumene extra aandacht krijgt. 
Oecumene: Samen groeien in geloof, hoop en liefde. 
 

Verscheidenheid van religies 
Je moet elkaar kennen 
om elkaar te beminnen 

Je moet elkaar beminnen 
om tot eenheid te komen 
Je moet elkaar benaderen 

met grote eerbied. 
Kardinaal Mercier 

 

Thema: Het geloof delen met de Orthodoxe kerken. 
Wat is de Oosterse-orthodoxe Kerk en wat geloven Orthodoxe 
Christenen. De Oosterse-orthodoxe kerk is niet een enkele kerk, 
maar een familie van 13 autonome kerken die aangeduid worden met 
de naam van het land waarin ze zich bevinden. Zij zijn verenigd in 
hun opvatting over de sacramenten, doctrine, liturgie en kerkelijke 
leiding, maar behartigen elk hun eigen zaken. 
 

Inleider en begeleider is drs. Eugène L.M. Brussee, 
Hij was vele jaren diaken/pastor van de Urbanuskerk te Ouderkerk 
aan de Amstel en van daaruit werkzaam voor de gehele parochie 
Amstelland. Hij is vorig jaar door het Bisdom Haarlem-Amsterdam 
benoemd als pastor-diaken voor de geloof gemeenschap van de 
Cornelis parochie in Limmen.  
 

De bijeenkomst begint om 10.15 uur en duurt tot 11.30 uur. 
Het wordt vast een inspirerende ochtend. Iedereen is welkom. 
 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op, tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we 
dat graag. 
Alvast Dank! 
 

Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst, Hettie Pecht – v.d. Meer, Annie Marien – v.d. Broek 
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ACTIVITEIT 2026 
 
Beste Parochianen, 
 

Er zijn vele activiteiten rond het einde van het jaar. 
Maar volgend jaar op 1 februari 16:30 organiseert de denktank een 
gezellige en smaakvolle stamppot-middag in het Parochiehuis. 
Verdere informatie en aanmelding staat in het volgende Kontakt. 
Geïnteresseerd? Zet 1 februari dan alvast in uw agenda! 
 

Groeten de Denktank 
 
 
 
 
 
KERK ONDERHOUD 
 
Vrijdag 21 november zijn onze kachels aan het plafond van de kerk 
nagekeken. Het had nogal wat voeten in de aarde, want twee weken 
daarvoor was al een begin gemaakt met de klus, maar toen bleek de 
gehuurde hoogwerker te zwaar voor de instabiele kerkvloer, zijn de 
werkzaamheden afgebroken en konden de banken weer 
onverrichterzaken teruggeplaatst worden. Nu werd de poging 
herhaald met een verrijdbare steiger van 13 meter hoog en moesten 

er zelfs nog meer banken naar buiten 
gesleept worden. Gelukkig zijn we 
allemaal nog jong (van geest) en 
draaien we daar onze hand niet voor 
om. De tweede poging is wel gelukt 
en kan u weer in een goed 
verwarmde kerk bijeen komen. 
Helaas liepen der kosten door dit 
voorval wel iets op en weet u waar u 
uw kerkbijdrage voor betaald heeft. 
Dank aan de vrijwilligers die dit 
hebben mogelijk gemaakt. 

 
NvS 
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VANUIT DE GEZINSVIERING 
 
Zoals in het vorige Kontakt gemeld is, doen we dit jaar de 
gezinsvieringen om en om in Aalsmeer, Kudelstaart en De Kwakel. 
Na een mooie viering in De Kwakel op 12 oktober, was de 
gezinsviering van 9 november in Aalsmeer. Het thema van deze 
viering was 'Als we samen delen wordt het meer'. Een passende titel 
voor deze tijd van het jaar. Zo hebben we in de viering de missie-
zakjes bij de koorleden en communicanten opgehaald in het kader 
van Wereld Missie Dag en hebben we schoenendozen verzameld 
(zie elders in dit Kontakt).  
 

Wereldmissiedag richt zich dit jaar op de kinderen in Myanmar die 
gevlucht zijn voor het geweld. Myanmar is een land dat al jaren 
gebukt gaat onder geweld en een humanitaire crisis. Met dit geld 
steunen we kinderen in nood en het pastorale werk in de Derde 
Wereld. Dit jaar dus speciaal voor de missionarissen in Myanmar. 
Deze medewerkers moesten zelf ook vluchten uit de 
oorlogsgebieden. Zij zorgen nu in de vluchtelingenkampen voor 
levensmiddelen en medicijnen, en voor onderwijs aan de kinderen en 
jongeren. Maar wat zeker zo belangrijk is: zij geven de vluchtelingen 
weer hoop en moed door met hen te praten en te bidden.  
 

De viering werd opgeluisterd door gezellige liedjes van het kinderkoor 
onder leiding van Paula en Joasia. Na de viering was er koffie en tijd 
om even bij te praten. Dank wederom aan de koffiedames!   
 

Na de koffie hadden we voor de jongeren een 'kinder catechese' en 
voor de volwassenen (ouders van communicanten en parochianen) 
een extra catechese om door te praten over het onderwerp van het 
thema. Met de kinderen hebben we gesproken over wat je allemaal 
kunt delen. De broodjes die we hierbij gekleurd en beplakt hebben, 
kun je bewonderen achter in de kerk.  
 

De volgende gezinsviering is op 14 december in Kudelstaart. Dan 
gaan we adventskaarsen maken bij de kindercatechese!  
Op 18 januari zijn we in De Kwakel. 
De volgende gezinsviering in Aalsmeer is op 15 februari 2026. Dan 
zullen we de communicanten van dit jaar aan de parochies 
voorstellen. Leuk als we u dan zien!  
 

Namens de Werkgroep Eerste Communie, Renate  
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ACTIE SCHOENENDOOS 
 
Dit jaar deden de Jozefschool en onze kerk mee met de actie 
Schoenendoos. In de viering van 9 november was er aandacht voor 
deze actie. Het thema van de viering was: ‘Als we samen delen wordt 
het meer’. Tijdens de dienst kon iedereen zijn/haar gevulde en 
versierde schoenendoos naar voren brengen. Uiteindelijk lagen er 33 
dozen. Met de schoenendozen van de Jozefschool erbij opgeteld 
kwamen we uit op 124 dozen!  
Kinderen in Sierra Leone, Malawi, Togo, Roemenië en Lesbos zullen 
de dozen met veel dankbaarheid in ontvangst nemen. 
Een teken van licht in donkere tijden.  

 
 
 
 
 
 
WERELDWINKEL 
 
Wij willen iedereen bedanken voor zijn of haar inkopen achter in de 
kerk bij de Wereldwinkel. 
Een mooie opbrengst van 327,50 euro.  
Tot volgend jaar!  
 
Mary Hermanns 
  



- 16 - 

PAROCHIEBEDEVAART NAAR HEILOO 
 
Op zondag 8 februari gaan we met de 
hele parochie op bedevaart naar het 
putje van Heiloo. De zusters van Heiloo 
nodigen jong en oud uit voor een heel 
bijzondere dag in het Heiligdom.  
We gaan op bedevaart! Nu worden we 
allemaal echt Pelgrims van Hoop! Maar wat 
betekent dat eigenlijk? 
Een bedevaart is een reis naar een heilige 
plaats met als doel om God en jezelf te 
vinden. Belangrijke bedevaartsplaatsen zijn 
bijvoorbeeld Rome in Italië, Lourdes in Frankrijk en Santiago de 
Compostella in Spanje. De moslims kennen Mekka in Saoedi-Arabië 
als belangrijkste bedevaartsplaats. 
In ons bisdom hebben we ook een bedevaartsplaats: Onze Lieve 
Vrouwe ter Nood in Heiloo. Toen rond het jaar 1400 een man 
schipbreuk leed voor de kust bij Egmond beloofde hij een kapel voor 
Maria te bouwen als hij gered werd. Want Maria zou hem hebben 
gezegd dat 'als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren'. Veilig en 
wel thuisgekomen vond hij een Mariabeeldje in een akker bij de 
Runxputte. De schipper nam het beeldje mee, maar het verhuisde 
telkens op wonderbaarlijke wijze terug naar de akker. Dit werd gezien 
als een teken dat daar een kapel gewijd aan Onze Lieve Vrouw ter 
Nood moest worden gebouwd. Zo geschiedde. De kapel groeide in 
korte tijd uit tot een veel bezocht bedevaartsoord. 
Programma 
9.45 uur We verzamelen op het kerkplein in Uithoorn 

(Potgieterplein 2) en vertrekken met de bus naar Heiloo 
(Kapellaan). 

11.00 uur  We worden met koffie, thee en limonade welkom geheten 
door de zusters. In de Kloosterkapel houden we een 
gezinsviering. Pastoor Marco en kapelaan Darek zullen 
voorgaan in deze Heilige Mis. 

13.00 uur Gezamenlijk eten we een warme maaltijd in de refter van 
het klooster.  

14.00 uur We spelen een spel met jong en oud. Aansluitend krijgen 
de kinderen in twee groepen catechese van de zusters. 
Voor de volwassenen is er ook een programma en voor 
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de allerkleinsten van de parochie organiseren we een 
crèche. 

15.30 uur We sluiten af met een kaarsjesprocessie, waarna we 
weer met de bus vertrekken naar Uithoorn. 

 

Gaan jullie mee? Aanmelden voor de bedevaart kan via de website 
van de Emmausparochie in Uithoorn (www.emmaus-uithoorn.nl). 
Na aanmelding houden we je via Whatsapp of de email op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen. De kosten voor de bedevaart 
bedragen 5 euro per persoon. 
Vanwege de bedevaart is er deze zondag in de hele regio één 
eucharistieviering om 9.30u in De Kwakel. Alle andere locaties 
hebben geen viering, zodat we met z’n allen naar Heiloo kunnen. 
 
U gaat toch ook mee! 
Pastoor Marco, Leonie van Ittersum en Bart van de Rotten 
 
 
 
 
NIEUWJAARSCONCERT Gert van Hoef en Hugo van der Meij 
 
Een spectaculair nieuwjaarsconcert organiseer ik op 10 januari in Het 
Lichtbaken in Rijsenhout. Uiteraard is de populaire organist Gert van 
Hoef weer aanwezig, met meer dan 130.000 volgers op zijn YouTube 
kanaal maakt hem 1 van de populairste organisten van Nederland. 
Dit keer werkt ook Hugo van der Meij mee aan het concert. Voor veel 
mensen geen onbekende organist meer. Hugo heeft diverse koren, 
werkt mee aan ‘Nederland Zingt’-diensten en speelt regelmatig ook 
met Martin Mans. 
Deze avond zullen Gert en Hugo een mooi programma verzorgen, 
van populaire muziek tot geestelijke muziek. Afwisseling van orgel en 
piano en uiteraard is er ook samenspel. 
Graag nodig ik u/jou uit voor een muzikale avond om 2026 goed te 
beginnen. Kaarten kunnen besteld worden via: 
zwaardvdjohan@hotmail.com of via een berichtje naar 06-30063491. 
Kaarten kosten 12,50 per stuk incl. koffie/thee in de pauze. 
 
Hartelijke groet, 
Johan van der Zwaard  

http://www.emmaus-uithoorn.nl/
mailto:zwaardvdjohan@hotmail.com
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ZONU&DAN; EVEN VOORSTELLEN 
 
Laatst kreeg ik de vraag welk koor dit is.  
Even voorstellen dus.  
Vorig jaar werd ik, toevallig tegelijkertijd, gevraagd of 
ik met een koortje kerstliedjes kon komen zingen in 
een dagopvang en op een kerstmarkt.  
 

Wat een leuke vraag en ja, dat wil ik graag doen, maar hoe zal ik dat 
gaan organiseren; aan de slag dus ; de dames van het EDK 
gevraagd, de groep wat uitgebreid met o.a. mannen, pianist Guus 
Samsom gevraagd of hij mee kon doen en zo is het koortje ontstaan. 
En omdat het zo nu en dan zingt is dat ook de naam geworden. De 
komende maand luisteren we 6 bijeenkomsten rond kerst op.  
 

Eén ervan is de Kerst Sing along op 12 december in de Karmelkerk.  
Samen met Guus bedacht de Denktank dat het leuk zou zijn om zijn 
koor Debuut en ZoNu&Dan een keer aan elkaar te koppelen; het 
resultaat van die fantastische samenwerking kunt u dan meemaken. 
Graag tot dan!  
 

Met muzikale groet, Lous Zandvliet  
 

 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Van 14 december 2025 tot en met 13 januari 2026 hopen 
onderstaande parochianen hun verjaardag te vieren. 
 

14-dec 80 jaar Mevr. F.B. Nuyens 
18-dec 87 jaar Mevr. E. van der Meer- van Munster 
26-dec 79 jaar Mevr. F.M. Albers- Copinie 
28-dec 80 jaar Mevr. H.J.M. Rekelhof- Wolswijk 
31-dec 83 jaar De heer G.J.M. van Leeuwen 
  3-jan 82 jaar Mevr. P.F. Breugem- Donicie 
  5-jan 98 jaar De heer F.J. van Alen 
  6-jan 85 jaar Mevr. J.C.G. de Vries- Nagtegaal 
  9-jan 86 jaar Mevr. H.K.M. Klijn- van der Linden 
  9-jan 87 jaar De heer G.H. Huiskens 
11-jan 82 jaar Mevr. M.A. Böcker- Geereking 
12-jan 84 jaar Mevr. H.P.M. de Heij- van Wieringen 
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DANK 
 
Zondag 18 oktober werd ik verrast met het altaar bloemetje 
dat Joke Baas kwam brengen. 
Het gaat gelukkig weer goed. 
Hartelijk bedankt. 

 

Piet Kragtwijk 
 
 

 
Op 14 november waren we 50 jaar getrouwd en Cor werd 75 
jaar op 16 november. 
We hebben bloemen en heel veel kaarten ontvangen, 

waarvoor onze hartelijke dank. 
 

Hartverwarmend, dank jullie wel. 
Cor en Mary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 13 december tot en met  16 januari 2026 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 19 dec. 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

zo   4 jan. 10.30 Parochiehuis Nieuwjaarsreceptie 

do   8 jan. 10.15 Parochiecentrum Raakpunt 55+  

Met nieuwe ogen zien 

Inleider: Eugene Brussee 
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VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 
3e zondag van de advent 

za 13dec 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 
zo 14dec 11.00 Kudelstaart 

 
Intentie 

Familiezondag 
Woord en communieviering 
Ineke Heideman- Cools 

zo 14dec 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo 
za 

17dec 
20dec 

19.00 
16.30 

Karmelkerk 
Kloosterhof 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Viering vg. B. Dullens 

 
 
4e zondag van de advent 

zo 21dec 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  

mmv. klein koor 

   Intentie Ineke Heideman- Cools 

zo 21dec 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

 

wo 

 

24dec 

 

16.30 

 

Kloosterhof 

KERSTAVOND 

Kerstviering vg. B. Dullens 

wo 24dec 17.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

wo 24dec 19.00 Karmelkerk Kerstspel 

wo 24dec 21.00 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

    

Intenties 

Extra collecte PCI 
Toon Könst en Corrie Könst- Jansen, 
Thea Wijnen- Rootinck, 
Peter Albers, 
Jan en Jopie Pouw, 
Jaap Breugem, 
Frans en Peter Lissenburg, 
Theo Zandvliet en Annemiek Zandvliet 
Egging, 
Cees van der Laan, 
Anton Rijken en Lily Rijken- Nio, 
Tonnie ’t Hoen- Weterings, 
Joop en Grada Teunen, 
Adriana Vos, 
Frits Zeldenthuis, dochter Caroline en 
zoon Theo 
Wijnand Springintveld, 
Voor het welzijn van een dochter 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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    1e KERSTDAG 

do 25dec 09.30 Karmelkerk 

 

Intenties 

Eucharistieviering mmv. Klein koor 

Extra collecte PCI 
Zie de namen bij de viering van 

kerstavond 

do 25dec 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

    2e KERSTDAG 

vr 26dec 11.00 Uithoorn Eucharistieviering 

vr 26dec 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 27dec 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
Heilige Familie 

zo 
     

28dec    9.30  Karmelkerk Woord en communieviering  
vg. Rob Mascini, mmv. Karmelkoor 

zo 28dec 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
    NIEUWJAARSDAG 
do 1 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
za 3 jan 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
Openbaring van de Heer 

zo 
  

 4 jan 
 . 

  9.30  Karmelkerk 
 
Parochiehuis 

Woord en communieviering  
vg. Jeroen Hoekstra mmv Karmelkoor 
Nieuwjaarsreceptie 

zo      4 jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering. vg. Krysztof Kicka 
wo 
 
  

 7 jan 
  

10.30 
 
  

Karmelkerk 
 
  

Eucharistieviering 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

za 10jan 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens      

 
Doop van de Heer 

zo 11jan   9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 
zo 11jan 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
     

  



- 22 - 

VIERINGEN IN DE REGIO 
 

Kudelstaart   

zo 14 dec 11.00 Wrd/comm.viering Aalsmeer Familiev. Jeroen H 

zo 21 dec 11.00 Eucharistieviering  

wo 24 dec 17.00 Kerstspel  

wo 24 dec 19.00 Eucharistieviering Familieviering 

do 

zo 

zo 

25 dec 

28 dec 

  4 jan 

11.00 

11.00 

11.00 

Eucharistieviering 

Woord en communieviering 

Eucharistieviering 

 

Rob Mascini 

zo  11 jan 11.00 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 
     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 14 dec 11.00 Eucharistieviering;   

zo 21 dec 11.00 Eucharistieviering   

wo 24 dec 19.00 Eucharistieviering Familieviering 

do 25 dec 11.00 Eucharistieviering Kerstochtendviering 

vr 26 dec 11.00 Eucharistieviering  

zo 

zo 

zo 

28 dec 

  4 jan 

11 jan 

11.00 

11.00 

11.00 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

 

 

Familiezondag  
     

De Kwakel  

zo 14 dec 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 21 dec 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

wo 24 dec 19.00 Kerstspel  

wo 24 dec 19.45 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

do 25 dec 09.30 Eucharistieviering  

zo 

zo 

zo 

28 dec 

  4 jan 

11 jan 

09.30 

09.30 

09.30 

Woord en communieviering 

Eucharistieviering 

Woord en communieviering 

Jeroen Hoekstra 

 

Jeroen Hoekstra 
     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 14 dec 09.30 Eucharistieviering  

zo 21 dec 09.30 Eucharistieviering  

wo 24 dec 21.00 Eucharistieviering Kerstnachtviering 

do 25 dec 11.00 Eucharistieviering In Uithoorn 

vr 26 dec. 09.30 Eucharistieviering Gezinsviering 

zo 28 dec 09.30 Eucharistieviering  

zo 4 jan 09.30 Eucharistieviering  

zo 11 jan 11.00 Eucharistieviering In Uithoorn 
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