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Parochieblad  
  

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 8 november t/m 12 december 2025 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, Kerst, 13 december t/m 
16 januari 2025 inleveren t/m woensdag 3 december via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
10 december voor u klaar.  

 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Wat is nu het belangrijkste?  
Het oude dat ruimte geeft aan een nieuw begin. 
Op dat moment kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen 
Hem: “Wie is de belangrijkste in het Koninkrijk van God?” Jezus riep 
een kind naar Zich toe. Hij zette het kind midden in de kring en zei: 
“Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie niet veranderen en gaan geloven 
als een kind, zullen jullie het Koninkrijk van God niet kunnen 
binnengaan. (Matteüs 18:1-3) 
Een nieuw werkjaar is begonnen en de vragen rondom 
samenwerking zijn meer dan ooit urgent geworden. Net als de vragen 
over de toekomst van onze gebouwen. En we ontkomen er ook niet 
aan om meer samen te gaan vieren. Vaker dan ooit ben ik vele uren 
zoet met zoeken naar vervangende voorgangers om in elke kerk een 
zondagsviering te kunnen houden. Het is vijf voor twaalf geworden! 
Niet dat het makkelijker is nu we de urgentie gaan voelen. Als we met 
elkaar nadenken over samenwerken en samen vieren zijn er drie 
elementen die vaak genoemd worden: identiteit, zelfstandigheid en 
verandering. Wanneer wij samen praten over samenwerken en 
samen vieren, horen we vooral over gevoelens van verlies, de angst 
voor het opgeven van de eigen identiteit en zelfstandigheid en de 
weerstand tegen veranderingen.  
Niet dat daarmee duidelijkheid wordt geschapen, want het is vaak 
niet echt duidelijk wat dat precies is, de identiteit van de parochie. 
Waar zit dat in? In het kerkgebouw? In de activiteiten? In de liturgie? 
In de mensen? En is samenwerking daar echt zo’n bedreiging voor? 
Dat alles anders wordt, hoort bij het leven. De kerk is al lang niet 
meer de kerk van 100 jaar geleden. Of zelfs die van 25 jaar geleden. 
Veranderingen in ons, in de maatschappij en in de wereld vragen ook 
om nieuwe wegen in het kerkelijke.  
Het helpt om in de discussie een onderscheid te maken tussen de 
kerk als organisatie en de kerk als gemeenschap. In de discussie 
over samenwerken en samen vieren lopen deze twee 
argumentatielijnen door elkaar. Organisatorisch gezien zijn er genoeg 
argumenten om samenwerking aan te gaan en meer samen te gaan 
vieren: het aantal betrokken kerkgangers loopt terug; we kunnen niet 
alle zondagen meer invullen met voorgangers; het aantal vrijwilligers 
loopt terug en vrijwilligers hebben moeite om een opvolger te vinden, 
enzovoort.  
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Natuurlijk, vanuit de geloofsgemeenschap bekeken, komt er meer 
emotie bij: dit is ónze kerk! Wij horen in dít dorp! We hebben het 
samen goed! Ook onze gemeenschappen zijn over het algemeen erg 
naar binnen gericht en op zichzelf gericht en willen nauwelijks over de 
eigen grenzen heen kijken.  
In dit spanningsveld moet het kerkbestuur en de parochieteams 
werken en bouwen aan onze toekomst. Zij moeten met beide 
benaderingen rekening houden en proberen daar een weg in zien te 
vinden. En dat is verre van gemakkelijk…  
‘Wat is nu het belangrijkste?’ vraagt u zich misschien af; net als de 
leerlingen in het Bijbelcitaat. Behouden van wat er is, omdat we het 
nog goed hebben met elkaar? Of de toekomst veiligstellen door meer 
samen en meer gerichtheid op wie de toekomst moeten gaan 
vormgeven: kinderen, jongeren en jonge gezinnen? 
Beide invalshoeken zijn legitiem en met allebei deze benaderingen 
moet rekening worden gehouden. Maar, met de woorden van Jezus: 
‘als jullie niet veranderen /…/ zullen jullie het Koninkrijk van God niet 
kunnen binnengaan! Jullie moeten leren geloven als een kind,’ zegt 
Jezus. En dan wordt niet bedoeld versmelten met de eigen emoties, 
zoals kinderen vaak doen (en soms reageren volwassenen ook op 
die manier op verandering). Nee, centraal staat het geloof van een 
kind: het vaste vertrouwen dat het goede, ware en mooie ons 
fundament is. Dat wij leven vanuit de bron die God zelf is en steeds 
opnieuw uitgedaagd worden om te groeien als mens. Niet ondanks, 
maar juist door veranderingen. Centraal staat de verwondering van 
een kind; zijn verwachting dat elke verandering iets nieuws zal 
brengen. Twee stokjes en een steen zijn een nieuw avontuur. Een 
straat verder vinden ze een nieuwe plek die uitdaagt en inspireert. En 
elke dag is een nieuw moment om iets nieuws te leren en nieuwe 
mensen te ontmoeten.  
Lopende in het bos kwam ik tot de volgende gelijkenis: Bomen 
omarmen de verandering der seizoenen. Ze verzetten zich er niet 
tegen. In de herfst staan zij met liefde hun vruchten af; vanuit het 
vertrouwen dat het ander leven zal voeden en er nieuw leven uit kan 
ontstaan. Zo is het ook met onze kerken. We zullen vaker geen 
viering hebben; dat gaat gebeuren. (De kerk kan dan wel open zijn 
voor ontmoeting, een kaarsje bij Maria en een kopje koffie.) In de 
vieringen die er wel zijn, doen we met elkaar recht aan de eigenheid 
en de lokale gewoonten. Maar weet dat als er in jouw kerkgebouw 
geen viering is, we elders bouwen aan een nieuw begin. Lokaal 
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moeten we dan iets opgeven, maar ten goede van de toekomst van 
de kerk in onze regio. Mooi voorbeeld zijn de familievieringen. 
Ofschoon sommige kerken dan geen viering hebben, is er op een 
andere plek een familieviering waarbij we een nieuw begin maken 
met gezinnen, met kinderen, met vaders en moeders en opa’s en 
oma’s. Een nieuw kerkelijk leven over parochiegrenzen heen en 
voorbij aan oude gewoontes. En wat zou het prachtig zijn als u daar 
ook bij was, ondanks alle veranderingen, want ook een nieuw begin 
maken willen we met elkaar doen!   
      Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADVENT……EEN WACHTTIJD 
 
Niet eindeloos wachten! 
Ik heb gehoord dat velen van jullie 
op een wonder zitten te wachten, 
een wonder, dat ik, God de wereld zal redden. 
Maar hoe zal ik redden, zonder jullie handen? 
Hoe zal ik kunnen recht spreken, zonder jullie stem? 
Hoe zal ik liefhebben, zonder jullie hart? 
Vanaf de zevende dag heb ik 
alles uit mijn handen gegeven, 
heel mijn schepping 
en heel mijn wondermacht. 
Niet jullie, maar ik wacht 
nu op het wonder. 
 
Luc Gorrebeek 
Br. Wim Ernst
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT….   
 
Nu de “R” weer in de maand is gekomen, betekent dat 
het buiten steeds eerder donker wordt, het vaker 
regent en het kouder wordt. In de kerk naderen het 
einde van het jaar met de rode draad van Advent naar 
Kerstmis.  
De “R” zit ook in het woord “Kerkbalans”. De huidige stand van de 
thermometer van Actie Kerkbalans bedraagt 45.000 euro. Met nog 
twee maanden in het jaar, hebben we nog een lange weg te gaan en 
15.000 euro nodig om het streefbedrag van 60.000 euro te halen. Dit 
bedrag is nodig om de kosten en uitgaven te kunnen betalen van 
bijvoorbeeld het onderhoud van de kerk. In het vorige Kontakt schreef 
onze penningmeester Carlo al over het achterblijven van de 
opbrengsten van Kerkbalans. Daarover maken wij als Parochieteam 
ons ons toch best wel zorgen. U kunt ons helpen het streefbedrag 
aan het einde van 2025 te halen. Er zijn ondertussen 
herinneringsbrieven verstuurd aan parochianen die nog geen bijdrage 
hebben overgemaakt. Hierbij een oproep om uw bijdrage alsnog over 
te maken, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Een extra bijdrage is 
natuurlijk ook van harte welkom als u al eerder dit jaar hebt 
overgemaakt. We zijn ervan overtuigd dat we dit samen kunnen, want 
samen-kerk-zijn is ook samen bijdragen aan Actie Kerkbalans. Helpt 
u mee? 
Over onderhoud gesproken; u hebt waarschijnlijk gemerkt dat het in 
de kerk wat kouder is de laatste tijd. Dit komt door een storing in de 
verwarming. Op 14 november komt er een monteur om een grote 
onderhoudsbeurt aan het verwarmingssysteem te verrichten. Daarna 
kan iedereen er weer warmpjes bij zitten. Ook de piano is toe aan 
onderhoud en gaat een weekje in de revisie zodat de juiste snaar 
geraakt wordt en de juiste toon weer gespeeld wordt. Tenslotte 
informeren wij u dat er, van het feest van het 95-jarig jubileum, een 
fotoboek gemaakt is. Dit fotoboek ligt tijdens de vieringen achterin de 
kerk ter inzage en kan op het secretariaat ingezien worden. Het boek 
is een mooie herinnering aan het jubileum dat wij als 
parochiegemeenschap in juli hebben gehad. 
Wij wensen iedereen een mooie adventstijd toe! 
 
Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam   
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OECUMENISCHE VIERING  
16 november Karmel DICHT 
 

Op zondag 16 november is in de Doopsgezinde kerk om 
10.00 uur de oecumenische viering. 
Met pastor Bernadette Dullens (geestelijk verzorger in t Kloosterhof) 
en de liturgiegroep Raad van kerken Aalsmeer/Kudelstaart hebben 
wij deze viering voorbereid. 
Met de lezing van Lucas 20, 27 - 38 kwamen wij met elkaar op het 
thema: Wie kun je vertrouwen? 
En dat kan je op diverse manieren beredeneren en bekijken en dat 
wordt uitgediept in deze viering. 
Met op orgel/piano Jan Raadgever die ons muzikaal zal begeleiden. 
U allen bent uitgenodigd om met elkaar deze oecumenische viering 
mee te komen beleven. 
En daarna allen uitgenodigd voor de koffie/thee of limonade. 
 

Namens de Liturgiegroep Lia Pieterse 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De collecte van Missie-zondag heeft een mooi bedrag van € 332,50 
opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. 
  

De Missiegroep 
 
 

 
WERELDWINKEL AALSMEER 
 

Op zondag 23 november a.s. zal er een tafel vol eerlijke producten 
staan, zoals koffie, thee, chocolade, honing, cacao, sauzen, 
kruidenmolens en wijn. Ook leuke woonaccessoires en kaarsen, alle 
producten zijn fairtrade en gemaakt met respect voor mens en milieu. 
Omdat de boeren en de makers er een rechtvaardige prijs voor 
krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met 
Sinterklaas en Kerst voor de deur zal er zeker iets voor eenieder bij 
zijn om te kopen. Met uw aankoop 
helpt u hen daarbij. Na de viering is 
er koffie en thee achter in de kerk. 
 

Mary Hermanns  
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DE RODE DRAAD ADVENT-KERST-DRIE KONINGEN  
VAN DONKER NAAR LICHT 
 
Op zondag 30 november start de advent en gaan wij met elkaar op 
weg naar kerstmis. De adventskrans hangt weer in de kerk en de licht 
cirkel brengt ons elke week dichter bij kerstmis.  
Als acclamatie zingen wij in elke viering: 
Jezus, U bent het licht in ons leven; laat nimmer toe dat het 
duister tot mij spreekt, 
Jezus, U bent het licht in ons leven; open mij voor uw liefde, o 
Heer. 
 

Thema: Van donker naar licht 
1ste Adventzondag 30 november: eucharistieviering + Karmelkoor: 
Thema: In het donker vindt het licht een weg 
2de Adventzondag 7december: eucharistieviering + Karmelkoor 
Karmel dicht  
3de Adventzondag 14 december: FAMILIEVIERING IN 
KUDELSTAART 
Thema: Het licht breekt door 
4e Adventzondag 21 december: eucharistieviering + klein koor 
Thema: Zie het licht: het Kind is geboren 
Kerstnacht 24 december:  
19.00: Kerstspel 
21.00: Eucharistieviering + Karmelkoor. 
Thema: Zie het licht: Het Kind is geboren 
1ste kerstdag 25 december: EDK (enkele dames) 
Thema: Ze volgden het licht van de ster 
4 januari 2026: Drie koningen: eucharistieviering + Karmelkoor  
De bloemversiering groep zal ook tijdens deze vieringen de versiering 
aanpassen naar de verhalen en thematiek; dit wordt zichtbaar 
gemaakt voor het altaar. 
Wij nodigen u uit naar onze vieringen te komen en liefst zo voor in de 
kerk plaats te nemen zodat u de symboliek in het bloem arrangement 
goed kunt zien. 
 
Namens de liturgische werkgroepen, 
Ans de Kruijf 
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FILMS EN SPIRITUALITEIT  
 
Op zaterdag 6 december gaan we naar onderstaande 

film kijken in de Titus Brandsma kerk, Westelijk Halfrond 1 in 
Amstelveen van 13.00 tot ca. 16.00 uur. Kosten € 5,- per persoon. 
Graag tevoren opgeven bij Angela en Hans van Kessel, tel.nr. 0297-
340682 of per mail: h.en.a.vankessel@outlook.com 
 
De film Longing 
Het leven van de 60-jarige Daniel staat compleet op z’n kop, wanneer 
de kinderloze man hoort, dat hij niet alleen een zoon van 18 jaar had, 
maar dat de jongen 1 week geleden is verongelukt. Ineens staat hij 
aan het graf van de zoon die hij nooit gekend heeft. Om een beeld te 
vormen van wie die jongen was, gaat hij mensen opzoeken uit het 
leven van zijn zoon…vrienden, leraren, liefdes. Zo ervaart Daniel voor 
het eerst in zijn leven het vaderschap. Hij begint zich te identificeren 
met de jongen; trots op zijn capaciteiten, bedroefd door zijn 
tekortkomingen, boos over het onrecht dat hem is aangedaan. Zo 
wordt de man gedwongen ook zijn eigen levenskeuzes te evalueren. “ 
 

Bij voorbaat dank voor jullie moeite en vriendelijke groet, 
 

Angela en Hans 
 
 

 
 
FILMCAFE RIJSENHOUT 
 
Op vrijdag 12 december om 19.30 uur is er weer een filmcafé in de 
Ontmoetingskerk te Rijsenhout. 
Een kerstfilm: The Heart of Christmas 
Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, vertelt het 
krachtige relaas van een gemeenschap die samenkomt om een 
ernstig ziek jongetje één laatste, magische kerst te bezorgen. 
Het is een film over: Hoop in donkere dagen 
De ongelofelijke kracht van verbondenheid Het koesteren van elk 
moment met uw dierbaren.   

mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com
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KERST-SING-ALONG VRIJDAG 12 DECEMBER 
 

Om alvast in de feestelijke kerstsfeer te geraken organiseren we een 
Kerst-Sing-Along op vrijdagavond 12 december in de Karmelkerk. 
Ditmaal is er niet 1 koor, maar komen er zelfs 2 koren die mooie en 
traditionele kerstliederen ten gehore gaan brengen. Gezamenlijk 
treden de koren Debuut, verbonden aan de RK Parochie Emmaüs 
Uithoorn, en het koor ZoNu&Dan, verbonden aan onze 
Karmelparochie in Aalsmeer voor u op.  
Op piano zal Guus Samsom de avond muzikaal begeleiden. 
Daarnaast zal dirigente Lous Zandvliet onder haar leiding het 
samenspel van beide koren betoverend laten klinken.  
Het wordt een avond waarbij u uit volle borst mee kunt zingen! 
Kortom, wees welkom en komt allen!  
 

Waar: Karmelkerk in Aalsmeer 
Wanneer: vrijdag 12 december om 20.00 uur 
Kosten kaarten: € 6,00 
Bestellen toegangskaartje: karmeldenktank@gmail.com 
Ook na de viering in de kerk te koop: 23 en 30 november, 7 dec. 
 

Met warme kerstgroet! 
De Denktank: René, Ria, Wim en Anne  

 
 
NIEUWS UIT DE REGIO-PCI “VAN AMSTEL TOT WESTEINDER” 
 
De PCI-werkgroepen in onze regio zetten zich in voor 
mensen die het moeilijk hebben, dichtbij én ver weg. In 
dit bericht blikken we terug en kijken we vooruit. 
 

Afscheid 
Met verdriet melden wij het overlijden van Emiel Bunck, oud-
penningmeester en jarenlang een drijvende kracht achter onze 
samenwerking. Dankzij zijn kennis en betrokkenheid staat de regio-
PCI vandaag stevig. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 
 

Bestuur 
Sinds 1 juli 2025 is Henk Soppe (Uithoorn) voorzitter en Marloes Snel 
(De Kwakel) secretaris. Henk van Leeuwen (De Kwakel) 
penningmeester. Wil Kraan (Kudelstaart) stopt na twee termijnen. Het 
bestuur zoekt nog een vierde lid om het team te versterken.  

mailto:karmeldenktank@gmail.com
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Toekomst 
Wat gebeurt er met een PCI-werkgroep als een kerk sluit? Het 
antwoord is duidelijk: de werkgroep blijft actief in het dorp. Voor een 
goed werkend bestuur moeten de functies van voorzitter, 
penningmeester en secretaris altijd zijn ingevuld; het bisdom en de 
banken stellen dit verplicht. Zo kunnen de werkgroepen in de dorpen 
zich richten op hun kerntaak: hulp bieden aan wie dat nodig heeft. 
In februari 2026 organiseren we een regiobijeenkomst om met de 
leden verder te bouwen aan een gezamenlijke visie. 
 

Samenwerking 
Tijdens het jaarlijkse overleg met het kerkbestuur delen we beleid en 
activiteiten. We zien dat de vijf parochies steeds meer naar elkaar 
groeien met gezamenlijke vieringen en samenwerking met 
organisaties als Participe en Amstelland Anders. Zo krijgt de 
regionale caritas steeds meer vorm. 
 

Diaconale viering 2025 
Geïnspireerd door Kansfonds is gekozen voor het thema “Hoop voor 
elkaar”. Hoop die ons draagt en samenbrengt. In oktober en 
november hopen we u te ontmoeten tijdens een van de vieringen, 
voorbereid door een werkgroep o.l.v. Jeroen Hoekstra. 
 

Wat we konden doen 
• Sobere maaltijd in De Kwakel: 29 gasten, opbrengst  €500 

verdubbeld tot  €1000 voor Oeganda-project Schoner koken – 
beter leven. 

• Voedselacties: Inzameling tijdens de 40-dagentijd en extra steun 
voor gezinnen in de zomer en rond de feestdagen. 

• Internationale projecten: Vanaf januari 2026 gezamenlijke inzet 
voor Foodstep (Oeganda) en Kenya Kesho School. 

• Zeg het met bloemen: Regelmatig 100 stelen naar het 
detentiecentrum Schiphol – een klein gebaar met grote waarde. 

• Individuele hulp: daar was vraag en antwoord op! 
 

Tot slot 
De PCI wil ook de komende jaren hoop en hulp blijven bieden, ook 
als kerken veranderen of sluiten. Nieuwe bestuursleden en 
vrijwilligers zijn welkom. Samen blijven we zorgen voor mensen die 
onze steun nodig hebben – dichtbij én ver weg. 
 

Namens het DB van PCI ’van AmsteltotWesteinder’ 
Wil Kraan en Marloes Snel    
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ROUWKAS KEERT WEER TERUG IN AALSMEER 
  
Na het succes van vorig jaar komt er eind december, rond de 
kerstdagen, weer een rouwkas in Aalsmeer-Centrum. Dit jaar is dat 
op het Molenplein. Het doel is mensen een tastbare plek te bieden 
waar ze terecht kunnen met hun verdriet wanneer ze iemand in hun 
omgeving missen. Juist in deze periode van het jaar kunnen het 
moeilijke dagen zijn. De wens is om hiermee een brug te slaan 
tussen zowel de onderlinge Aalsmeerse kerken als tussen de kerken 
en de samenleving. De rouwkas is een initiatief van Aalsmeer over 
Hoop dat een samenwerkingsverband is van verschillende kerken in 
Aalsmeer. Het initiatief wordt ondersteund door het 
samenwerkingsverband van de Raad van Kerken Aalsmeer-
Kudelstaart waarbij de Karmelparochie is aangesloten. De Raad van 
Kerken en de Aalsmeer over Hoopgroep werken steeds meer samen 
in diverse projecten en initiatieven. Een daarvan is de Week van 
Gebed die op 18 januari 2026 start met een oecumenische viering in 
de Karmelkerk. 
  
Namens de Raad van Kerken en Oecumene, 
Otto Zandvliet 
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ROUWGROEP 
 
Verlies maakt deel uit van ons leven. 
Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met de dood 
van iemand die je lief is.  
Wie met zo’n groot verlies geconfronteerd wordt, staat 

voor de moeilijke taak daarmee verder te leven. Of je wilt of niet, je 
moet op weg in het ‘land van het verlies’, waar je de weg niet kent en 
waar alle oriëntatiepunten ontbreken. 
 
Van januari tot en met mei 2026 worden in oecumenisch verband vijf 
bijeenkomsten georganiseerd voor mensen, uit De Kwakel. Uithoorn, 
Aalsmeer, Kudelstaart en Nes aan de Amstel, die recent of het 
afgelopen jaar een dierbare verloren hebben. Het kan hierbij gaan om 
een partner, ouder of kind. In de Rouwgroep kun je terugkijken hoe je 
het afscheid ervaren hebt en praten over hoe het nu met je gaat. 
Want het doel van de Rouwgroep is om ervaringen te delen en 
herkenning te vinden bij lotgenoten. Binnen de groep is ruimte om 
alles wat je tegenkomt bij het verdergaan na het verlies van je 
dierbare te bespreken. Veel mensen ervaren het meedoen aan zo’n 
Rouwgroep als helend: ‘Het is fijn om te ervaren hoe anderen met 
hun verdriet omgaan. Dit geeft steun, inzicht en soms ook richting 
aan mijn eigen rouwproces’.  
 
Of u gelovig bent of lid van een kerkgenootschap maakt hierbij niet 
uit. Interesse? Dan bent u van harte welkom op onze 
informatiemiddag: Dinsdag 9 december 2025 om 14.00 uur in de 
pastorie van de Emmaüsparochie, Potgieterplein 4, 1422BB Uithoorn.  
 
De bijeenkomsten staan onder leiding van dominee Sibilla Verhagen 
van de Protestantse Gemeente te Uithoorn en Elly van Rooden, 
catechiste van de Rooms Katholieke parochies Uithoorn, De Kwakel, 
Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer. Voor vragen meer 
informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met: 
 

Sibilla Verhagen   06 – 24657848  s.verhagen@pkn-uithoorn.nl 
Elly van Rooden   0252 – 517592   pmmvanrooden@hetnet.nl  
  

mailto:s.verhagen@pkn-uithoorn.nl
mailto:pmmvanrooden@hetnet.nl
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DE 50STE BAZAR, DAAR WIL JE BIJ ZIJN! 
 

Zaterdag 15 november zijn vanaf 10:30 uur de deuren van de 
jaarlijkse Bazar van de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer 
geopend. En het is een speciale editie, namelijk de 50ste keer op 
zaterdag! Komt u ook langs in de Zijdstraat 55? Er is van alles te 
vinden zoals een rommelmarkt, een boekenmarkt en het bekende 
Rad van Avontuur. Daarnaast zijn er diverse verlotingen met mooie 
prijzen zoals de jaarlijkse grote quilt. En natuurlijk is er koffie met 
diverse soorten gebak, soep en broodjes. Ook de kledingmarkt en de 
kinderhoek zijn weer van de partij. Kortom, er is wat voor jong en oud. 
  

Brengen van spullen voor de Bazar 
Heeft u spullen en/of winterkleding waar u van af wil, maar waar een 
ander nog plezier van kan hebben? Breng ze vanaf woensdag 12 
november vanaf 13:00 uur tot vrijdag 14 november 13:00 uur langs. 
Vanzelfsprekend moeten de spullen nog wel bruikbaar en schoon 
zijn. Is zelf langsbrengen een probleem, dan is in overleg ophalen in 
Aalsmeer en omgeving een mogelijkheid. Neem daarvoor contact op 
via cie-bazar@dgaalsmeer.nl of via telefoon: Nelleke (06–40918974) 
en Elise (06–28644125). Waar we geen plaats voor hebben, zijn 
grote meubelen als boekenkasten en dressoirs, oude beeldbuis-TV’s, 
computers en randapparatuur, hoofdkussens en dekbedden. 
Natuurlijk zijn we ook weer op zoek naar mooie boeken uit een 
rookvrije ruimte, LP’s, CD’s en DVD’s. 
 

De opbrengst gaat naar verschillende 
goede doelen.  
Meer info op www.dgaalsmeer.nl 
 

Arjen van Leeuwen namens de 
Bazarcommissie 
 

 
PIT 
 

Vindt u het leuk om ook te klaverjassen in het 
Parochiehuis? U bent van harte uitgenodigd.  
De zaal is open vanaf 19.00 uur en we beginnen met 
kaarten om 19.30 uur. De komende data zijn: 7 nov.- 28 

nov.- 12 dec.(13.30 uur). 
De entree is vijf euro en dat is inclusief een consumptie.  

mailto:cie-bazar@dgaalsmeer.nl
http://www.dgaalsmeer.nl/
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Van 10 november tot en met 11 december 2025 hopen onderstaande 
parochianen hun verjaardag te vieren. 
   

10-nov   83 jaar De heer W.C. Ernst 
14-nov   98 jaar De heer W.J.C. Bakker 
16-nov   75 jaar De heer C.J.J. Hermanns 
18-nov   84 jaar Mevr.  F.C. Verlaan- van Vliet 
18-nov   75 jaar De heer J.J.M. van Aert 
21-nov   88 jaar Mevr. J.M.J. Janssen- Spruit 
22-nov   79 jaar De heer J.J. Amsing 
22-nov   75 jaar De heer J.C.N. van der Meer 
24-nov   93 jaar Mevr. J.V.  Bakker- van Rooijen 
25-nov   89 jaar De heer G.G. van Beek  
26-nov   82 jaar Mevr. J.A.A. van der Zon- van Rooijen 
27-nov   88 jaar Mevr. A.M.J. de Boer - van Schaik 
27-nov   75 jaar Mevr. M. Moerenhout 
3-dec   84 jaar Mevr. J.M. Meijerink- Heemskerk 
3-dec   87 jaar Mevr. E.M.L. van Beek- Casteels 
5-dec   86 jaar De heer G.L.M. van der Knaap 
7-dec   79 jaar Mevr. L.T.M. van Weerdenburg- Eekelschot 
8-dec   84 jaar De heer W.M. Blom 
9-dec   83 jaar De heer H.J.A. Ratterman 
11-dec   88 jaar De heer R. Steggerda 
11-dec   87 jaar Mevr. G.W.M. van der Helm- Blom 
11-dec   78 jaar Mevr. J.M.A.C. Hoogeboom- den Haan 
 
 
 

PAROCHIEAGENDA 
Van 8 november tot en met 12 december 2025  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

za   8 nov  10.00 Kloosterhof Bazar van 10.00 tot 15.00  

vr 14 nov   9.30  Parochiehuis Vergadering zieken en 

ouderengroep 

vr 14 nov 19.30 Dorpshuis de Quakel Bordspelavond 

zo 

vr 

23 nov 

28 nov 

10.30 

19.30 

Karmelkerk 

Zwarteweg 36 

Verkoop wereldwinkel 

Taizéviering 
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DANK 
 
GOUD 
19 september 2025 waren wij 50 jaar getrouwd. 
Als je denkt dat je feestje al wel gevierd is, is er op 28 

september nog een onverwacht altaarbloemetje van de Parochie om 
ons daarmee te feliciteren. 
Daar werden we blij van. Heel erg bedankt! 
 

Ruud en Cora Zaal 
 
 

 
Op zondag 12 oktober werd ik blij verrast door Frieda en 
Wilma die mij het altaar bloemetje kwamen brengen. 
Ik ben 7 oktober geholpen aan een stenose in de rug en ben 

nu weer langzaam aan het opkrabbelen. 
Ook wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, lieve attenties en 
telefoontjes. 
 

Ans de Kruijf 
 

 
 
 
 

VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 
32e zondag door het jaar 

zo 9 nov 9.30 Karmelkerk Familiezondag  

Eucharistieviering mmv. Kinderkoor 

   Intenties Theo Zandvliet en  

Annemiek Zandvliet Egging, 

Wim Springintveld 

zo  9 nov 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 15nov 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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33e zondag door het jaar 

zo 16nov 10.00 Doopsgezinde 

Gemeente 

Oecumenische viering 

Zijdstraat, vg. B. Dullens 

   Intenties Wim Springintveld 

    Kees Zandvliet en  

Miny Zandvliet- Daggers 

zo 16nov 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 22nov 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
Christus Koning 

zo 23nov 9.30 Karmelkerk VOPviering mmv. Aqry.2.0 

   Intenties Joop en Grada Teunen, 
Tonnie ’t Hoen- Weterings, 

    Niek Doeswijk, 

Wim Springintveld 

zo 23nov 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 29nov 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
1e zondag van de Advent 

zo 30nov 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Cor Bekker, 
Wim Springintveld 

zo 30nov 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 30nov 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

wo  3 dec 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk koffie/ 
thee te drinken. 

za 6 dec  16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

  
2e zondag van de Advent 

zo 7 dec 9.30 Karmelkerk 

Intenties 

Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 
Thea Wijnen- Rootinck, 
Frits Blommestijn, 
Kees Zandvliet en  
Miny Zandvliet- Daggers 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk koffie/ 
thee te drinken. 

zo 7 dec 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

  

 

Kudelstaart   

zo    9 nov 09.30 Eucharistieviering in Aalsmeer Familiezondag 

zo 16 nov 11.00 Eucharistieviering  

zo 23 nov 11.00 Woord en gebed Parochianen 

zo 30 nov 11.00 Eucharistieviering  

zo   7 dec 11.00 Eucharistieviering  

     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo   9 nov 11.00 Eucharistieviering familiezondag met Nes a/d Am 

zo 16 nov 11.00 Eucharistieviering  Diaconale zondag 

zo 23 nov 11.00 Eucharistieviering  

zo 30 nov 11.00 Eucharistieviering  

zo  7 dec 11.00 Eucharistieviering familiezondag met Nes a/d Am 

     

De Kwakel  

zo  9 nov 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo 16 nov 09.30 Woord en communieviering Diaconale zondag 

Jeroen Hoekstra 

zo 23 nov 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo 30 nov 09.30 Eucharistieviering  

zo   7 dec 09.30 Eucharistieviering  

     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo  9 nov 11.00 Eucharistieviering Familiezondag In Uithoorn 

zo 16 nov 09.30 Eucharistieviering  

zo 23 nov 09.30 Eucharistieviering  

zo 30 nov 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo   7dec 11.00 Eucharistieviering familiezondag In Uithoorn 
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