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Parochieblad  
  

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 4 oktober t/m 7 november 2025 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 8 november t/m  
12 december 2025 inleveren t/m woensdag 29 oktober via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie    
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
5 november voor u klaar.  

 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Naar de hoogten 
Beste parochianen, wat volgt is de herziene tekst van de preek die ik 
op zondag 7 september tijdens de openluchtviering heb uitgesproken. 
Door het in de parochiebladen te laten verschijnen, hoop ik deze 
boodschap aan alle andere parochianen die op die zondag niet 
aanwezig waren te laten toekomen.  
 
Afgelopen zomer was ik met 150 Nederlandse jongeren op de 
Wereldjongerendagen in Rome. Het was een indrukwekkende 
ervaring: anderhalf miljoen jonge mensen van over de hele wereld, 
allemaal samengekomen om te luisteren naar paus Leo. De paus 
sprak prachtige woorden: "Als je gekweld en angstig bent… betekent 
dat niet dat je ziek bent, maar dat je lééft!" In onze maatschappij zien 
we angst, onzekerheid en paniekaanvallen vaak alleen als een 
probleem dat opgelost moet worden. We zeggen dan al snel: "Je bent 
ziek, je hebt problemen, doe het eens rustig aan."  Natuurlijk moet 
men goed voor zichzelf zorgen... Maar hiermee bedoelde paus Leo 
dat als de jongeren onrustig zijn, kan een teken zijn van een 
verlangen naar leven! Het betekent dat het leven dat zij nu hebben te 
klein is, en dat zij hunkeren naar iets groters. Dat 'iets groters' is 
Jezus Christus. Jezus is de droom van iedere jongere, omdat Hij als 
enige een vrij, groots leven kan bieden, met een horizon die geen 
grenzen kent. 
De geschiedenis van de kerk is het verhaal van jonge mensen die 
kozen om de kleine dingen in hun leven – hun familiebedrijf, hun 
vriendenkring, het plezier van het hier en nu – voor iets groters achter 
te laten. De boodschap van de paus nodigde de jongeren uit om 
groot te durven dromen. 
Op zondag 7 september heeft de paus Pier Giorgio heilig verklaard, 
en tot patroonheilige van de jeugd benoemd. Pier Giorgio groeide op 
in een zeer rijke familie in Turijn in de eerste jaren van de twintigste 
eeuw; zijn vader bezat de (toenmalige) grootste krant van Italië, La 
Stampa. 
Als opvolger werd Pier Giorgio geacht de teugels van het 
familiebedrijf over te nemen, een goede opleiding te volgen en een 
weloverwogen huwelijk aan te gaan. Hij moest de verwachtingen van 
zijn ouders en de maatschappij waarmaken. Maar Giorgio voelde dat 
Christus hem riep. In het geheim bezocht hij de armsten van de stad. 
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Hij trok de gevaarlijkste buurten in en gaf al zijn geld uit aan 
medicijnen en voedsel voor de behoeftigen. Niemand wist hiervan. 
Pas op de dag van zijn begrafenis zagen zijn ouders tot hun grote 
verbazing dat de kerk vol was met arme mensen die om hem 
rouwden. 
Op 24-jarige leeftijd werd Pier Giorgio ziek en stierf hij binnen een 
week aan een zeer snelle, ernstige vorm van polio, die hij 
waarschijnlijk tijdens zijn bezoeken aan de armen had opgelopen. In 
de eerste dagen van zijn ziekte, toen zijn familie de ernst van de 
situatie nog niet besefte, stierf zijn grootmoeder. De familie was zo 
druk met de begrafenis van de grootmoeder, dat de ziekte van hun 
zoon niet veel aandacht kreeg. Met de immense spirituele kracht die 
hem kenmerkte, droeg hij het kruis van zijn ziekte met grote 
standvastigheid. Hij hield van bergklimmen met zijn vrienden en zijn 
motto was "Naar de hoogten". Het vertegenwoordigt Frassati's 
constante streven naar geestelijke groei en verheffing, naar een leven 
dat gericht is op God en deugden, en een leven van liefde en 
dienstbaarheid. Met hetzelfde streven heeft hij ook zijn ziekte en dood 
beleefd. 
PierGiorgio Frassati had voor Jezus gekozen, en in een onopvallende 
manier zijn leven aan Hem toegewijd. PierGiorgio leert ons dat wij vrij 
zijn. We hoeven niet te leven als schuldenaars die de verwachtingen 
van de anderen moeten inlossen. We zijn geroepen tot een hogere 
bestemming: de grenzeloze liefde die alleen Christus ons kan geven. 
Dit is de kern van het evangelie. Dit is waarnaar die anderhalf miljoen 
jongeren in Rome zochten. Dit is waar het hart van elke jongere 
stiekem naar op zoek is. 
We staan aan het begin van een nieuw pastoraal jaar in onze 
parochie. Laten we de voorspraak van Pier Giorgio Frassati vragen, 
en laten we ons de woorden van paus Leo aan de jongeren 
herinneren: "jullie zijn niet ziek, jullie leven"! De echte 'kuur' die we 
nodig hebben, is dat Jezus ons hart aanraakt en het laat verlangen 
naar grote dingen. 
 
Marco Cavagnaro 
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE  
 

IN MEMORIAM 
 

Emiel Bunck 
*6 januari 1948   † 21 augustus 2025 
 

21 augustus 2025 is mijn allerliefste man, geweldige vader en trotse 
opa, Emiel Bunck, na een slechte diagnose, binnen twee weken 
overleden. “Vier het Leven!” was zijn wens voor mij en ons gezin. 
Emiel heeft zich met liefde ingezet voor de P.C.I. Aalsmeer en in de 
regio. 
Ik wil, ook namens mijn gezin, Cor Hermans en Nico van Staveren 
bedanken voor de prachtige dienst die wij in de kerk beleefden. 
 

Lieve groet, Hanny Bunck 
 
 

Emiel heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester 
van de PCI’s in de regio. Ook in de PCI Aalsmeer zal hij 
enorm worden gemist, ook om zijn grote financiële 
kennis. Wij zijn dankbaar voor zijn jarenlange inzet. 
 
PCI Aalsmeer;  Jac van Aert en Mirjam Stokman  
 

 

 
WERELDMISSIEDAG 19 OKTOBER 2025 
Missionarissen van Hoop-Myanmar 
 

Missiezondag is vooral een feest van de solidariteit. We vieren dat we 
deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van gelovige mensen. In 
Myanmar woedt een bloedige burgeroorlog. Er zijn ongeveer drie 
miljoen vluchtelingen in eigen land, ook vluchten duizenden mensen 
de grens over naar Thailand. 
Eind maart werd het land getroffen door een verwoestende 
aardbeving. Op Wereldmissiedag kunnen we laten zien dat de 
bevolking van Myanmar er niet alleen voor staat. 
In de campagne van Wereldmissiemaand laat Missio zien dat de kerk 
de mensen niet in de steek laat. Geef daarom gul tijdens de 
deurcollecte op 19 oktober. 
 

Bij voorbaat dank namens het missiecomité  
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ZONDAG 2 NOVEMBER 2025 ALLERZIELEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik heb je gezien. 
Als een lichtje in de nacht, even was je heel dichtbij. 
En nu laten wij elkaar los als bladeren in de herfst. 

Want een boom laat zijn bladeren los om in leven te blijven. 
Maar weet, dat je wortel hebt geschoten in mijn hart. 

Toen nu en voor altijd 
 
Met Allerzielen herdenken wij de parochianen die vanaf 
31 oktober 2024 tot 31 oktober 2025 overleden zijn. 
 
19 december Frits Blommesteijn  92 jaar 
21 februari Ivonne van Rooij-Prins 91 jaar 
 6 maart  Nelly Berk-Bruine de Bruin 95 jaar 
12 maart Riet Koot-van Engen    92 jaar 
29 maart Kim Lian Rijken-Nio            91 jaar 
21 augustus  Emiel Bunck      77 jaar  
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FINANCIËLE SITUATIE PAROCHIE AALSMEER 
 

Beste parochianen, 
Zoals elk jaar, informeren wij u graag over de financiën 
van het afgelopen jaar. We hebben in het parochieteam 
en het regiobestuur de cijfers over het jaar 2024 
besproken en goedgekeurd. Tevens heeft een kascontrole hierop 
plaatsgevonden. De jaarcijfers liggen nu bij het bisdom voor de 
verdere goedkeuring vanuit het bisdom. Het lijkt ons goed om de 
hoofdlijnen van deze financiën met u te delen.  
Zoals ik in eerdere jaren ook heb geschreven, is onze parochie 
onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband “Van Amstel tot 
Westeinder”, maar in financiële zin zijn wij op dit moment nog een 
zelfstandige parochie. Dat betekent dat wij onze eigen boontjes 
moeten kunnen doppen, ook rekening houdend met de langere 
termijn. Het begint ermee dat we jaarlijks voldoende inkomsten 
hebben om de lopende kosten in een jaar te kunnen betalen. En liefst 
daar wat aan overhouden om ons eigen vermogen te versterken en 
reserveringen te kunnen aan onze groot-onderhoud voorziening. De 
kosten van groot onderhoud voor zowel het kerkgebouw, het 
parochiehuis en omliggend terrein zijn stevige bedragen en drukken 
zwaar op de financiële positie op het moment dat dit aan de orde is. 
In het onderstaande overzicht hebben we de kosten en opbrengsten 
van de jaren 2023 en 2024 op een rijtje gezet.  
 

Omschrijving opbrengsten 2024 2023 

Kerkbijdragen 56.997 62.628 
Collecten 13.138 11.292 
Stipendia  870 1.437 
Huwelijken 0 0 
Uitvaarten 5.925 5.064 
Doopsel 200 0 
Kaarsengeld 2.903 3.161 
Overige giften 0 0 
Advertenties Kontakt 540 720 
Verhuur Kerk (Poolse parochie met name) 8.175 7.445 
Incidentele baten 0 0 
Parochiehuis 11.813 7.249 
Rente  3.372 1.554 

Totaal opbrengsten 103.933 100.550 
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Omschrijving kosten 2024 2023 

Persoonskosten (pastores, dirigent en organist) 39.232 39.088 
Onderhoud, verzekering en energie 33.462 32.549 
Bankkosten  571 438 
Eredienst 4.862 3.810 
Pastoraal 4.600 3.899 
Bijdragen bisdom 12.480 12.480 
Administratie, kantoorartikelen, kopiëren 7.216 6.789 
   

Totaal kosten 102.423 99.053 
 

Netto resultaat  2024 2023 

 1.510 1.497 
 
Al met al hebben we in 2023 en 2024 onze financiën redelijk goed op 
orde weten te houden en is het beeld redelijk ‘stabiel’ gebleven. 
Aandachtspunt blijft de lange termijn en dan met name het voldoende 
kunnen ‘sparen’ voor verwachte kosten van groot onderhoud. 
Weliswaar lukt het ons om nog bedragen toe te voegen aan onze 
reservering (“potje”) voor groot onderhoud, maar we weten ook dat de 
verwachte toekomstige uitgaven voor groot onderhoud een veelvoud 
bedragen van de huidige reservering hiervoor. Als we heel eerlijk zijn 
moeten we ook vaststellen dat we de afgelopen 10 jaar beperkt groot 
onderhoud aan onze gebouwen hebben uitgevoerd. Enerzijds omdat 
het niet direct nodig was, maar ook omdat we terughoudend zijn 
gebleven met het oog op een onzekere toekomst. Dat maakt ons wel 
kwetsbaar en daar hebben wij ook eerder over geschreven. 
Wij hebben per 31 december 2024 een balans waaruit blijkt dat wij 
een eigen vermogen hebben van ca. 83.000 euro en een reservering 
groot onderhoud van 206.000 euro.  

 
Ontwikkelingen 2025 
Wat we zien is dat de vergrijzing van onze parochie structureel 
invloed begint te krijgen op de financiën van de parochie. We zien in 
2025 dat de opbrengsten uit de actie Kerkbalans achterblijven bij 
voorgaande jaren en dat is ook best logisch. In combinatie met 
onderhoudswerkzaamheden die op ons afkomen zijn we als 
parochieteam hier ook zeker bezorgd over.  
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Het is misschien wat ‘technisch’ allemaal, maar ik hoop dat u hiermee 
toch wat meer inzicht hebt verkregen in de financiële situatie van 
onze parochie. Mocht u specifieke vragen hierover hebben dan kunt u 
die uiteraard altijd stellen. 
 

Carlo Renne 
Namens het parochieteam 
 

 

 
HOOP VOOR ELKAAR 
 

Viering diaconale zondag 2025 in ons samenwerkingsverband. 
Wereldwijd vieren we in oktober en november de dag van de armen. 
Dit jubeljaar is dat voor de negende keer. De boodschap “Hoop voor 
elkaar" is het centrale thema van de diaconale vieringen in 2025, 
georganiseerd door verschillende werkgroepen Caritas en diaken 
Jeroen Hoekstra.  
Het zijn viering met teksten, gebeden en liederen die inspireren én 
aan het denken zetten. In alle woord- en communievieringen zal 
diaken Jeroen voorgaan en wordt hij bijgestaan door een of twee 
leden van de plaatselijke caritasgroep. In de Emmausparochie is er 
een eucharistieviering waar pastoor Marco of kapelaan Darek en 
Jeroen samen voor zullen gaan.  
Schema van de diaconale vieringen in onze parochies 
19 oktober 9.30 uur:  O.L.Vrouw vd Berg Karmel  Aalsmeer  
19 oktober 11.00 uur: St. Jan Geboorte   Kudelstaart  
24 november 9.30 uur: St. Jans Geboorte   De Kwakel 
24 november 11.00 uur Emmaüs Uithoorn/Nes a/d Amstel 
 
Wij nodigen u en jou van harte uit. 
Kom, je bent welkom. Laat je 
inspireren! 
 
Namens de werkgroepen Caritas, 
Wil Kraan, Marloes Snel 
Diaken Jeroen Hoekstra 
  

Ik noem u geen dienaars meer, 

want de dienaar weet niet wat 

zijn heer doet, maar u heb Ik 

vrienden genoemd, want Ik heb 

u alles meegedeeld wat Ik van 

de Vader heb gehoord. Niet gij 

hebt Mij uitgekozen, maar Ik u. 

Joh15: 12-17 
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EERSTE COMMUNIE 
 
Vanaf groep 4 is het 
mogelijk om mee te doen 
aan het Eerste Communieproject.  
De eerste communie is een prachtig feest, waarbij 

de kinderen voor het eerst de communie ontvangen. Een bijzonder 
moment dat velen zich vast nog herinneren uit hun eigen jeugd. Het 
markeert een nieuwe stap in het bij de kerkgemeenschap horen, 
omdat ze vanaf dat moment meedoen met het samen delen. En het is 
ook het startschot om mee te doen met alle mooie activiteiten die wij 
met en voor de kinderen vanuit de kerk organiseren, zoals prachtige 
familievieringen het kerstspel op kerstavond. 
 

Graag nodigen wij iedereen uit voor een informatieavond over het 
Eerste Communieproject op: Maandag 27 oktober om 20.00 uur.  
Deze avond is bedoeld voor alle ouders, ook voor degenen die nog 
niet zeker weten of hun kind mee zal doen aan het Eerste 
Communieproject. De informatieavond is in de kerk in De Kwakel 
(adres: Kwakelsepad 4)  
 

Het Eerste Communie project bestaat onder andere uit een aantal 
vieringen: een voorstelviering, een communieviering en een 
slotviering. Verder worden er een aantal kindermiddagen 
georganiseerd ter voorbereiding op de Eerste Communie. Het leren 
zullen we dan spelenderwijs oppakken met oa. een speurtocht door 
de kerk, (voor)lezen, opdrachtjes maken en als ze het leuk vinden, 
ook knutselen.  
 

Dit jaar is het communieproject een samenwerking van de kerken van 
De Kwakel, Kudelstaart en Aalsmeer. Dit houdt in dat de 
voorbereidingen en familievieringen om en om in de parochies 
gehouden gaan worden en de kinderen dus kennis kunnen maken 
met verschillende locaties, gebruiken en diverse nieuwe 
vriendschappen kunnen ontwikkelen. 
 

Wilt u eerst meer informatie, wees welkom op deze vrijblijvende 
informatie-avond. Weet u al zeker dat uw kind aan het 
communieproject mee gaat doen? Mail dan uw en zijn/haar gegevens 
naar ons via: eerstecommunieaalsmeer@gmail.com. Hier kunt u ook 
al uw vragen kwijt. 
  

mailto:eerstecommunieaalsmeer@gmail.com
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Werkgroep Eerste Communie 
Pastores team: Pastoor Darek en Kapelaan Jeroen 

Communiegroep:  
Yvonne Voorn & Bernardien Meijer (De Kwakel), Paula Dogger 
(Kudelstaart), Renate Slingerland & Lia Pieterse (Aalsmeer) 
 
 
 

 
VORMSELVOORBEREIDINGEN AMSTEL-
WESTEINDER 
 

Je gaat naar groep 8 en vraagt je steeds 
meer af wie ben ik? Wat wil ik in de 

toekomst? Bv naar welke middelbare school wil ik. 
Maar ook vragen over het geloof en de kerk komen in je 
op. Wat of Wie is mijn inspiratiebron en hoe kan ik mijn 
geloof beleven in deze tijd. Belangrijke vragen.  
 

Bij de voorbereidingen op het vormsel gaan we op de 
laatste vragen in door o.a. samen diverse teksten uit de 
Bijbel lezen. We zullen lezen over Jezus en zijn 
volgelingen. Jezus die vertelde over zijn Vader. En met parabels 
vertelde hij zijn leerlingen hoe je goed kunt leven. Zijn leerlingen 
luisterden naar Hem en vroegen zich af, wat betekent dit voor mij? In 
de bijeenkomsten mogen wij ook luisteren wat Jezus mij te vertellen 
heeft.  
En als ik bij het vormsel de Heilige Geest ontvang: Wie is Hij dan en 
hoe kan ik Hem leren kennen?  
 

Hier zullen we het over gaan hebben en vertrouwen erop dat God 
met ieder van ons op tocht gaat. Op weg naar het vormsel, maar 
natuurlijk ook op de weg erna! 
 

De voorbereidingen zijn voor alle kinderen van groep 8 uit het 
regioverband Amstel-Westeinder. Degene die in de parochie staan 
ingeschreven of hun Communie hebben gedaan in een van de kerken 
ontvangen een persoonlijke uitnodiging. 
 

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen maar wil uw kind wél 
deelnemen dan kunt contact opnemen via de mail 
vormsel.amstel.westeinder@gmail.com    

mailto:vormsel.amstel.westeinder@gmail.com
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Wat betreft de praktische voorbereidingen: We sluiten aan bij de 
familiezondagen in de Emmaus parochie om 11.00 uur. Na een korte 
lunch is de voorbereiding voor de kinderen en zullen voor de ouders 
geloofsgesprekken zijn. Het zal tot ongeveer 14.00 uur duren. 
 

• 5 oktober, 9 november en 7 december 2025  
• 11 januari, 8 februari, 8 maart 2026  
• zaterdag 6 juni 2026 (Vormselviering)  
• Juni gezellige afsluiting van het jaar  
 

Pastoor Marco Cavagnaro 
Leonie van Ittersum, catechetisch medewerker 
 
 

 
 

INLEGVEL KONTAKT 
 
Beste allen, 
Onze Parochie mag zich rijk voelen met een grote groep vrijwilligers. 
De namen van de contactpersonen van alle werkgroepen vindt u op 
het bijvoegde inlegvel. 
Gelijk geeft het nog eens aan hoe de structuur van parochie in elkaar 
steekt als onderdeel van de regio van Amstel tot Westeinder en 
verdeeld in verschillende beraden; 

• Pastores/ regio 

• Opbouw beraad;  a. Financiën  
.  b. Gebouwen 

• Opbouw beraad Liturgie 

• Opbouw beraad Catechese 

• Opbouw Beraad Missie en Diaconie 
 

Mocht u iemand willen spreken dan kunt u gebruik maken via de 
contactgegevens bij de namen of contact opnemen met het 
secretariaat van de parochie. 
Vrijwilligers zijn en blijven altijd welkom; laat het ons weten als u daar 
meer informatie over wilt hebben. 
Dank aan allen die onze Parochie zo toegankelijk en levendig 
houden! 
 

Namens het Parochieteam, 
Lous Zandvliet  
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FILMCAFE RIJSENHOUT 
 
Film: THE SALTPATH  
Datum: Vrijdag 31 oktober  
Aanvang: 19.30 uur  
Locatie: Ontmoetingskerk/Dorpshuis Rijsenhout 
 
THE SALTPATH vertelt het verhaal van een jonge, avontuurlijke 
fotograaf die de uitdaging aangaat om een van de meest afgelegen 
plekken ter wereld te verkennen: een immense zoutvlakte. Onderweg 
wordt hij niet alleen geconfronteerd met de harde, onvergeeflijke 
natuur, maar ook met zijn eigen innerlijke strijd.  
 

 
 
 
FILMS EN SPIRITUALITEIT  
 

In het najaar van 2025 gaan we weer op 3 zaterdagen van 13.00 tot 
ca 16.00 uur films draaien en nabespreken in de Titus Brandsmakerk, 
Westelijk halfrond 1 in Amstelveen.  
Kosten € 5,- per persoon per keer.  
 

Past lives op zaterdag 18 oktober 2025  
Nora en Hae Sung, 2 diep verbonden jeugdvrienden, worden uit 
elkaar gerukt als Nora’s familie vanuit Zuid Korea naar Canada 
emigreert. 12 Jaar later studeert Nora in NewYork en hervinden de 2 
elkaar via het internet. Ze fantaseren over een wederzien, maar de 
afstand doet het contact verwateren. Nog eens 12 jaar later is Nora 
inmiddels getrouwd en wordt ze tijdens een allesbepalende week 
herenigd met haar jeugdliefde, als hij haar opzoekt in New York. 
 

Adam op zaterdag 8 november 2025  
In Casablanca is de zwangere, ongetrouwde Samia op zoek naar 
onderdak. Ook de deur van Abla blijft in eerste instantie gesloten. 
Maar als weduwe en alleenstaande moeder weet Abla hoe moeilijk 
het leven kan zijn en zij laat Samia toch binnen. Ze vinden steun bij 
elkaar en Samia gaat helpen in Abla’s bakkerswinkeltje. Samen 
bakken ze de heerlijkste Marokkaanse lekkernijen en tonen ze hun 
veerkracht.  
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RAAKPUNT 55+  “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 
Donderdag 6 november is de volgende bijeenkomst. 
Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar 
zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de 
wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp. 
 

Thema:  
De Katholieke Kerk viert dit jaar een jubeljaar.  
Met als thema ´Pelgrims van Hoop’, 
Elke 25 jaar wordt er in de Katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar 
of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te 
maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan.  
Dagelijks horen mensen om zich heen veel negatieve en sombere 
verhalen over oorlogen, vluchtelingen, allerhande crises, dichtbij en 
veraf. Je zou er moedeloos van worden. Misschien denk je wel als 
ouder wordende mens: ach. Het zal mijn tijd wel uitdienen. En wat 
kan ik er aan doen? Mag je zo denken? Maar er gebeuren in de 
maatschappij ook veel goede en mooie dingen. Als….je er oog en oor 
voor wilt hebben. Door wie? Door jong en oud, want zei paus 
Franciscus: Er is geen pensioenleeftijd voor het werk van de 
verkondiging in woord en daad van het evangelie. Daarom richt de 
Rooms-Katholieke Kerk dit jaar de schijnwerpers op plekken van 
hoop, op hoopvolle gebeurtenissen en op mensen die hoop uitstralen. 
We zijn dus pelgrims, die samen hoopvol op weg zijn, want hoop is 
de zuurstof om te leven. Dus hoop doet leven!  
 

Inleider: Ko Schuurmans,  
Drs. Ko Schuurmans is gepensioneerd pastor. 
Hij studeerde sociografie en theologie. Hij 
werkte in het voortgezet onderwijs en in het 
basispastoraat. Hij was stafmedewerker liturgie 
en directeur van het diocesaan pastoraal 
centrum van het Bisdom van Haarlem – 
Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in 

vieringen. Met zijn kennis en ervaring zal hij ons informeren. 
 

Graag tot ziens in het parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 uur. 
Iedereen is welkom. 
 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
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Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we 
dat graag. 
Alvast dank! 
 

Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Hettie Pecht – v.d. Meer 
Annie Marien – v.d. Broek 
 
 
 
 
 
INFORMATIE OVER DE KERSTVIERINGEN 
 
Beste parochianen, 
 

Met de kersttijd in aantocht willen wij graag 
helderheid scheppen over de opzet van ons 
kerstrooster. De keuze voor één viering per 
parochie op kerstavond is een bewuste 
beslissing die voortkomt uit zowel inhoudelijke 
als praktische overwegingen. 
 

Veel mensen koesteren de warmte en de spiritualiteit van kerstmis. In 
onze parochies vieren we dit met mooie tradities en activiteiten, zoals 
kerstconcerten, kerstspelen en gezellige bijeenkomsten. We 
waarderen de inzet van alle vrijwilligers die deze evenementen met 
zoveel liefde organiseren. Deze activiteiten zijn goed en belangrijk, en 
bieden de perfecte gelegenheid om de rijkdom van de 
kerstboodschap op nieuwe, creatieve manieren te delen gedurende 
de hele kerstperiode. 
 

Toch is de Eucharistieviering van de Kerstnacht de bron waaruit alle 
andere kerstactiviteiten hun betekenis krijgen. Als we de verbinding 
met de bron verliezen, wordt al het andere dat we doen zinloos, hoe 
mooi het ook lijkt. Daarom dienen we op kerstavond onze aandacht te 
richten op de Mis, de bron van ons geloof. 
 

Onze kerken waren vroeger vol, maar de realiteit van vandaag is 
anders. Meerdere vieringen op kerstavond versnipperen de 
gemeenschap en leiden tot halflege kerken op kerstochtend, wat 
demotiverend is voor iedereen. Door ons te concentreren op één 
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viering op kerstavond willen we de gemeenschap bij elkaar brengen 
om in eenheid de geboorte van Christus te vieren. 
 

Sommigen denken dat we mensen zo wegjagen, maar kerstmis is 
meer dan alleen kerstavond. De hele periode tot Driekoningen biedt 
tal van mogelijkheden voor mensen om dichter bij de kerk te komen. 
Kerstavond is hét moment voor onze gemeenschap om zich te laven 
aan de bron. Alleen dan kunnen we de andere activiteiten in de 
kersttijd met een solide basis ondersteunen. 
 

Een andere belangrijke reden is het afnemende aantal pastores. Eén 
viering per parochie stelt hen in staat om aanwezig te zijn en samen 
met jullie te vieren, wat de eenheid binnen de parochie versterkt en 
maakt hen zichtbaar en benaderbaar voor al die mensen die niet 
wekelijks in de kerk komen. 
 

Wij hopen dat we samen, met één hart, de geboorte van onze Heer 
mogen vieren. 
 

Het pastoresteam 
Pastoor Marco, Kapelaan Darek, Diaken Jeroen, Catechist Elly 
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ONTMOETINGSDAG OUDEREN 25 SEPTEMBER 
 
Op donderdag 25 september was de ontmoetingsdag 
voor ouderen in het parochiehuis. Velen waren ruim op 

tijd om deze dag met elkaar te gaan beleven. Er waren mensen uit 
Rijsenhout, Kudelstaart en Aalsmeer, met elkaar 40. 
We begonnen met koffie en heerlijke gebak en er werd flink 
gebabbeld met elkaar. 
Iedereen werd welkom geheten. Ook het Karmelkoor kwam intussen 
binnen lopen en ook zij kregen koffie met gebak. Ze hebben dan ook 
heel mooi gezongen bij de eucharistieviering die we vierden met 
elkaar. 
Er waren dit keer geen mensen die de ziekenzalving wilden 
ontvangen, dus het werd een gewone eucharistieviering. Marco en 
Darek gingen hierbij voor en de lezing werd door Ans verzorgd en 
broeder Wim deed de voorbeden. Met elkaar vieren en zingen, hoe 
mooi is dat? 
Na de viering werd er een drankje verzorgd en gingen er diverse 
mensen, andere mensen opzoeken om gezellig bij te praten met 
elkaar. En rond 13.00 uur werden er heerlijke klaargemaakte 
broodjes en krentenbollen op tafel gezet en zo nodig een glaasje 
melk. En tegen 14.00 uur was het moment om weer huiswaarts te 
keren. De chauffeurs kwamen mensen ophalen of een ieder ging zijn 
eigen weg naar huis. 
 
Dank aan Paul die het prima verzorgd heeft en ook de hulpentroepen. 
Fijn om deze dag zo in ere te houden. 
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SAVE THE DATE VRIJDAG 12 DECEMBER  
 
Op vrijdag 12 december organiseren we een kerstsamenzang. 
In het volgende Kontakt maken we verdere details bekend. 
Maar voor nu: save the date vrijdag 12 december en kom luisteren en 
meezingen.  
Van harte welkom!  
 
René, Ria, Wim en Anne 
 
 
 
 
 
A CAPELLA KOORMUZIEK MET CORDE VOCALI  
 
Na het grote succes van het concert afgelopen voorjaar met veel 
enthousiast publiek geeft het vocaal ensemble Corde Vocali opnieuw 
een concert in de Karmelkerk met als titel; Bloom and Doom. 
Laat je meevoeren door de prachtige klanken van deze groep van 
vijftien bevlogen amateurzangers die met passie en precisie een 
bijzonder a capella concert brengen op zaterdag 8 november om 
16.00 uur in de Karmelkerk Aalsmeer. 
Onder de bezielende leiding van Bas Halsema zingt Corde Vocali een 
selectie van de mooiste Engelse madrigaalmuziek uit de afgelopen 
200 jaar. Geniet van sprankelende en ontroerende werken van onder 
meer Gibbons, Tomkins, Elgar, Holst en Finzi; componisten die het 
leven in al zijn schoonheid en melancholie verklankten. 
Een middag vol pure vocale schoonheid, gebracht met hart en ziel- 
dat mag je niet missen! 
Meer informatie en kaarten à € 16,00; kijk op www.Corde Vocali.nl  

(Hetzelfde programma wordt ook op zondag 9 november uitgevoerd 
in de Waalse kerk in Haarlem om 15.00 uur). 
 
Van harte welkom!  
Met muzikale groet,  
Lous Zandvliet 
  

http://www.corde/
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PLEZIER IS TROEF 
 
Even een klein stukje geschiedenis. In het midden van de jaren 
zeventig is BLIEB opgericht (de naam is een samenstelling van de 
vroegere bibliotheek achter in het parochiehuis). 
Vanaf die datum organiseerde Blieb klaverjasavonden in het 
parochiehuis dus alweer zo'n vijftig jaar geleden. Toen Blieb stopte 
en overging in Bacchus zijn een paar mensen met een kaarthart 
doorgestart met klaverjassen in het parochiehuis met een nieuwe 
naam nl. PIT en dit is nog steeds zo. 
Tot zover de geschiedenis. 
Er wordt geklaverjast op de vrijdagavond, op verschillende datums. 
Een kaartseizoen is van september tot mei en zijn dertien avonden. 
Twaalf avonden tellen mee voor de eindoverwinning, maar hiervan 
moeten er wel minimaal negen avonden meegedaan zijn. 
Als u minder dan negen kaartavonden komt dan kan dat uiteraard 
ook. 
De avond begint altijd om 19.30 uur en de zaal is open om 19 uur. 
De entree kost vijf euro en daar krijgt u een consumptiebon bij. 
De avond is doorgaans na de prijsuitreiking en loterij om 23 uur 
afgelopen. 
Heeft u na het lezen van bovenstaande zin om (een keer) te komen 
klaverjassen dan zijn hier alvast de komende datums. 
Vrijdag 3 okt.- 24 okt.-7 nov.- 28 nov.- 12 dec. (13.30 uur) -9 jan.-  
30 jan.- 20 febr. - 6 mrt.- 27 mrt.- 10 april - en de slotavond met 
prijsuitreiking is 8 mei. 
Misschien zien we u op een kaartavond. 
 
Nel en Ineke  
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BORDSPELLENAVOND 
 
Op vrijdag 3 oktober organiseren we de vijfde 
bordspellenavond. 
Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel.  
Aanmelden is niet nodig.  

We beginnen om 19.30 uur en spelen tot ongeveer 22.30 uur. 
De entree is gratis en de bar is de hele avond geopend.  
 

Na 3 oktober zijn de volgende bordspelavonden op  
vrijdag 14 november en vrijdag 12 december. 
 

Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje naar 
Marco Redeman: 06 2063 4023. Of wordt via 
onderstaande QR-code lid van onze gezellig 
bordspel community!  
 
 
 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 
Van 4 oktober tot en met 7 november 2025 hopen onderstaande 
parochianen hun verjaardag te vieren. 
  

4-okt 83 jaar De heer B.A. Heemskerk 
7-okt 84 jaar Mevr. A.T.M. Boersma - Broersen 
9-okt 78 jaar Mevr. C.H.M. Brancart - Poot 
14-okt 88 jaar Mevr. E.M. Baars - Doeswijk 
16-okt 84 jaar De heer G.J. Meijerink 
18-okt 77 jaar De heer N. van Staveren 
21-okt 79 jaar Mevr. E.G. van den Hoek - van Galen 
22-okt 77 jaar Mevr. J.M. Baas - van Schie 
23-okt 92 jaar Mevr. H.A.M. Verhaar - Samsom 
24-okt 85 jaar De heer C.J. Hermanns 
24-okt 78 jaar Mevr. W.G.M. Bakker - Hermanns 
25-okt 78 jaar Mevr. T.J. Voorn - Zandvliet 
29-okt 81 jaar De heer N.T.F. van der Kroon 
29-okt 81 jaar Mevr. T.M. van Tol - Kooijman 
30-okt 83 jaar Mevr. E.J. Schuit - de Groot 
6-nov 80 jaar Mevr. C.J.M. Noordhoek - van Bentem 
6-nov 88 jaar Mevr. M.C. Meijer - van Diemen 
7-nov 85 jaar De heer W. Boomhouwer  



- 21 - 

 

 

 

 

VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 
27e Zondag door het jaar 

za 
zo 

4 okt 
5 okt.. 

16.30 
  9.30 

Kloosterhof 
Karmelkerk 

Viering vg. B. Dullens 
Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Thea Wijnen- Rootinck, 
Frits Blommestijn, 
Emiel Bunck, 
Nelly Steggerda-Tijssen. 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo  5 okt. 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo  8 okt. 19.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 11 okt 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
28e  Zondag door het jaar 

zo 12 okt 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. klein koor 
   Intenties Tonnie ’t Hoen- Weterings, 
    Emiel Bunck 
zo 12 okt 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo 15 okt    19.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 18 okt 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

   

PAROCHIEAGENDA 
Van 4 oktober tot 7 november 2025  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

zo 26 okt.   Wereldmissiedag Deurcollecte 

vr 31 okt. 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

do   6 nov. 10.15 Parochiecentrum Raakpunt 55+ 

“Met nieuwe ogen zien” 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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29e Zondag door het jaar 

zo 19 okt 9.30 Karmelkerk Diaconale zondag  
Woord en communieviering  
vg. Jeroen Hoekstra 
mmv. Karmelkoor 

   Intenties Toon Könst en Corrie Könst- Jansen 

zo 19 okt 14.00 Karmelkerk Poolse viering. vg. Krzysztof Kicka 
wo 22 okt 19.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 25 okt 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
30e Zondag door het jaar 

zo 26 okt 9.30 Karmelkerk VOP mmv. klein koor  
   Intenties 

Deurcollecte 
Marian Overwater 
Wereldmissiedag 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo 26 okt 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo 29 okt 19.00 Karmelkerk Poolse viering. vg. Krzysztof Kicka 
za 
za 

1 nov. 
1 nov 

16.00 
19.00 

Kloosterhof 
Uithoorn 

Allerzielen vg. B. Dullens 
Eucharistieviering 

 
Allerzielen 

zo 2 nov 9.30 Karmelkerk 
Intenties 

Eucharistievierinjg mmv. Karmelkoor 
Toon Könst en Corrie Könst- Jansen 
Thea Wijnen- Rootinck, 
Theo Zandvliet en  
Annemiek Zandvliet- Egging, 
Anton Rijken en Lily Rijken- Nio 
Cees van der Laan, 
Joop en Grada Teunen, 
Frits Blommestijn, 
Leo Doeswijk en Madieke, 
Peter Albers 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo 
wo 

2 nov 
5 nov 

14.00 
10.30 

Karmelkerk 
Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Eucharistieviering 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

  

 

Kudelstaart   

zo   5 okt. 11.00 Oecumenische viering Dominee + diaken 

zo 12 okt 09.30 Woord en communieviering  

Familiezondag in de Kwakel 

 

zo 19 okt 11.00 Diaconale zondag Woco Jeroen Hoekstra 

zo 26 okt 11.00 Woord en communieviering Rob Mascini 

za 

zo 

 1 nov 

 2 nov 

19.00 

19.00 

Allerheiligen eucharistieviering 

Woord en gebedsviering 

In Uithoorn 

Allerzielem 

     

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo  5 okt 11.00 Eucharistieviering 

Familiezondag met Nes a/d Amstel 

 

zo 12 okt 11.00 Eucharistieviering   

zo 19 okt 11.00 Eucharistieviering  

zo 26 okt 11.00 Eucharistieviering  

za  1 nov 11.00 Eucharistieviering Allerheiligen 

zo  2 nov 19.00 Eucharistieviering Allerzielen 

     

De Kwakel  

zo   5 okt 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 12 okt 09.30 Woord en communieviering 

Familiezondag met Kudelstaart 

 

zo 19 okt 09.30 Eucharistieviering  

zo 26 okt 09.30 Eucharistieviering 50 jarig huwelijk 

za  1 nov 19.00 Allerheiligen eucharistieviering In Uithoorn 

zo  2 nov 10.00 Woord en gebedsviering  

     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo  5 okt 11.00 Eucharistieviering 

Familiezondag in Uithoorn 

 

zo 12 okt 09.30 Eucharistieviering  

zo 19 okt. 09.30 N.n.b.  

zo 26 okt 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

za  1 nov 19.00 Allerheiligen eucharistieviering In Uithoorn 

zo  2 nov 09.30 Allerzielen  Elly van Rooden 
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