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Parochieblad  
  

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 30 augustus t/m 3 oktober 2025 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 4 oktober t/m 7 
november 2025 inleveren t/m woensdag 24 september via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
1 oktober voor u klaar.  

 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Jij verdient een pluim! 
De vakantiemaanden juli en augustus liggen weer achter ons. Ik hoop 
dat u allen een goede vakantie hebt gehad en dat u genoten hebt. 
Dat we allemaal weer voldoende energie hebben ontvangen om 
opnieuw aan de slag te gaan voor onze geloofsgemeenschappen. 
 

Als parochies beginnen we ook met een nieuw pastoraal werkjaar. 
Vol goede moed en vertrouwend op elkaars kwaliteiten willen we in 
onze dorpen kerk van God zijn. De verschillende werkgroepen komen 
weer samen om met elkaar te overleggen. Koren bereiden zich voor 
op een nieuw jaar. We staan weer voor een nieuw seizoen van 1e 
Heilige Communie en Vormsel. En we gaan weer samen op pad met 
familiezondagen en inspirerende vieringen.  
 

Ook dit jaar gaan we weer een beetje meer samen op weg. De 
familiezondagen zijn een mooi voorbeeld waarin we verder 
samenwerken: mensen van alle leeftijden samenbrengen op één 
locatie. Het bestuur buigt zich intussen over de moeilijke vragen over 
volhouden als kerkgemeenschappen, het verder uitbouwen van 
samenwerking en de toekomst van onze gebouwen.  
 

Vele mensen zetten zich in voor onze geloofsgemeenschappen. Daar 
zijn wij heel dankbaar voor. Het is niet vanzelfsprekend en zeker niet 
in deze tijd. Daarom wil ik aan het begin van het werkjaar ook even 
stil staan bij al die vrijwilligers en bij alle parochianen die we 
ontmoeten in onze gemeenschappen. Dank je wel, dat jullie er zijn! 
Hieronder een gedicht voor jou… jij verdient een pluim! 
 

Jij verdient een pluim 
Voor je inzet en betrokkenheid 
die je zoveel jaren hebt laten zien, 
stille krachten, trouwe werkers, 
vrienden die opbouwen 

en de gemeenschap levend houden. 
 
Jij verdient een pluim 
voor je woorden die aanmoedigen, 
voor je genegenheid en troost 
voor je nabijheid en warmte. 
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Jij verdient een pluim, 
omdat je tijd voor een ander vrij maakt, 
vrijwillig, maar niet vrijblijvend, 
omdat je je betrokken voelt, 
omdat je iets voor de ander wil betekenen 
gratis en spontaan. 
 

Jij verdient een pluim, 
omdat we op je kunnen bouwen, 
jij hoort tot die stille krachten, 
- geen woorden maar daden - 
met jou kunnen we overleggen, 
jou kunnen we vertrouwen. 
Jouw inzet is aanstekelijk. 
 

Laten we dat zo houden. 
Als dat er niet meer is, 
is dat voor ons allen 
een heel groot gemis. 
 

Ik wens iedereen een heel goed werkjaar toe! Laten we ook dit jaar 
met elkaar de schouders eronder zetten en samen werken aan onze 
gemeenschappen en haar toekomst. Laten we vol vertrouwen op weg 
gaan: vertrouwend op onze Heer en op elkaar. En in alles vooral 
mensen van hoop zijn. Pelgrims van hoop, kerk zijn onderweg, 
rustpunt zijn in een roerige wereld! 
 

Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT….   
 

We zijn eind augustus en de vakantie is alweer voorbij. Voordat de 
zomervakantie begon, vierden we op zondag 13 juli het 95-jarig 
jubileum van onze parochie en het feest van onze partroonheilige 
O.L.V. van de berg Karmel. Net op tijd voor de festiviteiten was het 
muurtje voor het kerkplein klaar. Bouwbedrijf Van Arkel heeft 
belangeloos het muurtje opnieuw opgebouwd. Als dank hebben wij 
een advertentie geplaatst met de bedrijfsbus op de achtergrond en 
ook een artikel geplaatst in De Nieuwe Meerbode.  
De feestdag begon in een volle kerk met een inspirerende 
Eucharistieviering. Behalve parochianen waren er veel genodigden 

Bron van het gedicht heb ik niet gevonden; 
enigszins aangepast voor dit artikel. 
Reageren? Mail naar 

diakenjeroen@kpnmail.nl 
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van andere kerken en belangstellenden aanwezig. Aan het einde van 
de viering hield wethouder Kabout namens de (burgelijke) gemeente 
een toespraak. In het Parochiehuis ging het feest verder en kon 
iedereen smullen van de door parochianen zelfgebakken taarten. Er 
was een optreden van jongerenkoor AQRY dat samen met de 
aanwezigen “Het Karmellied” zong op de melodie van “Het Dorp. Het 
werd een weerzien en een reünie voor de oud-leden die 
herinneringen ophaalden aan de AQRY-tijd. Er werd geproost op het 
jubileum met een hapje en een drankje. We kijken terug op een zeer 
geslaagd feest! Dank aan het feestcomité en alle vrijwilligers die het 
feest tot een succes hebben gemaakt. Op naar de 100 jaar! 
De maand september is altijd een drukke maand met veel activiteiten 
in het dorp en in de kerk. Allereerst is er de openluchtviering op 
zondag 7 september om 10.00 bij de kerk in Nes a/d Amstel met 
voorgangers Marco, Darek, diaken Jeroen en catechist Elly. De 
parochianen van alle vijf parochies van onze regio komen voor de  
vierde keer samen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke 
viering; een unieke gebeurtenis en voor diegenen die de afgelopen 
jaren erbij waren, was het een belevenis van verbondenheid. 
Geweldig toch je geloof vieren onder Gods hemel! Het thema van de 
viering van dit jaar is: Jubeljaar 2025. Er is samenzang met koren uit 
de regio en ook aan de kinderen is gedacht. Speciaal voor hen is er 
een kinderwoorddienst.  

Is vervoer voor u niet gemakkelijk? Dan vragen wij 
parochianen zoveel mogelijk gezamenlijk naar Nes te 
gaan. We organiseren ook dit jaar een rijdienst. Achter in 

de kerk liggen intekenlijsten waarop chauffeurs en meerijders zich 
kunnen aanmelden. Wij proberen het vervoer zoveel mogelijk per wijk 
te regelen zodat parochianen bij elkaar uit de buurt met elkaar mee 
kunnen rijden. Opgeven kan ook via het secretariaat.  
Van 21 t/m 28 september is de Vredesweek met diverse activiteiten 
en de Oecumenische Vredesdienst. Deze dienst is dit jaar in de 
Karmelkerk op zondag 21 september met een groot 
Gelegenheidskoor onder leiding van Lous en met begeleiding van 
Oksana op de piano. Er vinden in die week nog diverse activiteiten 
plaats. Zie voor meer informatie verderop in Kontakt.  
We gaan met frisse moed aan de slag om er weer een fantastisch 
kerkseizoen van te maken! Wij wensen alle parochianen dan ook een 
mooi kerkseizoen! 
 

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam.  
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In het Parochiehuis 
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OPENLUCHTVIERING ZONDAG 7 SEPTEMBER  
OM 10.00U IN NES A/D AMSTEL 
 
Heeft u de posters in uw kerk zien hangen? 
Voor de 4e keer komen we als regio in Nes a/d 
Amstel samen om ons geloof te vieren. 
Te vieren ja, want met 5 kerkgemeenschappen 

samen, ervaar je meer de verbondenheid met elkaar. 
SAMEN KERK zijn, jong en oud! Onder Gods hemel in de open lucht 
samenkomen. Geweldig. 
Kijk of je met iemand vanuit uw parochie mee kan rijden of vraag bij 
het secretariaat of er misschien parochianen met de auto naartoe 
gaan. 
Thema: JUBELJAAR 2025 
Hopelijk zien we elkaar op zondag 7 september! 
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21-27 SEPTEMBER 2025 
Thema: Niets doen is geen optie 
 
In de Vredesweek organiseren de Open Hof Kerk, de 
Karmelparochie en de Doopsgezinde Gemeente 

Aalsmeer, onder de naam Oecumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer, verschillende activiteiten. 
 

Op zondag 21 september is er een Oecumenische Vredesdienst. 
Deze dienst begint om 09.30 in de Karmelparochie. Een 
gelegenheidskoor onder leiding van Lous Zandvliet verleent 
medewerking aan deze dienst. 
Na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk. Daarna starten we 
omstreeks 11.00 uur bij de kerk met een Vredeswandeling van 
ongeveer 2,5 km. Het is een wandeling van ongeveer een uur, met 
liederen, gedichten, verhalen, stiltemomenten en vooral ruimte voor 
gesprek. 
 

Op maandag 22 september is er een filmavond in het Parochiehuis. 
Op deze avond wordt de film “Adam” vertoond. De film begint om 
20.00 uur en om 19.30 uur is de zaal open. De film speelt zich af in 
Casablanca, waar de zwangere, ongetrouwde Samia op zoek is naar 
onderdak. Ook de deur van Abla blijft in eerste instantie gesloten, 
maar als weduwe en alleenstaande moeder weet Abla hoe moeilijk 
het leven kan zijn en laat zij Samia toch binnen. Samia gaat helpen in 
Abla’s bakkerswinkeltje. Samen bakken zij de heerlijkste 
Marokkaanse lekkernijen en tonen zij hun veerkracht. De vrouwen 
vinden steun bij elkaar en ervaren hoe moeilijk het is om in deze 
nieuwe situatie de vrede te bewaren. 
Na afloop van de film is er gelegenheid voor nabespreking. Ook is er 
een collecte die ten goede komt aan het Lilianefonds. 
 

Op woensdag 24 september is er in de Doopsgezinde Kerk Aalsmeer 
een lezing door een medewerker van Amnesty International. Het 
onderwerp is: Waarnemingen tijdens demonstraties. Na afloop van de 
lezing is er een collecte waarvan de opbrengst naar Amnesty gaat. 
De lezing begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open en 
bent u welkom. 
 

Op vrijdagavond 26 september is er, zoals gebruikelijk, een 
vredesmaaltijd in “Het Baken” (achter de Open Hof Kerk). De maaltijd 
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begint om 18.00 uur. Omstreeks 17.45 gaan de deuren van Het 
Baken open en bent u welkom. 
De maaltijd bestaat uit vegetarische soep met stokbrood. Voor deze 
avond hebben wij een spreekster van het Lilianefonds uitgenodigd, 
die tijdens de maaltijd uitleg gaat geven over het werk van het 
Lilianefonds. Tijdens de maaltijd en na afloop daarvan is er volop 
gelegenheid om hier met elkaar over door te praten. 
De maaltijd kost u niets, maar na afloop is er een collecte voor het 
Lilianefonds. 
Let op: Het is nodig dat u zich vooraf aanmeldt voor deze maaltijd. 
Dat kan via intekenlijsten die in de hierboven genoemde kerken 
liggen. 

 
 
 
 

TAIZÉGEBED IN DE KARMEL: EEN 
MOMENT VAN STILTE EN BEZINNING  
 
Te midden van de alledaagse drukte verlang je 
soms naar een oase van rust… Je zoekt naar 
tijd en ruimte van stilte om te bidden samen 
met anderen. 

De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen zijn een begrip. 
Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, 
zullen eenvoudige liederen, gebed en stilte elkaar afwisselen. 
Je bent welkom op vrijdag 26 september in de kapel van de Karmel 
Zwarteweg 36,   Aalsmeer. 
 

Elke laatste vrijdag van de maand is er een Taizéviering. 
Wie komen wil om de sfeer te proeven, van harte welkom. 
De viering begint om 20.00 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of 
thee. 
 

Graag tot ziens! 
Br. Wim Ernst  
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ONTMOETINGSDAG OUDEREN 25 SEPTEMBER 2025 
 
Ook dit jaar is deze 3e donderdag in september gereserveerd in het 
parochiehuis voor de ontmoetingsdag voor ouderen in Aalsmeer. Ook 
mensen uit Kudelstaart zijn hierbij van harte welkom. 
 
Indeling van deze dag: 
10.15 uur;  U bent van harte welkom.  

De koffie, thee en iets lekkers staat klaar en het is fijn om 
elkaar weer te zien en te spreken. 

11.00 uur;  Eucharistieviering met mogelijkheid tot ziekenzalving: 
Voorganger pastoor Marco 

12.45 uur;  Lichte lunch 
14.00 uur;  Afsluiting 
 
Zou u het fijn vinden om hierbij aanwezig te zijn en ook eventueel de 
ziekenzalving te willen ontvangen, geef u dan op via het 
parochiesecretariaat op de woensdag of vrijdagmorgen  
tel.0297 341231, mailadres karmelkerk@planet.nl of via Lia Pieterse 
06 1824 4774. 
Mensen uit Kudelstaart kunnen zich ook opgeven bij Marijke 
Buskermolen 06 45377572. 
Wij hopen velen van u te mogen ontvangen op deze donderdag in 
september. 
 
Met vriendelijke groet, 
Pastoor Marco Cavagnaro 
Kapelaan Darek 
Broeder Wim Ernst 
  

mailto:karmelkerk@planet.nl
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NATIONALE ZIEKENDAG 2025 
 
Ontmoeten is meer dan iemand tegenkomen 
of bij elkaar zijn. 
Je ontmoet niet zoveel mensen. 
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning. 
De ander is antwoord of vraag op iets in jou. 
Een echte ontmoeting raakt je, 
ze vraagt openheid van jou, 
niet dat je alles moet zeggen tegen de ander, 
maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen. 
 
Ontmoeten is de ander binnenlaten 
in het huis van jezelf, 
met het risico dat hij of zij ontdekt 
dat niet alles echt is in je huis, 
dat je je soms anders voordoet, 
dat je kwetsbaar bent 
en soms anderen gewoon napraat. 
Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten 
in de binnenste cirkel van je leven. 
Hij zal vragen naar je ervaringen, 
gewoontes, gevoelens en opvattingen. 
Pas als je de ander zo diep laat binnendringen, 
kun je van ontmoeting spreken. 
Een echte ontmoeting laat sporen na. 
 
Br. Wim Ernst o.carm. 
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RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 
Donderdag 2 oktober starten we weer met een 
serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te 
kijken naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. 
Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed 
onderwerp. 
 

Thema: Op weg naar een kerk die luistert en liefheeft. 
Paus Leo XIV heeft in de eerste 10 dagen van zijn pontificaat frisse 
en inspirerende woorden gesproken over hoe het kerkelijk leven in 
onze tijd vernieuwd kan worden. 
In navolging van zijn voorganger paus Franciscus roept hij op tot een 
Kerk die gastvrij, missionair en betrokken is. 
 

Inleider: Broeder Thijs Ketelaars abt van de Benedictijnse 
Adelbert-abdij te Egmond Binnen. 
Broeder Thijs is gekozen in 2020 tot 44ste abt van Egmond. Hij werd 
in Roermond geboren.in 1947. Na een oriëntatie bij diverse kloosters 
trad hij op 19-jarige leeftijd in bij de Benedictijnen in Egmond-Binnen. 
Daar heeft hij in 1971 zijn eeuwige gelofte afgelegd. In 1987 werd hij 
tot priester gewijd. Hij studeerde theologie in Amsterdam en in de 
abdij. Als lid van het generaal kapittel van de Congregatie van de 
Annunciatie bezocht Ketelaars geaffilieerde kloosters in het 
buitenland, met name in Zweden en Brazilië.  
 

Broeder Thijs is een goede verteller. Met kennis en inspiratie. 
Hij benadrukt hoe belangrijk het is om ook met elkaar te spreken over 
de grote problemen van onze tijd. 
Een ochtend nadenken over de rijke inhoud van dit thema. 
 

Graag tot ziens in het Parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 uur 
Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit. 
 

Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we 
dat graag. 
Alvast dank!   
 

Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst o.carm.. 
Hettie Pecht–v/d Meer, Annie Marien–v/d Broek  
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HET PAROCHIEHUIS IS WEER ‘SPIC EN SPAN’! 
 
Wat fijn dat er zo goed gereageerd was op de oproep om te helpen 
met de zomerschoonmaak van het Parochiehuis, zowel van 
parochianen als leden van het koor Denk aan de Buren.  
Na de koffie met lekkere koeken werden de emmers gevuld, de 
trappen geplaatst, stofdoeken en dweilen tevoorschijn gehaald en 
was de klus zelfs voor de lunch geklaard. 
De lekkere broodjes waren een verdiende afsluiting, met daarbij een 
blije, dankbare en tevreden Paul Willemse die zo, met een spic en 
span parochiehuis, weer startklaar is voor het komende seizoen!  
Hartelijk dank, mede namens Paul, voor die fantastische inzet. 
 
Lous Zandvliet 
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BORDSPEL-LIEFHEBBERS OPGELET! 
 
Op vrijdag 5 september organiseren we  
in dorpshuis De Quakel weer een 
bordspellenavond. 
Bordspel-enthousiastelingen Jeroen en Marco 
nemen een mooie selectie aan instapmodellen en 

expertspellen mee en zorgen voor uitleg en begeleiding. 
 

We zullen deze keer in elk geval ‘Harmonies’ 
spelen. In Harmonies maak je een leefgebied 
waar wilde dieren in perfecte harmonie met 
de natuur kunnen leven! Plaats stenen om 
landschappen op je bord te creëren en kies 
de dieren die het beste in je wereld passen! 
 

Harmonies is niet alleen ontzettend mooi, maar speelt ook nog eens 
heel soepel en vlot. Het is een leuk spel voor een hele brede 
doelgroep, het is niet al te moeilijk en snel uit te leggen, 
Dus ben je een nieuwsgierige beginner, een ervaren speler of iets 
daartussenin? Zorg dan dat je erbij bent! Ook leuk als je een spel 
meeneemt waar je zelf enthousiast over bent. 
Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via Whatsapp of Signal 
naar Marco Redeman: 06 2063 4023. Of wordt lid van onze gezellig 
bordspel community! 
 
Spelhandleiding: 
Vrijdagavond 5 september 
Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel.  
Aanmelden is niet nodig.  
We beginnen om 19.30 uur en spelen tot ongeveer 22.30 uur. 
 

De entree is gratis en de bar is de hele avond geopend.  
 

De bordspelavonden zijn maandelijks.  
Reserveer in je agenda:  
Vrijdagavond 3 oktober 
Vrijdagavond 14 november 
Vrijdagavond 12 december 
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TEST UW KENNIS IN DE PUBQUIZ  
 

In het komend werkjaar willen we u uitdagen om uw kennis te komen 
testen en te delen in onze eerste PubQuiz. We gaan samen een 
gezellige, speelse en leerzame avond beleven, waarin we aan de 
hand van verschillende vragenrondes diverse onderwerpen de revue 
laten passeren. Onderwerpen die raken aan ons geloof en het 
christendom. Dit kan van alles zijn, van bijbelkennis tot muziek, van 
architectuur tot kunst, allerlei trivia zullen voorbijkomen. Er zullen 
teamrondes gespeeld worden, bestaande uit vier vragen waarin de 
eerste relatief eenvoudig is en goed voor 1 punt en de laatste wat 
moeilijker, goed voor 4 punten. En er zijn ook gezamenlijke rondes, 
waarin, bijvoorbeeld, muziek herkend moet worden. Om in de 
stemming te komen is hier alvast een oefenronde: 
 

Ook in de hedendaagse muziek vinden we veel referenties naar de 
Bijbelse verhalen. Een mooi voorbeeld is het lied ‘Hallelujah’ van de 
Canadese zanger Leonard Cohen. Dit nummer is een zoektocht naar 
spiritualiteit, liefde en geloof, in relatie tot onze menselijke ervaring en 
onze tekortkomingen. Het nummer verscheen voor het eerst op een 
album in 1984 genaamd ‘Various Positions’, maar het kreeg pas 
wereldfaam nadat het door diverse artiesten was gecoverd.    
 

Vraag 1, voor één punt:  
Wat betekent Hallelujah? 
 

Vraag 2, voor twee punten: 
Cohen zingt over koning David. Wat was het oorspronkelijke beroep 
van David voor hij koning werd? 
 

Vraag 3, voor drie punten: 
Koning David zag iemand een bad nemen op het dak. Met deze 
vrouw zou hij niet veel later vreemdgaan. Hoe heet deze vrouw?  
 

Vraag 4, voor vier punten 
Wie is de zanger van het bekendste cover van Hallelujah en zette 
daarmee dit lied definitief op de kaart?  
 

De antwoorden vindt u achteraan in dit parochieblad.  
Alles goed? Dan heeft u een Grand Slam! 10 punten!!  
U doet toch ook mee met de pubquiz?  
Mail ons en we houden je op de hoogte!      diakenjeroen@kpnmail.nl 
 

Diaken Jeroen Hoekstra en Eric Weijers  
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Van 30 augustus tot en met 3 oktober 2025 hopen onderstaande 
parochianen hun verjaardag te vieren. 
   
30-aug 79  jaar De heer T.C.M. Köhler 
4-sep 81  jaar Mevr. R. Kruisman 
5-sep 89  jaar Mevr. W.J. Markman - de Rijk 
8-sep 78  jaar De heer P.A.M. van Es 
8-sep 80  jaar De heer J.M. de Bruijn 
9-sep 86  jaar De heer J.J. Agtersloot 
9-sep 77  jaar Mevr. S.M.J. Ammerlaan - Lambalk 
10-sep 86  jaar Mevr. J.A. Zandvliet - van der Laan 
13-sep 83  jaar Mevr. A.M. Boomhouwer - de Vroomen 
16-sep 78  jaar De heer G.L. Hogenboom 
17-sep 79  jaar De heer J.J.M. Nederstigt 
17-sep 84  jaar Mevr. G.G. de Boer - van Soest 
17-sep 84  jaar De heer C.A. Commandeur 
21-sep 81  jaar Mevr. M.J. Stokman - van den Oudenrijn 
21-sep 77  jaar Mevr. A.J.M. Bleeker - Schijf 
24-sep 89  jaar Mevr. H.C. Kok - van Horn 
25-sep 83  jaar De heer N.G.W. Vink 
26-sep 77  jaar Mevr. W.J.A. Peters - van der Meer 
2-okt 86  jaar Mevr. A.J.T. van Deursen 
3-okt 88  jaar Mevr. C.M.E. Aarsen - van Beest 
3-okt 82  jaar Mevr. M.C.T. Heemskerk - Stokman   

 
 
 
 

 
  

PAROCHIEAGENDA 
Van 30 augustus tot 3 oktober 2025  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

do 2 oktober 10.30 Parochiehuis Raakpunt 55+  

“Met nieuwe ogen zien” 
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VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 
22e Zondag door het jaar 

za 

zo 

30aug 

31aug 

16.30 

  9.30 

Kloosterhof 

Karmelkerk 

Viering vg. B. Dullens  

VOP mmv. Karmelkoor 

   Intenties Kees Zandvliet en  

Miny Zandvliet- Daggers, 

Jan Verlaan 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk  

koffie/thee te drinken. 

zo 

wo 

31aug 

 3 sep 

14.00 

10.30 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Eucharistieviering 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

za  6 sep 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
23e Zondag door het jaar 

zo  7 sep 10.00 Nes a/d 

Amstel 

OPENLUCHTVIERING  

   Intenties Frits Blommestijn, 

    Thea Wijnen- Rootinck, 

Tonnie ’t Hoen- Weterings, 

Kees Zandvliet en 

Miny Zandvliet- Daggers 

zo  7 sep 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 13sep 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
24e Zondag door het jaar 

zo 14sep 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Theo Zandvliet en  

    Annemiek Zandvliet- Egging 

zo 14sep 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 20sep 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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25e Zondag door het jaar 

zo 21sep 9.30 Karmelkerk Oecumenische viering  

mmv. gelegenheidskoor 

   
 

Na de viering bent u uitgenodigd om 
achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

zo 21sep 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

do 25sep 10.30 Parochiehuis Ontmoetingsdag ouderen  

mmv. Karmelkoor 

za 27sep 16.30 Kloosterhof VOP 

 
26e Zondag door het jaar 

zo 28sep 9.30 Karmelkerk 

Intenties 

VOP mmv. Karmelkoor 
Joop en Grada Teunen 
Na de viering bent u uitgenodigd om 
achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

zo 28sep 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

 
 
ANTWOORDEN PUBQUIZ   
 

Vraag 1: Looft de Heer/Prijs de Heer. Het woord is een combinatie 
van "hallelu" (looft) en "jah" (een verkorte vorm v/d naam van God). 
Vraag 2: Herdersjongen 
Vraag 3: Batseba 
Vraag 4: Jeff Buckley  

 

Kudelstaart   

zo 31 aug 11.00 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo  7 sept 10.00 Openluchtviering  Nes a.d.Amstel 

zo 14sept 11.00 Eucharistieviering Familiezondag 

zo 21sept 11.00 Eucharistieviering  

zo 28sept 11.00 Woord en gebed 
 

Parochianen 

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 31aug 11.00 Eucharistieviering;   

zo  7 sept 10.00 Openluchtviering Nes a.d.Amstel 

zo 14sept 11.00 Eucharistieviering  

zo 21sept 11.00 Eucharistieviering  

zo 28sept 11.00 Eucharistieviering  

     

De Kwakel  

zo 31aug 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo   7sept 10.00 Openluchtviering Nes a.d.Amstel 

zo 14sept 09.30 Eucharistieviering  

zo 21sept 09.30 Eucharistieviering  

zo 28sept 09.30 Woord en communieviering 
 

Elly van Rooden 

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 31aug 09.30 Eucharistieviering  

zo   7sept 10.00 Openluchtviering  

zo 14sept 09.30 Woord en communieviering Eucharistieviering 

zo 21sept 09.30 Woord en communieviering 

Start nieuwe schooljaar 

Elly van Rooden 

 

Zo 28sept 09.30 Eucharistieviering  
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