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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 12 juli t/m 29 augustus 2025 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 30 augustus t/m  
3 oktober 2025 inleveren t/m woensdag 20 augustus via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
27 augustus voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 

Met Christus de gemeenschap opbouwen 
In een wereld waar veranderingen elkaar in rap 
tempo opvolgen, zien we voortdurend verschuivingen 
in de infrastructuur en de dynamiek van onze leefomgeving. Soms 
betekent dit de verdwijning van vertrouwde plekken die een 
belangrijke functie vervulden, terwijl elders nieuwe structuren en 
initiatieven ontstaan. Deze ontwikkelingen roepen vaak vragen op 
over de onderliggende motivaties en de bredere impact ervan op ons 
dagelijks leven. We worden geconfronteerd met een ogenschijnlijk 
onverbiddelijke logica die lijkt te dicteren wat er wel en niet mogelijk 
is, gedreven door overwegingen die niet altijd stroken met onze 
diepere menselijke behoeften. 
Het is dan ook van cruciaal belang om te erkennen hoe invloeden van 
buitenaf ons gedrag en onze keuzes sturen, vaak zonder dat we ons 
daar volledig bewust van zijn. Dit roept de vraag op of we nog wel de 
architecten zijn van de samenleving die we werkelijk willen creëren, 
of dat we ons laten 'leven' en de beslissingen voor ons worden 
genomen. Als gemeenschap voelen we de verantwoordelijkheid om 
hierbij stil te staan. 
Onlangs wees iemand mij erop dat er in het dorp waar ik woon maar 
weinig pleinen zijn. Met ‘plein’ bedoel ik een ontmoetingsplaats, met 
een bankje waar ouderen kunnen zitten, een fontein, een plek waar 
kinderen kunnen spelen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. 
Misschien omdat het in de winter erg koud is en onze 
ontmoetingsplaatsen daarom binnen zijn? Maar waar zijn dan deze 
ontmoetingsplaatsen, waar de verschillende generaties bij elkaar 
kunnen komen? Ik zie alleen winkelketens groeien, maar is dat wat 
de gemeenschap nodig heeft? 
Christus kan ons leren hoe we een gemeenschap kunnen opbouwen 
waarin we niet gemanipuleerd worden, maar waarin we vrij zijn om 
lief te hebben, gezinnen te stichten en een vredige toekomst voor 
onze kinderen te creëren. Zonder de liefde van Christus, is er alleen 
maar eigenbelang en vrees. In deze wereld die door de logica van de 
handel en de angst voor de ander wordt gedomineerd, is Jezus 
Christus de enige uitweg. Hij weet hoe wij een gemeenschap moeten 
creëren, omdat hij niet als fundament de politiek, een ideologie of een 
eigen belang als uitgangspunt neemt. Zijn fundament is de 
onvoorwaardelijke liefde, die zo ver gaat dat men het leven kan 
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geven. Alleen deze liefde kan een gemeenschap opbouwen. Mijn 
wens voor deze zomer is dat we ons realiseren dat we niet 
machteloos zijn: Christus roept ons op om Hem te volgen, omdat Hij 
een toekomst van vreugde voor ons en onze kinderen en 
kleinkinderen wil. Laten we naar Hem kijken, en niet naar de neppe 
goden van de wereld. Laten we in stilte naar Zijn stem luisteren en er 
naar leven.  
 

Fijne vakantie! 
 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 

In Den Haag was onlangs de Navo-top. Met militaire 
precisie werden wegen afgesloten en reden auto’s in colonne van 
Schiphol naar Den Haag. Daar ontmoetten de wereldleiders elkaar 
om met elkaar te verbinden en werden er belangrijke besluiten 
genomen over de toekomst van de defensie.  
In dezelfde week op 28 juni hadden wij in Aalsmeer de parochiedag 
om het 95-jubileum te vieren. Een jubileum dat overigens niemand 
kan zijn ontgaan door de grote banner, die boven de ingang van de 
kerk hangt, waarop de patroonheilige Onze Lieve Vrouw van de berg 
Karmel is afgebeeld. Met een strak dagschema startte de 
parochiedag om 13.00 met een fietstocht langs de kerken in onze 
regio van Amstel tot Westeinder. Een mooi initiatief om de verbinding 
met de andere kerken te versterken. Parochianen uit alle kerken 
konden bij hun eigen kerk aansluiten om mee te fietsen. Een colonne 
van fietsers, met kleurrijke helmen, gingen op weg naar de eerste 
stop, de Urbanuskerk in Nes a/d Amstel. Sommige deelnemers 
kwamen wat later aan. Zij zagen “Urbanuskerk” op de 
routebeschrijving staan en fietsen direct naar de Urbanus in 
Bovenkerk, waar ze voor een dichte deur stonden. Voor andere 
parochianen was een privétaxi geregeld en zij reden de ronde mee in 
een auto. In alle kerken hadden vrijwilligers een versnapering voor de 
deelnemers verzorgd. Dank aan alle vrijwilligers van de 
regioparochies die de fietstocht mogelijk hebben gemaakt! En mooi 
om te zien hoe we op deze manier steeds meer met elkaar 
verbinden, samen beleven en steeds meer een eenheid worden. Voor 
de “thuisblijvers” was er tea-time op het kerkplein met bingo met 
leuke prijzen.   
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In het Parochiehuis stond aan het einde van de middag een groot en 
lekker buffet klaar. Aan parochianen die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor de parochie werden de oeuvre-awards uitgereikt. Ria 
Pieterse, Wim Zandvliet en Cor Hermanns werden door Carlo In het 
zonnetje gezet en kregen een klok, met een afbeelding van de kerk, 
en een grote kleurrijke bos bloemen. Deel 1 van de festiviteiten is 
succesvol achter de rug. Dank aan de Denktank en Lous voor het 
organiseren.  
Op 13 juli is deel 2 die start met een eucharistieviering met als thema 
Geloof, hoop en liefde. Daarna is er een gezellig samenzijn in het 
Parochiehuis. Deze dag staat in het teken van verbinden tussen de 
parochie en andere belangstellenden buiten de parochie met o.a. een 
optreden van oud-AQRY leden. In de Nieuwe Meerbode, op 
Aalsmeer Vandaag en radio Aalsmeer wordt aandacht besteed aan 
het jubileum.  
Na alle festiviteiten kunnen we vakantie vieren of gewoon thuisblijven 
en van het mooie weer genieten. Let er wel op dat er niet elke week 
een eucharistieviering is in onze kerk. Ondertussen zijn we al een 
beetje gewend aan verbinden met de andere parochies, dus lukt het 
vast wel om een viering in een andere kerk te bezoeken.  
Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!  
 

Zonnige groeten van de leden van het Parochieteam.  
 
 

 
 
HEEL DE KARMEL BAKT  
 
Iedereen die zich heeft aangemeld om iets lekkers te bakken bij de 
koffie/thee na de viering van 13 juli wordt nu alvast bedankt. De 

redactie verheugt zich al op de lekkernijen.        
 

Als u heeft aangegeven om iets te bakken, dan 
vragen wij of u zondag 13 juli de lekkernijen voor 
aanvang van de viering langs te brengen in het 
Parochiehuis. Dan kan alles tijdens de viering 
klaar worden gezet. 

 
Bakkers klaar? Bakken maar!  
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HET ONSTAAN / GESCHIEDENIS VAN DE KERK:  

O.L. VROUW van de BERG KARMEL    1930 / 2025 -  deel 2 

 
In het vorige Kontakt stond deel 1 te lezen van de geschiedenis van 
onze parochie. Hieronder deel 2, veel leesplezier! 
 
De Karmel had zijn plaats in Aalsmeer duidelijk verworven. Natuurlijk 
moest er ook een R.K.-parochieschool komen. Dat werd de St 
Jozefschool die achter de kerk gebouwd werd en startte in 1933 met 
als hoofd dhr. Olijhoek.  
Niet altijd is alles verlopen zoals bedacht. In de oorlogsjaren moest 
worden uitgeweken naar een noodkerk in de Zijdstraat, in de garage 
van de familie Heideman en werden in het klooster en kerk 
krijgsgevangenen ondergebracht. Na deze vervelende periode gaat 
het weer beter met de parochie. Al snel bleek de kerk te klein en 
moest het aantal zitplaatsen worden uitgebreid.  
 
Het katholieke verenigingsleven bloeide op en de R.K.-voetbal 
vereniging RKAV werd opgericht in 1949, werd het nieuwe orgel in de 
kerk in gebruik genomen en werden de klokken in de toren 
gehangen. In 1952 ging de eerste paal de grond in voor het “nieuwe” 
parochiehuis welk pastoor Bongers in Amsterdam ‘geregeld’ had als 
oorspronkelijke barak van een parochie in Amsterdam dat tevens 
dienst ging doen als kleuterschool. Na Bongers kwam pastoor 
Chappin die in 1961 werd bijgestaan door kapelaan Riekus Houtsma. 
In de periode onder pastoor Chappin is ook de Ziekendag traditie 
gestart wat nu nog steeds voortgaat in afgeslankte vorm en zijn de 
kruiswegstaties geschilderd aan de wanden. In de zestiger jaren, na 
het concilie, is het hoofdaltaar naar voren geplaatst en luidde het 
geloof een nieuw tijdperk in onder de nieuwe pastoor Xaverius Lutz. 
In deze periode, op 01-01-1968, is de parochie zelfstandig geworden 
en losgekoppeld van de Karmelorde.  
 
De parochie bleef bloeien en jongerenkoor AQRY en kinderkoor de 
MIRAKELTJES zagen het daglicht. Tevens ontstond in deze periode 
het kerkblad KONTAKT wat u nu in uw handen heeft. In 1995 werd 
het kerkplein opgehoogd naar de huidige staat. Op 9 juli van dat jaar 
hesen Henny Post en pastoor Ben Te Riele de vlag voor de 
feestelijke ingebruikname. Omdat het 90-jarig bestaan van de kerk, 
vanwege corona, klein gevierd moest worden, willen we het dit jaar 
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groots aanpakken en vieren we het 95-jarig jaarfeest. Hopelijk zal 
dhr. Jan Overwater (95) het feest inluiden.  Helaas lopen de kerken in 
ons land langzaam leeg maar blijven wij, als “oudjes, de kerk trouw 
en proberen er wat van te maken, samen met de vele vrijwilligers die 
zich altijd inzetten voor hun kerk en parochie. Waarvoor dank. 
   N.v.S. 

 

 
IN GESPREK OVER DE PAROCHIE MET EEN PAROCHIAAN…… 
 

Naar aanleiding van het 95-jarig bestaan van onze Parochie ging de 

redactie van dit blad in gesprek met een aantal parochianen, uit 

verschillende geledingen van onze parochie. We vroegen hen wat 

onze Karmelparochie zo speciaal maakt, welke mooie momenten ze 

beleefd hebben en wat hun vroegste herinneringen waren van onze 

kerk. En hoe ze de samenvoeging van de drie parochie-

gemeenschappen beleefd hebben.  

Het waren fijne en interessante gesprekken. We werden elke keer 

zeer gastvrij ontvangen en het was het leuk om hun verhalen te 

horen.  
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Gerard Meijerink  
 

Gerard was al op jonge leeftijd actief in 

de kerk. Hij begon als misdienaar in 

Nes a/d Amstel waar hij is opgegroeid 

in de Ronde Hoep. 

In hun jonge jaren hebben Gerard en 

Joke nog gedanst in het Parochiehuis. 

Beiden woonden ze nog niet in 

Aalsmeer, maar de dansavonden in 

het Parochiehuis, met de band De Vrijbuiters, mocht je niet missen. 

Een pater en de hoofdonderwijzer stonden bij de deur, dus het bleef 

heel keurig. 

Na hun huwelijk vonden ze een huis in Aalsmeer, aan de 

Oosteinderweg. Aalsmeer-Oost werd een steeds grotere wijk, er 

kwamen veel gezinnen wonen, dus er kwam een katholieke school. In 

het gebouw van de Oosteinderschool werden kerkdiensten 

gehouden, later gebeurde dit in wijkgebouw Het Middelpunt. De kerk 

werd goed bezocht, er was veel saamhorigheid en gezelligheid. 

Jammer genoeg werd het kerkbezoek minder en zijn de vieringen in 

Oost rond 1990 gestopt en ging men naar de kerk in Aalsmeer. 

De koren van Oost en Rijsenhout zijn samengegaan en hebben nog 

een paar jaar gezongen o.l.v. Joop Teunen als dirigent. 

Na zijn VUT-regeling ging Gerard regelmatig een klusje doen in de 

kerk, en is hij in 2003 gevraagd om koster te worden. En dat doet hij 

nog steeds, met heel veel plezier. De koster zorgt voor het reilen en 

zeilen rond de vieringen: alles klaarzetten (met paaswake ook het 

vuur en de wierook), klokken luiden, verwarming aan, doop, rouwtjes 

en trouwtjes begeleiden, klussen in en om de kerk, enz. 

Gerard heeft zich ook ingezet dat er een toilet achter in de kerk 

kwam, dat is echt heel prettig voor de kerkgangers. Het was al jaren 

een wens van de werkgroep Ziekendag. Samen met Piet Gerritsma 

hebben ze de klus geklaard en overal tegen een zacht prijsje 

materiaal geregeld. Na de klus van de aanleg van het toilet hebben 

ze een mooi altaar voor Titus Brandsma gecreëerd, achter in de kerk. 

In de woning van Joke en Gerard hangt een opvallende Karmelklok, 

een mooie oeuvreprijs voor het vele werk dat Gerard voor de kerk 

heeft gedaan en nog steeds doet.  
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Maarten van Kessel  
 

De vroegste herinnering van de Karmel kerk 

van Maarten zijn de kerstvieringen. Om 19 

uur ging het gezin Van Kessel naar de 

kerstviering. Dat gaf hem het magische 

gevoel van kerst, met de kerststal met 

kerstbomen voor in de kerk, het mooie 

kerstverhaal en de kerstliedjes. En na de 

viering met het hele gezin kerstbrood eten, 

een mooie traditie. 

En nog steeds komt Maarten regelmatig in 

de kerk. Hij vindt het ook heel leuk om na de 

viering samen koffie te drinken en bij te 

praten met de andere parochianen. De kerk 

geeft een band. Maarten heeft in de 

Karmelkerk communie gedaan, is gevormd, getrouwd met Daniëlle en 

hun beide kinderen zijn er ook gedoopt. 

Maarten is blij om deel uit te maken van de parochiegemeenschap 

van onze Karmelkerk. De Karmel is een progressieve, 

vooruitstrevende en ruimdenkende geloofsgemeenschap, waar 

Maarten zich thuis voelt. Hij heeft gezongen bij de Mirakeltjes en 

daarna bij het jongerenkoor AQRY. De jongerenvieringen werden 

door de jongeren zelf gemaakt. Ze kwamen bij elkaar in het klooster 

om de viering samen te stellen. Natuurlijk met een bakkie koffie of 

thee erbij, die ze in de gezellige keuken van het klooster konden 

zetten. Er werd vanuit de lezingen voor de betreffende zondag een 

thema gekozen, en daar werden dan weer mooie teksten bij gekozen 

en passende liedjes. De teksten werden door de jongeren zelf 

voorgelezen, ook door Maarten. En nog steeds is hij lector in onze 

kerk. Hij is ook verantwoordelijk voor de gezinsvieringen. 

Maarten is leerkracht op de Jozefschool, en daar is hij ook 

coördinator van de catechese. Door het jaar heen zijn er regelmatig 

catechese activiteiten op en rond de school. Zo heeft de school een 

eigen kerst- en een paasviering, een jaarlijkse speurtocht door de 

kerk, carnaval, Palmpasen stokken rondbrengen naar de oudere 

parochianen. 

  



- 10 - 

Wil Bakker 
 

Vanaf het moment dat Wil en Aard in 

Rijsenhout neerstreken heeft de kerk een 

grote rol gespeeld. De kleine gemeenschap 

Rijsenhout was een hechte gemeenschap. 

Toen haar oudste zoon 45 jaar geleden 

communie ging doen, werd Wil lector bij de 

vieringen in Rijsenhout en daarna ging ze 

bij het groepje van de DOP, Dienst Onder 

leiding van Parochianen (inmiddels heet het 

VOP). Dat vond Wil leuk en leerzaam. Er 

was een goede begeleiding vanuit het 

pastoresteam: Joke Thijsen, Ben te Riele, Henny Post en Loek 

Seebolt. Ze voerden met hen mooie gesprekken over samen vieren, 

en ze leerden ook veel over het katholieke geloof. Ze zit nog steeds 

bij de VOP-vieringen, nu vanuit de kerk in Aalsmeer.  

Later ging Wil ook deel uitmaken van de groep die de uitvaarten 

verzorgt in de Karmelkerk. Samen met de andere leden van deze 

groep (Wim Zandvliet, Nico van Staveren, Wim Ernst en Cor 

Hermanns) begeleiden ze uitvaarten. Ze kunnen een persoonlijke 

invulling geven en daarbij tegemoetkomen aan de wensen van de 

familie/vrienden van de overledenen. Fijn om zo mee te kunnen leven 

en het afscheid zo mooi mogelijk te maken. 

Wil komt oorspronkelijk uit Bovenkerk, geboren vlak bij de 

Urbanuskerk, als slagersdochter. Zij heeft vanuit haar jeugd mooie 

herinneringen rondom deze kerk. Alle mooie feestelijke 

kerkmomenten werden gevierd met elkaar: doop, communie, 

processies, katholieke school, schoolmis. “Het hele dorp deed het, 

het hoorde er gewoon bij, het was vanzelfsprekend”. 

De liefde voor het kokkerellen was Wil met de paplepel ingegoten, als 

jong meisje hielp ze al mee in de slagerij. Toen het kwekersbedrijf 

aan de Grote Poellaan verkocht werd begonnen Aard en Wil aan een 

tweede carrière: eerst lag de nadruk nog op workshops voor 

bloemschikken, later werden er mooie feesten gegeven in de 

smaakvol ingerichte Serre. Heel gastvrij en met lekkere zelfgemaakte 

hapjes. Wie van onze parochie heeft er niet een mooi feest of 

bijeenkomst bijgewoond?  
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Wim Ernst  
 

Als jonge twintiger is Wim in Aalsmeer verzeild 

geraakt. Hij volgde de Karmel-opleiding om 

Broeder te worden in Merkelbeek in Limburg. 

Omdat hij ervaring had met boekhouden is hij 

door het bestuur van de Karmelieten gevraagd 

om te komen werken voor de missie procuur 

in Aalsmeer. Hij stelde wel als voorwaarde dat 

hij met Carnaval naar huis mocht! 

Wim ging in het klooster wonen, dat beviel goed, er waren veel jonge 

mensen en veel leuke, sociale activiteiten. Er waaide een frisse wind 

door de Karmel, welke handvatten bood voor liturgie, zang, koren, 

werkgroepen, pastoraat, verenigingen. Er waren mooie initiatieven, 

zoals het RKAV-weekaatje, met ook een viering in de openlucht, er 

kwam een jaarlijkse ziekendag, waarbij veel parochianen zich in 

zetten, van koken in het klooster, banken sjouwen en een aantal 

koren uit de regio die samen zongen; één grote saamhorigheid. 

Het Kloosterhof werd eind jaren ‘60 gebouwd en Wim werd daar 

administrateur en later directeur, een mooie tijd. 

Samen met Otto zet Wim zich nog altijd in voor de jaarlijkse 

voedselinzameling. Het voedsel gaat dan naar de Voedselbank en 

naar projecten in de regio, bv de Moses en Aäronkerk, waar jongeren 

elke week een maaltijd maken voor daklozen. 

Ook is Wim druk met Raakpunt 55+. Er zijn zo veel mooie positieve 

en progressieve projecten in Nederland, vanuit de kerken en alle 

geledingen van de maatschappij. En Wim nodigt deze mensen graag 

uit om hierover te vertellen. 

En natuurlijk bezoekt Wim nog vaak de zieken en ouderen van onze 

parochie, met hen voert hij fijne gesprekken. Inmiddels is Wim zelf 

ook niet meer de jongste, dus ga gerust eens bij hem langs voor een 

praatje, dat vindt hij leuk. 

Tenslotte vertelt Wim ons nog over de Pelgrims van Hoop, in het 

kader van het Jubeljaar. Er zijn zo veel mooie en hoopvolle 

initiatieven in de samenleving. Bruggenbouwers van hoop. Laten we 

toewerken naar een positieve toekomst met een glimlach.  
 

Geen mooiere manier om onze gesprekken met deze parochianen af 
te sluiten.  
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KARMELPAROCHIE 95 JAAR "WAT EEN FEEST"!!!! 
 
HAPPEN EN TRAPPEN door 66 
deelnemers.  
 
Zaterdag 28 juni was het zover en prachtig weer! 
Wij, Astrid, Joop en ik en de fietsen natuurlijk waren om 13.00 uur bij   
de kerk om te starten. 
De mensen van de Denktank gaven ons de stempelkaarten en de 
route en een tasje met flesje water en iets lekkers!!!!! 
We bedachten een alternatieve route en gingen eerst naar Uithoorn 
en daar waren enthousiaste vrijwilligers, Ze schonken soep met 
ballen.....Heerlijk!!!  We waren de eerste fietsers hier. 
Daarna door naar Nes aan de Amstel, hier kregen we koffie met cake 
en aardbeien en slagroom en konden we zitten in de pastorie met 
medeparochianen. 
Ook waren hier de mensen die meegingen met de Toertocht en 
opgehaald waren met auto's door vrijwilligers, geweldig initiatief ook... 
Daarna door naar De Kwakel voor broodjes met knakworst en keuze 
uit allerlei sapjes. 
En onze laatste opdracht was naar Kudelstaart en ook daar weer 
vrijwilligers en kregen we meloen. Al deze kerken konden we ook 
bezichtigen en ondertussen een praatje maken. 
Daarna aankomst bij de Karmel en zaten de 32 km erop. Hier de 
laatste stempel en een pen ter herinnering. 
Voldaan streken we neer op het kerkplein en onder het genot van een 
biertje, fris of een wijntje nog wat nagepraat over de prachtige tocht. 
 

En deze dag was nog niet ten einde. 
In het parochiehuis stonden de tafels en stoelen klaar voor de 
feestmaaltijd. 
Zo’n 100 parochianen hadden zich hiervoor opgegeven! 
Paul en co hebben hier hard aan gewerkt. Complimenten ook! 
Alles van het buffet smaakte heerlijk.... 
 

Dank aan de Denktank en het parochiebestuur en ik wil toch nog 
even extra Lous Zandvliet en Carlo Renne noemen!!! 
 

Een hele geslaagde dag!!!!!! 
 
Corrie van Veen  
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De fietsers staan klaar voor de fietstocht 

 

De Denktank wordt in het zonnetje gezet  
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  De Toertocht per auto 
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Een geweldig mooi 95 jaar Karmelparochie dag! 
Fantastisch georganiseerd. 
Smaakvol buffet. 
Voor iedereen van de organisatie heel hartelijk dank. 
We hebben genoten. 
 
Met vriendelijke groet 
Daan en Marga Spreij  
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COMMUNIE 
 
In oktober 2024 begon een groep kinderen en ouders uit Kudelstaart, 
Aalsmeer en De Kwakel onder begeleiding van Ingrid, Yvonne en 
Renate aan het communie traject. In meerdere bijeenkomsten kregen 
de kinderen voorlichting over het katholieke geloof en praatten de 
ouders met elkaar over waarom zij hun kind in het geloof wilden 
steunen. Kapelaan Darek en diaken Jeroen hebben deze 
samenkomsten begeleid. De onderwerpen, zoals bijvoorbeeld 
vergeving en de verschillende Heilige sacramenten, kwamen dan 
vervolgens ook weer terug in de gezinsvieringen. Iedere donderdag 
sloten de communicanten aan bij het kinderkoor de Kudelkwetters 
onder leiding van Paula. Dit alles om de communicanten zo goed 
mogelijk voor te bereiden op het ontvangen van de Eerste Heilige 
Communie.  
  
Zondag 28 juni was een prachtige, zonnige dag. Dat is altijd al leuk, 
maar wanneer het de dag is waar je al driekwart jaar naar hebt 
toegeleefd is het extra mooi meegenomen. Dit jaar was gekozen voor 
de kerk Sint Jan Geboorte in Kudelstaart. De dagen ervoor hadden 
de ouders en kinderen allerlei voorbereidingen getroffen. De boekjes 
waren gevouwen, de bloemstukken waren samengesteld en de kerk 
was versierd. De dag begon met het maken van de foto's, terwijl de 
kerk volstroomde met familieleden, vrienden en belangstellenden. 
Om 10.30 uur kwamen de kinderen samen met Darek en Jeroen 
binnen. In hun handen hadden zij het bloemstukje waarin hun 
doopkaars stond, voor menig ouder een emotioneel moment. Na het 
openingslied en het welkomstwoord door Danielle (moeder van 
Fieke) zei Darek het openingsgebed. Er werd tussen de gebeden en 
de overweging veel gezongen door het kinderkoor en de 
communicanten. Vooral het lied 'Credo, ik geloof' was favoriet onder 
de kinderen, waarschijnlijk door het luid mogen zingen van de titel. 
Na dit lied kwamen Fieke, Theo en Hanna naar voren en lazen hun 
voorbeden voor. Dit deden zij heel knap voor een volle kerk goed 
verstaanbaar in de microfoon. Jeroen hield de overweging over een 
mosterdzaadje en hoe dat zijn weg kan vinden om uit te groeien tot 
een mooie mosterdzaadboom. Een vergelijking die uiteraard op de 
communicanten van toepassing was. Na de collecte gingen de 
kinderen het altaar klaarmaken. Theo Blom las vloeiend de 
verschillende benodigdheden voor waarna de overige kinderen deze 
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binnendroegen. Hierna werd het Gebed over de gaven uitgesproken. 
De communicanten werden vervolgens één voor één met hun gezin 
op het altaar uitgenodigd waarna zij de Eerste Heilige Communie 
ontvingen. Vervolgens mochten de overige mensen ter eucharistie 
komen. Na het slotwoord van Darek en Corrie (moeder van Lisa) 
werd afgesloten met een ‘Lang zullen ze leven’ dat uit volle borst door 
de kerk werd meegezongen. Dat was trouwens niet het eerste lied 
dat goed werd meegezongen door de bezoekers!   
Hierna werd de viering afgesloten en was het tijd voor het bedanken 
van de werkgroepleden en het koor en de felicitaties van familie. De 
communicanten vertrokken hierna naar huis om thuis het feestje nog 
even verder te vieren; Theo Blom, Theo Bon, Thomas Alexander 
Canon, Daphne van der Horst, Piotr Dembczynski, Fieke van Rijn, 
Lisa van Rijn, Caroline de Rooij en Hanna Wolska VAN HARTE 
GEFELICITEERD!  
Namens de kinderen en ouders ook Ingrid, Renate, Yvonne, Darek, 
Jeroen, Paula en het kinderkoor van harte bedankt!  
Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest!  
 

 
Theo, Piotr, Hanna, Daphne, Thomas, Theo, Fieke, Lisa en Caroline 
poseren voor de kerk in Kudelstaart met Darek en Jeroen  
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MIVA-DEURCOLLECTE ZONDAG 17 AUGUSTUS 
 

Geef artsen in Uganda licht om levens te redden. 
Iedere week is het meerdere malen raak in het ziekenhuis van arts 
Enock: er is geen stroom. Zonder stroom is er geen verlichting, werkt 
apparatuur niet en moeten operaties worden uitgevoerd bij het licht 
van een zaklamp. Er zijn daardoor al meerdere patiënten overleden. 
 

Mede met uw bijdrage aan de collecte hoopt MIVA voor dat 
ziekenhuis zonnepanelen te kunnen aanschaffen. 
 

Na de dienst van zondag 17 augustus a.s.  zullen wij een 
deurcollecte houden.  
Uw gift wordt weer zeer op prijs gesteld. 
 

Mocht u liever overmaken dan kan dat: 
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v MIVA, Den Bosch 
 

Hartelijk dank alvast namens 
MOV groep (missiecomité) 
Joke, Ria en Bep 

 
 
15 AUGUSTUS MARIA HEMELVAART 
 

Dit jaar vieren we het op de dag zelf in de dagkerk in Uithoorn, dus 
niet bij de grot in Zevenhoven. 
Vrijdag 15 augustus om 9.30uur. 
Wilt u toch naar de grot, dan kunt u zich aansluiten bij de viering om 
19.00u in Zevenhoven waarin onze bisschop Hendrikx zal voorgaan. 
Het is dan heel druk, dus kom op tijd.  
Aan u de keus. 
 

 
ZATERDAG 16 AUGUSTUS MARIA TENHEMELOPNEMING  
 

19.00 uur  
Eucharistieviering bij de Lourdesgrot 
H. Johannes Geboorte kerk Noordeinde 28 
2435 AG  Zevenhoven 
Celebrant: bisschop Hendriks van 
Haarlem-Amsterdam  
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SCHOONMAAKACTIE PAROCHIEHUIS    
 
Zoals in ieder huis, kantoor, gebouw is het fijn om eens per jaar alles 
even extra schoon te maken; zo ook het parochiehuis. 
Daarom doen wij hier een oproep aan iedereen om op vrijdag 25 juli 
één of een paar uurtjes te komen helpen bij de jaarschoonmaak van 
het Parochiehuis. 
 

We starten om 9.00 uur, schoonmaakspullen zijn, op wat emmers na, 
ruimschoots aanwezig, koffie/ thee/ lunch worden verzorgd en we 
hopen de klus aan het begin van de middag geklaard te hebben. 
Heeft u tussen 9.00- 13.00 uur één of meerdere uurtjes tijd; laat het 
ons dan even weten;  

 

Paul Willemse; 06 4260 6872 
Lous Zandvliet; 0297 340212 
bij het secretariaat of via de intekenlijst achter in de 
kerk. 
 

Bij voorbaat dank !!!!!!!!! 
 
 

 
 
OPENLUCHTVIERING ZONDAG 7 SEPTEMBER OM 10.00 uur  
 
Voor de 4e keer komen we als regio in Nes a/d Amstel samen om ons 
geloof te vieren.  
Leg alvast deze datum vast in uw 
agenda, want samen vieren, en dan 
nog wel in de open lucht, geeft een 
enorm gevoel van verbondenheid.  
SAMEN KERK zijn,  
jong en oud! 
Thema: JUBELJAAR 2025 
Verdere informatie volgt. 
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Oproep zangers voor gelegenheidskoor  
OECUMENISCHE VREDESDIENST 21 SEPTEMBER 
  
Dit jaar vindt de Vredesweek plaats van zaterdag 20 t/m 
zondag 28 september. Als Oecumenische Ambassade 

van Vrede Aalsmeer organiseren de Karmelparochie, Open Hof Kerk 
en de Doopgezinde Gemeente Aalsmeer diverse activiteiten. 
 
De week begint op zondag 21 september met de oecumenische 
Vredesdienst in de Karmelkerk. De viering begint om 9.30 uur.  
We gaan een groot koor vormen dat bestaat uit 
parochianen/gemeenteleden van de kerken en anderen die graag 
mee willen zingen. Het repertoire voor de vredesdienst bestaat uit 
moderne en bekende liedjes die aansluiten bij het vredesthema. Het 
koor wordt gedirigeerd door Lous Zandvliet. Leon Doeswijk en 
Oksana Polman verzorgen de begeleiding op piano. 
 
Vier repetities op maandagavond 
 
Op vier achtereenvolgende maandagen wordt er gerepeteerd in de 
Karmelkerk aan de Stommeerweg. De repetities zijn van 19.30 uur tot 
21.30 uur op de volgende data: 
Maandag 25 augustus 
maandag 1 september 
maandag 8 september 
maandag 15 september 
  
Lijkt het je leuk om mee te zingen, meld je dan aan per e-mail via 
activiteitenkarmelparochie@gmail.com. Ken je nog andere mensen 
die ook mee willen zingen, maak hen dan attent op het Oecumenisch 
Gelegenheidskoor. Uiteraard wordt verwacht dat je aan de repetities 
deelneemt. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.  
 
Met hartelijke groet,  
mede namens de liturgiegroep van de Raad van Kerken, 
Otto Zandvliet 
Coördinator Gelegenheidskoor 
 

e-mail: activiteitenkarmelparochie@gmail.com 
Tel. 0297-329977  

mailto:activiteitenkarmelparochie@gmail.com
mailto:activiteitenkarmelparochie@gmail.com
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BEDEVAART bisdom Haarlem Amsterdam NAAR BANNEUX 
 
In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een jong meisje in 
Banneux, vanuit het bisdom wordt een bedevaart georganiseerd naar 
deze plaats. 
Het is een geheel verzorgde busreis naar Banneux in België, met 
onderweg een koffie en lunch stop. 
In de Hospitaliteit zijn er één- en twee en meerpersoonskamers met 
eigen badkamer, er zijn ook rollators en rolstoelen aanwezig om te 
gebruiken en voldoende vrijwilligers om de rolstoelen te duwen. 
Er gaan altijd een arts, verpleegkundigen, helpenden en pastoraal 
werkers mee om te ondersteunen. 
Naast de vieringen is er genoeg vrije tijd om gezellig koffie te drinken, 
een bezoekje aan een van de winkels te brengen, te eten met elkaar 
en ’s avonds is er altijd een leuk programma in de eetzaal. 
De reis is van 5 t/m 9 september 2025 en kost alles inbegrepen €350. 
Aanmelden kan t/m 15 juli.  
Er liggen folders achter in de kerk.  
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met  
Ellen van der Laan: 06 30 91 85 92 
of email: banneux.bisdomhaarlem@outlook.com 
 
 
 
  

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 
Van 15 juli tot en met 29 augustus hopen onderstaande parochianen 
hun verjaardag te vieren. 
 
15-jul 77 jaar De heer J.A. van Kessel  
15-jul 86 jaar Mevr. C.C. van Beest Bergkamp  
21-jul 90 jaar De heer H.J.J. van Wieringen  
21-jul 86 jaar De heer A.J. van Weerdenburg  
24-jul 86 jaar Mevr. J.M. Hermanns- Woerden  
25-jul 83 jaar De heer W.A.G. van Tol  
25-jul 81 jaar Mevr. C.E. Heemskerk- Schoenmakers  
31-jul 89 jaar De heer D.M. Schreurs  
2-aug 80 jaar Mevr. M.C.M. Zeldenthuis- van der Hoort  
3-aug 77 jaar Mevr. H.J.M. van der Meer  
3-aug 86 jaar De heer P.E.M. Schuit  
8-aug 82 jaar De heer G.H. Ammerlaan  
15-aug 86 jaar De heer P. Molia  
17-aug 80 jaar Mevr. M.A. van Wees- Doeswijk  
19-aug 80 jaar Mevr. A.A.M. Hoekman- van Geijlswijk 
23-aug 84 jaar De heer P.A.M. Stokman  
24-aug 80 jaar De heer A.G.M. Blommestein  
27-aug 84 jaar Mevr. M.G.M.O. Heideman- Cools  
27-aug 88 jaar De heer J.A. Verdel  
29-aug 90 jaar De heer J.M. Meijer  
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VIERINGEN 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel 
 

 
15e zondag door het jaar  

za 12 jul    16.30    Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 
zo 13 jul 9.30             Karmelkerk Patroonsfeest en 95 jaar 

Karmelparochie  
Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Tonnie ’t Hoen-Weterings 
zo 13 jul 14.00             Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka    
za 19 jul 16.30             Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
16e zondag door het jaar 

zo 20 jul 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering samenzang 
   Intenties Thea Wijnen-Rootinck, 
    

Jaartij: 
Marian Overwater 
Thea Wijnen-Rootinck 

zo 20 jul 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 26 jul 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
17e zondag door het jaar 

zo 27 jul   Geen viering in de Karmelkerk 
    Welkom op andere locaties.  

    Zie voor vieringen in de regio, 
elders in dit Kontakt. 

zo 27 jul 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za   2aug 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
18e zondag door het jaar 

zo  3aug 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
   Intenties Thea Wijnen-Rootinck, 

Joop en Grada Teunen 
Na de viering bent u uitgenodigd om 
achterin de kerk koffie/thee te drinken. 

zo  3aug 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo  6aug 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 

Na de viering bent u uitgenodigd om 
achterin de kerk koffie/thee te drinken 

za  9aug 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 
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19e zondag door het jaar 

zo 10aug   Geen viering in de Karmelkerk 
Welkom op andere locaties. 
Zie voor vieringen in de regio 
elders in dit Kontakt. 

zo 
za 

10aug 
16aug 

14.00 
16.30 

Karmelkerk 
Kloosterhof 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Viering vg. B. Dullens 

 
 
20e zondag door het jaar 

zo 17aug   9.30 Karmelkerk Woord en communieviering 
vg. Rob Mascini mmv. Karmelkoor 

   Intenties 
 
 
Jaartij: 
Jaartij: 

Marianne den Blanken, 
Toon Könst en Corrie Könst-Jansen 
Tonnie ’t Hoen-Weterings 
Marianne den Blanken 
Toon Könst 

   MIVA Na de viering is er een deurcollecte 
zo 17aug 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 23aug 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
21e zondag door het jaar 

zo 24aug 9.30 Karmelkerk Woord en communieviering 
vg. Jeroen Hoekstra mmv. klein koor 

   Intenties Toon Könst en Corrie Könst-Jansen 

zo 24aug 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
     

 
 
 
 

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 12 juli tot en met 29 augustus 2025 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

zo 13 juli 10.30 Parochiehuis Receptie   
95 jaar Karmelparochie 

zo 17 aug.   MIVA Deurcollecte 
vr 29 aug.  9.30 Parochiehuis Ouderen en ziekengroep 



- 25 - 

VIERINGEN IN DE REGIO 
 

 

Kudelstaart   

zo 13 juli 11.00 Woord en gebedsviering Parochianen 

zo 20 juli 11.00 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 27 juli 11.00 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo  3 aug 
 

U bent welkom op andere locaties  

zo 10 aug 11.00 Woord en gebedsviering Parochianen 

zo 17 aug  U bent welkom op andere locaties  

zo 24aug  11.00 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 
  

 
  

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 13 juli 11.00 Eucharistieviering;   

zo 20 juli 11.00 Eucharistieviering   

zo 27 juli 11.00 Eucharistieviering  

zo 3 aug 11.00 Eucharistieviering  

zo 10aug 11.00 Eucharistieviering  

zo 

zo 

17aug 

24aug 

11.00 

11.00 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

 

     

De Kwakel  

zo 13 juli 
 

U bent welkom op andere locaties  

zo 20 juli 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 

zo 27 juli 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo  3 aug 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo 10aug  U bent welkom op andere locaties  

zo 17aug 09.30 Eucharistieviering Elly van Rooden 

zo 24 aug 09.30 Woord en communieviering  

     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 13 juli 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo 20 juli 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo 27 juli 09.30 Eucharistieviering  

zo   3aug 
 

U bent welkom op andere locaties  

zo 10aug 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

zo 17aug  U bent welkom op andere locaties  

zo 24aug    09.30 Eucharistieviering  
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