
Nog is de Heilige Deur niet gesloten ! 

Toch nog naar Rome in het Heilig Jaar ? 
Gaat u mee van 8 – 13 december 2025 ? 

Een prachtige pelgrimage naar Rome. We passeren 
de heilige deuren van de vier pauselijke basilieken, 
bezoeken het graf van paus Franciscus en - als paus 
Leo in Rome is – gaan we op audiëntie. Het is advent. 
De stad komt in kerstsfeer. Heel bijzonder in 

Rome! 

 

 

 

 

 

Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken? 

van 8 tot 13 april 2026 

Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat 
Franciscus in zijn laatste levensjaren door 
het Italiaanse land rondom Assisi trok, 
predikend, zijn zonnelied zingend. Dit 
willen we vieren met een prachtige 
pelgrimage. We nodigen u van harte uit om 
met ons mee te gaan naar “Het Land van 
Franciscus”. Met de bus zullen we vanuit 
ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze misschien wel mooiste streek in Italië. We 
bezoeken de dorpjes en stadjes waar dc verhalen van Franciscus nog dagelijks actueel 
zijn. 

 

Nadere info over deze twee reizen: 

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. Meer informatie vindt u 
binnenkort op de website van DrieTour: www.drietour.nl. Via die website kunt u zich dan ook 
aanmelden. 

Pastorale begeleiding: Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam; 
robmascini@gmail.com 

Praktische organisatie: Chris Ketelaars van het bisdom Groningen-Leeuwarden; 
chrisketelaars45@gmail.com 
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