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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 14 juni t/m 11 juli 2025 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (7 weken, 12 juli t/m 29 augustus 
inleveren t/m woensdag 2 juli via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of in 
de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
9 juli voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen) 
  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Vrede in de stilte 
Beste parochianen, er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Het 
belangrijkste is misschien wel het overlijden van paus Franciscus en 
de verkiezing van paus Leo.  
Het is indrukwekkend om te zien hoe de hele wereld grote 
belangstelling voor het conclaaf heeft getoond. In het nieuws was het 
enige waar iedereen het over had. Maar het is ook indrukwekkend om 
te zien hoe, na een paar dagen, alles vergeten lijkt te zijn. 
We leven in de dictatuur van de sociale media, die ons dwingt om in 
het moment te leven. Zelfs degenen onder ons die denken dat zij er 
niet door beïnvloed worden, of die denken dat zij er niet aan verslaafd 
zijn, worden er toch door geconditioneerd. 
We leven in het moment, in de urgentie van het ‘nu’. We lijken 
wezens zonder geheugen te zijn geworden. Elke dag lezen we in de 
krant - of zien we in het journaal - nieuws over oorlog en dood. Maar 
wie herinnert zich nog de geschiedenis die ons tot dit punt heeft 
gebracht? We moeten tegen deze dictatuur van het ‘nu' strijden. 
Op 4 mei - Bevrijdingsdag - hebben de kinderen van de scouting in 
het Egeltjesbos van De Kwakel, samen met vele medeburgers, een 
herdenkingsmoment beleefd. Het was prachtig. Op deze manier 
bouwen wij aan ons collectief geheugen.  
Laten we deze momenten vermenigvuldigen, stilstaan en 
samenkomen in gebed. Ons niet laten meeslepen door de hectiek 
van de Randstad en ruimte voor gebed vinden. 
De afgelopen maanden heb ik boeken gelezen van een Russische 
auteur die naar Canada is geëmigreerd. Door die boeken heb ik veel 
van de oosterse spiritualiteit geleerd. Haar naam is Catherine 
Doherty. In haar bekendste boek - Pustina, dat is Russisch voor 
‘woestijn’ - nodigt ze mensen uit om een plek te zoeken waar ze zich 
in stilte kunnen terugtrekken om naar God te luisteren. Dat kan een 
eenvoudig hutje in de natuur zijn, maar ook een speciale plek thuis 
waar we regelmatig de stilte opzoeken. Die plek zal ons privé 
'woestijn' zijn, waar wij in de stilte kunnen leren bidden. 
Het is juist in de stilte van het gebed dat wij de stem van God kunnen 
horen. In de stilte van het gebed zullen wij ons geheugen en onze 
gemeenschappelijke identiteit weer opbouwen. De kerk van de 
toekomst zal in de stilte van ons gebed geboren worden. 
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Misschien hebben wij, net als de velden, een tijd van rust nodig. Laat 
het land braak liggen, zoals de boeren leren. Laten wij niet bang zijn 
voor de stilte van het innerlijk gebed. Daar is God, die op ons wacht. 
Aan allen wens ik: vrede! 
 

Marco Cavagnaro 
 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
In het vorige Kontakt schreven wij over het overlijden van Paus 
Franciscus. Net nadat de bijdrage van het Parochieteam ingezonden 
was, kwam het bericht dat er witte rook uit de schoorsteen van het 
Vaticaan kwam. Er werd bekend gemaakt dat Robert Prevost was 
verkozen tot Paus, met als naam Leo XIV. Een nieuwe relatief jonge 
paus, wederom in alle eenvoud, die in de voetsporen treedt van Paus 
Franciscus. “Vrede zij met u allen” waren zijn eerste woorden; hoe 
mooi is dat! Wij wensen Paus Leo XIV veel succes en dat hij van veel 
betekenis mag zijn voor de gemeenschap.  
In onze kerkgemeenschap was er met Hemelvaart weer 
Dauwtrappen. Veel enthousiastelingen waren al vroeg uit de veren 
voor een wandeling in het Amsterdamse Bos. In het Parochiehuis 
genoten zij van een heerlijk ontbijt met de inmiddels beroemde 
roombroodjes van Loek Pieterse. Dank aan de Denktank voor het 
organiseren! 
Achter de schermen wordt door de Denktank, samen met Lous, hard 
gewerkt om de parochiedag op zaterdag 28 juni vorm te geven. Een 
feestcomité houdt zich bezig met het feest op zondag 13 juli. In dit 
Kontakt staan weer oproepen om mee te zingen met AQRY in het 
Parochiehuis en taart of cake te bakken voor Heel de Karmel bakt. Bij 
dit Kontakt vindt u de uitnodiging voor de festiviteiten op zondag 13 
juli. Het feest is voor iedereen uit Aalsmeer. Uitnodigingen worden 
ook gestuurd aan alle kerken in Aalsmeer, de kerken in onze regio en 
andere belanghebbenden waarmee wij als Karmelparochie te maken 
hebben. Er vindt een Eucharistieviering plaats met verschillende 
koren. Daarna is er een samenzijn in het parochiehuis met muziek, 
koffie, een hapje en een drankje. Vier met ons mee want met uw 
komst wordt het zeker ook een gezellig samenzijn!  
 

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam  
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ÉÉNMALIG OPTREDEN AQRY 

 

Zoals u in het vorige Kontakt hebt kunnen lezen, geeft 

AQRY nog éénmalig een kort optreden vanwege het 

95-jarig bestaan van de Karmelparochie. 

Dit vindt plaats op zondag 13 juli in het Parochiehuis. 

Op maandag 7 juli repeteren we in de Karmelkerk van  

19:30 - 21:00 uur. 

Ben je AQRY-lid geweest en lijkt het je leuk om hieraan mee te doen? 

Geef je snel op via 

maartendanielle@hotmail.com 
 

Het feestcomité 

 

 

 

 

 
 
HEEL DE KARMEL BAKT  
 

In het vorige Kontakt stond te lezen dat er na de feestelijke viering op 
zondag 13 juli een “gezellig samenzijn” is in het Parochiehuis om 
samen het 95-jarig bestaan te vieren.  
 

Dan hoort er natuurlijk iets lekkers bij de thee of koffie. We vragen de 
parochianen om voor elkaar te gaan bakken. Wat is jouw favoriete 
recept? En welke lekkernijen wil je delen met de rest van de 
Parochie? We denken aan lekkernijen die het liefst makkelijk uit de 
delen/te serveren zijn. Koek, cake, taart, het mag allemaal. 
Wij vragen iedereen die gaat bakken, via de mail aan ons te melden 
wat je gaat bakken: karmelkerk@planet.nl 

Graag de baksels op 13 juli voor aanvang van 
de viering afgeven bij het Parochiehuis. 
 
Bakkers klaar? Bakken maar!  
  

mailto:maartendanielle@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
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HET ONSTAAN / GESCHIEDENIS VAN DE KERK:  

O.L. VROUW van de BERG KARMEL    1930 / 2025 -  deel 1 

 

Bij de oprichting van onze kerk in Aalsmeer kunnen we toch niet om 

het klooster heen. Het is natuurlijk allemaal begonnen met de 

Karmelieten die in Aalsmeer een klooster wilden stichten nabij het 

treinstation, want ander openbaar vervoer was niet voorhanden.  

In 1917 zijn de eerste onderhandelingen gevoerd en werd een stuk 

grond aangekocht ter grootte van 1 hectare van agrariër C. de Boer, 

voor het bedrag van 16.000 gulden op 300 meter afstand van het 

station. Later werd dit stuk grond omgeruild voor een ander terrein 

van dezelfde eigenaar ter grootte van 3 hectare-7 aren en 5 centiaren 

op slechts 100 meter van het station voor 26.500 gulden. Dit alles 

geschiede met toestemming van de bisschop van Haarlem Mgr. A. J. 

Callier.  
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Het was aanvankelijk de bedoeling om ook een publieke kerk op te 

richten voor Aalsmeer, maar het is allemaal iets anders gelopen 

vanwege de financiën. Om te starten zouden de paters in een klein 

bijgebouw gaan wonen, maar dan zou er slechts ruimte zijn voor 3 

paters en enkele broeders. “Dan moet er veel te veel geld bij”. De 

gemeente Aalsmeer heeft nog getracht een deel van de grond over te 

nemen voor uitbreiding van het bestaande kerkhof maar daar werkten 

de Karmelieten niet aan mee want “Zij hadden de grond zelf nodig”. 

In het jaar 1920 is begonnen met de bouw van het klooster. Besloten 

werd om de Heilige Mis voorlopig te doen in de refter van het klooster 

en deze open te stellen voor de inwoners van Aalsmeer. Voor het 

bouwen van een kerk bij het klooster was geen geld.  
 

Toen de Karmelieten eenmaal gesetteld waren in de gemeente moest 

er toch een kerk gebouwd worden. De eerste pastoor was pater 

Dionysius Heggelman die met veel bedelpreken het geld bij elkaar 

sprokkelde voor de nieuwe kerk die begon als kloosterkerk en de 

naam kreeg van Onze lieve Vrouw van de berg Carmel. Op 25 maart 

1930 kon de eerste spade in de grond gestoken worden door 

Pastoor/Prior D. Heggelman. Dit is voor ons de datum waarmee het 

allemaal begon.  

Onze kerk is ontworpen door architect Hendriks en staat op 246 

heipalen. De inwijding ofwel consecratie van de kerk is verricht door 

Mgr. Aengenent, bisschop van Haarlem. De eerste H. Mis werd 

gevierd op kerstavond 1931, na het overbrengen van het 

Allerheiligste van het klooster 

naar de nieuwe kerk in een 

plechtige processie in een 

stampvolle kerk. 

 

Deel 2 komt volgende keer. 

N.v.S.  

 

 
Klooster met kloostertuin en stationsgebouw (1927).  

Kerk en school zijn nog niet gebouwd.  
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FEEST IN DE KARMELKERK 
 
De festiviteiten rondom het 95- jarig 
bestaan van onze parochie komen steeds 
dichterbij; fantastisch om te zien dat er al 
veel aanmeldingen binnen zijn gekomen 
voor de verschillende activiteiten. 
Mocht u dat nog niet gedaan hebben; 
weet dat u van harte welkom bent en lever 
het aanmeldformulier ingevuld alsnog in.  
Voor de jeugd hebben René en Chantal 
een fantastisch programma bedacht; 
mocht je eerder met je ouders meekomen 

dan 14.00 uur dan is dat natuurlijk oké. De Denktank is al aanwezig! 
Aanmeldingen zien we graag voor 15 juni tegemoet. 
Hierbij nog even de activiteiten op een rijtje met daarbij de 
aanvangstijden! 
 
• Happen en Trappen. Een fietstocht door de regio met op 5 
verschillende punten een hapje en/of drankje.  
Starttijd fietstocht (32 km); tussen 13.00- 13.30 uur 
Starttijd verkorte fietstocht (21 km); tussen 13.45- 14.00 uur 
• Toertocht. Mocht u niet meer kunnen fietsen dan bieden wij de 
mogelijkheid om de route op een andere manier af te leggen. 
Aanvang; 13.30 uur 
• Jeugdplein. Kinderactiviteiten voor kinderen rondom de kerk; spel, 
knutselen, Karmelbingo Aanvang; 14.00 uur 
• Teatime; een soort terras rondom of in de kerk waar u met 
medeparochianen gezellig kunt vertoeven onder het genot van 
koffie/thee/wat lekkers en de Karmelbingo! Aanvang; 15.00 uur 
 
We sluiten dit gedeelte rond 16.30 af. 
Daarna bent u van harte uitgenodigd voor de borrel, een woordje van 
het Parochieteam èn de feestmaaltijd in het Parochiehuis.  
 
Graag tot 28 juni! 
Een hartelijke en feestelijke groet namens PT en Denktank, 
Lous Zandvliet 
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knip uit en lever in 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
AANMELDEN ACTIVITEITEN OP DE PAROCHIEDAG van 28 juni 
 
Naam_____________________________________________ 
 
Tel. nr_____________________________________________ 
 
E- mail adres_______________________________________ 
 
 

Keus* Activiteit  Aantal 
volwassenen 

Aantal 
tieners 

Aantal 
kinderen 

 Fietstocht  
Happen en Trappen 

   

 Verkorte fietstocht 
Happen en trappen 

   

 Toertocht    

 Teatime    

 Jeugdplein    

     

 Feestmaaltijd     

 
 
*kruis de keuzes aan. 
Lever het formulier in bij het secretariaat, achter in de kerk in de witte 
melkbus of stuur een mail naar karmelkerk@planet.nl 
  

mailto:karmelkerk@planet.nl
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DORPSFEESTDIENST RIJSENHOUT  

 

Wat: Dorpsfeestdienst Rijsenhout  

Thema: ZOU JE DE MOED NIET VERLIEZEN?  

Muziek: band Face2Face 

Waar: Het Lichtbaken, Rijsenhout  

Wanneer: Zondag 15 juni 2025 Tijd: 10.00 uur, inloop vanaf 09.30 

Entrée: een bijdrage voor de voedselbank 

 

 

 

VANUIT DE WERKGROEP EERSTE COMMUNIE 

 

Op zondag 18 mei hadden we weer een mooie 

gezinsviering in Aalsmeer, de laatste voor het grote feest. Deze 

viering stond in het teken van de tien geboden. Maarten las voor over 

de eerste twee geboden en Jeroen had een fijne overweging die mooi 

aansloot bij de belevingswereld van onze communicanten.  

Na de koffie vertrokken de ouders naar het parochiecentrum met 

Darek voor de catechese terwijl de kinderen beneden bij het 

secretariaat met Jeroen uit de map gewerkt hebben. Zo hebben we 

onder andere gesproken over de verrijzenis en we hebben voorbeden 

geschreven. Een aantal van deze voorbeden zullen we tijdens de 

eerste communieviering voorlezen. 

Zoals al eerder gemeld, helpen we de kinderen bij de 

voorbereidingen op de eerste communie samen met de parochies 

van Kudelstaart en De Kwakel. De gezinsviering kan dan ook op een 

andere locatie zijn dan waar het kind ingeschreven staat. Naast 

praktische redenen en een hoop gezelligheid, willen we de kinderen 

hiermee ook leren dat ze niet locatie gebonden zijn; geloven kun je 

overal, thuis en in de kerk, maar ook in een kerk in het naastgelegen 

dorp. 

Voor de agenda: Zondag 29 juni om 10:30u  

Feest van de Eerste Heilige Communie in Kudelstaart. 

We hopen dat vele parochianen vanuit Aalsmeer en De Kwakel het 

feest met ons meevieren in Kudelstaart. 
 

Renate  



- 12 - 

DAUWTRAPPEN IN HET BOS  

 

Afgelopen donderdag hebben we met 20 mensen 

gedauwtrapt in het Amsterdamse bos. Vol goede zin 

vertrokken we om zeven uur vanaf het kerkplein. Het leek 

droog te blijven, maar enkelen hadden toch maar een paraplu 

meegenomen. Uiteindelijk hebben we het toch redelijk droog 

gehouden. Corrie en Tonnie hadden een rondje uitgezocht rond de 

kanovijver. Het was lekker rustig, op een paar wandelaars na. De 

vogels kwetterden er vrolijk op los en ook de vliegtuigen kwamen met 

veel lawaai over ons heen. Na een klein uurtje wandelen, was er een 

korte dienst met samenzang. Na een bekertje koffie of thee gingen 

we terug naar het parochiehuis. De tien mensen die niet mee konden 

of wilden wandelen waren inmiddels ook aangeschoven voor het 

ontbijt. Daar stonden de tafels gezellig gedekt. Iedereen deed zich 

tegoed aan al het lekkers. Loek had weer heerlijke roombroodjes - of 

zijn het toch puddingbroodjes        - gemaakt. Het was een hele leuke 

vroege ochtend. Namens iedereen bedank ik de Denktank voor de 

goede zorgen. Het zag er allemaal weer fantastisch uit.  

Volgend jaar weer?! 
 

Tonnie
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GA JE MEE NAAR ASSISI OF ROME? 

 

Nog is de Heilige Deur niet gesloten! 

Toch nog naar Rome in het Heilig Jaar? 

Gaat u mee van 8 – 13 december 2025? 

Een prachtige pelgrimage naar Rome. We 

passeren de heilige deuren van de vier 

pauselijke basilieken, bezoeken het graf van 

paus Franciscus en - als paus Leo in Rome is – 

gaan we op audiëntie. Het is advent. De stad 

komt in kerstsfeer. Heel bijzonder in Rome! 

 

Een extra reis naar Assisi in verband met de grote belangstelling. 

8 tot 13 april 2026 
 

Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar 
geleden dat Franciscus in zijn 
laatste levensjaren door het 
Italiaanse land rondom Assisi trok, 
predikend, zijn zonnelied zingend. 
Dit willen we vieren met een prachtige pelgrimage. We nodigen u van 
harte uit om met ons mee te gaan naar “Het Land van Franciscus”. 
Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze 
misschien wel mooiste streek in Italië. We bezoeken de dorpjes en 
stadjes waar de verhalen van Franciscus nog dagelijks actueel zijn. 
 
Nadere info over deze twee reizen:  
De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. 
Meer informatie vindt u binnenkort op de website van DrieTour: 
www.drietour.nl  Via die website kunt u zich dan ook aanmelden. 
 
Pastorale begeleiding: Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom 
Haarlem-Amsterdam; robmascini@gmail.com\ 
 

Praktische organisatie: Chris Ketelaars van het bisdom Groningen-
Leeuwarden; chrisketelaars45@gmail.com 
 
  

http://www.drietour.nl/
mailto:robmascini@gmail.com/
mailto:chrisketelaars45@gmail.com
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SAMEN LEREN OM ALS LEERLING VAN JEZUS  

HET GELOOF DOOR TE GEVEN 

 

Interactief leertraject voor (kinder)catechisten die 

actief zijn in de parochie en voor (groot)ouders die 

het geloof willen doorgeven aan hun (klein)kinderen 
 

15 Sept t/m 17 nov 2025 

Op Maandagavond van 20:00-21:30 St. Urbanuskerk Bovenkerk  
 

Ga met ons op weg.  

We gaan samen aan de slag met deze vragen: 

• Hoe geef ik het geloof door aan de volgende generatie en/of aan 

mijn kinderen?  

• Hoe kan de catechese die ik geef vruchten voort brengen? 

• Wat staat aan de basis van een goede catechese?  

• Wat wil ik overbrengen en hoe doe ik dat?  

• Wat zijn mijn eigen ervaringen als catechist of als ouder in de 

geloofsopvoeding?  

• Lukt het mij om catechese te geven vanuit mijn eigen persoonlijk 

en doorleefd geloof? 

Aan de hand van het ‘Catechese handboek’ van Hannah Vaughan-

Spruce gaan we samen praktisch en interactief aan de slag. 

 

De cursus is ingericht in twee delen: 

In het eerste deel staan wij stil bij de kern van catechese en denken 

we na over hoe wij anderen kunnen helpen om een leerling van 

Jezus te worden. We leren een methode om catechese op te bouwen 

en inhoudelijk vorm te geven. 

In het tweede deel van de cursus gaan we zelf een catechese sessie 

ontwerpen volgens ‘de kerkelijke methode’. We leren van elkaar, 

delen onze ervaringen en brengen de handvatten die we hebben 

ontvangen in de praktijk. 

 

Aanmelden en meer informatie via: 

Jeroen & Marleen van Kreij (06-49359610)   
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mvankreij@bisdomhaarlem-amsterdam.nl 

BORDSPEL-LIEFHEBBERS OPGELET! 

 

Op vrijdag 13 juni organiseren we in dorpshuis De 

Quakel, Kerklaan 16, de tweede bordspellenavond. 

 

We zullen deze keer in elk geval ‘HEAT: Pedal 

to the Metal’ spelen; een heerlijk racespel met 

veel interactie en memorabele momenten. We 

race in ieder geval op het Nederlandse circuit! 
 

Aanmelden is niet nodig. 

We beginnen om 19.30 uur en spelen tot ongeveer 22.30 uur. 
 

De entree is gratis en de bar is de hele avond geopend.  
 

De bordspelavonden zijn maandelijks. Reserveer in je agenda: 

Vrijdagavond 11 juli 

Vrijdagavond 5 september 

 

 

 

 

 

 

 

VERVOER RIJSENHOUT 

 

Als u vervoer nodig heeft om b.v. maar de huisarts, fysio of 

ziekenhuis te aan, dan kunt de Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout 

bellen. Ook kunt u bellen voor vervoer om boodschappen te kunnen 

doen. U betaalt hiervoor een vastgestelde vergoeding aan een van 

onze vrijwilliger.  

U kunt bellen naar 06-23121211, op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 

uur. U krijgt dan één van onze vrijwilligers aan de lijn. 
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TEST UW KENNIS IN DE PUBQUIZ  
 

In het komend najaar willen we u uitdagen om uw kennis te komen 

testen, en delen in onze eerste PubQuiz. Het doel is om samen een 

gezellige, speelse en leerzame avond te beleven, waarin we aan de 

hand van verschillende vragenrondes zullen diverse onderwerpen de 

revue passeren die raken aan ons geloof en het christendom. Dit kan 

van alles zijn, van bijbelkennis tot muziek, van architectuur tot kunst, 

allerlei trivia zullen voorbijkomen. Er zullen teamrondes gespeeld 

worden, bestaande uit vier vragen waarin de eerste relatief eenvoudig 

is en goed voor 1 punt en de laatste wat moeilijker, goed voor 4 

punten, maar ook gezamenlijke rondes, waarin, bijvoorbeeld, muziek 

herkend moet worden. Meezingen is toegestaan.  
 

Ons doel is dit begin november te laten plaatsvinden. Wij raden u 

alvast aan uw team, van minimaal twee en maximaal vier leden, 

samen te stellen, nadere informatie volgt. Om in de stemming te 

komen is hier alvast een oefenronde: 
 

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat is een musical van de hand 

van de beroemde musical schrijver Andrew Lloyd Webber. Het is gebaseerd 

op een bijbelverhaal uit het Oude Testament, waarin Jozef door zijn jaloerse 

broers in de woestijn wordt achtergelaten, maar uiteindelijk de 

vertrouwensman van de Farao wordt.  
 

Vraag 1, voor 1 punt:  

Uit welk Bijbelboek komt het verhaal van Jozef en zijn broers? 

Vraag 2, voor 2 punten: 

Hoe heet de vader van Jozef? 

Vraag 3, voor 3 punten: 

Wat is de bijnaam van de Jozef zijn vader? 

Vraag 4, voor 4 punten 

Welke (nu) bekende musicalacteur speelde de rol van Jozef bij de 

eerste Nederlands productie van Joseph and the Amazing 

Technicolor Dreamcoat in 2008?  
 

De antwoorden vindt u achteraan in dit parochieblad.  

Alles goed? Dan heeft u een Grand Slam! 10 punten!! U moet zich 

zeker inschrijven voor de komende quiz. 
 

Wij kijken er naar uit!  Diaken Jeroen Hoekstra en Eric Weijers  
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CITAAT VAN PAUS LEO X1V  
 

“Broeders, zusters…. 

Ik spreek tot u, vooral tot hen die niet meer 

geloven, niet meer hopen, niet meer bidden, 

omdat ze denken dat God weg is. 

Tot hen die genoeg hebben van schandalen, van 

machtsmisbruik, van de stilte van een Kerk die soms meer op een 

paleis dan op een thuis lijkt. 
 

Ook ik was boos op God. 

Ook ik zag goede mensen sterven, kinderen lijden, grootouders 

huilen zonder medicijnen. 

En ja…er waren dagen dat ik bad en alleen een echo voelde. 

Maar toen ontdekte ik iets: 

God schreeuwt niet. God fluistert. 

En soms fluistert Hij vanuit de modder, vanuit de pijn, vanuit een 

grootmoeder die je voedt zonder iets te hebben. 

Ik kom u geen volmaakt geloof aanbieden. 

Ik kom u vertellen dat geloof een wandeling is met stenen, plassen en 

onverwachte knuffels. 

Ik vraag u niet om in alles te geloven. 

Ik vraag u om de deur niet te sluiten. Geef een kans aan de God die 

zonder oordeel op je wacht. 

Ik ben slechts een priester die God zag in de glimlach van een vrouw 

die haar zoon verloor…en toch kookte ze voor anderen. 

Dat veranderde me. 

Dus als je gebroken bent, als je niet gelooft, als je de leugens beu 

bent… 

Kom dan toch. Met je woede, je twijfel, je vuile rugzak. 

Niemand hier zal je om een VIP-kaart vragen. 

Want deze kerk zal, zolang ik leef, een thuis zijn voor de daklozen en 

een rustplaats voor de vermoeiden. 

God heeft geen soldaten nodig. 

Hij heeft broeders nodig. 

En jij, ja, jij…bent er een van.” 
 

Robert Prvost (Leo XIV) 

Bron: Daily Roman Catholic Bible Readings  
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ROOMSE SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN 
 
HET IS DOODZONDE. 
Het is doodjammer, het is spijtig. 
 
ZIJ IS DE ZONDE WAARD, AL STOND DE PAUS VAN ROME ER 
NAAST TE JANKEN. 
Wordt gezegd van mooie appetijtelijke jongedames waar mannen wel 
iets moois mee willen beginnen. Vrijwel zeker heeft de Heilige Vader 
geen vermoeden van zijn aandeel in dit gezegde. 
 
WIJ ZIJN ALLEMAAL MAAR ZONDIGE MENSEN. 
Wij zijn niet volmaakt, niemand is volmaakt. 
 
BEROUW KOMT NA DE ZONDE. 
Ja dat zal wel, zeker als leed ook nog eens het loon is. 
 
WIE SLAAPT, ZONDIGT NIET. 
Op zich een geruststellende gedachte. Maar ook: wie niets 
onderneemt, wie niets doet, kan ook niets verkeerd doen. 
 
JE BENT MIJN BIECHTVADER NIET. 
Ik ga je niet al mijn geheimen vertellen. Daar heeft u niets mee te 
maken. 
 
VOOR GODS RECHTERSTOEL VERSCHIJNEN. 
Er rekening mee houden, dat men eens voor God rekening en 
verantwoording zal moeten afleggen. Atheisten zal dit weinig zeggen. 
 
HIJ MAG GOD DANKEN. 
Hij mag blij zijn dat hij aan iets ernstigs of iets zeer ernstigs ontkomen 
is. Hij mag God op zijn blote knieën danken. 
 
DE MENS WIKT, MAAR GOD BESCHIKT. 
Een hele oude, die wil zeggen dat de mens de leukste dingen en 
plannetjes kan bedenken, maar dat God de touwtjes in handen heeft. 
Hij beschikt en de mens vindt dat niet altijd even leuk.    
 
NvS  
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AFDELING AALSMEER-RIJSENHOUT 
 
Heeft u een paar uurtjes over voor De 
Zonnebloem Aalsmeer-Rijsenhout? 

De Afdeling Aalsmeer-Rijsenhout is een vereniging met 200 
leden/gasten. Mensen, die door hun lichamelijke of visuele beperking 
in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen daarin terecht te 
komen, kunnen lid worden van De Zonnebloem. Onze 30 vrijwilligers 
gaan met regelmaat op bezoek bij hun gasten en nodigen hen uit om 
met een van de maandelijkse activiteiten mee te doen.   
Vooral voor Aalsmeer Dorp en Aalsmeer Oost zijn we op zoek naar 
vrijwilligers om al onze gasten te kunnen koppelen aan een 
vrijwilliger.  
Heeft u een paar uurtjes per maand over om dit mooie werk te doen? 
Wilt u ons helpen met het organiseren of begeleiden van dagjes uit? 
Lijkt het u leuk om regelmatig bij iemand op bezoek te gaan of een 
presentje langs te brengen? Dan kunnen wij als Zonnebloem, 
afdeling Aalsmeer-Rijsenhout, uw hulp goed gebruiken.  
Neem contact op met ons contactpersoon, Els Brunt, bereikbaar op 
06 – 40173691; e-mail  els.zonnebloem@gmail.com  
Of vul het contactformulier in op onze website: 
www.zonnebloem.nl/aalsmeer-rijsenhout . 
 
Alvast heel veel dank! 
 
 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 
Van 15 juni tot en met 9 juli hopen onderstaande parochianen hun 
verjaardag te vieren.   
 

15-jun 78 jaar Mevr. S.F.M. Onken 
16-jun 92 jaar De heer P.C. Kragtwijk 
22-jun 79 jaar De heer J.P. Levarht 
29-jun 86 jaar De heer H.F. Stokkel 
29-jun 75 jaar De heer L.J. Pieterse 
 2-jul 95 jaar Mevr. T.T.M. Pronk- van den Broek 
 8-jul 79 jaar De heer P.J.M. Brancart 
 9-jul 78 jaar De heer F.M. Melkert 
  

mailto:els.zonnebloem@gmail.com
http://www.zonnebloem.nl/aalsmeer-rijsenhout
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DANK  
 

Eind april werd ik verrast met een fleurig boeket dat mij 
namens de parochie door Ruud werd gebracht.  
Inmiddels is de heup die door een val in de tuin is 

gebroken, weer aardig hersteld, nog even rustig aan.  
Ik bedank iedereen voor de beterschapskaarten en de belangstelling. 
 

Vriendelijke groet, Aad Baas 
 

 
Ik was blij verrast met het ontvangen van het kerkbloemetje, 
wat door mijn dochter was meegebracht uit de kerk. 
Het gaat al steeds beter met mij. 

Heel erg bedankt. 
 

Annie Janssen 
 

 

VIERINGEN 
 

O.L. Vrouw van de Berg Karmel  
 

Heilige drie-eenheid 

za 

zo 

14 jun 

15 jun 

16.30 

  9.30 

Kloosterhof  

Karmelkerk 

Viering vg. B. Dullens 

Woord en communieviering vg. 

Jeroen Hoekstra,  

mmv. Klein koor 

   Intenties Tonnie ’t Hoen- Weterings, 

Joop en Grada Teunen, 

Cees van der Laan, 

Frans Blommesteijn en Truus 

Blommesteijn- Gevers 

zo 15 jun 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 21 jun 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 14 juni tot 11 juli 2025 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 27 juni 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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Sacramentsdag 

zo 22 jun 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  

mmv. Klein koor 

   Intenties Toon Könst en Corrie Könst- Jansen, 

    Jan Zandvliet 

zo 22 jun 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 28 jun 17.00 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
 
13e zondag door het jaar 

zo 29 jun 10.30 Kudelstaart Eucharistieviering 
Eerste heilige communie 

zo

wo 

 

 

 

za 

29 jun 

  2 juli     

 

 

  

5 juli 

14.00 

10.30 

 

 

 

16.30 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

 

 

 

Kloosterhof 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Eucharistieviering 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken 

Viering vg. B. Dullens 

 
 
 
14e zondag door het jaar 

zo  6 juli 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Karmelkoor 

   Intenties 

 

 

  

Frans de Schrijver, 
Thea Wijnen- Rootinck, 
Henk Janssen, 
Frits Blommestijn, 
Kees Zandvliet en Miny Zandvliet- 
Daggers, 
To Overwater- Bakker 

   Jaargetij: Frans de Schrijver     
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
Koffie/thee te drinken. 

zo  6 juli 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 
 

 

 
ANTWOORDEN PUBQUIZ 
 

Vraag 1: Genesis  (Gen 37-47) 
Vraag 2: Jacob 
Vraag 3: Israël 
Vraag 4: Freek Bartels  

Kudelstaart 

zo 15 jun 11.00 Eucharistieviering St. Jan  

zo 22 jun 11.00 Woord en communieviering Jeroen Ho0ekstra 

zo 29 jun 10.30 Eerste heilige communie Eucharistieviering 

zo  6 juli 11.00 Eucharistieviering 

Vormselviering met de bisschop 

Uithoorn 

     
 

Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 15 jun 11.00 Eucharistieviering Familiezondag 

zo 22 jun 11.00 Eucharistieviering   

zo 29 jun 11.00 Eucharistieviering  

zo   6 juli 11.00 Eucharistieviering Uithoorn 

   Vormselviering met de bisschop  
     
 

De Kwakel  

zo 15 jun 09.30 Eucharistieviering  

zo 

zo 

22 jun 

29 jun 

09.30 

09.30 

Woord en communieviering 

Eucharistieviering 

Jeroen Hoekstra 

 

zo  6 juli 11.00 Eucharistieviering Uithoorn 

   Vormselviering met de bisschop  
     
 

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo 15 jun 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo 22 jun 09.30 Eucharistieviering  

zo 29 jun 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 

zo   6 juli 11.00 Eucharistieviering Uithoorn 

   Vormselviering met de bisschop  
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