Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken?

Het is dit jaar nu zo’n 800 jaar geleden dat Franciscus in zijn laatste levensjaren door het Italiaanse
land rondom Assisi trok, predikend, zijn zonnelied zingend.

Dit willen we vieren met een prachtige pelgrimage. We nodigen u van harte uit om met ons mee te
gaan naar “Het Land van Franciscus”.

Wellicht had u al eerder een uitnodiging van ons gehad. Dat was voor een reis in oktober a.s. We
hebben u toen misschien moeten teleurstellen. Er waren zoveel aanmeldingen dat onze pelgrimage
al gauw volgeboekt was. Omdat er zoveel interesse was voor deze oktoberreis hebben we een
nieuwe reis gepland. Nu vlak na Pasen in het komend jaar.

In de dagen na Pasen (5 april) zijn we van 8 tot 13 april in Assisi, de geboortestad van Franciscus. We
bezoeken dorpen en stadjes met de plekken die in zijn leven een belangrijke rol hebben gespeeld,
waar hij woonde en leefde, waar hij bad en vastte, en waar de wonderen gebeurden: zoals o.a.
Spoleto, La Verna, San Damiano, Gubbio, het eiland in het Lago di Trasimeno, Greccio, Rivotorto en
Speco di S. Urbano. Dit alles in het prachtige Umbrié en Toscane.

Met de bus zullen we vanuit ons hotel nabij Assisi rondrijden in deze misschien wel mooiste streek in
Italié.

De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal deze reis faciliteren. Alle info vindt u op:
https://boeken.drietour.nl/italie/maatwerkreis-italie-o.l.v.-chris-ketelaars-en-rob-mascini

Graag wijs ik u ook op het initiatief van de franciscaanse beweging die van alles organiseert over
Franciscus en zijn boodschap: https://www.franciscaansebeweging.nl/

Diaken Rob Mascini (robmascini@gmail.com)

Chris Ketelaars
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