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Parochieblad

Kontakt . Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer

Datum ;17 meit/m 13 juni 2025

Redaktieadres : Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer

Hoofdredaktie : Jacqueline van Es 0297-345263
Mirjam Stokman 0297-347757

Distributie . Aard Bakker 0297-321321

U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, 14 juni t/m
11 juli 2025 inleveren t/m woensdag 4 juni via E-mail;
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie,
Stommeerweg 13.

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321))

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag
9 april voor u klaar.

Parochiegegevens

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl
Website: www.rkkerkaalsmeer

E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com

Bereikbaarheid van het pastoresteam:
Wim Ernst woensdagmorgen 0297-345683
Darek/Marco parochie Uithoorn 0297-564638

Opgave van een misintentie 4 € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt.

Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur.

Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in
en er wordt teruggebeld.

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513.

Kerkledenadministratie:

Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk,
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit
door te geven aan de ledenadministratie:_ledenadmkarmelkerk@gmail.com

Bankrelatie:
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)
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EVEN NADENKEN OVER...

Paasvreugde en Pinksterverwachting

Met gejubel is de nieuwe paaskaars binnengebracht:
het licht van Christus dat de duisternis verdrijft. Het
doopwater is opnieuw gezegend — symbool van nieuw leven, van
reiniging en opstanding. We hoorden de eeuwenoude verhalen over
schepping, uittocht en bevrijding. En we hoorden hét verhaal — het
hart van ons geloof — over Jezus’ opstanding uit de dood. Leven is
sterker dan de dood: ‘Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is
niet hier, Hij is opgestaan." (Lucas 24:5-6) Vuur, licht, wierook, water,
brood en wijn — oersymbolen van Gods aanwezigheid. Tekenen van
leven in volheid. Wat een feest was het: Pasen! De Heer is waarlijk
opgestaan. We wensten elkaar een zalig Pasen, en terecht. ‘Ik ben
de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij
gestorven.” (Johannes 11:25)

Mogen de vreugde van dit feest en het geloof in de opstanding ons
blijven bemoedigen en sterken, elke dag opnieuw — ook als de
paastijd voorbij is. We bevinden ons nu in de rijke periode tussen
Pasen en Pinksteren. In het oude Israél waren dit landbouwfeesten,
verbonden met oogst en overvloed. Later kregen zij een diepere
betekenis: Pesach werd het feest van de uittocht uit Egypte, het begin
van vrijheid (Exodus 12), en Shavuot (het wekenfeest) het feest van
de gave van de Wet op de Sinai (Exodus 19-20).

Voor ons christenen kregen deze feesten een nieuwe, vervulde
betekenis: Pesach werd Pasen werd het feest van de verrijzenis van
Christus — Hij die de dood heeft overwonnen. En Shavuot werd
Pinksteren: de neerdaling van de Heilige Geest — Gods kracht in ons
midden. Daartussen vieren wij Hemelvaart: Jezus die terugkeert naar
de Vader en voor ons pleit.

Deze drie feesten vormen samen een groot heilsgebeuren: de
vreugde van Pasen krijgt haar volle kracht door de Geest van
Pinksteren, die de Vader zendt op het gebed van zijn verheven Zoon
(vgl. Johannes 14:16-17).

Maar hoe vertalen we dit alles naar ons dagelijks leven? We kennen
allemaal momenten van verdriet, ziekte, eenzaamheid of verlies.
Momenten waarop we snakken naar bemoediging, troost en kracht.
Hoe goed is het dan om te weten dat Jezus ook de weg van het lijden
is gegaan — maar dat het geen doodlopende weg was. Hij draagt ons
— zelfs als wij het niet merken. En wij mogen elkaar eraan blijven
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herinneren: ‘Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de
wereld.” (Matthels 28:20)

Laten we daarom als gelovigen elkaar blijven opzoeken. Laten we
samen vieren, samen bidden en samen de weg van Jezus gaan.
Want in gemeenschap vinden we steun en herkenning. En in de
Geest worden we vervuld van hoop en kracht.

Moge de vreugde van Pasen in ons hart blijven wonen. En mogen wij
vol verlangen en verwachting uitzien naar het Pinksterfeest — het
feest van vuur, van roeping en van de Geest die leven geeft. Laat ons
groeien in al wat de Geest geeft: ‘liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.’ (Galaten 5:22-23)

Paasvreugde. Pinksterverwachting. Laten we in die Geest blijven
wandelen.

Diaken Jeroen Hoekstra

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT....

Veel mensen waren verbaasd over het overlijden van Paus
Franciscus op 2e Paasdag en dat terwijl hij op 1e Paasdag nog in het
openbaar verscheen. Een betrokken en geliefde paus is heengegaan;
dat hij mag rusten in vrede. Wij hebben Pasen achter ons gelaten met
mooie en drukbezochte vieringen in de regio en in onze kerk. We
~ & Jaan weer op naar Hemelvaart en Pinksteren en de zomer
¥ met diverse activiteiten. Met Hemelvaart organiseert de

S Denktank weer dauwtrappen. En naar de zomer toe vieren
we het 95-jarig jubileum van onze parochie met op zaterdag 28 juni
een parochiedag met o.a. een fietstocht langs alle kerken in de regio,
waaraan iedereen uit onze regio mee kan doen.
Op zondag 13 juli vieren we het jubileum voor iedereen uit Aalsmeer
met een eucharistieviering met Karmelkoor, EDK en kinderkoor
waarna er een receptie plaatsvindt in het Parochiehuis met een hapje
en een drankje. De Denktank en het feestcomité zijn druk bezig om er
twee mooie feesten van te maken. Alle informatie en oproepen over
het jubileum komen in de komende Kontakten onder het kopje 95 jaar
Karmelparochie.
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Op 7 april was er een bijeenkomst van het overkoepelende
kerkbestuur van de regio van Amstel tot Westeinder in de Kwakel met
alle vijf parochieteams. Op de agenda stonden diverse onderwerpen
zoals het zomerrooster, maar ook dat er vanaf de zomer een aantal
regionale activiteiten worden georganiseerd in het kader van het
Jubeljaar. Dit Jubeljaar heeft het thema “Pelgrims van Hoop” en wil
mensen in beweging brengen naar plekken van hoop, naar hoopvolle
gebeurtenissen en naar mensen die hoop uitstralen. De fietstocht die
op 28 juni door onze parochie georganiseerd wordt, en de
openluchtviering in september zijn zulke activiteiten. Later volgt meer
informatie over de andere activiteiten. Op de bijeenkomst kwamen
ook de onvermijdelijke stappen voor de toekomst aan de orde. Het
regioverband bestaat inmiddels tien jaar en we zijn in een volgende
fase gekomen, waarin keuzes moeten worden gemaakt. Deze
transformatie naar de toekomst, die voor elke kerklocatie weer anders
zal zijn, moet in de komende twee, drie jaar duidelijk worden waarbij
de parochies zelf een grote stem hebben. Het uitgangspunt is dat er
per locatie eerst een plan komt en dat er pas daarna besloten wordt
wat dat voor het kerkgebouw betekent. Een lastige opgave waarbij
we ons realiseren dat hiervan wegkijken geen optie is. Wel hopen we
in de komende jaren te groeien als regio Amstel - Westeinder, door
met elkaar verbinding te zoeken als gelovigen, met de mensen in de
samenleving en vooral met Christus, want ‘als de Heer het huis niet
bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers!' Maar laten we eerst genieten
van alle mooie activiteiten waaraan u in de komende tijd kunt
deelnemen!

Hartelijke groeten van de leden van het
Parochieteam.

MUZIEK MET PINKSTEREN!

De Eucharistieviering op eerste Pinksterdag wordt extra feestelijk
door de medewerking van Moniek Eigenhuis op dwarsfluit.

Het Karmelkoor zingt de Paus Gregorius mis van Kees
Schoonenbeek met daarbij een mooie fluitpartij.

V66r de viering wordt de Sonate in F-Dur van Georg Telemann
gespeeld op orgel en dwarsfluit.

U bent allen van harte welkom!



FEEST in onze Karmelkerk 95 jaar

In januari hebben wij laten weten dat de

Karmelkerk dit jaar 95 jaar bestaat.

Het eerste moment waarop we dat gaan vieren

is op zaterdag 28 juni met een feestelijke en

uitgebreide Parochiedag. Wij nodigen u hier van
harte voor uit!

Het eerste deel van het feestprogramma speelt

80 osjaar 2026 zich, afhankelijk van de activiteit, af tussen
13.00 uur en 16.30 uur in en rondom de kerk.

e Happen en Trappen; een fietstocht door de regio met op 5
verschillende punten een lekker hapje en/of drankje. Er kan een
route gefietst worden van ca 32 km of een verkorte route van ca
21 km.

¢ Mocht u niet meer kunnen fietsen dan bieden wij de mogelijkheid
om de route op een andere manier af te leggen. (Toertocht)

¢ Kinderactiviteiten voor kinderen rondom de kerk; spel, knutselen,
Karmelbingo (Jeugdplein)

e Teatime; een soort terras rondom of in de kerk waar u met
medeparochianen gezellig kunt vertoeven onder het genot van
koffie/thee/wat lekkers en de Karmelbingo!

Aansluitend gaan we naar het Parochiehuis waar we tijdens de borrel

kunnen luisteren naar een woordje van het Parochieteam en

vervolgens kunnen genieten van een heerlijk warm- en koud buffet.

Voor bovenstaande activiteiten vragen wij u om zich aan te melden; u

begrijpt dat zo'n programma aardig wat voorbereiding vraagt en dan

is het helpend om te weten op hoeveel personen we kunnen rekenen.

U kunt zich aanmelden door

¢ Het aanmeldingsformulier uit dit KONTAKT in te vullen en in te
leveren bij de kerk

¢ Het aanmeldingsformulier wat toegevoegd is aan de misboekjes in
te vullen en in te leveren

e Een mailtje sturen naar de Karmelkerk@planet.nl en daarop
aangeven voor welke activiteit u zich opgeeft, voor hoeveel
personen (het aantal kinderen en volwassenen graag apart
vermelden) en uw telefoonnummer

e Het secretariaat te bellen op woensdag of vrijdagmorgen (0297
341231)
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Aanmelden kan tot 16 juni.
Hoe leuk is het dat we dit jubileum kunnen vieren met z'n allen; daar
mogen we dankbaar en blij mee én trots op zijn.

Namens de Feestcommissie en de Denktank, " Y(‘

Lous Zandvliet
Leasl”

o knip uit en lever in
O\>‘7W%cz.::;‘};f P

AANMELDEN ACTIVITEITEN OP DE PAROCHIEDAG van 28 juni

Naam

Tel. nr

E- mail adres

Keus* | Activiteit Aantal Aantal Aantal
volwassenen | tieners kinderen

Fietstocht Happen
en Trappen

Verkorte fietstocht
Happen en trappen

Toertocht

Teatime

Jeugdplein

Feestmaaltijd

*kruis de keuzes aan.







HEEL DE KARMEL
D

D

Wat is jouw favoriete recept? En welke lekkernijen wil je delen met de
rest van de Parochie?

Na de feestelijke viering op zondag 13 juli is er een receptie in het
Parochiehuis. Dan hoort er natuurlijk iets lekkers bij de thee of koffie.
We vragen de parochianen om voor elkaar te gaan bakken. U heeft
nog even de tijd om na te denken wat u eventueel zou willen maken.
We denken aan lekkernijen die het liefst makkelijk uit de delen/te
serveren zijn.

In het volgende Kontakt komt meer informatie over hoe u zich kunt
opgeven. Hou de berichtgeving in de gaten.

Bakkers klaar? Bakken maar!
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WEER EVEN TERUG IN DE TIJD MET AQRY.........

Dit jaar bestaat de Karmelkerk 95 jaar.

Op zondag 13 juli zal er daarom een feestelijke viering
zijn. Hierna is er in het parochiehuis nog koffie en een
receptie waarbij AQRY enkele oude, bekende liederen
ten gehore laat brengen.

Jarenlang heeft jongerenkoor AQRY in de kerkvieringen gezongen.
Heb jij op AQRY gezeten en lijkt het je leuk om met ons mee te
zingen op 13 juli, dan horen we het graag.

Opgeven kan via het volgende mailadres:
maartendanielle@hotmail.com

We gaan van tevoren één keer oefenen. Datum en tijd worden later
bepaald.

Hopelijk kunnen we een zo'n groot enthousiast AQRY-koor op de
been brengen om nog één keer gezellig met elkaar te zingen.

Hartelijke groet,
de feestcommissie

-10 -


mailto:maartendanielle@hotmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOb6_ZLf2sgCFYa_FAodLtIF1w&url=http%3A%2F%2Fwww.parochieteteringen.nl%2FArchief.ASPX%3FTag_id%3Dbb2377d7-174e-4cea-b468-f301695b027b&bvm=bv.105841590,d.d24&psig=AFQjCNEgptC1l6Ag2iBmh7RmHUV5Z4XEdg&ust=1445763448077175

PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM)
‘Geloven in de ander. leder mens telt mee.

Tijdens de Pinksteractie zetten wij onze Nederlandse
missionarissen en missionair werkers in de
sk schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen
nederlandse  en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere
missionarts  gag in voor hun kwetsbare medemens.
“Heb uw naaste lief als uzelf”.
Vanuit dit gebod zetten zij zich in voor de meest kwetsbare
medemensen in moeilijke omstandigheden. Ze werken belangeloos
en onvermoeibaar aan een wereld waarin iedereen gelijke kansen in
Zijn leven krijgt.
Alleen samen kunnen we deze harde werkers steunen tijdens de
Pinksteractie. We houden een deurcollecte of een bijdrage op
rekening IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM te den Haag
Hartelijk dank, mede namens WNM
Het Missiecomité, Joke, Ria en Bep.

De opbrengst van Vastenactie is € 359,70
Hartelijk dank

FILMCAFE

Film: LONGING

Ontmoetingskerk Rijsenhout, 30 mei 2025, 19.30 uur
VoeI de diepte. Raak ontroerd. Beleef LONGING in het Filmcafé! Ben
je op zoek naar een film die verder gaat dan het oppervlakkige? Een
verhaal dat je raakt, je aan het denken zet en nog lang na de aftiteling
in je gedachten blijft hangen? Dan mag je LONGING absoluut niet
missen! LONGING is een film die je hart zal beroeren en je kijk op het
leven misschien wel een beetje zal veranderen. Na afloop is er alle
ruimte om onder het genot van een drankje na te praten over de film,
je eigen interpretaties te delen en nieuwe inzichten op te doen.

-11 -



WERKGROEP COMMUNIE

Gezinsviering Palmpasen

Op zondag 13 april hebben we de intocht van Jezus in Jeruzalem
herdacht. Met een volle kerk en een groot kinderkoor hebben we
geluisterd naar het verhaal van Jezus op een ezeltje, en ook naar het
verhaal over het dragen van je eigen kruis. leder krijgt wel eens wat
op zijn pad. Hoe gaan we daarmee om?

Op de vrijdagmiddag voor de viering hebben we in het secretariaat
van de Karmelkerk met de communicanten uit Aalsmeer en
Kudelstaart palmpaasstokken versierd met hulp van Lia en Darek.
Deze zijn trots door de kerk gedragen tijdens de processie. Na het
slotlied kregen we onverwachts visite van de paashaas en een
kuiken! Zij brachten voor iedereen wat lekkers mee.

Na de viering hebben we koffie/thee/limonade gedronken en nog
even kunnen praten met elkaar. Speciale dank aan de koffiedames
die ons elke keer weer goed verzorgen!

Dank aan Joasia voor het pianospel, Paula voor het dirigeren en
Maarten en Darek voor het voorgaan. Het was een mooie viering en
een fijne start van de Goede Week

Renate

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag was er weer een mooie viering voor gezinnen. Met
de Aalsmeerse en Kudelstaartse communicanten en de kinderen van
het kinderkoor hebben we de lijdensweg van Jezus beleefd. Cor
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Hermanns las ons het verhaal voor en de kinderen speelden o.a..
Jezus, Judas, Johannes, en Pontius Pilatus. Ook hadden we soldaten
en een menigte die riep om de kruisiging van Jezus. Daarna zijn we
alle staties in de kerk langsgegaan en zagen we hoe Jezus zelfs
onder barre omstandigheden nog oog had voor de omstanders, en
ook hoe hij geholpen werd bij het dragen van zijn kruis. Dank aan
iedereen die meegezongen heeft. En dank aan Cor voor het
begeleiden van de kinderen. Het was een fijn samenzijn, een mooi
begin van het paasweekend.

Onder de indruk van het gebeuren verlieten de kinderen na het
omkleden helemaal stil de kerk.

R

De volgende gezinsviering is zondag 18 mei aanstaande om 9:30u.
Tot dan!
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VOEDSELINZAMELING SUCCESVOL

In de kerken in onze regio is in de paastijd weer een
voedselinzameling gehouden. In de Kwakel met Palmpasen; in
Kudelstaart en Nes a/d Amstel met het Paastriduim op Witte
Donderdag. Daarnaast hebben ook de Doopsgezinde Gemeente en
de Open Hof Kerk in Aalsmeer meegedaan met de inzameling. Mede
daardoor was de voedselinzameling een groot succes! De opbrengst
van de inzameling van Kudelstaart en de Aalsmeerse kerken is goed
terecht gekomen bij de Voedselbank Aalsmeer en bij Br. Wim Ernst
die daklozen bezoekt. De opbrengst uit de Kwakel en Nes a/d Amstel
is naar de Voedselbank Uithoorn en Stichting 0297 Helpt gegaan.
Deze Uithoornse stichting helpt vooral minimagezinnen die niet altijd
hun dagelijkse boodschappen kunnen doen en net teveel inkomsten
hebben om bij de Voedselbank aan te kloppen. Dit is een mooi
voorbeeld van samenwerking met andere kerken en het organiseren
van gezamenlijke projecten binnen de regio. Een dank aan iedereen
voor de gulle bijdrage, veel mensen zijn er blij mee! R
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Otto Zandvliet
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Vanwege het Jubeljaar kunt u ook dichtbij iets gaan doen:

- Holy City Amsterdam-tour (een wandeling van 2 uur door
Amsterdam met de geschiedenis van het ontstaan van
Amsterdam, nu 750 jaar geleden) Wel reserveren:
visit@holycity.amsterdam

- HABEB Pelgrimstocht langs (oude) religieuze plaatsen in
Noord-Holland: HABEB staat voor de plaatsen: Heiloo-
Alkmaar-Bergen-Egmond Binnen

Dat kan wandelend, fietsend of met de auto. Zie verdere info: op de
website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

¥ Hoo?
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PINKSTERDAGZATERDAG 7 JUNI OPEN DAG TE HEILOO

Een dag vol vuur, geloof en ontmoeting in het Heilig Jaar van de
Hoop!
Laat je hart raken door de Heilige Geest.
Thema: KOM HEILIGE GEEST
HEILIG ONS EN ZEND ONS
Zie verder info de poster en/of flyer of info@charis4all.nl

DORPSFEESTDIENST

Op 15 juni om 10.00 uur is de jaarlijkse dorpsfeestdienst in het
Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751 te Rijsenhout “Zou je de moed niet
verliezen?”

Dit is het thema van deze dienst.

Voorganger ds. Jaap Cramer

Met medewerking van de band Face2Face

MEEZINGCONCERT “DE AARDE IS ALLES VOOR ALLEN” @J}

Veel teksten van Huub Oosterhuis zijn op muziek gezet door
Antoine Oomen. Denk aan Licht dat ons aanstoot, Groter dan
ons hart, De tafel der armen. Deze liederen worden vaak gezongen in
de liturgie, en zijn zeer geliefd bij zowel koorzangers als kerkgangers.

Op zondagmiddag 18 mei vindt een liturgisch concert plaats in de
Schutse (de Mérodelaan 1) te Uithoorn. Bij dat concert wordt een
groot aantal liederen van Antoine Oomen gezongen door het koor
Nieuwe Nederlandse Religieuze muziek onder zijn leiding. Dit is geen
gewoon concert: u kunt meezingen met een deel van de liederen!
Het concert begint om 16.00 uur (zaal open om 15.30 uur). De
entreeprijs (incl. programmaboekje met alle teksten) bedraagt

€ 10,00. Dit bedrag is alleen contant bij de ingang te voldoen. Er is
geen voorverkoop van losse kaarten en ook reserveren is niet
mogelijk. Voor vragen en/of meer informatie kunt u een mailtje sturen
naar Ruurd van der Weg (ruurdvanderweg@gmail.com) of naar Ton
Bakker (bakker1422@gmail.com).
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BINDINGKOOR ZINGT OP 24 MEI

Aalsmeer — Op zaterdag 24 mei viert het Bindingkoor haar 60-jarig
jubileum met een bijzonder middag- en avondconcert in de
Doopsgezinde kerk aan de Zijdstraat 55.

Op het programma staan ‘Gloria’ van Antonio Vivaldi, dat wordt
uitgevoerd samen met het ‘HASO’ (Haarlems Amateur Symfonie
Orkest). Charlie Bo Meijering (bekend van ‘Maestro’) begeleidt het
koor op piano bij het ‘Stabat Mater’ van Karl Jenkins en de
‘KwartOverJazz band’ staat garant
voor de jazzy ondersteuning bij ‘A
Little Jazz Mass’ van Bob Chilcott.
Het geheel staat onder de bezielende
leiding van Annelies Smit.

Het middagconcert begint om 16 uur, £ 3
het avondconcert om 19.30 uur. De zaal gaat een half uur voor
aanvang open.

Wilt u zeker zijn van een plaats, dan kunt u vanaf nu kaarten
bestellen via bindingkoor@gmail.com. Vermeld hierbij of het om het
middag- of avondconcert gaat.

Entree: € 17,50 (t/m 16 jaar € 10,00), inclusief pauzedrankije.
Kaartverkoop (indien nog voorradig) ook aan de zaal.

LUNCHPAUZE ORGELCONCERT

Van mei tot en met juni en opnieuw in september 2025 klinken iedere
vrijdag om 12:00 uur korte, gratis orgelconcerten in de Mozes en
Aaronkerk aan het Waterlooplein. De Lunchpauzeconcerten duren 30
minuten en worden uitgevoerd door jonge, talentvolle organisten —
soms in combinatie met zang, viool of trombone. Een moment van
rust en inspiratie, midden op de dag en midden in de stad.

De concerten vinden plaats op het monumentale Adema Philbert-
orgel uit 1871.

© Mozes en Adronkerk, Waterlooplein — Amsterdam
@ ledere vrijdag in mei, juni en september om 12:00 uur

¢#* Toegang gratis
@ info@mozesenaaronkerk.nl | www.mozesenaaronkerk.nl
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Bisschoppen-

conferentie
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Paus Franciscus
1936 - 2025

Paus Franciscus
Jorge Mario Bergoglio
1936 - 2025

Paus Franciscus werd op 17 december 1936 in Buenos Aires
in Argentinié geboren als Jorge Mario Bergoglio. Hij was
de zoon van Italiaanse immigranten. Na een opleiding tot
chemisch technicus volgde hij alsnog zijn priesterroeping
en trad in 1958 in bij de jezuieten. Op 13 december 1969
werd hij tot priester gewijd. Hij werkte onder meer als
hoogleraar en rector aan de theologische universiteit en als
parochiepriester. Ook was hij diverse jaren provinciaal van
de jezuietenorde in Argentinié. Op 20 mei 1992 werd pater
Bergoglio benoemd tot hulpbisschop van Buenos Aires,

op 28 februari 1998 gevolgd door de benoeming tot aarts-
bisschop van hetzelfde bisdom. Drie jaar later werd hij tot
kardinaal gecreéerd. Op 13 maart 2013 werd hij gekozen
tot bisschop van Rome en paus van de Rooms-katholieke
Kerk. Hij overleed op Paasmaandag 21 april 2025.

-17 -

God van alle leven,
uw Zoon Jezus Christus is opgewekt
als eersteling van allen die zijn ontslapen;
Hij is opgestaan uit de doden.
Wij bidden u voor paus Franciscus,
die de Kerk als bisschop van Rome
sinds 2013 krachtig heeft geleid.
Wij danken hem voor zijn inspiratie.

Hij heeft ervoor geijverd alle gedoopten
aan de missie van de Kerk te laten deelnemen
door het bevorderen van synodaliteit.
Aan gemarginaliseerden in de samenleving,
vooral migranten en viuchtelingen,
heeft hij veel aandacht besteed.

En hij riep op tot zorg voor
‘ons gemeenschappelijk huis’, de schepping.
Hij was in zijn preken en geschriften
een alom gewaardeerd moreel leider.

Wij doen een beroep op uw barmhartigheid, o Heer,
voor deze man Gods.

Laat hem het eeuwige licht aanschouwen.
Mochten hem nog smetten aankleven van zonde
of menselijke tekorten sporen hebben nagelaten,

laat uw liefde dan dit alles uitwissen
op voorspraak van de H. Franciscus van Assisi.
Amen



ROOMSE SPREEKWOORDEN EN ZEGSWIJZEN

DAT WAS MAAR EEN KORT EPISTEL.
Een korte lezing, verslag of brief.

DE ZEGEN NA KRIJGEN.
Ook wel: “een kruisje na krijgen”. Zo blij zijn dat iemand vertrekt, dat
je hem de zegen na zou willen geven.

EEN DONDERPREEK HOUDEN.

Een betoog of een instructie met grote heftigheid. Een preek waarin
de predikant alle duivels uit de hel toverde, waarin de zondaars
bedreigd werden met de eeuwige verdoemenis en alle nare kanten
van dien. Er zijn pastoors geweest die hierin zeer bedreven waren.

NOOD LEERT BIDDEN.

Een niet te kloppen waarheid. In de tweede wereldoorlog dagelijks te
zien. Nood had de aardigheid ons zelf ook aan de gang te houden,
compleet met herhalingsoefeningen.

EEN GEBED ZONDER END.
Een hopeloos proces, oeverloos.

LEER VRIENDELIJK KIJKEN, DAN KUN JE BETER BIDDEN.
Dan kun je beter werken, meer succes hebben, aardiger gevonden
worden. Het mag natuurlijk ook naar de letter genomen worden.

OP DE KETTING VLIEGEN.
De rozenkrans bidden. 1945 in Breda: Duitse V1 raketten vliegen
over de stad. Kom zei ons Moeke, we vliegen nog eens op de ketting.

HIJ IS ZO MAGER DAT JE OP ZIIJN RUG DE ROZENKRANS KUNT
AFBIDDEN.
Wordt gezegd van iemand die zo broodmager is, dat zijn wervelkolom
zichtbaar is.

BIDDEN VERLOREN, ALLES VERLOREN.

Deze komt uit de overlevering maar is toch wel een beetje zwart-wit.
Maar er zit muziek en waarheid in. Vervang “bidden” eens door
vertrouwen.

NvS
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BORDSPEL-LIEFHEBBERS OPGELET!

Op vrijdag 16 mei organiseren we in buurthuis De

Quakel onze volgende bordspel

De bordspelavonden gaan door en verhuizen naar

het dorpshuis in De Kwakel. Naa

Bordspelclub De Kwakel, Voor

lenavond.

)

st diaken Jeroen BORDSPELCLUB
Hoekstra sluit Marco Redeman aan als organisator DE KWAKEL

en de bordspelclub ziet het daglicht:

bordspelliefhebbers uit

De Kwakel, Uithoorn en de wijde omgeving!

Heb je nog vragen? Stuur dan een berichtje via Whatsapp naar

diaken Jeroen Hoekstra (06 41 2

2 50 63)

of wordt lid van onze bordspel community!

uuuuuuuuuuu

Bordspellenclub De Kwakel eo.
WhatsApp-community

Spelhandleiding:
Buurthuis De Quakel,
Kerklaan 16, De Kwakel.

Aanmelden is niet nodig.

We beginnen om 19.30 uur en
spelen ot ongeveer 22.30 uur.

De entree is gratis en de bar is
de hele avond geopend.

De bordspelavonden zijn

maandelijks. Reserveer alvast in

de agenda:
Vrijdagavond 13 juni
Vrijdagavond 11 juli
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD

Van 17 mei tot en met 13 juni 2025 hopen onderstaande parochianen

hun verjaardag te vieren.

Mevr. J.P.M. Kennis- Overes P ”

Mevr. A.C.M. van Kessel- Bijlsma
Mevr. A.J.M. Lissenburg- Hijdra

17-mei 84 jaar De heer C.J. Kbnst

18-mei 79 jaar

19-mei 81 jaar De heer AJ.L. van der Drift
20-mei 81 jaar Mevr. P.J.M. van Eijk- Clemens
20-mei 77 jaar De heer J.M.M. Homan

22-mei 88 jaar Mevr. M.B.G. Bekker- ten Thy
23-mei 83 jaar Mevr. J.M.P. Zethof- Streng
27-mei 81 jaar Mevr. M.M. Nederstigt- Neefjes
29-mei 89 jaar Mevr. E.D. Kool- Croese

2-jun 75 jaar De heer J.W.J. Schijf

5-jun 95 jaar De heer J.W. Overwater

6-jun 77 jaar

8-jun 85 jaar

9-jun 83 jaar De heer J. Smit

13-jun 83 jaar De heer A.G.A. Bakker

DANK

Dank jullie wel voor het prachtige altaarbloemetje.
ar Het was een leuke verrassing.

Heel veel groeten van Mien Kok

VIERINGEN

O.L. Vrouw van de Berg Karmel
5¢ zondag van Pasen

26

za 17mei 16.30 Kloosterhof

zo 18mei 9.30 Karmelkerk

Intenties

14.00 Karmelkerk
16.30 Kloosterhof

zo 18mei
za 24mei

Viering vg. B. Dullens
Familiezondag met Kudelstaart
Eucharistieviering mmv. kinderkoor
Na de viering bent u van harte
uitgenodigd om achterin de kerk
koffie/thee te drinken.

Joop en Grada Teunen

Bep van der Hoorn- van Veen,
voor ‘n goed herstel Bert van der Hoorn
Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
VOP
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6° zondag van Pasen

zo 25mei 9.30 Karmelkerk
Intenties
zo 25mei 14.00 Karmelkerk
do 29mei 11.00 Uithoorn
za 31mei 16.30 Kloosterhof

7¢ zondag van Pasen

Eucharistieviering mmv. Karmelkoor
Frans Blommesteijn en Truus
Blommesteijn- Gevers

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
Hemelvaartsdag gezamenlijke viering
Woord en communieviering

vg. B. Dullens

zo 1ljuni 9.30 Karmelkerk VOP mmv. EDK
Intenties Thea Wijnen- Rootinck,
Henk Janssen,
Frits Blommestijn
Na de viering ben u van harte
uitgenodigd om achterin de kerk
koffie/thee te drinken.
zo 1ljuni 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka
wo 4juni 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering
Na de viering bent u van harte
uitgenodigd om achterin de kerk
koffie/thee te drinken.
za 7juni 17.00 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens
15 Pinksterdag
zo 8juni 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor
Intenties Jo de Kruijf- Bus,
Anton Rijken en Lily Rijken- Nio
Hennie Verhoef
Deurcollecte  Week Nederlandse Missionarissen
zo 8juni 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka

Viering vg B. Dullens
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A
PAROCHIEAGENDA Yff\

Van 17 mei tot 13 juni 2025

Aanvangstijden Karmelkoor donderdags 19:30 uur
repetities van:

vr 23 mei 09.30 Parochiehuis Vergadering zieken en ouderengroep
do 29mei 06.45 Vertrek kerkplein Dauwtrappen
vr  30mei 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering

31 mei—-8juni  Week Nederlandse Missionarissen

VIERINGEN IN DE REGIO

Kudelstaart
zo 18 mei 09.30 Familiezondag in Aalsmeer

zo 25mei 11.00 Woord en gebed Parochianen

zo 1juni 11.00 Woord en gebed Parochianen

zo  8juni 11.00 Eucharistieviering 1ste Pinksterdag

Uithoorn

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen
zo 18 mei 11.00 Eucharistieviering; 1¢ H Communie
zo 25mei 11.00 Eucharistieviering

do 29 mei 11.00 Eucharistieviering Hemelvaartsdag
zo ljuni 11.00 Eucharistieviering

zo  8juni 11.00 Eucharistieviering 1ste Pinksterdag
ma 9juni 11.00 Eucharistieviering 2de Pinksterdag

De Kwakel

zo 18 mei 09.30 Eucharistieviering

zo 25 mei 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden
zo  1ljuni 09.30 Eucharistieviering

zo  8juni 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden

Nes a/d Amstel
Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen

zo 18 mei 11.00 Eucharistieviering in Uithoorn 1¢ H Communie
zo 25mei 09.30 Eucharistieviering Parochiefeest

zo  1ljuni 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden
zo  8juni 09.30 Eucharistieviering 1st Pinksterdag
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TWEEWIELERS

s ~N (//{'Wumn

U kunt bij ons trecht voor:

SGALLQ/D}MU?% - Groot assortiment fietsen, kleding,
UITVAARTZORG accessoires voor iedereen
Ongeacht hoe, waar en of u verzekerd bent - Fietsverhuur

- Onderhoud en reparatie
06 - 11 400 829

saskia@saskiadri nl www.saskiadri nl

. Zijdstraat 5, 1431 EA AALSMEER
- Betrokken en Zorgvuldig - T.0297322120 « E. info@fietsplezierwinkel nl

/ www.fietsplezierwinkel.nl

.

Hormweg 87 - 1432 GE Aalsmeer
Telefoon 0297-327838 - Fax 0297-341235
www.stokmanbloemen.nl - info@stokmanbloemen.nl
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