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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 27 april t/m 31 mei 2024 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (6 weken, 1 juni t/m 12 juli 
inleveren t/m woensdag 22 mei via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of 
in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
29 mei voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van een misintentie á € 12,50 kunt u doen bij het parochie-
secretariaat, via de mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk 
dezelfde datum als de kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur. 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Verbonden door Hoop 
 
Tussen Opstanding en de Heilige Geest 
Terwijl de lentebloemen bloeien en de natuur ontwaakt uit de koude 
omhelzing van de winter, zijn wij gelovigen op weg van Pasen naar 
Pinksteren. Het is een bijzondere tijd van vreugde, hoop en 
verwachting die vaak over het hoofd wordt gezien. Onze aandacht 
gaat veelal uit naar Pasen of Pinksteren. Toch is deze tijd tussen de 
hoogfeesten ook een 
waardevolle en betekenisvolle 
fase. Het is een tijd van groei, 
van vernieuwing en van 
versterking van het ons geloof 
in en tijd die al doordrenkt is 
met Licht en die tegelijk een 
blijde verwachting inhoud; het 
wachten op de kracht van de 
Heilige Geest. 
 
Wij vieren Pasen met vreugde en dankbaarheid; we gedenken de 
opstanding van Jezus en vieren de triomf van het leven over de dood. 
In deze tijd herinneren we ons de woorden van Jezus uit Johannes 
11:25: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, zal 
leven!" Te midden van deze vreugde wacht ons nog een ander groot 
geschenk: Pinksteren. Immers, Jezus beloofde aan zijn leerlingen, en 
daarmee aan ons: "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de 
Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem 
en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde” 
(Handelingen 1:8). 
De tijd tussen Pasen en Pinksteren is dus opnieuw een tijd van 
voorbereiding, waarin we ons hart openstellen voor de komst van de 
Heilige Geest. Net zoals de leerlingen samenkwamen in afwachting 
van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, zo komen ook 
wij samen als geloofsgemeenschappen, verenigd in geloof en hoop 
en delend met elkaar. Het Paasvuur moedigt ons aan te bidden om 
Zijn Geest, opdat ook wij vervuld mogen worden; omgesmolten tot 
werktuig van Zijn hand; dienaren mogen worden die Zijn licht in deze 
koude wereld verder brengen.   
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We herinneren ons ook de belofte van 
Jezus aan Zijn leerlingen: "Ik zal u niet 
als wezen achterlaten; Ik kom tot u. 
(Johannes 14:18) " Deze woorden 
vervullen ons met troost en vertrouwen, 
wetende dat we nooit alleen zijn, maar 
altijd vergezeld worden door de 
liefdevolle aanwezigheid van onze Heer. 
Moge deze hoop en de beloften van ons 
geloof blijvend in ons hart groeien… 
 

Van lentebloem tot de eerste stralen van 
de lentezon; de natuur ontwaakt en 

wacht tot het licht toeneemt en haar warmte in kracht, opdat het leven 
weer zal groeien en bloeien. Ook wij zijn wakker gekust door het licht 
van Pasen dat ons doet leven en wachten op de kracht van de Geest, 
zodat in ons Zijn liefde en leven zal groeien en bloeien; opdat ook wij 
openbloeien en licht en liefde zijn in de zo vaak duistere wereld om 
ons heen.  
Veni, creátor Spíritus! Kom, Schepper Geest! 
 

Diaken Jeroen Hoekstra 
 
 
 
 
 
DE RIJDIENST ZOEKT CHAUFFEURS 
 
De rijdienst zorgt ervoor dat parochianen die geen eigen vervoer 
hebben, thuis opgehaald worden en naar de kerk gebracht worden. In 
het vorige Kontakt is een oproep gedaan voor chauffeurs voor de 
rijdienst. Er heeft zich al een vrijwilliger gemeld, maar er zijn nog een 
paar extra chauffeurs nodig die parochianen op willen halen (in een 
rooster). Wilt u rijden, neem dan contact op met Ria Eling, coördinator 

rijdienst, telefoon 327812 om met het vervoer te 
helpen. Hebt u niet meer de beschikking over eigen 
vervoer en wilt u opgehaald worden, neem dan ook 
contact op met Ria. 
 
Diaconie Karmelparochie     

Spirit of the living God,  

Fall fresh on me. Spirit 

of the living God,  

Fall fresh on me.  

Melt me, mold me,  

Fill me, use me.  

Spirit of the living God, 

Fall fresh on me. 

Daniel Iverson 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTgYakmbvTAhWK1hQKHb9tBvMQjRwIBw&url=http://hobby.blogo.nl/2015/05/13/pinkstertips-wat-doen-met-pinksteren/&psig=AFQjCNGDj27zI4g5OS_1peP15SRLeoK3GA&ust=1493057350473064
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LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM  

 

To Overwater 
Onze moeder is geboren op 8 juli 1933 in de Sloterpolder van 

Amsterdam, als middelste dochter van 13 kinderen. Ze groeide op in 
een warm gezin. Ze deed de opleiding tot coupeuse en werkte op 
verschillende adressen in Amsterdam. Helaas moest ze daar al vroeg 
mee stoppen, om thuis voor haar zieke moeder en een groot deel van 
het gezin te zorgen. Daar is het zorgen voor anderen waarschijnlijk 
ontstaan. Ze werd de spil van de familie. In de Sloterpolder kwam ze 
onze vader Jan tegen en tijdens het zwieren op het ijs is de vonk 
overgeslagen. In 1957 werd er getrouwd en verhuisd naar de 
Poelweg in De Kwakel waar hun drie dochters werden geboren. Daar 
werd ze de spil in ons gezellige gezin. En het beroep coupeuse is ze 
blijven doen door talloze kleren te maken, bruidsjaponnen voor de 
dochters, carnavalspakken voor de kinderen en kleinkinderen. Ze 
stond altijd voor iedereen klaar, en er stond altijd iets lekkers op tafel 
voor bij de koffie of thee. De liefde, belangstelling en gevraagde 
adviezen geven, we gaan haar enorm missen.    
 
Dochters To Overwater 
 
 
 

 
DODENHERDENKING  
4 mei in de Doopsgezinde kerk (Zijdstaat) 
 
Op zaterdagavond 4 mei is er vanaf 18.45 uur tot 19.15 
de herdenkingsdienst. 

Het Thema dit jaar is: Vrijheid vertelt.  
Samen met Ds. Strydom Bruwer  (Pg Kudelstaart, De Spil) 
voorganger en De oecumenische liturgiegroep van de Raad van 
kerken Aalsmeer is deze viering samen gesteld. 
De organist is dit keer Ruud Koning. 
Deze dienst is op tijd afgelopen om daarna nog op tijd te zijn bij het 
gedenken in het gemeentehuis. 
 

Namens de liturgiegroep, Lia Pieterse  
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 

De paastijd is weer voorbij en we kijken terug op een 
succesvol Paastridiuüm in onze kerk. Veel 
parochianen van de kerken uit de onze regio hebben 
de weg naar de Karmelkerk gevonden voor de 
vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. In de 
Kwakel was er ook een Paastridiuüm. Mede daardoor was de 
voedselinzameling op Witte Donderdag een groot succes. De 
opbrengst van de Karmelparochie is goed terecht gekomen bij Br. 
Wim Ernst die daklozen bezoekt en de Voedselbank Aalsmeer. De 
opbrengst uit de Kwakel is naar de Voedselbank Uithoorn en 
Stichting 0297 Helpt gegaan. Deze Uithoornse stichting helpt vooral 
minimagezinnen die niet altijd hun dagelijkse boodschappen kunnen 
doen en net teveel inkomsten hebben om bij de Voedselbank aan te 
kloppen. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking en het 
organiseren van gezamenlijke projecten binnen de regio. Een dank 
aan iedereen voor de gulle bijdrage, veel mensen zijn er blij mee!  
Binnen de parochie wordt er ook samengewerkt in de verschillende 
werkgroepen met veel actieve vrijwilligers. Zoals Raakpunt 55+ dat 
maandelijks sprekers uitnodigt met boeiende onderwerpen (die ook 
voor mensen onder de 55 interessant zijn). Onlangs hield 
burgemeester Oude Kotte een lezing over moslims en christenen. Hij 
sprak over de islam en de overeenkomsten en verschillen met het 
christendom zoals de vastenperiode en suikerfeest. En dat het per 
land of cultuur verschilt hoe een geloof geïnterpreteerd wordt. Deze 
bijeenkomst was druk bezocht en voorzag duidelijk in een behoefte.  
De Denktank organiseerde op vrijdag 20 en zaterdag 21 april het 
fantastische concert A lot of different voices; een projectkoor o.l.v. 
Lous Zandvliet met compilaties van liedjes van eerder projecten. Het 
waren twee mooie avonden waarbij de vrijdag uitverkocht was en de 
zaterdag bijna uitverkocht. Op Hemelvaartsdag is er weer een nieuwe 
activiteit van de Denktank; dauwvaren met een ontbijt. En nu we toch 
over activiteiten praten, noteer alvast de jaarlijkse parochiedag op 
zondag 7 juli in de agenda. Er is dan eerst een eucharistieviering en 
daarna een gezellig samenzijn in het Parochiehuis met een lunch. 
Alles bij elkaar genomen vormen wij een levendige parochie met 
vrijwilligers waar wij als Parochieteam onze handen voor dichtknijpen 
en dankbaar zijn voor al het werk dat ze verrichten! 
 

Hartelijke groeten van het Parochieteam.  
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DAUWVAREN 
 

Hemelvaartsdag 9 mei organiseert de denktank het 
dauwvaren. 
Deze ochtend gaan we het water op om te genieten 
van de rust, ruimte en wellicht de dauw. 
Halverwege leggen we aan voor een ontbijt en korte dienst. Er 
kunnen totaal 50 parochianen inschepen, dus meldt u tijdig aan via 
onderstaand email adres of op de intekenlijst achter in de kerk!  
Wij vragen een vrijwillige bijdrage voor deze ochtend.  
Donderdag 9 mei om 6:45 verzamelen op het kerkplein. Om 7:00 
vertrekken we naar de Kolenhaven.  
 

Vaart u mee?  
Groeten de denktank, karmeldenktank@gmail.com 

 
 
PINKSTERACTIE WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM)  
‘Geloven in de ander. Samen één missie’ 

 

Tijdens de Pinksteractie zetten wij onze Nederlandse 
missionarissen en missionair werkers in de 
schijnwerpers. Dat verdienen ze, want deze bevlogen 
en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere 
dag in voor hun kwetsbare medemens. 

Betere toekomst voor kwetsbare mensen. 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair 
werkers zich wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter leven te 
bieden. Missionaris Sander Kesseler werkt bijvoorbeeld als priester in 
Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. Missionair werker Jacinta 
van Luijk zet zich in Kenia in voor alcohol-en drugsverslaafden en 
voor mensen met HIV/AIDS. Zij zijn het gezicht van onze 
Pinksteractie van 2024. In de folder leest u meer over deze actie. 
Alleen samen kunnen we deze harde werkers steunen tijdens de 
Pinksteractie.We houden een deurcollecte of een bijdrage op 
rekening  IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM te den Haag 
Hartelijk dank, mede namens WNM 
het Missiecomité, Joke, Ria en Bep.  
 

De opbrengst van Vastenactie is € 385,05 
Hartelijk dank  

mailto:karmeldenktank@gmail.com
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FILMCAFE 
 
In de Ontmoetingskerk in Rijsenhout op 3 mei. 
Aanvang 19.30 uur. 
THE GREAT DICTATOR. Een film van Charlie Chaplin. 
Een Joodse kapper komt na 20 jaar thuis en treft zijn vervallen 
kapsalon aan besmeurd met haatdragende graffiti: het werk van een 
tiranniek regime o.l.v. de xenofobe dictator Hynkel. 

 

 
SAVE THE DATE   
REGIO BEDEVAART 
 
Zaterdag 22 juni willen we met de 
regio graag een kleine parochiale 
bedevaart organiseren met als 
bestemming het oude Franciscaanse 
klooster van Nieuwe Niedorp, waar 

onze huidige priesters werden opgeleid. Daar zullen wij de 
gemeenschap ontmoeten van studenten en vrijwilligers die er wonen 
en onder het genot van hapjes en drankjes een rondleiding krijgen 
om de inspirerende ruimtes van het klooster te leren kennen. 
De dagindeling ziet er als volgt uit: 
Aankomst Nieuwe Niedorp waar we een rondleiding krijgen, daarna 
lichte lunch en vrije tijd in de tuin. 
’s Middags vertrek naar Zwaag, daar bezoek aan de Lourdeskapel 
(een van de oudste van Nederland) waar we Marialof houden. 
We zijn voor het avondeten weer thuis. 
De kosten van deze dag is begroot op 50 euro (onder voorbehoud) 
Geef u op voor 5 mei via de intekenlijst achterin de kerk of via het 
secretariaat karmelkerk@planet.nl 
  
Businformatie: 
Start in Aalsmeer. Hier kunnen parochianen van Kudelstaart 
opstappen, daarna naar Uithoorn hier kunnen parochianen van De 
Kwakel opstappen, dan naar Nes aan de Amstel. Van uit hier rijden 
we naar Nieuwe Niedorp. 
 
Hartelijke groeten Marco en Darek  

mailto:karmelkerk@planet.nl
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BEVRIJDINGSCONCERT 
 
Op zondag 5 mei in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout. 
Aanvang 15.00 uur. 
Dit concert wordt verzorgd door The Diamond Baritones 

and friends, uit het Mannenkoor van Andre Rieu. 
Kaarten verkrijgbaar á 5 euro (inclusief consumptiebon) 
Info/kaartverkoop bij Jan van der Wal, 06-27430540 of 
janvanderwal@outlook.com 
 
 
 
 
 

 
ZOWEL SPETTEREND ALS ONTROEREND,  
HET CONCERT DOOR “A LOT OF DIFFERENT VOICES”. 

 
Lous Zandvliet, de dirigente, had het weer helemaal voor elkaar met 
dit samengestelde projectkoor. Door corona zijn de uitvoeringen van 
het projectkoor enigszins ondergesneeuwd, maar intussen is het koor 
weer helemaal opgefrist. 
Voor een uitverkochte kerk werd een compilatie ten gehore gebracht 
van liederen uit ”the Passion” bewerkingen van klassieken (Handel, 
Verdi, Schubert, Tsjaikovski) door Tom Parker, en bewerkingen uit 
diverse musicals. 
Prachtig verstild gezongen door zo’n groot koor: Memory, het dorp, 
en de Lindentree (uit de Winterreise van Schubert).  
Het sluitstuk was het overrompelende Anthem of the world, ontleend 
aan de Triomfmars van Verdi, met een trompetsolo door Marcel 
Spaargaren, die er niet om liegt. 
Een daverend applaus was de beloning voor dit koor, dat muzikaal 
werd ondersteund door het combo met uitmuntende muzikanten o.l.v. 
Guus Samson.  
Kortom, zeer de moeite waard 
en hopelijk hoeven we geen 
jaren te wachten op een 
volgend optreden. 
  

mailto:janvanderwal@outlook.com
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VANUIT DE WERKGROEP GEZINSVIERINGEN 
 
Palmpasen 
Op palmzondag vierden we de 
feestelijke intocht van Jezus in 
Jeruzalem. De kinderen uit onze 
parochie en die van Kudelstaart 
hadden mooie Palmpasenstokken 
geknutseld en gingen bij aanvang van 
de viering in Kudelstaart als een 
echte processie de kerk door.  
 
Met dank aan Mirjam Snoek en 
diverse ouders die woensdag 
geholpen hebben bij het knutselen.  

 

 
Goede Vrijdag 
Als onderdeel van het leerproces over het geloof, en ter 
voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, hebben de 
communicanten stilgestaan bij het lijdensverhaal van Jezus op Goede 
Vrijdag. In een gezamenlijke gezins-/DOP-viering met medewerking 
van het kinderkoor en de cantors uit Kudelstaart hebben we een 
toneelstuk opgevoerd. Met Jezus, Judas, Pontius Pilatus, diverse 
profeten, slaperige leerlingen en een heus leger was het een drukke 
maar informatieve boel op het podium.  
  



- 11 - 

Na het toneelspel hebben we bloemen bij het kruis gelegd. Waarna 
de communicanten, het kinderkoor en alle andere parochianen stil de 
kerk weer verlieten, op weg naar het paasfeest. 

 

Voor de agenda: 
 

Zondag 21 april  
Gezamenlijke gezinsviering met oudercatechese om 9:30u in 
Kudelstaart. Dit is tevens de laatste kinderochtend voor onze 
communicanten. De kerk in Aalsmeer is dan gesloten. Iedereen is 
van harte welkom in Kudelstaart.  
 

Zondag 26 mei  
Eerste Heilige Communie. Het feest waar we al vanaf november mee 
aan het voorbereiden zijn.  
Deze feestelijke viering start om 10:30u en is in onze parochie in 
Aalsmeer.  
 

Zondag 16 juni  
Is er voor alle gezinnen van de parochies Aalsmeer en Kudelstaart de 
slotviering van dit jaar. De viering is in Kudelstaart om 11u. Met de 
communicanten doen we na deze viering nog een activiteit ter 
afsluiting van het communietraject. Meer info hierover volgt nog.   
 

We nodigen u allen van harte uit om al deze bijzondere vieringen bij 
te wonen.  
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EN NU……….OP NAAR PINKSTEREN! 
 

Een lastig feest “PINKSTEREN”, wat hebben we aan dat feest.?  
Als gelovigen zou ik zeggen: ALLES!  
Oké, het grote feest Pasen vieren we, daarna gaan we weer over tot 
de orde van alledag. Is het kerkelijk gebeuren dan afgelopen? Op 
naar de grote vakantie. Punt! 
Ik zou u willen aansporen om uit te zien naar het feest van Pinksteren 
(19/20 mei). Hèt feest voor ons mensen hier op aarde. Waarom?  
Jezus beloofde na zijn hemelvaart ons niet alleen te laten, Hij 
beloofde een krachtbron: de Heilige Geest. Ja, zult u denken, dat was 
voor toen, nee ik verzeker u, dat is ook voor ons hier en nu. 
We zingen wel eens het lied: ‘Geef ons kracht’. Nou daar heb ik het 
nu over. Kracht om het leven van hier en nu aan te kunnen, maar ook 
om in ons leven de boodschap van Jezus: ‘Heb elkaar lief’ gestalte te 
geven, concreet te maken. Om dié kracht bidden we tussen 
Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen, 9 dagen lang: ‘Kom Heilige 
Geest’. 
In dié kracht kan het Koninkrijk, waar we in het onze 
Vader om bidden, komen. Wees eerlijk, daar verlangen 
we toch allemaal naar. 
Dus: KOM HEILIGE GEEST! 
 

Marlies van der Lelij 
 
 
 
ROB MASCINI 
 
Beste medediakens hier in de regio, collega priesters en pastoraal 
werkers, beste mensen werkend in de diakonie en jullie allemaal 
 

Op 3 mei a.s. is het 44 jaar geleden dat ik diaken gewijd ben. Dat 
betekent dat ik mijn 45ste diakenjaar inga. Bij mijn wijding sprak mgr. 
Zwartkruis: “Ik wijd je nu tot diaken, maar eigenlijk weet ik niet wat 
een diaken is. Daar moet je maar eens op gaan studeren.” Ik kreeg 
dus een studieopdracht die ik in mijn vrije tijd moest gaan doen. Het 
bracht mij bij het Internationaal DiaconaatsCentrum (IDZ/IDC). Dat 
was (is!) een door Rome opgericht studiecentrum. Het heeft haar 
secretariaat in het bisdom Rottenburg in Duitsland. Tot het jaar 1995 
kreeg ik de taak om de diakonie en het diaconaat in de andere kerken 

http://www.bing.com/images/search?q=pinksteren#focal=fd528e569818d5c61cae0b960ed4423d&furl=http://blogsimages.skynet.be/images_v2/000/000/000/20090325/dyn007_original_149_227_pjpeg__a2e193104ddd32a74c2653d48f970042.jpg
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te bestuderen, de protestantse en orthodoxe kerken. Hiertoe moest ik 
vaak naar landen in Oost-Europa. In de communistische tijd was dat 
undercover. Stiekem moest ik dominees, priesters, diakens, 
kloosterlingen bezoeken. Dat was daar verboden. Velen werkten voor 
de kerk in het geheim. Na 1995 werd ik president. Dat bracht mij over 
de gehele wereld in situaties waar het spannend was voor de kerk. 
Hoe ben je priester in het apartheidsregiem van Zuid-Afrika, Bisschop 
onder Mugabe in Zimbabwe, diaken in de oorlog van Angola, 
vredeswerker in de guerrilla van Colombia, catechist in het Peru van 
het Lichtend Pad???? Ook werd ik gevraagd om te adviseren bij de 
discussies over de vrouw in het ambt in de anglicaanse kerken. En Ik 
was betrokken bij het herstel van het diaconaat in de Lutherse kerken 
van Scandinavië”. Maar ik zag ook hoe er in onze eigen westerse 
katholieke kerk diakens waren die op een bijzondere wijze invulling 
aan hun ambt gaven. Ik denk aan de eerste diakens van Frankrijk en 
de Verenigde Staten. Met de hulp van het bisdom en van uitgeverij 
Adveniat kon hier een prachtig boek over verschijnen. Helaas is dat 
niet meer verkrijgbaar. 
Onlangs vertelde ik hierover bij een paar parochianen in Hoofddorp. 
Zij nodigden me uit om over al mijn ervaringen en over al wat ik 
geleerd had een avond te geven. Wel dat doe ik graag. En ik zou het 
leuk vinden als jullie ook komen. Jullie horen tot mijn netwerk en zijn 
betrokken bij de pastoraal en of de diakonie. Misschien hebben jullie 
in je omgeving ook nog collega’s, vrijwilligers of andere 
geïnteresseerden die zouden willen komen. Daarom stuur deze 
uitnodiging door! Hoort zegt het voort! 

Ieder is welkom 
Maandag 6 mei 19.30 

In het parochiehuis van de rk kerk in Hoofddorp 
Kruisweg 1071 

Ik vertel dan over mijn ervaringen over al die 
pioniers, profeten en heiligen in de kerken. Voor mij 
waren ze bronnen van inspiratie en hoop. Zo moge 
het ook voor jullie zijn. Wellicht dat we later in het 

jaar nog eens een avond kunnen geven over al die grote vragen. 
Zoals: wat is het verschil tussen caritas en diakonie? Hoe 
onderscheiden priester en diaken zich van elkaar? Waarom wijdt de 
rk kerk nog geen vrouwen, en waarom doen andere kerken dat wel? 
 

Met vriendelijke groet 
Rob Mascini   
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DANK 
 
We ontvingen een bedankkaart n.a.v. de uitvaart van mevr. 
To Overwater-Bakker. 
 

Wij gaan haar enorm missen.  
“Veel dank voor alle warmte, liefde en steun die wij hebben mogen 
ontvangen.”  
Jan Overwater, kinderen en kleinkinderen. 
 

 
Afgelopen zondag werd ik aangenaam verrast met het 
altaarbloemetje namens de parochie vanwege de gevolgen 
van een operatie. Het herstel vordert goed, maar zal nog wel 

een tijdje gaan duren. 
Heel hartelijk dank voor deze blijk van medeleven. 
  

Met vriendelijke groet, 
Anthony Kleinheerenbrink 
 

 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.  
 
  

29-apr 79 jaar Mevr. A.M.C.Commandeur-de R Vlinderweg 24 
5-mei 78 jaar Mevr. A.J. Alderden - Zandbergen Baanvak 61 
7-mei 81 jaar Mevr.M.A.S. den Blanken-v Geest Hortensialaan 53-14 
9-mei 80 jaar De heer C. Koning Beethovenlaan 72 
10-mei 78 jaar Mevr.H.M.A.M. Braat-Munsterman Aalsmeerderdijk 592 
14-mei 85 jaar Mevr. M.H.A. Stokman - Bakker Zijdstraat 40 
16-mei 78 jaar De heer C.J. van Weerdenburg Kruisweg 283 
17-mei 83 jaar De heer C.J. Konst Saturnusstraat 31 
18-mei 78 jaar Mevr. J.P.M. Kennis - Overes Stationsweg 55 
19-mei 80 jaar De heer A.J.L. van der Drift Oosteinderweg 230 
20-mei 80 jaar Mevr. P.J.M. van Eijk - Clemens Mozartlaan 54 
20-mei 76 jaar De heer J.M.M. Homan Grundel 40 a 
22-mei 87 jaar Mevr. M.B.G. Bekker - ten Thy Drie Kolommenplein 33 
23-mei 82 jaar Mevr. J.M.P. Zethof - Streng Chrysantenstraat 2 
27-mei 80 jaar Mevr. M.M. Nederstigt - Neefjes Laurierhof 15 
29-mei 88 jaar Mevr. E.D. Kool - Croese Gerberastraat 67  
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UITVAART 
 
Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze 
parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513) 
 
Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de 
mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap 
bespreken: 

• De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal 
voorgaan. 

• Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep 
uitvaart zullen voorgaan 

• Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of 
crematorium. 

 
Medewerking van het koor en organist behoort tot de mogelijkheden 
als de viering in de kerk plaatsvindt. De kerk beschikt over livestream 
waar gebruik van gemaakt kan worden. 
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VIERINGEN 

za 27 apr 16.30     Kloosterhof Geen viering KONINGSDAG 
 

5e zondag van Pasen 

zo 28 apr 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Klein koor 

   Intenties Grada Teunen- Mori, 

Jo de Kruijf- Bus, 

Gerda Blauwhoff- van der Laan 

zo 

wo 

 

       

28 apr 

 1 mei 

 

   

14.00 

10.30 

  

Karmelkerk 

Karmelkerk 

 

  

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Eucharistieviering 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

za 4 mei 16.30 Kloosterho Viering vg. B. Dullens 

za 

 

4 mei 

 

18.45 Doopsgezinde 

gemeente  

Zijdstraat  

Viering  

vg. Strydom Bruwer. 

 

za 4 mei 19.45 Gemeentehuis Dodenherdenking 

 
6e zondag van Pasen 

zo  5 mei 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Karmelkoor 

   Intenties Gerda Blauwhoff- van der Laan, 
Ko Kolk 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo 5 mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

do 9 mei  

06.45 

 

Kerkplein 

HEMELVAARTSDAG      Kerk dicht 

Dauwvaren 

do 9 mei 11.00 Uithoorn Eucharistieviering 

za 11mei 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 27 april tot en met 31 mei 2024 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

vr 31 mei 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 
     

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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7e zondag van Pasen 

zo    12mei  9.30 Karmelkerk 

Intenties 

Eucharistieviering mmv Klein koor 
Marianne Hooijman- Kläser, 
Kees Zandvliet en  
Miny Zandvliet- Daggers, 

    

 

Jaargetij 

Leo Doeswijk, 

To Overwater- Bakker. 

Marianne Hooijman- Kläser 

zo 12mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 18mei 16.30 Kloosterhof Viering vg. B. Dullens 

 
 
Pinksteren 

zo 19mei 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Ter nagedachtenis van Annie, 
Ciprianus en Herman Blauwhoff 

zo 19mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

ma 20mei 
  

2E PINKSTERDAG       Kerk dicht 

  11.00 Uithoorn Eucharistieviering 

za 25mei 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

 
 
Feest van de Heilige Drie-eenheid 

zo 26mei 10.30 Karmelkerk 1e Communie mmv. Kinderkoor 

zo 26mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
Kudelstaart   

zo 28 apr 11.00 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 
zo  5 mei 11.00 Woord en gebedsviering olv. Parochianen 
do  9 mei 11.00 Gezamenlijke viering in Uithoorn Hemelvaartsdag 
zo 12 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 19 mei 11.00 Eucharistieviering  
ma 20 mei 11.00 Gezamenlijke viering in Uithoorn 2e Pinksterdag 
zo 26 mei 10.30 1e communie in Aalsmeer Kerk dicht 
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 28 apr 11.00 Eucharistieviering;   
zo  5 mei 11.00 Eucharistieviering   
do  9 mei 11.00 Eucharistieviering Hemelvaartsdag 
zo 12 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 19 mei 11.00 Eucharistieviering  
ma 20 mei 11.00 Eucharistieviering 2e Pinksterdag 
zo 26 mei 11.00 Eucharistievering Gezinsdag 
     
De Kwakel  

zo 28 apr 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
zo   5 mei 09.30 Eucharistieviering  
do   9 mei 11.00 Gezamenlijke viering in Uithoorn Hemelvaartsdag 
zo 12 mei 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
zo 19 mei 09.30 Eucharistieviering  
ma 20 mei 11.00 Gezamenlijke viering in Uithoorn 2e Pinksterdag 
zo 26 mei 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 28 apr 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 
zo  5 mei 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
do  9 mei 11.00 Gezamenlijke viering in Uithoorn Hemelvaartsdag 
zo 12 mei 09.30 Eucharistieviering  
zo 19 mei 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
ma 20 mei 09.30 Gezamenlijke viering in Uithoorn 2e Pinksterdag 
zo 26 mei 09.30 Eucharistieviering  
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