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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 14 oktober t/m 10 november 2023 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 11 november t/m  
15 december) inleveren t/m woensdag 25 oktober via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
1 november voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Voor uitvaart kunt u contact opnemen met Cor Hermanns tel.06- 51277513. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Terugblik en overweging bij de gezamenlijke 
viering. 
Met dankbaarheid kijken wij pastores terug op de mooie 
gezamenlijke viering in Nes aan de Amstel. Veel dank gaat uit naar al die 
vrijwilligers die deze viering mogelijk hebben gemaakt. En het vervult ons 
met vreugde hoeveel mensen naar de Nes kwamen om elkaar te ontmoeten 
en met ons te vieren. Pastoor Marco vertelde aan het einde van de viering 
dat vaak niet meer nodig is dan twee of drie mensen die samen ergens in 
geloven en eraan beginnen: De Heer zal met hen zijn en het zal een succes 
worden. Deze gezamenlijke viering is een mooie illustratie. De Lourdesreis 
een ander voorbeeld. En zelfs de alpha-cursus, waar Elly van Rooden 
steeds voor heeft gepleit in het pastoresoverleg, krijgt mensen op de been. 
Moge het allemaal een inspiratie zijn voor ons allen en voor elk ideetje dat 
leeft in iemand hoofd of hart: kom en maak het waar! Op verzoek van velen 
deel ik hieronder een iets ingekorte versie van mijn overweging van 10 
september voor wie het nog eens wil nalezen. Na de inspirerende 
gezamenlijke seizoensopening in de Nes kijken wij uit naar een mooi 
werkjaar. Laten we elkaar opzoeken, inspireren en zo samen werken aan 
een kerkgemeenschap die een thuis is voor velen. 
     Diaken Jeroen Hoekstra 
Overweging 10 september 
Waar er twee of drie bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden. Zo is onze God. 
De Heer voelt zich thuis daar waar mensen samenzijn, zoals vanmorgen hier 
in Nes aan de Amstel. Waar er twee of drie bijeen zijn, daar voel de Heer 
zich thuis. Ik wil twee elementen met u overdenken: samenzijn en thuis zijn.  
Als eerste samenzijn. Voor God is een mens pas waarlijk mens als hij 
samen is. We ontdekken dat steeds opnieuw in de verhalen in de bijbel. 
Denk aan Adam tegen wie God zei: ‘Het is niet goed als een mens alleen is.’ 
Of denk aan Jezus die de leerlingen twee aan twee de wereld in stuurde om 
de Blijde Boodschap te verkondigen.  
Alleen in samenzijn krijgen wij als mens betekenis. Er is geen vriendschap 
zonder samen zijn. Delen kan alleen met een ander. Ons hele bestaan was 
niet eens mogelijk zonder het samenzijn van twee geliefden. Zo sterk is 
samen zijn verbonden met onze identiteit en ons bestaan.  
Tweede punt is thuis zijn. En dat is ook een belangrijk punt. God voelt zich 
thuis daar waar mensen bijeen zijn. Meer dan twee of drie mensen die 
wandelen, naar Emmaus bijvoorbeeld, is al genoeg. God zal met hen 
wandelen, zo weten wij. En waar God zich thuis voelt, zouden wij ons daar 
ook niet thuis mogen voelen? 
Als het voor God voldoende is om thuis te zijn, daar waar wij elkaar vinden, 
zou het dan voor ons ook niet voldoende moeten zijn. Gewoon hier samen 
te zijn, in het veld op de zonnige zondagochtend? Moeten wij dan ook meer 
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loskomen van wat ons zo heilig en eigen is: de eigen kerk waar je het eigen 
koor en je eigen vrienden tegenkomt. Laat ons beseffen: God heeft dat niet 
nodig om zich bij ons thuis te voelen. Dat kan ook hier op het veld. Dat kan 
ook in de huiskamer bij iemand thuis. En het kan zeker in de kerk in het 
volgende dorp. Is dat niet precies waar wij staan: dat wij los moeten laten en 
het visioen leren omarmen: God is daar waar wij samen zijn. En dat 
samenzijn, waar dan ook, het belangrijkste is. Oneindig veel belangrijker dat 
die plekken waar wij vaak te veel aan hechten. 
De oplettende lezer heeft misschien opgemerkt dat ik een stukje heb 
weggelaten. In de uitspraak van Jezus zit namelijk nog een element: Daar 
waar er twee of drie bijeen zijn, in mijn naam, daar ben Ik in hun midden. In 
mijn naam had ik even weggelaten, maar is natuurlijk ook een heel 
belangrijk element. Het gaat erom dat we samen zijn in zijn Naam, wil de 
Heer met ons zijn. In Zijn naam kunnen we vertalen als ‘Ubi caritas et amor’. 
Wij zijn in zijn naam bijeen, als er vriendschap is en liefde tussen ons. Ubi 
caritas et amor, Deus ibi est. Daar waar vriendschap is en liefde, daar is 
God. Opnieuw de bevestiging dat God daar is waar mensen samenzijn. 
Zowel vriendschap als liefde wil ik verder inkleuren en verduidelijken. 
Vriendschap is een breed begrip. Wat betekent vriendschap in de zin van 
‘Ubi caritas’? Het gaat om caritas: wederzijdse zorg om elkaar om niet. Het 
wordt mooi geformuleerd in het liedje ‘Samen zijn’ gezongen door Willeke 
Alberti: Vriendschap is ‘leven door dichtbij elkaar te zijn’. Een bekende 
Nederlandse schrijver noemde zijn ware vriendschappen ‘levenslange 
gesprekken’. Daarmee raken we aan wat vriendschap betekent. 
Vriendschap als caritas. Wie er echt moeite voor doet en er aandacht voor 
heeft kan veel van zijn of haar vriendschappen werkelijk tot dit niveau 
verdiepen. Het lukt niet altijd, maar als het lukt, is het een van bronnen van 
geluk in een mensenleven. De plaats waar de Heer met je zal zijn. 
Als laatste de liefde. ‘Uw enige schuld blijve de onderlinge liefde’, zegt 
Paulus tot ons. Liefde is een woord dat makkelijk gekaapt wordt om het te 
reserveren voor een gevoel. Maar liefde is allereest een houding en pas 
daarna een gevoel. Liefde is kijken met de ogen van je hart naar de wereld. 
Kijk met de ogen van hemel naar de ander. Liefde is niet oordelen. Liefde is 
vergeven. Liefde is jezelf een houding aanmeten waarin je evenveel wilt 
doen voor het geluk van iemand die qua levensstijl en wereldbeeld ver van 
je afstaat als voor degenen die dicht bij je staan. Liefde is zogezegd, je 
vijand liefhebben. De ander liefhebben gelijk jezelf. 
Tot slot wil ik het samenbrengen: Waar er twee of drie bijeen zijn in 
vriendschap en liefde, daar is God. Onze toekomst, de toekomst van de 
katholieke gemeenschappen in Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan 
de Amstel en Uithoorn ligt hierin dat wij een thuis vinden bij elkaar. Dat wij 
thuis zijn daar waar wij samen zijn in Zijn naam, zodat Hij bij ons is. Zodat wij 
de Heer ontmoeten en ervaren in elkaar. Precies zoals wij vanmorgen doen. 
Jezus zegt tot ons: ‘Vrienden noem ik jullie!’ Mogen dit een aansporing zijn 
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om ook elkaar vrienden te gaan noemen. Mogen wij elkaar liefhebben, zoals 
Hij ons lief heeft. Want dan zal niet alleen de Heer met ons zijn, maar zijn wij 
een geloofsgemeenschap gefundeerd op vriendschap en liefde en zo 
worden wij een bron van geluk voor vele mensen om ons heen. Een plek 
waar mensen naar toe komen en willen zijn. 
Daar waar vriendschap is en liefde, daar is de Heer in hun midden en vinden 
wij, mensen, een thuis. Een thuis bij elkaar en bij onze Heer! 
   Diaken Jeroen Hoekstra 

 
 
 
 
LIEF EN LEED IN DE PAROCHIE 
 
IN MEMORIAM   

 
Grada Teunen-Mori  
 

De klok slaat, de tijd tikt langzaam door. Het is zo normaal, daar 
staan wij niet bij stil. Tot bij ons op 27 juni 2023 de tijd plotsklaps stil 
stond. Onze moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en 
vriendin: Grada Teunen-Mori was plotseling in haar slaap overleden. 
Hoe dan? Waarom? deze vragen zullen wij ons altijd blijven stellen 
maar wat blijft zijn de mooie dierbare herinneringen. 
Grada Mori geboren op 25 september 1946 in Amsterdam. Samen 
met haar ouders en zus is Grada opgegroeid in een liefdevol gezin. 
Wat Grada later ook weer doorgaf binnen haar eigen gezin. Toen zij 
Joop leerde kennen zijn zij in 1968 voor de kerk getrouwd en 
verlieten zij Amsterdam en kwamen in Aalsmeer wonen. Voor Grada 
een hele stap, het mooie Amsterdam verlaten en in een toen nog 
klein dorp Aalsmeer gaan wonen. Voor Grada een optie voor 1 jaar 
want zij wilde hier echt niet haar hele leven blijven wonen. Al snel 
burgerde zij in en toen het jaar verstreken was had ze haar draai 
gevonden in Aalsmeer en hier vele contacten gelegd. Bij het kerkkoor 
van ’t Middelpunt in Aalsmeer Oost, later ook in Rijsenhout en de 
toneelvereniging. Dit alles gaf een sterke band en hier ontstonden 
ook mooie vriendschappen uit, die tot op de dag van vandaag als 
zeer waardevol ervaren zijn. 
Grada en Joop kregen 2 kinderen. Ook wij zijn opgegroeid in een 
warm gezin, wij konden alles bij elkaar kwijt. Lief en leed met elkaar 
gedeeld en altijd staan wij voor elkaar klaar. Hun gezin werd 
uitgebreid met de schoonkinderen en later de kleinkinderen. Een oma 
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vol geduld, altijd een luisterend oor en zeer geïnteresseerd in alles 
wat iedereen deed. Uitstapjes doen, voorlezen, etentjes maar 
bovenal bij oma een spelletje spelen, Grada liet alles uit haar handen 
vallen want haar gezin ging voor alles. Als iemand iets bijzonders 
had, bv examen, vakantie of verjaardag, Grada was eigenlijk altijd de 
eerste die iets van zich liet horen via de telefoon, een kaartje of 
whatsapp. 
Toen Joop ziek werd heeft Grada zich voor meer dan 100% ingezet 
en Joop vol liefde geholpen en verzorgd waar nodig. De leegte in 
januari 2021 na het overlijden van Joop was dan ook groot. Grada 
hield zich staande en probeerde te genieten van haar nieuwe leven 
maar haar Joop zat altijd in haar hart en gedachten. Op zondag naar 
de kerk gaf haar kracht en steun. Na afloop samen met haar vrienden 
koffie drinken en herinneringen ophalen en maken, was dan ook erg 
dierbaar voor haar. De Taizé bijeenkomsten bij broeder Ernst gaven 
haar ook veel steun en kracht. Samen met haar gezin en vrienden 
zijn er nog mooie herinneringen gemaakt die ons allen zeer dierbaar 
zijn. 
2 Juli was de condoleance in de kerk, hier hebben veel mensen 
afscheid genomen van onze moeder, schoonmoeder en oma. 3 Juli 
na een mooie, druk bezochte afscheidsdienst, liefdevolle woorden en 
een enorme bloemenzee hebben wij definitief afscheid moeten 
nemen van het lichaam van Grada en hebben wij haar te rusten 
gelegd bij onze vader, schoonvader en opa maar bovenal haar 
geliefde Joop.  Wij willen iedereen bedanken die het mogelijk hebben 
gemaakt om Grada zo een waardevol afscheid te geven. 
Nu zijn onze ouders weer samen. Tikt voor ons, familie en vrienden 
de tijd langzaam verder met in gedachten de mooie herinneringen die 
ons een kleine troost en kracht geven om verder te gaan. 
 

Monique en Peter 
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Adriana Maria van der Drift – van der Meer (Sjaan)  
 

Geboren op het Noordeinde in Roelofarendsveen  op 16-04-
1936 als oudste van totaal 13 broers en zussen. Groeide op, ging bij 
de Nonnen naar school maar moest al jong van school af. Ging 
werken bij een gezin in Leiden die ook een verzorgingstehuis hadden 
waar zij werd ingezet in de keuken en mocht ze mee op vakantie als 
extra kracht.  Zij werkte voornamelijk bij het gezin thuis.   
Leerde Jan van der Drift kennen uit Leimuiden, trouwden op 28-06-
1961 en gingen in een ark aan de Uiterweg wonen. Op 25-12-1962 
werd hun dochter Anja geboren en 4,5 jaar later op 11-06-1967 hun 
zoon Marco.       
Het werk in Leiden stopte maar ze had nog werkhuisjes en werk op 
de kwekerij dichter bij huis zodat ze altijd in de buurt was voor de 
kinderen. De ark werd verkocht, kochten de boot en verhuisden naar 
de Dorpstraat. Het vervoer was fiets of brommertje en daarbij de boot 
voor vakantie en bezoekjes aan familie. In haar vrije tijd zat ze vaak 
voor de naaimachine, maakte kleding, gordijnen, van alles. Maakten 
mooie reizen met familie en vrienden. De mooiste vond ze Lourdes, 
een lang gekoesterde droom. Was dol op woordzoekers, borduren, 
kantklossen, maar haar grootste bezigheid was toch wel het zorgen 
voor anderen. Ze schikte heel lang op vrijdag de bloemen in de kerk 
en bracht keurig de boekjes rond.  
Beide kinderen trouwden in 1993 en werd zij in 4 jaar tijd de Oma van 
5 kleinzoons. Er werd verhuisd naar de Anjerlaan, het werken stopte 
en de boot ging weg. Doordat ze niet meer fietste liep ze heel veel. 
Ze werd wat vergeetachtig en ging naar de Soos voor mensen met 
Dementie in gebouw Irene en had het er naar haar zin. Verhuisden 
naar het Molenpad waar na een kort ziekbed haar echtgenoot 
overleed. Nog geen jaar later viel Sjaan, botbreuk, operatie en 
revalideren in Meerhoeve te Haarlem met haar eigen kamer en 
spulletjes. Genoot van de bezoekjes van haar kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. Hier ging ze door met rondjes lopen. Het eten 
ging moeizaam, ze verzwakte en vallen werd 10 augustus 
onvermijdbaar. Het was 1 val teveel. Pijn, Moe, Op.  
Donderdag 17 augustus heeft ze ons 15 minuten nadat ze de Zalving 
van de Zieken heeft gekregen op 87 jarige leeftijd verlaten 
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Cornelis Theodorus Zandvliet (Kees) 
 

10 december 1931 – 1 september 2023 
Kees was de oudste uit een gezin van zeven kinderen. Op de lagere 
school bleek dat rekenen er al jong in zat. Op 14-jarige leeftijd ging hij 
werken als jongste bediende bij de Tuinbouwbank (de latere 
Rabobank). In de avonduren ging hij naar de Handelsavondschool bij 
meneer den Hertog. Dat was een echte held voor Kees van wie hij 
veel heeft geleerd. Hij sprak altijd vol lof over hem. Door Kees’ inzet 
is er een straat naar meester den Hertog vernoemd en is er zelfs een 
schoolmeesterwijk in Aalsmeer-Oost ontstaan. Na het werk op de 
bank volgde een nieuwe baan bij een boekhoudkantoor in 
Amsterdam waar hij later compagnon werd. Op bijna 50-jarige leeftijd 
is Kees uiteindelijk helemaal voor zichzelf begonnen met een kantoor 
boven de pastorie in Bovenkerk.  
 

De rouwkaart vermeldde: Bedroefd, maar dankbaar wat hij voor zijn 
gezin en voor de samenleving heeft betekend, geven wij kennis van 
het overlijden van Kees Zandvliet. 
 

Behalve voor zijn gezin zette Kees zich in voor de samenleving als 
penningmeester of voorzitter van een bestuur. Op zijn 16e was Kees 
al penningmeester bij jeugdvereniging De Kajotters in Kudelstaart. En 
begin jaren ’70 was hij betrokken bij de oprichting van 
verzorgingstehuis ‘t Kloosterhof. Ook in de Karmelparochie is hij 
jarenlang bestuurlid geweest. Br. Wim Ernst en Lous Zandvliet 
brachten in de afscheidsviering in herinnering wat hij zowel voor het ‘t 
Kloosterhof als voor de Karmelparochie betekend heeft. En trots 
vertelde Kees in de laatste weken dat hij meegeholpen had met het 
opzetten van de ouderenvereniging OVAK en gezorgd dat 
protestanten en Katholieken en mensen uit Kudelstaart en Aalsmeer 
samen in het bestuur van de vereniging zaten, iets wat in zijn jonge 
jaren niet mogelijk was. Voor zijn vrijwilligerswerk heeft Kees een 
welverdiende koninklijke onderscheiding ontvangen.  
De langste tijd hebben onze ouders gewoond aan de Zwarteweg. In 
2012 werd er verhuisd naar een gelijkvloers appartement omdat het 
traplopen ma steeds moeilijker afging. Haar overlijden in november 
2020 viel ons allemaal zwaar en er onstond een leegte. Naar de kerk 
gaan, boodschappen doen en naar de markt, dat waren voor Kees de 
uitjes om de leegte op te vullen. Daarvoor nam hij uitgebreid de tijd. 
Hij vertelde dan wie hij allemaal was tegengekomen en wie hij had 
gesproken in de Zijdstraat.   
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Kees was een sterke man en eigenlijk nooit ziek. Hij had wel last van 
een lichte suikerziekte en een evenwichtsstoornis en liep de laatste 
jaren met een rollator. Verder kon hij zichzelf aardig redden. 
Afgelopen februari was Kees steeds erg moe. Na bloedonderzoek 
bleek dat hij chronische leukemie had. Een chemokuur op zijn leeftijd 
zou erg zwaar worden. Gelukkig kreeg hij begin april een 
bloedtransfusie waardoor hij weer energie en hoop had. Eind juli 
volgde een nieuwe transfusie, we dachten dat hij het wel tot 
november zou uithouden. Helaas is deze transfusie niet aangeslagen. 
Op 6 augustus werd hij ziek en ging hij langzaam achteruit. De eetlust 
was weg, hij werd snel moe en steeds zwakker.  
Naar een verpleegtehuis of hospice dat wilde Kees niet. Het zijn wens 
om thuis te blijven. We maakten met de broers een 24-uurs rooster 
en waren dag en nacht bij hem met alles wat hij nodig had. De laatste 
vier weken waren erg mooi en waardevol. Kees kon de het leven en 
de dingen moeilijk loslaten. Pas nadat hij de ziekenzalving van Darek 
had ontvangen vond hij berusting. Vrijdagmiddag 1 september is hij 
uiteindelijk heengegaan naar de hemelse vader.  
Op 8 september hebben wij de afscheidsviering in de Karmelkerk 
gehouden, precies zoals hij het wilde. Met Br. Wim Ernst en Nico van 
Staveren als voorgangers en met muzikale begeleiding van het koor 
en orgel. Zijn wens voor de viering was het In Paradisum gezongen 
door het Karmelkoor en het Ave Maria dat solo door Lous werd 
gezongen. De dienst was in grote lijnen gelijk aan de afscheidsviering 
van onze moeder Miny, die Kees mee had helpen samenstellen. Het 
is een mooie en waardige viering geworden.  
Wij danken Kees voor alles wat hij voor ons en voor de samenleving 
heeft gedaan. Hij blijft voor altijd in ons hart en wij zullen altijd aan 
hem blijven denken. Dat hij de rust mag vinden en mag leven in Gods 
licht.   
 
Namens de kinderen, 
Otto Zandvliet 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Wat een fantastisch weer hadden we op zondag 10 
september bij de Openluchtviering in Nes a/d Amstel! 
Na de viering was er de mogelijkheid om de kerktoren 
te beklimmen omdat het die dag ook Open 
Monumentendag was. Dat was zeker de moeite waard; 
vanuit de kerktoren in Nes a/d Amstel was er een weids uitzicht over 
Aalsmeer, Kudelstaart, De Kwakel en Uithoorn, precies de vijf 
parochies die van regio Amstel - Westeinder vormen en die samen de 
Openluchtviering mogelijk hebben gemaakt. De viering is zeker voor 
herhaling vatbaar.  
Het komend seizoen gaan de werkgroepen gezinsviering en Eerste 
Heilige Communie van Kudelstaart en Aalsmeer intensief 
samenwerken. In het vorige Kontakt stond een bericht dat er een 
gezamenlijke familieviering zou zijn op 1 oktober; dat was iets te 
enthousiast bedacht qua tijdsplanning. De eerste familieviering gaat 
plaatsvinden op 5 november in onze kerk. 
Nu we de herfst naderen, zijn er nog drie maanden in 2023 voor de 
huidige Actie Kerkbalans. Elke eerste zondag van de maand wordt 
het opgehaalde bedrag bij de mededelingen voorgelezen. Tot het 
voorjaar kwamen de bijdragen snel binnen. Daarna gingen de 
bijdragen wat langzamer. Tot nu toe is er een bedrag van 49.000 
euro opgehaald en zijn we nog 11.000 euro verwijderd van het 
streefbedrag van 60.000 euro. Mocht u uw bijdrage voor 2023 nog 
niet hebben overgemaakt, dan vragen wij dat alsnog te doen. Als u al 
gedoneerd heeft, mag u vanzelfsprekend ook een extra bijdrage 
doen. Samen Kerk zijn, dat is ook bijdragen aan Kerkbalans, voor de 
kerk van nu en van morgen. 
In de vorige edities van Kontakt hebben wij een oproep gedaan voor 
vrijwilligers. Wij doen deze oproep nogmaals. Om de parochie 
levendig en gezond te houden naar de toekomst toe, zijn nieuwe 
vrijwilligers nodig. De volgende vacatures staan nog open: Notulist 
Parochieteam; lid Parochieteam liturgie en catechese; 
vertegenwoordiger van onze parochie in het regiobestuur. Het geeft 
veel voldoening om je voor de parochie in te zetten. Interesse? Vraag 
één van de leden van het Parochieteam voor meer informatie.  
 
Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam 
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WERELDMISSIEDAG 20 OKTOBER  -  MET BRANDEND HART 
Christenen in Libanon 
 
Libanon was voor christenen in de regio lange tijd een veilige haven. 
Maar de laatste jaren is het land in een ongekende crisis beland. Een 
groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens 
terecht en overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land, 
onder wie veel christenen. 
De explosie in de haven van Beiroet in 2020 waarbij meer dan 
tweehonderd mensen omkwamen was de spreekwoordelijke druppel 
die de emmer deed overlopen. Omdat de staat niets doet, proberen 
kerkelijke en religieuze gemeenschappen er te zijn voor de mensen. 
Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn. 
Pastoor Richard Abi Saleh en vrijwilliger Danielle gaan op bezoek bij 
de mensen en luisteren naar hun angsten. We bidden met hen en 
zorgen voor warm eten en medicijnen. 
Ondanks de armoede vangen ze ook nog veel Syriërs op die 
vanwege de burgeroorlog naar Libanon zijn gevlucht. Ze leven veelal 
in opvangkampen. De zusters van de Goede Herder geven les aan 
vluchtelingenkinderen. Voor de kinderen is het de enige kans op 
onderwijs, want ze mogen niet naar de Libanese staatsscholen. Ook 
krijgen ze psychologische hulp. Meisjes lopen gevaar op jonge leeftijd 
uitgehuwelijkt te worden. 
Missio steunt het werk van deze mensen en vraagt onze steun op 
Missiezondag tijdens de deurcollecte. Laat uw hart branden voor dit 
mooie project en geef gul. 
 

Bij voorbaat dank namens het missie-comité 
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FILMCAFE 
 
Filmcafe op 27 oktober in de Ontmoetingskerk in 
Rijsenhout. 

Aanvang 19.30 uur.  
Film is nog steeds The Father. 
Op 29 september ging het niet door i.v.m. een uitvaart. 
Hopelijk nu beter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLERZIELEN 2023 
 
Voortleven……in Gods eeuwig licht en vrede. 
 
Met Allerzielen gedenken we de mensen van wie we afscheid 
genomen hebben.  
Het is een dag om ons in Gods licht en liefde verbonden te mogen 
voelen met elkaar en wereldwijd.  
Het is een dag om te ervaren dat alle overledenen, dichtbij, veraf, 
gekend en ongekend niet alleen in onze liefdevolle herinneringen 
voortleven. En dat zij mogen voortleven in de liefde van God en in 
Zijn eeuwig licht en vrede zijn opgenomen. 

 
 
 

Samen blijven wij jouw herinneren, 
Herinneren is een vorm van 

ontmoeten! 
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Op 2 november 2023 om 19.00 uur Allerzielen, gedenken wij de 
parochianen van de Karmelparochie die het afgelopen jaar zijn 
overleden.  
 
13-11-2022   Rietje van der Knaap-Ammerlaan   80 jaar 
14-11-2022   Rosalia Kort -Maas`    102 jaar 
14-11-2022   Adriana Daalman-Enthoven    77 jaar 
06-12-2022  Hans van Eijk      78 jaar 
21-12-2022  Kees Burgers      79 jaar 
23-12-2022   Nolda de Bruijn-van Leeuwen   78 jaar 
24-12-2022  Mien Homan-Bon     87 jaar 
08-01-2023   Rie Buskermolen-Burgers    92 jaar 
10-01-2023   Piet Stokkel      86 jaar 
30-01-2023   Henk Hazebroek     75 jaar 
16-02-2023   Ank Hakkaart-Kleinveld    94 jaar 
01-03-2023   Gerrit van den Berg     90 jaar 
02-03-2023   Jo Hooyman      92 jaar 
20-04-2023   Jan Melman      92 jaar 
12-05-2023   Marianne Hooijman-Kläser    87 jaar 
27-06-2023   Grada Teunen-Mori     76 jaar 
01-07-2023   Gerard van de Helder     92 jaar 
03-07-2023   Dick Harting      79 jaar 
06-08-2023   Henk Bos      86 jaar 
17-08-2023   Sjaan van der Drift-van der Meer   87 jaar 
01-09-2023   Kees Zandvliet      91 jaar 
08-09-2023   G.M. Wilgenhof- Goes    88 jaar 
09-09-2023   Vreni Driessen        83 jaar 
14-09-2023   Ermuth Arnold Konigferander    88 jaar 
 

Na het noemen van deze namen, krijgt iedereen in kerk de 
gelegenheid een kaarsje aan te steken om ieders eigen dierbare 
overledenen te gedenken. 
Van harte hopen wij dat dit bijzondere samenzijn voor ieder een 
moment van samen delen van verdriet, maar ook van troost mag zijn.  
Als parochianen kunnen wij voor en met elkaar veel betekenen. 
Na deze viering is er gelegenheid om met elkaar achter in de kerk 
koffie te drinken. 
 
De uitvaartgroep 
Wim Ernst o. carm., Wil Bakker, Cor Hermanns en Nico van Staveren 
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GEZINSDAGEN 
 
Vanaf dit jaar worden gezamenlijke 
gezinszondagen georganiseerd voor de 
parochies van Aalsmeer en Kudelstaart!  
Voor jonge gezinnen die op zoek zijn naar een gelegenheid waar ze 
andere gezinnen treffen, die net als zijzelf het geloof een plaats willen 
geven. Een bijeenkomst die gezellig is, waar de (jonge) kinderen met 
elkaar kunnen spelen. Maar ook een plek waar iets van het geloof 
aangeboden wordt, waar je met elkaar van gedachten te wisselen en 
samen bidden. 
 

Waarom samen? Omdat onze droom is dat jonge gezinnen van de 
streek bij elkaar kunnen komen, elkaar leren kennen en met elkaar 
een gemeenschap vormen. Samen zijn wij sterker!  
 

Op die dag zal een eucharistieviering plaats vinden, mmv een 
kinderkoor, een gezamenlijk moment van gezelligheid en aansluitend 
een catechese per leeftijdsgroep in één van de ruimtes in het 
kerkgebouw.  
 

Als de gezinszondag in Aalsmeer plaatsvindt, dan is de 
eucharistieviering om 9.30uur en de rest van het programma volgt, 
terwijl in Kudelstaart anders om: catechese voor de Eerste communie 
en voor volwassenen vanaf 9.30uur, en dan om 11uur de 
eucharistieviering. Pas op: als de viering in een van de parochies 
plaatsvindt, dan komt de viering in de andere parochie te vervallen.  
 

Reserveer de volgende data alvast in je agenda: 
5 november 2023  gezinsviering Aalsmeer 
3 december 2023  gezinsviering Kudelstaart 
21 januari 2024  gezinsviering Kudelstaart 
11 februari   gezinsviering Aalsmeer  
17 maart   gezinsviering Aalsmeer 
21 april   gezinsviering Kudelstaart 
26 mei Eerste Heilige Communie) (locatie nog te bepalen) 

We hopen vele gezinnen zullen aansluiten op deze gezinszondagen.  
Mocht u nog vragen hebben neem contact met ons op: 
pastores@emmaus-uithoorn.nl  
 

Pastoor Marco, Kapelaan Darek, Diaken Jeroen,  
de werkgroepen EHC en Gezinsvieringen van de parochies van 
Aalsmeer en Kudelstaart  
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RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN” 
 
Donderdag 2 november is de volgende bijeenkomst. 

Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar 
zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de 
wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp. 
 
Thema: 
De Bijbel: bron van inspiratie? Belangrijk om een relatie te 
leggen tussen de oude teksten en eigentijdse vragen. 
Hoe vertalen wij de Bijbelverhalen in de wereld van nu? 
Hoe lezen en verstaan wij o.a. de zondagse Bijbellezingen? 
Wat kunnen deze voor ons betekenen? 
 
Inleider: Ko Schuurmans,  
Drs. Ko Schuurmans is gepensioneerd pastor. Hij studeerde 
sociografie en theologie. Hij werkte in het voortgezet onderwijs en in 
het basispastoraat. Hij was stafmedewerker liturgie en directeur van 
het diocesaan pastoraal centrum van het Bisdom van Haarlem – 
Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen. 
Een goede verteller. Met kennis en inspiratie. 
 
Een ochtend nadenken over de rijke inhoud van dit onderwerp. 
Graag tot ziens in het parochiecentrum (ingang Gerberastraat) van 
10.15 tot 11.30 uur. 
Iedereen is welkom. 
 
Wilt u een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we 
dat graag.  
Alvast Dank! 
 
Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Hettie Pecht – v.d. Meer 
Annie Marien – v.d. Broek 
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ACTIVITEITEN IN DE PAROCHIE 
 
De Denktank is bezig met het organiseren van een tweetal activiteiten 
waar wij graag uw aandacht voor vragen.  
 
10 december lezing Leo Fijen  
De Denktank heeft Leo Fijen uitgenodigd om een lezing te houden in 
de Karmelkerk. Waarschijnlijk is hij bij velen van u bekend als 
presentator van tv-programma’s bij de KRO-NCRV, en daarnaast 
heeft hij diversen boeken geschreven. Momenteel presenteert hij elke 
zondag het tv-programma het Geloofsgesprek.  
De inhoud van de lezing gaat over de betekenis van de kerststal voor 
de lokale geloofsgemeenschap. Elke figuur vertegenwoordigt een 
waarde; en zo gaat de kerststal nog meer leven. De lezing zal plaats 
vinden na de eucharistieviering van zondag 10 december. 
Daaropvolgend staat er in het parochiehuis een heerlijke lunch klaar 
en kunnen wij elkaar verder ontmoeten.  
Voor de lezing hoeft u zich niet op te geven, maar wel voor de 
kerstlunch.  
Het lijkt ons een waardevol moment om in de adventtijd elkaar op 
deze wijze te ontmoeten. Van harte uitgenodigd! 
Aanmelden voor de lunch: achter in de kerk ligt een lijst klaar.  
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden, maar na afloop wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 
Save the date!! 19 april/20 april 2024  
Herinnert u zich deze nog? Het concert Tom Parker, de musical en 
the Passion? Velen denken hier met een warm muzikaal gevoel aan 
terug. Ook wij!!  
Om nogmaals een aantal liederen uit deze 3 concerten te laten horen 
is door Lous Zandvliet een prachtige compilatie samengesteld. 
Inmiddels is er een koor gevormd en gaan de repetities vanaf januari 
2024 van start.  

Dus Save the date: in de Karmelkerk zijn er twee 
concerten gepland en wel op vrijdag 19 april en zaterdag 
20 april.  
Verdere informatie zal in het volgende Kontakt komen te 
staan.  

 

René, Ria, Wim en Anne 
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SYNODALE KERK 2021 -2024 
 
BIDDEN VOOR DE SYNODE 
U komt de leerlingen tegemoet 
 

Christus, u bent verrezen, 
U komt de leerlingen tegemoet die teruggaan naar Emmaüs, 
U wandelt in hun tempo, luistert naar hen, 
helpt hen om in de Schriften het geschenk te herkennen 
dat U hen hebt gegeven met uw lijden en dood aan het kruis. 
 

Verlicht ons vandaag, open onze harten en geesten  
voor het geschenk van uw vrede,  
voor de vreugde van gemeenschap met U 
en voor uw aanwezigheid in onze meest kwetsbare naasten. 
Leer ons in liefde en barmhartigheid te wandelen 
met allen die U op ons pad brengt. 
 

Help ons om een gastvrije ruimte te scheppen, 
om onze verbondenheid met elkaar te vergroten, 
om aandachtig naar elkaar te luisteren,  
om als zusters en broeders met elkaar te delen.  
 

Help ons met uw Geest om te onderscheiden  
welke weg wij moeten gaan in trouw aan uw liefde en waarheid. 
 

Help ons een bijdrage te leveren aan een synodale Kerk,  
waar bereidheid is om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren, 
waar mensen vrijmoedig durven spreken, 
en niet koste wat kost vasthouden aan eigen gelijk. 
Waar de gaven van eenieder benut worden om de gemeenschap op te bouwen, 
waar eigenbelang niet overheerst. 
Moge uw Woord van Leven ons gebed voeden 
ons bevrijden van ons gericht zijn op onszelf, 
ons openen voor het getuigenis van uw leven en liefde. 
 

Help ons om onze gemeenschap te versterken 
door te bidden voor elkaar, 
voor onze verlangens, hoop en dromen, 
zonder ooit degenen die lijden te vergeten. 
 

Laat ons beseffen dat er geen liefde is  
zonder rechtvaardigheid en eerlijkheid, 
zonder erkenning van de waardigheid van de ander.  
 

Mogen wij ons openstellen voor uw waarheid en liefde, 
en zo een geloofwaardig getuigenis geven van uw Evangelie.  
Moge uw Kerk overvloedige vruchten dragen 
voor de opbouw van het Koninkrijk van God.  
 

(bron: prayforthesnod. Miren Josune Martinez Azkono, Spanje) 
 

Br. Wim Ernst 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Beste parochianen en belangstellenden  
van Aalsmeer, De Kwakel, Kudelstaart, Nes 
aan de Amstel en Uithoorn, 
 
Het doet ons goed te vermelden dat onze 5 

parochies twee nieuwe bestuursleden mogen 
verwelkomen. 

Vanuit Kudelstaart is Julia Oostveen opgevolgd door Mieke Kraan. 
Uithoorn heeft sinds kort weer een vertegenwoordiger in het bestuur 
en dat is Markus van der Vlugt.  
Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 
Ik (Mieke Kraan) ben voor het eerst bij de vergadering van het 
kerkbestuur van de regio op 14 juni aanwezig geweest. Op die 
vergadering was er ook een nieuwe vertegenwoordiger voor Uithoorn, 
de heer Markus van der Vlugt. Om ons goed op ons werk voor te 
bereiden, zullen wij op een ander moment door pastoor Marco en 
Carlo Renne (vice voorzitter) worden bijgepraat en zal onze rol in het 
kerkbestuur worden toegelicht. Het belang is het dienen van de 5 
parochies. Er geldt een geheimhoudingsplicht van hetgeen 
besproken wordt. 
Ik woon met mijn gezin sinds 1982 in Kudelstaart en ben altijd bij de 
kerk betrokken geweest. Ik heb me beziggehouden met de 
gezinsliturgie, jongerenliturgie, ledenadministratie en actie 
Kerkbalans en speel basgitaar in het combo bij 
gelegenheidsvieringen en musicals. 
Als bestuurlijke ervaring heb ik in het verleden 2 termijnen in het 
kerkbestuur gezeten onder pastor Tangelder. 
Ik heb ervoor gekozen om deze taak aan te gaan, omdat ik het 
belangrijk vind dat ook Kudelstaart in dit bestuur vertegenwoordigd is. 
Het is een goede zaak om samen te werken in de regio en met elkaar 
te bespreken hoe de toekomst er - kerkelijk gezien - uit gaat zien. Bij 
deze keuze ben ik gevoed door het lezen van het boek van Rob 
Mascini: “Nog is het licht in de tempel niet gedoofd”. 
 

Mieke Kraan 
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Namens de parochie van Uithoorn ben ik lid 
geworden in het Regiobestuur Amstel Westeinder. 
Graag wil ik een bijdrage leveren om een mooie 
samenwerking te krijgen tussen alle 5 parochies. 
Ik zie de toekomst in dat we wel kleiner worden, 
maar ook dat er toch ook weer jonge mensen deel 
uitgaan maken van de kerk, zoals je zag met de 

Wereld Jongeren Dagen in Portugal. 
Ik ben al ruim 30 jaar getrouwd met Anja, en samen hebben wij 4 
jongens die ook bewust voor de kerk hebben gekozen en daar ook 
actief in zijn. 
 

Markus van der Vlugt 
 
 
 
 

ONTMOETINGSDAG OUDEREN 
Donderdag 21 september 2023 
 

Zo stond het in Kontakt: U bent van harte welkom! 
De 35 aanwezigen en ik hebben dat van het begin 

ervaren door een kop koffie met een heerlijk uit te kiezen gebakje! 
Het werd even stil….. 
Daarna vertelde Bernadette Dullens op haar positieve sociale DOE 
manier over haar taak als pastor van Het Kloosterhof. 
Dat wij ouderen meedoen in onze Karmelparochie bleek ook uit de 
grote opkomst van ons KOOR om de viering op te luisteren. Top! 
Zeven van ons, onderscheiden door een corsage, ontvingen op 
waardige wijze door de priesters Marco en Darek het sacrament van 
de Ziekenzalving. 
De aangegeven lichte lunch bracht weer even stilte…! 
Met koffie of thee sloten wij deze eerste Ontmoetingsdag af. 
Door applaus ook tussendoor voor PAUL en de vrijwilligers lieten wij 
onze oprechte dankbaarheid blijken!!! HEEL VEEL DANK! 
 

Tot volgend jaar in goede gezondheid! 
Ria Bekker 
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LOURDES  11 T/M 16 SEPTEMBER 2023 
 
Om zes uur in de ochtend werd de groep uit onze regio Amstel-Westeinder 
op Schiphol verwacht. Met ons zou nog een groep vertrekken richting 
Toulouse. Met een bus werden we naar de cityhopper gebracht.  
Na nog geen twee uur vliegen kwamen we in Toulouse aan waar de bus al 
op ons stond te wachten voor verder vervoer naar Lourdes. 
Met een goed gevulde tas voor de lunch stapte we in voor een reis van twee 
uur. Wat opvallend was dat er weinig zonnepanelen op de daken lagen.  
Om één uur kwamen bij hotel Saint Louis de France aan. Het hotel telde 
acht verdiepingen, gelukkig dat er twee liften aanwezig waren. 
Koffers naar boven gebracht en we kregen om 16.00 uur een passage door 
de Grot. 
17.00 uur Openingsviering in de Bernadettekerk met de Pelgrims uit 
Nederland. Om 19.00 uur stond de goedverzorgde warme maaltijd voor ons 
klaar. ’s Avonds was er geen programma. 
Dinsdagmorgen weer vroeg uit de veren, ontbijt van 7.00 tot 9.00 uur. 
10.00 uur Eucharistieviering aan de Grot. Het hart van de heiligdommen in 
Lourdes is de grot van Massavielle, waar Maria verschenen is. Juist op deze 
plaats waar hemel en aarde elkaar op bijzondere wijze hebben geraakt, 
vieren we aan de voet van de beeltenis van Maria de eucharistie.  
’s Middags: Maria verscheen aan Bernadette. Maar wie is zij? De 
stadswandeling gaf ons de gelegenheid haar beter te leren kennen. De 
plaatsen waar Bernadette heeft gewoond en geleefd hebben we bezocht. 
’s Avonds de lichtprocessie. Dat maakte diepe indruk met de brandende 
kaars in onze handen liepen en zongen we met de processie mee. Bij het 
woord Ave Maria gingen de brandende kaarsen allemaal omhoog. Mooi 
schouwspel. Een heldere kinderstem zong het Ave Maria. 
Woensdag Internationale mis in de Pius X Baseliek. Met duizenden 
pelgrims, ziek en gezond, jong en oud, met vele bisschoppen, priesters en 
diakens vierden we de eucharistie. We hadden ook nog vrije tijd dus met het 
toeristische treintje door Lourdes een reis van een uur waar we ook langs 
het le Cachot kwamen. Het is een kleine gevangeniskamer waar Bernadette 
(een 14 jarig meisje) en haar familie in 1857 gedwongen werden hun 
toevlucht te zoeken toen haar familie moeilijke tijden door maakten. De 
kamer meet ongeveer 16 vierkante meter. 
17.00 Gezamenlijke deelname aan het sacramentsprocessie. 
Een mooi moment dat Maria had gevraagd ”dat pelgrims naar hier zouden 
komen in processie,” Hier werd door de Pelgrims gehoor aangegeven. 
Donderdag 8.00 uur Dagexcursie Pont d’Espagne en Gavarnie. 
Veel pelgrims van onze groep zijn met de dagexcursie mee geweest. 
Al wandelend kwamen we bij een hotel aan waar de bus op ons stond te 
wachten. Twee bussen vertrokken richting Pont d’Espagne wat het eindpunt 
was van de bergrit. Onderweg de berg opwaarts langs bergstroom gave du 
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Marcadau, vanwaar men prachtig uitzicht heeft op andere watervallen als die 
van Cerisey of Bousses. 
De reis ging verder naar Gavarnie. In vroegere tijden was Gavarnie een 
haast verplicht uitje voor bezoekers aan het bedevaartsoord Lourdes en 
kwamen busladingen tegelijk. Het keteldal, gelegen op de grens van 
Frankrijk en Spanje. 
Een paar pelgrims waaronder Marco wilde de tocht aanvaarden naar Spanje 
maar de weg werd na twee kilometer onbegaanbaar (behalve voor Marco 
die de tocht wel heeft afgemaakt) en zijn over de brug weer richting 
Gavarnie gewandeld waar een prachtig kerkje werd bewonderd met een 
groot kerkhof. 
Om 19.00 uur waren we weer terug in Lourdes waar een heerlijke warme 
maaltijd op ons stond te wachten. Kwart voor negen verzamelde we weer 
voor het hotel waar we de lichtprocessie mee maakte vanaf het balkon van 
de baseliek, een mooi gezicht met als hoogtepunt het Ave Maria van Francis 
Broekhuizen die al die dagen in Lourdes aanwezig was. 
Vrijdag 10.00 uur Kleine kruisweg voor pelgrims die niet of minder goed ter 
been zijn. Op dit tijdstip vertrok ook een groep pelgrims naar de grote 
kruisweg die hoog op een berg lag alleen geschikt voor wie goed ter been 
was. 
Na de warme maaltijd van 12.00 uur was er vrije tijd voor iedereen. 
16.15 uur Eucharistieviering met handoplegging in de Rozenkransbasiliek. 
Het was een druk bezochte Nederlandse viering waar Francis Broekhuizen 
het Salve Regina tijdens de viering zong. De handoplegging en het Ave 
Maria ook door Francis gezongen waren wel dé momenten dat er een 
traantje werd weggepinkt. ’s Avonds was het koffers inpakken en beneden 
bij de receptie napraten over de dagen die geweest zijn onder genot van een 
borreltje. 
Zaterdag 9.00 uur Afscheidsviering in Bernadettekerk. 
Dit was tevens voor alle Nederlandse pelgrims de laatste eucharistieviering 
die ze samen vierden, voordat eenieder weer naar huis ging. 
De pelgrims van de regio Amstelland-Westeinder vertrokken om 12.00 uur 
met de bus naar het vliegveld in Toulouse, daar vertrok om 17.30 het 
vliegtuig naar Schiphol waar we om 18.55 uur veilig landden. 
We kijken terug op een hele fijne reis met geweldige leuke lieve pelgrims. 
Wilt u ook met ons nagenieten? De KRO-NCRV hebben opnames gemaakt 
met de titel Francis in Lourdes deze worden 
uitgezonden op 25-26 en 27 december om 
20.45 uur op NPO 2 en duurt 35 minuten. 
 
Ria Pieterse 
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Update: ALPHACURSUS: DOE JIJ OOK MEE?  
Aanmelden voor 16 oktober! 
 
De eerste inschrijvingen zijn binnen! Waar er twee of meer bijeen zijn, 
daar ben ik in hun midden gaat ook hier weer op. De Alphacursus kan 
doorgaan! Dus, twijfel niet langer en doe met ons mee! Data en tijden 
gaan in overleg met de groep. We willen beginnen na de 
herfstvakantie. 
De Alphacursus is een kennismaking met het christelijk geloof! 
Speciaal voor: 
• mensen die het christelijk geloof willen verkennen 
• mensen die met een leuke groep willen praten over het geloof 
• mensen die nieuw zijn in de kerk 
• mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens 

willen doornemen 
Wat houdt het geloof nu eigenlijk in? Veel is niet of niet meer bekend. 
In de Alphacursus komen in tien bijeenkomsten de grote thema’s van 
het christelijke geloof aan bod.  
En elke keer is er veel ruimte voor gesprek met elkaar: gelovige 
mensen of twijfelaars, iedereen is welkom vanuit zijn of haar 
achtergrond. Het samen eten vooraf is heel gezellig en maakt de 
overgang naar het gesprek erna wat soepeler. 
 

Namens het pastoresteam nodigen diaken Jeroen Hoekstra en 
catechiste Elly van Rooden u uit om deel te nemen aan de 
Alphacursus. De dag, tijd en locatie bespreken we in samenhang met 
de deelnemers. Wel gaan we proberen van tevoren samen een 
warme maaltijd te eten, zodat iedereen even kan landen en 
thuiskomen, voordat we ons gaan verdiepen in het geloof. 
Welkom!  
 

Diaken Jeroen Hoekstra  

Meer informatie? 

Aanmelden (vrijblijvend) kan 

tot 16 okt. 

Bel of mail met diaken Jeroen: 

06 – 41 22 50 63 of 

diakenjeroen@kpnmail.nl 
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DANK 
 
Mijn vrouw en ik willen jullie langs deze weg bedanken voor 
de oecumenische viering op 17 september, ook nog een 
bos bloemen. 

Onze hele familie was aanwezig en zij en wij hebben ervan genoten. 
 
Met vriendelijke groet 
Fam. Commandeur 
 
 

 
Wij zijn zeer verheugd met de vele vele kaarten, felicitaties 
en attenties die wij van u mochten ontvangen vanwege ons 
gouden huwelijksjubileum. Fijn dat wij het altaarbloemetje, 

namens u, op zondag 3 september hebben gekregen. Het was zo 
een hele week feest voor ons gezin.  
Enorm bedankt allen. 
 
Hartelijke groet Willy en Nico van Staveren 
 
 

 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en wensen 
die ik heb ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis voor 
een knie operatie. 

Ook dank aan Broeder Wim voor het brengen van het altaarbloemetje 
namens de Karmel Parochie. 
 
Vriendelijke groeten, Sjuul Meijer 
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 

 
Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.  
 

  
9-jun 81 jaar De heer J. Smit Roerdomplaan 48 
14-okt 86 jaar Mevr. E.M. Baars - Doeswijk Oosteinderweg 11 
16-okt 82 jaar De heer G.J. Meijerink Laurierhof 21 
18-okt 75 jaar De heer N. van Staveren Perronzijde 4 
21-okt 77 jaar Mevr. E.G. van den Hoek-v Galen Wissel 11 
22-okt 75 jaar Mevr. J.M. Baas - van Schie Molenweg 43 
23-okt 90 jaar Mevr. H.A.M. Verhaar-Samsom Hortensialaan 71 
24-okt 83 jaar De heer C.J. Hermanns Spoorlaan 64 
24-okt 76 jaar Mevr. W.G.M. Bakker-Hermanns Grote Poellaan 13 
28-okt 77 jaar De heer P.M.M. Voorn Gerberastraat 155 
29-okt 79 jaar De heer N.T.F. van der Kroon Gerberastraat 47 
29-okt 93 jaar Mevr. C.T. Sloot - Commandeur Hellendaalstraat 30 
29-okt 79 jaar Mevr. T.M. van Tol - Kooijman IJsvogelstraat 23 
30-okt 96 jaar Mevr. G.H. Blommesteijn-Gevers Poldermeesterplein 81 
30-okt 81 jaar Mevr. E.J. Schuit - de Groot Wilgenlaan 6a 
6-nov 78 jaar Mevr. C.J.M.Noordhoek-v Bentem Aalsmeerderweg 163 
6-nov 86 jaar Mevr. M.C. Meijer - van Diemen Gerberastraat 43 
7-nov 83 jaar De heer W. Boomhouwer Aalsmeerderweg 183 
10-nov 81 jaar De heer W.C. Ernst Zwarteweg 36 
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VIERINGEN 

 
28e zondag door het jaar 

za 14 okt 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens  

zo 15 okt  9.30 Karmelkerk Woord en communieviering 

vg. Rob Mascini mmv. Karmelkoor 

 

 

 

 

zo 

wo 

za   

 

 

 

 

15 okt 

18 okt 

21 okt  

 

 

 

 

14.00 

19.00 

16.30 

Intenties 

 

 

 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

Kloosterhof 

Overleden ouders Harting – Enthoven, 

Kees Zandvliet 

Ermuth Konigferander, 

Vreni Marie Driessen 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 

VOP  

 
29e zondag door het jaar 

zo 22 okt 9.30 Karmelkerk VOP  

   Intenties Frans en Peter Lissenburg, 

    Ermuth Konigferander. 

Vreni Marie Driessen 

zo 

wo 

22 okt 

25 okt 

14.00 

19.00 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 28 okt 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 

 
  

PAROCHIEAGENDA 
Van 14 oktober tot en met 10 november 2023  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

     
vr 27 okt. 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

do  2 nov 10.00 Parochiehuis Raakpunt 55+.  

Met nieuwe ogen zien 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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30e zondag door het jaar 

zo 29 okt 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Overleden ouders van den Berg- 
Duindam, 
Frans Blommesteijn 
Grada Teunen- Mori, 
Ermuth Konigferander, 
Vreni Marie Driessen 

zo 

wo 

 

 

 

do 

29 okt 

 1 nov 

 

 

 

 2 nov  

14.00 

10.30 

 

 

 

19.00 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

 

 

 

Karmelkerk 

 

Intenties 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

Eucharistieviering 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

Allerzielenviering olv parochianen 

mmv. Karmelkoor 

Dirk en Annie van den Helder, 

Rob Pannekoek 

za  4 nov 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 

 
 
31e zondag door het jaar 

zo  5 nov 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering gezinsdag samen met 

Kudelstaart 

   Intenties Overleden ouders van den Berg- 
Duindam, 
Overleden ouders Harting- Enthoven 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo  5 nov 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
Kudelstaart   

zo 15 okt 11.00 Eucharistieviering  
zo 22 okt 11.00 Woord en gebedsviering olv. parochianen 
zo 29 okt 10.00 Oecumenische viering in de Spil  
wo  1 nov 10.30 Eucharistieviering in Aalsmeer  
wo  1 nov 19.00 Eucharistieviering in Uithoorn  
do  2 nov 19.00 Allerzielenviering  
zo  5 nov       9.30 Eucharistieviering in Aalsmeer Gezinsdag 
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 15 okt 11.00 Eucharistieviering;   
zo 22 okt 11.00 Eucharistieviering   
zo 29 okt 11.00 Eucharistieviering  
wo  1 nov 19.00 Eucharistieviering  
do  2 nov 19.00 Eucharistieviering  
zo  5 nov 11.00 Eucharistieviering  
     
De Kwakel  

zo 15 okt 09.30 Eucharistieviering  
zo 22 okt 09.30 Eucharistieviering  
zo 29 okt 09.30 Woord en communieviering Rob Mascini 
wo  1 nov 10.30 Eucharistieviering in Aalsmeer  
wo  1 nov 19.00 Eucharistieviering in Uithoorn  
do  2 nov 19.00 Allerzielenviering  
zo  5 nov     09.30 Eucharistieviering  
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 15 okt 09.30 Eucharistieviering  
zo 22 okt 09.30 Woord en communieviering olv parochianen 
zo 29 okt 09.30 Oogstdankviering Elly van Rooden 
wo  1 nov 10.30 Eucharistieviering in Aalsmeer  
wo  1 nov 19.00 Eucharistieviering in Uithoorn  
do  2 nov 19.00 Allerzielenviering  
zo  5 nov 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 
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