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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 9 september t/m 13 oktober 2023 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (4 weken, 14 oktober t/m  
10 november) inleveren t/m woensdag 27 september via E-mail; 
redaktiekontakt@hotmail.com of in de brievenbus van de parochie, 
Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
4 oktober voor u klaar. 
   

Parochiegegevens 
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn… 
Speerpunten voor het nieuwe werkjaar 
De titel van dit artikel is een deel van het thema 
voor de startviering: ‘Waar er twee of drie in Mijn naam bijeen zijn’. 
Met de ontkerkelijking lijken volle kerken eerder uitzondering dan 
regel te worden. Nu is het nog niet zo erg dat we al moeten zeggen: 
Er zijn er twee of drie… Maar, zeker in de zomer, is het soms niet 
meer dan 30 tot 50 mensen. 
Wat mij betreft is dat niet zo erg. De boodschap van Jezus, het 
Evangelie, zal altijd blijven bestaan vanwege zijn diepe menselijkheid. 
In het begin waren de christelijke gemeenschappen ook kleine 
groepen. Deze gemeenschappen ontstonden uit een fascinerende 
ontmoeting met Jezus van Nazareth. Door contact met zijn woorden 
en verhalen vonden velen een hernieuwde zingeving en betekenis in 
hun leven, wat resulteerde in een diep mededogen voor anderen en 
een passie voor het rijk van God. Deze ontmoeting met Jezus staat 
ook nu centraal; bron van leven voor ieder van ons. En het is de 
manier om het geloof door te geven. Vanuit het pastoresteam gaan 
we daarom ook beginnen met een Alphacursus om weer eens bewust 
bezig te zijn met die fascinerende ontmoeting met Jezus. 
We weten ook van Jezus dat hij het traditionele beeld van religie 
uitdaagde. Hoewel hij de joodse geboden volgde, had hij ook de 
moed om de vastgestelde normen te trotseren. Dit werd geïllustreerd 
door zijn interacties met mensen zoals de vrouw beschuldigd van 
overspel en de Griekse vrouw die smeekte om haar dochter te 
genezen. Jezus benadrukt in deze ontmoetingen de waarde van 
goedheid en onvoorwaardelijke vergeving boven strikte naleving van 
de wet. Het zijn waarden die in onze wereld ook zeer nodig zijn. 
Goedheid en vergeving is waar onze wereld zo naar verlangt. Precies 
hierin vinden wij ook aansluiting met mensen om ons heen die 
worstelen met dezelfde vragen als wij: over zin en betekenis, geluk 
en waarde, angst en hoop. Goedheid en vergeving mogen wij meer 
over het voetlicht laten komen. Want deze waarden maken immers 
van onze gemeenschappen plekken om thuis te komen, te delen met 
elkaar, te leren van elkaar en zo te groeien als mens. 
Met een nieuw werkjaar voor de boeg kunnen we ons afvragen waar 
onze focus moet liggen? Waar leggen we onze prioriteiten?  Ik denk 
dat het aan ons is om, samen met Paus Franciscus, opnieuw in de 
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voetsporen van Jezus te treden. Laten we ons inspireren en leiden 
door Jezus' leer en filosofie, zoals de Bergrede. Misschien is het 
noodzakelijk om afstand te nemen van verouderde overtuigingen en 
creatief om te gaan met de kernboodschap van Jezus, zowel binnen 
als buiten de kerk, zodat kerk en samenleving elkaar weer vinden. 
Jezus bracht een boodschap van volledig leven, en dat kan niet 
beperkt worden door menselijke regels en ideologieën. Het gaat 
primair om de dagelijkse beoefening van het geloof. Zijn daden en 
woorden, die hoop en leven brengen, zijn vooral gericht op de vele 
kwetsbaren in de samenleving. In deze onrustige en vaak angstige 
tijden zijn we geroepen om liefde, empathie en verzoening in de 
praktijk te brengen. Ik wil die opdracht aan ieder van ons meegeven 
aan de hand van vijf speerpunten voor het nieuwe werkjaar: 
1. Laten we liefhebben, mededogen en vergeving op de eerste plaats 

zetten.   
2. Gemeenschapszin geeft ons toekomst: dus laten we 

samenwerken en luisteren naar elkaar. 
3. En dit samenwerken steeds vormgeven vanuit kijken naar wat 

goed is, energie geeft of hoop aanwakkert.   
4. Mogen wij stilte weer de ruimte geven; het is de plek waar we 

onszelf en God ontmoeten. Waar we luisteren en rust, troost en 
bemoediging vinden. 

5. Mogen we een houding van hoop en verwachting aannemen en 
uitstralen. Dat betekent dat uitspreken van alles wat goed is. Dat is 
kijken met de ogen van de hemel; met het hart van Jezus; als 
tegengeluid tegenover de gelatenheid, de wanhoop en de angst in 
de wereld om ons heen. 

Daar zal Ik in hun midden zijn… 
Met die zin eindigt de zin waar ik mee begon. Daar mogen wij op 
vertrouwen; dat we niet alleen gaan, maar dat de Heer met ons gaat. 
We doen het samen! 
 
Diaken Jeroen Hoekstra  
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
  

De zomervakantie is bijna voorbij en we zijn alweer in 
de maand september; de maand met veel activiteiten, 
voordat de herfst begint in het dorp en in de kerk. 
Allereerst is er de openluchtviering op zondag 10 
september om 10.00 bij de kerk in Nes a/d Amstel met 
voorgangers Marco, Darek, diaken Jeroen en catechist Elly. De 
parochianen van alle vijf parochies van onze regio komen voor de 
tweede keer samen om elkaar te ontmoeten in een gezamenlijke 
viering. Een unieke gebeurtenis en voor diegenen die er vorig jaar bij 
waren, was het een belevenis van verbondenheid. Geweldig toch je 
geloof vieren onder Gods hemel! Het thema van de viering van dit 
jaar is: Daar waar vriendschap is en liefde, daar is God. Er is 
samenzang met koren uit de regio en ook aan de kinderen is 
gedacht. Speciaal voor hen is er een kinderwoorddienst. 
Is vervoer voor u niet gemakkelijk? Dan vragen wij parochianen 
zoveel mogelijk gezamenlijk naar Nes te gaan. We organiseren ook 
dit jaar een rijdienst. Achter in de kerk liggen intekenlijsten waarop 
chauffeurs en meerijders zich kunnen aanmelden. Wij proberen het 
vervoer zoveel mogelijk per wijk te regelen zodat parochianen bij 
elkaar uit de buurt met elkaar mee kunnen rijden. Opgeven kan ook 
via het secretariaat. 
De week erna, op zondag 17 september, start de Vredesweek met de 
oecumenische vredesdienst in de Karmelkerk met een groot 
Gelegenheidskoor o.l.v. Lous Zandvliet. Na de viering is er 
koffiedrinken in het Parochiehuis en aansluitend is er de 
vredeswandeling. Er vinden in de week nog diverse activiteiten 
plaats. Zie het artikel verderop in Kontakt.  
Voor de Vredeswerkgroep hebben we in het vorige Kontakt een 
oproep geplaatst voor versterking. Hiervoor hebben zich twee 
enthousiaste parochianen aangemeld. De volgende vacatures staan 
nog open: Notulist Parochieteam; lid Parochieteam liturgie en 
catechese; vertegenwoordiger van onze parochie in het regiobestuur. 
Interesse? Vraag één van de leden van het Parochieteam voor meer 
informatie. Met nieuwe vrijwilligers kunnen we de parochie levendig 
en gezond houden naar de toekomst toe, doet u mee? 
We gaan met frisse moed aan de slag om er weer een fantastisch 
kerkseizoen van te maken! Wij wensen alle parochianen dan ook een 
mooi kerkseizoen! 
         Het Parochieteam
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FINANCIËLE SITUATIE PAROCHIE AALSMEER  
 
Beste parochianen, 
Inmiddels is het jaar 2022 ook financieel afgesloten, 
is de jaarrekening opgemaakt en via het regionale 
kerkbestuur bij het Bisdom ingeleverd. Wij wachten op de formele 
goedkeuring vanuit het Bisdom, maar dit is wel een goed moment om 
u te informeren over de financiën in 2022. 
Zoals ik vorig jaar heb geschreven, is onze parochie onderdeel van 
het regionaal samenwerkingsverband “Van Amstel tot Westeinder”, 
maar in financiële zin zijn wij nog een zelfstandige parochie. Dat 
betekent dat wij onze eigen boontjes moeten kunnen doppen, ook 
rekening houdend met de langere termijn. Het begint ermee dat we 
jaarlijks voldoende inkomsten hebben om de lopende kosten in een 
jaar te kunnen betalen. En liefst daar wat aan overhouden om ons 
eigen vermogen te versterken en reserveringen te kunnen aan onze 
groot-onderhoud voorziening. 
In het onderstaande staatjes hebben we de kosten en opbrengsten 
van de jaren 2021 en 2022 op een rijtje gezet, waarbij 2021 uiteraard 
een “Corona jaar” was en daarom behoorlijk anders dan vooraf 
gedacht is verlopen. 
 

Omschrijving opbrengsten 2022 2021 

Kerkbijdragen 61.457 58.003 
Collecten 8.787 7.145 
Stipendia  1.720 985 
Huwelijken 275 550 
Uitvaarten 3.175 7.000 
Doopsel 0 105 
Kaarsengeld 2.549 1.796 
Overige giften 92 0 
Advertenties Kontakt 704 540 
Verhuur Kerk (Poolse parochie met name) 6.920 5.970 
Incidentele baten 0 0 
Parochiehuis 4.568 -1.317 
   

Totaal opbrengsten 90.247 80.777 
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Omschrijving kosten 2022 2021 

Persoonskosten (pastores, dirigent en organist) 41.974 37.957 
Onderhoud, verzekering en energie 12.440 11.835 
Bankkosten  1.111 695 
Eredienst 4.335 3.084 
Pastoraal 3.795 4.683 
Bijdragen bisdom 14.712 14.712 
Administratie, kantoorartikelen, kopiëren 6.862 6.399 
   

Totaal kosten 85.229 79.365 
 
Netto resultaat 2022 2021 

 5.018 1.412 
 
Daarnaast mochten wij in 2022 een legaat ontvangen wat wij hebben 
kunnen toevoegen aan ons eigen vermogen. Daar zijn wij de 
schenkers uiteraard zeer erkentelijk voor. 
Dit overzicht laat zien dat we over de afgelopen twee jaren gelukkig 
positieve uitkomsten hebben kunnen laten zien.  
Betekent dat dan ook dat onze financiën ‘gezond’ zijn, ook op de 
eerder genoemde langere termijn? 
Wij hebben per 31 december 2021 een balans waaruit blijkt dat wij 
een eigen vermogen hebben van ca. 80.000 euro en een reservering 
(“potje”) voor groot onderhoud van 178.500 euro. Dat laatste bedrag 
is een inschatting van groot onderhoud aan onze gebouwen 
(kerkgebouw en parochiehuis) over de langere termijn (10 – 15 jaar 
ongeveer ingeschat). Mocht het noodzakelijk zijn om groot onderhoud 
uit te voeren (denk aan vervanging / reparatie van daken, ramen, 
schilderwerk e.d.) dan hebben we daar uiteraard geld voor nodig om 
dat te betalen. Die geldmiddelen hebben we op dit moment 
beschikbaar en daar teren we ook niet op in gedurende de afgelopen 
jaren (door onze positieve resultaten). Maar we bouwen deze 
middelen ook niet verder op, dat lukt ook niet vanuit de huidige 
resultaten en daarmee maakt het ons ook zeker kwetsbaar. Want stel 
dat we geld nodig zouden hebben voor serieus groot onderhoud of 
andere tegenvallers, dan zijn we als parochie beperkt in staat om 
deze middelen weer aan te vullen vanuit de lopende opbrengsten.  
Het is misschien wat ‘technisch’ allemaal, maar ik hoop dat u hiermee 
toch wat meer inzicht hebt verkregen in de financiële situatie van 
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onze parochie. Mocht u specifieke vragen hierover hebben dan kunt u 
die uiteraard altijd stellen. 
 
Carlo Renne 
Parochieteam 
 
 
 
 

 
ONTMOETINGSDAG OUDEREN   
Donderdag 21 september 2023 
 
Zoals we vorig jaar hebben gemeld zal de zieken-en 
ouderdag niet meer plaats gaan vinden maar 

tegelijkertijd hebben we toen ook beloofd om daar een andere 
activiteit voor in de plaats te zoeken. 
Die hebben we nu gevonden in een bijeenkomst in het parochiehuis 
met als programma; 
10.30 uur;  u bent van harte welkom.  

De koffie, thee en iets lekkers staat klaar en het is fijn om 
elkaar weer te zien en te spreken. 

11.30 uur;  eucharistieviering met mogelijkheid tot ziekenzalving: 
Voorganger pastoor Marco 

12.45 uur;  lichte lunch 
14.00 uur;  afsluiting  
Zou u het fijn vinden om hierbij aanwezig te zijn en ook eventueel de 
ziekenzalving te willen ontvangen, geef u dan op via het 
parochiesecretariaat op de woensdag of vrijdagmorgen tel.341231, 
mailadres karmelkerk@planet.nl of via Lia Pieterse 06 1824 4774. 
Wij hopen velen van u te mogen ontvangen op deze derde 
donderdag van september. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Pastoor Marco Cavagnaro  
Bernadette Dullens (Kloosterhof) 
Broeder Wim Ernst 
Jo van Aert 
Lia Pieterse 

mailto:karmelkerk@planet.nl
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FILMCAFE 
 

Op 29 september, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
The Father. 
The Father is een fascinerend portret van een man die zijn grip op de 
realiteit aan het verliezen is. De briljante vertolking van Anthony 
Hopkins (The Silence of the Lambs, The Two Popes) laat je geen 
moment los. Olivia Colman (The Crown, The Favourite) als zijn 
dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde tastbaar. 
Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar dementerende vader 
Anthony, die steeds weer alle hulp afwijst. Ze wil zeker zijn dat er 
goed voor hem gezorgd wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is 
niet meer duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. We 
beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn verwarring. Zijn 
vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo vertrouwd. The Father won 
de publieksprijs op het Filmfestival van San Sebastián. Hopkins wordt 
alom geprezen voor zijn verbluffende prestatie en getipt voor een 
Oscar.  
  

Het KOMINN team 
 
 

 
FILM 
 

Op zaterdag 30 september 2023 van 13.00 tot ca 
16.00 uur gaan we weer kijken naar een film in 

de Titus Brandsma kerk op het Westelijk Halfrond 1 in Amstelveen. 
Helaas kan Gerard Westendorp wegens gezondheidsredenen niet 
aanwezig zijn. De kosten zijn € 5,- per persoon. 
De film is: Jesus de Montreal. 
Deze film gaat over de laatste week van het leven van Jezus. In de 
Canadese stad Montreal  vraagt pastoor Leclerc van het heiligdom op 
de Mont Real aan de acteur Daniel een verouderd passiespel te 
vernieuwen. De regisseur Arcand zoekt naar een nieuwe Jezus-
verbeelding. Hij vindt in het Marcus-evangelie“ de mooiste woorden, 
die ooit over de zin van het leven gezegd zijn. " 
U kunt zich opgeven bij Angela en Hans van Kessel, tel.nr. 0297-
340682 of per mail: h.en.a.vankessel@outlook.com 
Vervoer hoeft geen probleem te zijn. 
 

Angela en Hans van Kessel  

mailto:h.en.a.vankessel@outlook.com


- 10 - 

VERBONDENHEID ALS MISSIE 
Symposium ‘’Waarom zouden we bang zijn?’’ 
 

 

 
 

Programma Symposium Waarom zouden we bang zijn? 
12.30 Kerk open en inloop met orgelmuziek; 
13.00 Welkomstwoord door dagvoorzitter; 
13:10 Marianne Visser van Klaarwater, over haar oom Bernard van 

Klaarwater; Hij bracht liefde voor God en mens in het 
gevaarlijkste missiegebied ter wereld. 
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13:40 Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood; over de inzet voor 
verbondenheid wereldwijd; voorbeelden uit de Filippijnen en 
Oekraïne 

13:55  Pauze met mogelijkheid tot netwerken en informatiemarkt. 
14:25  Riny Reiken; een vriendin van majoor Bosshardt; 
14:55  Prof. Dr Inigo Bocken, biograaf van Titus Brandsma. 
15:25  Diaken Rob Mascini; Rob bezocht 25 jaar lang het Oostblok 

waar religie verboden was. 
15:55  Korte pauze 
16:00  Paneldiscussie; Verbondenheid als missie. 
16:30  Requiem met Mgr Hendriks, bisschop van Haarlem-

Amsterdam. 
 
 
 

ACTIVITEITEN VREDESWEEK 2023 
 

Van 16 t/m 24 september 2023 vindt er weer een 
nieuwe Vredesweek plaats. De Open Hof Kerk, 
Karmelparochie en de Doopsgezinde Gemeente 

hebben onder de naam Oecumenische Ambassade van Vrede 
Aalsmeer een vol programma voor u gepland. Het thema van de 
week is (On) Vrede, en nu?  
Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek en de 
media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer. De 
democratie staat daardoor onder druk. 
Bij alle activiteiten wordt gecollecteerd voor LifeLine Ukraine, een 
organisatie die levensmiddelen brengt naar de plekken in Oekraïne 
waar het het hardst nodig is. Daarmee is de Vredesweek niet enkel 
een feest voor ons, maar zetten wij ons ook in voor vrede in Europa. 
Bent u er bij? 

• Zondag 17 september, 9:30 uur, oecumenische viering, 
Karmelkerk onder leiding van Diaken Jeroen Hoekstra en 
voorbereid door de liturgiegroep van de Raad van kerken. Het 
thema van de viering is gelijk aan het thema van de Vredesweek 
(On) Vrede, en nu? De viering wordt muzikaal ondersteund door 
een groot Gelegenheidskoor o.l.v. Lous Zandvliet.  
Na de koffie in het Parochiehuis start de Vredeswandeling; een 
wandeling van een klein uurtje met gedichten, verhalen, 
stiltemomenten en vooral ruimte voor gesprek.  
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• Maandag 18 september, 20.00 uur filmavond, Parochiehuis, 

inloop vanaf 19.30. De film die we gaan kijken is The Dictator, een 

verhaal waarin het gevecht tussen volk en dictator een komisch 

tintje gegeven is en die ons een spiegel voorhoudt hoe 

democratisch en vrij het Westen is. 

• Woensdag 20 september, 20.00 uur, voorstelling, 
Doopsgezinde Gemeente. We gaan van een bijzondere 
voorstelling genieten. Acteur Saleh Hassan Faris speelt Mijn Story: 
een persoonlijke ontroerende monoloog van een acteur die zijn land 
verlaat en de vrijheid zoekt; de vrijheid van het lichaam. Hij neemt je 
mee op reis van Bagdad naar Aalsmeer en hij vertelt over zijn 
zoektocht naar een nieuwe wereld en hoe hij is geïntegreerd. Na 
afloop is er ruimte om Saleh te spreken. De entree bedraagt €5,00. 

• Vrijdag 22 september, 18.00 uur, soepsteenmaaltijd, Open Hof 
Kerk, De deuren zijn geopend vanaf 17:45 uur. Een heerlijke 
soepmaaltijd wordt geserveerd. Twee vrijwilligers van het goede 
doel van de Vredesweek, LifeLine Ukraine, vertellen over het werk 
van de stichting. De opbrengst van de maaltijd is bestemd voor het 
goede doel. Aanmelden via de intekenlijsten achterin de kerk of bij 
Otto Zandvliet, tel. 329977. Voor verdere informatie over de 
activiteiten in de week kunt u bij hem terecht.  

 

Namens de Oecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer, 
Otto Zandvliet 
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RAAKPUNT 55+    “ MET NIEUWE OGEN ZIEN”  
 
Donderdag 5 oktober starten we weer met een serie 
bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken 

naar zaken in de kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over 
de wereld van vandaag. We treffen elkaar over een goed onderwerp. 
 

Thema: Op weg naar een nieuw tijdperk. 
Hoopvol op weg naar een synodale kerk. 
Bemoedigende positieve berichten over een veranderde kerk door 
Paus Franciscus sinds 2013. 
 

Inleider: Rob Mascini is diaken en theoloog. Gedurende vijftien jaar 
was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen. Na zijn pensionering is 
hij nog volop actief in de parochie van Hoofddorp en in diverse kerken 
in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Veelvuldig gaat hij voor in 
vieringen. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van 
het Internationaal  Diaconaat Centrum 
Een goede verteller. Met kennis en inspiratie. 
 

Graag tot ziens in het parochiecentrum van 10.15 tot 11.30 uur. 
Het wordt vast een inspirerende bijeenkomst! 
Weet dat je welkom bent. We kijken naar je uit. 
 

Wilt een bijeenkomst bijwonen en heeft u geen vervoer? 
Neem dan contact met ons op tel. 0297-345683. 
Als u mee wilt doen om iemand bij u in de buurt op te halen horen we 
dat graag. 
Alvast Dank! 
 

Namens werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst, Hettie Pecht – v.d. Meer, Annie Marien – v.d. Broek 
 
 
. 
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ALPHACURSUS: IETS VOOR JOU? 
Voorinschrijving Alphacursus 
 
De Alphacursus is een kennismaking met het 
christelijk geloof! 
Speciaal voor: 
• mensen die het christelijk geloof willen verkennen 
• mensen die met een leuke groep willen praten over het geloof 
• mensen die nieuw zijn in de kerk 
• mensen die de basiselementen van het christelijk geloof nog eens 
willen doornemen 
 
Wat houdt het geloof nu eigenlijk in? Veel is niet of niet meer bekend. 
In de Alphacursus komen in tien bijeenkomsten de grote thema’s van 
het christelijke geloof aan bod.  
 
En elke keer is er veel ruimte voor gesprek met elkaar: gelovige 
mensen of twijfelaars, iedereen is welkom vanuit zijn of haar 
achtergrond. Het samen eten vooraf is heel gezellig en maakt de 
overgang naar het gesprek erna wat soepeler. 
 
Namens het pastoresteam nodigen diaken Jeroen Hoekstra en 
catechiste Elly van Rooden u uit om deel te nemen aan de 
Alphacursus. We willen op dit moment inventariseren wie er 
belangstelling hebben. Bij voldoende deelnemers gaan we samen 
met u een planning maken en het programma samenstellen. De 
locatie en de avond hangt dus af van de deelnemers. Wel gaan we 
proberen van tevoren samen een warme maaltijd te eten, zodat 
iedereen even kan landen en thuiskomen, voordat we ons gaan 
verdiepen in het geloof. 
 
Welkom!  
 
Diaken Jeroen Hoekstra 
  

Meer informatie? 

Voorinschrijven zonder enige 

verplichting? 

Bel of mail met diaken Jeroen: 

06 – 41 22 50 63 of 

diakenjeroen@kpnmail.nl 
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KERK: ONZE LIEVE VROUW VAN DE BERG CARMEL 
 
In 1931 hebben de paters de nieuw gebouwde kerk in gebruik 
genomen. De parochianen van Aalsmeer kerkten, tot die datum, in 
het klooster maar dat werd te klein voor de zondagse missen. Het 
was dus een echte kloosterkerk want hij was gebouwd door en 
eigendom van de karmelietenorde omdat het bisdom het niet 
noodzakelijk vond een parochiekerk te bouwen. Op het priesterkoor 
voor in de kerk stond, boven op enkele treden, een groot marmeren 
altaar tegen de wand van de kerk met daarin verwerkt een tabernakel 
omgeven door grote kandelaren. Voor die tijd gebruikelijk was het 
altaar weelderig versierd maar tegenwoordig zouden we het pompeus 
vinden. Aan beide zijden van het altaar, in de abscis, stonden de 
banken voor de bewoners van het klooster die dagelijks o.a. de 
metten en de H. Mis volgden. De priester stond uiteraard met de rug 
naar de gelovigen met achter hem, op de knieën, de misdienaars. Op 
de voorgrond ziet u ook nog de communiebanken waarop je moest 
knielen met de handen onder het kleed om de hostie op de tong te 
ontvangen. In de vijftiger jaren werd de kerk, omdat de 
Karmelietenorde te weinig financiën had, verkocht aan de 
parochianen. Na het laatste Vaticaanse concilie werd het altaar “als 
een tombe naar voren geplaatst” zodat de voorganger met het 
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gezicht naar de kerkgangers stond en werd de H. Mis gelezen in de 
lands taal. Het werd als een grote verbetering beschouwd want 
liturgie beleef je niet in je eentje maar samen. Ook de treden waarop 
het altaar tegen de wand stond werden verwijderd en de 
communiebanken verdwenen. Alleen het tabernakel bleef staan. 
Tevens werden de beide altaren rechts en links van het hoofdaltaar 
waar ook Mis werd gelezen, het Jozef- en het Maria altaar, versmald. 
Na de laatste verbouwing van het priesterkoor (2010) werd het 
hoofdaltaar afgebroken, het priesterkoor vergroot en werd er een 
kleiner en verrijdbaar altaar herplaatst. Er werd rekening mee 
gehouden dat de kerk dan ook verhuurd kan worden voor culturele 
uitvoeringen om de kas op orde te houden.  
 
Op de foto van de beginperiode van de kerk ziet u de weelde uit die 
jaren met het groteske altaar en de communiebanken. Ook hetzelfde 
tabernakel is nog in gebruik en is nu ingemetseld boven het Maria 
altaar links. Aan de zijkant hangt het wierrook-vat dat nu nog steeds 
gebruikt wordt bij speciale gelegenheden. Aan de rechter kant staat 
bouwpastoor pater Dionysius Heggelman. De eerste pastoor van de 
nieuwe parochie. 
 
NvS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPBRENGST MIVA COLLECTE 
 
De opbrengst van de MIVA-deurcollecte heeft € 155,45 opgebracht. 
 

Hartelijk dank 
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SCHOONMAAK PAROCHIEHUIS 
 
Op 28 juli waren 15 parochianen afgekomen op de oproep om te 
helpen bij het extra schoonmaken van het parochiehuis. 
Paul had een heel arsenaal aan schoonmaakmiddelen, doekjes, 
emmers, ragebollen en trapjes klaarstaan. Na een lekkere kop 
opstart-koffie werden de taken verdeeld en ging iedereen aan de 
slag. 
Er is super hard gewerkt, het was ook heel gezellig en rond de klok 
van 2 uur waren de meeste klussen geklaard. 
Zo kunnen we het komend seizoen gebruik maken van een spic-en-
span parochiehuis. 
Hartelijk dank aan iedereen die meegeholpen heeft! 
 

Paul Willemse en Lous Zandvliet 
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15 AUGUSTUS VIERING IN ZEVENHOVEN - TERUGBLIK  
 
Traditioneel zijn we vanuit onze 5 parochies vierend bij elkaar 
geweest vanwege Maria-Hemelvaart. De Mariagrot is een geweldige 
mooie plek om dit feest te vieren. We hebben het droog gehouden en 
dan is zo’n viering in de openlucht heel bijzonder. Er zijn altijd 
‘bijgeluiden’. Kapelaan Darek ging voor en nam ons mee in zijn preek 
wat Maria als moeder voor ons wil betekenen.  
Veel voorbeden waren op papier gezet en daar hebben we na de 
lunch speciaal voor gebeden. Bijzonder dat er vanuit elke parochie 
iemand een tientje van het rozenhoedje voorbad. Dat gaf een gevoel 
van verbondenheid. Samen onderweg onder de hoede van Maria. 
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.  
 

  

9-jun 81 jaar De heer J. Smit  Roerdomplaan 48 
9-sep 84 jaar De heer J.J. Agtersloot Nassaustraat 19 
9-sep 75 jaar Mevr. S.M.J. Ammerlaan-Lambalk De Fruittuinen 19 
10-sep 84 jaar Mevr. J.A. Zandvliet-v/der Laan Drie Kolommenplein 35 
12-sep 84 jaar Mevr. V.M. Driessen Julianalaan 134 
13-sep 81 jaar Mevr. A.M. Boomhouwer Aalsmeerderweg 183 
16-sep 76 jaar De heer G.L. Hogenboom Hornweg 253 
17-sep 77 jaar De heer J.J.M. Nederstigt Laurierhof 41 
17-sep 82 jaar Mevr. G.G. de Boer - van Soest Zwarteweg 45 
17-sep 82 jaar De heer C.A. Commandeur Vlinderweg 24 
21-sep 79 jaar Mevr. M.J. Stokman-v/d Oudenrijn Molenpad 99 
21-sep 75 jaar Mevr. A.J.M. Bleeker - Schijf Beatrixstraat 41 
24-sep 87 jaar Mevr. H.C. Kok - van Horn Julianalaan 20 
25-sep 81 jaar De heer N.G.W. Vink Waterhoenstraat 7 
25-sep 90 jaar Mevr. I.J.M. van Rooij - Prins Ringvaartzijde 1 
26-sep 75 jaar Mevr. W.J.A. Peters-v/der Meer Hornweg 59 
29-sep 94 jaar Mevr. B.M. Peereboom v Leeuwen Otweg 16 
2-okt 84 jaar Mevr. A.J.T. van Deursen Dreef  38 
3-okt 86 jaar Mevr. C.M.E. Aarsen-van Beest Dorpsstraat 53 
3-okt 80 jaar Mevr. M.C.T. Heemskerk-Stokman Drie Kolommenplein 17 
4-okt 81 jaar De heer B.A. Heemskerk P.F. von Sieboldlaan 29 
7-okt 82 jaar Mevr. A.T.M. Boersma-Broersen Clematisstraat 35 
9-okt 76 jaar Mevr. C.H.M. Brancart - Poot Catharina-Amalialaan  34 
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VIERINGEN 

 
23e zondag door het jaar 

za  9 sep 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
Vg. B. Dullens 

zo 10 sep 10.00 NES AAN DE 
AMSTEL 

GEZAMELIJKE REGIONALE 
OPENLUCHT VIERING 

   Intenties Sjaan van der Drift- van der Meer 
zo 10 sep 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 16 sep 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

Vg. B. Dullens 
 
 
24e  zondag door het jaar 

zo 17 sep  9.30 Karmelkerk Oec. vredesdienst 
vg. Diaken Jeroen Hoekstra  
mmv. oec.gelegenheidskoor 

   Intenties Overleden ouders Harting- Enthoven, 
Uit dankbaarheid 60 jarig huwelijk, 
Theo Zandvliet en Annemiek Zandvliet- 
Eggink, 
Sjaan van der Drift- van der Meer 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om in het Parochiehuis 
koffie/thee te komen drinken. 

zo 17 sep 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 23 sep 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 
 
 
25e zondag door het jaar 

zo 24 sep 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  
mmv. Karmelkoor 

   Intenties Frans Blommesteijn, 
Henk Janssen, 
Sjaan van der Drift- van der Meer 

zo 24 sep 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
za 30 sep 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 
 
  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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26e zondag door het jaar 

zo  1 okt 11.00 Kudelstaart Eucharistieviering- gezinsdag 
   Intenties Overleden ouders van den Berg- 

Duindam, 
Peter Albers, 
Sjaan van der Drift- van der Meer 

zo 
wo 

 1 okt 
 4 okt 

14.00 
10.30 

Karmelkerk 
Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Eucharistieviering 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

za  7 okt 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

 
 
27e zondag door het jaar 

zo  8 okt 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 
zo  8 okt 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAROCHIEAGENDA 
Van 9 september tot 13 oktober   
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur  

     

ma 11 sept. 19.30  Karmelkerk Rep. Oec.gelegenheidskoor 
vr 29 sept. 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

do   5 okt. 10.15 Parochiecentrum 

 

Raakpunt thema ”Met nieuwe ogen 

zien” 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
Kudelstaart   

zo 10 sep 10.00 Gezamenlijke regionale 
openlucht viering 

Nes aan de 
Amstel 

zo 17 sep 11.00 Eucharistieviering  
zo 24 sep 11.00 Woord en gebedsviering olv. parochianen 
zo  1 okt 11.00 Eucharistieviering in Kudelstaart Gezinsdag 
zo  8 okt 11.00 Eucharistieviering  
     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 10 sep 10.00 Gezamenlijke regionale 

openlucht viering   
Nes aan de 
Amstel 

zo  17 sep 11.00 Eucharistieviering   
zo  24 sep 11.00 Eucharistieviering  
zo    1 okt 11.00 Eucharistieviering  
zo    8 okt 11.00 Eucharistieviering Gezinsdag 
     
De Kwakel  

zo 10 sep 10.00 Gezamenlijke regionale 

openlucht viering 

Nes aan de 
Amstel 

zo 17 sep 09.30 Eucharistieviering  
zo 24 sep 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 
zo   1 okt 09.30 Eucharistieviering  
zo   8 okt 09.30 Woord en communieviering Jeroen Hoekstra 
     
Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo 10 sep 10.00 Gezamenlijke regionale  

openlucht viering 

Nes aan de 
Amstel 

zo 17 sep 09.30 Eucharistieviering  
zo 24 sep 09.30 Eucharistieviering  
zo   1 okt 09.30 Woord en communieviering Elly van Roode 
zo   8 okt 09.30 Eucharistieviering  
     

  



- 23 - 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



- 24 - 

 

 

 OPENLUCHTVIERING 
zondag 10 september 2023 om 10.00 uur 

Amsteldijk Zuid 145 Nes aan de Amstel 
 

 

 
 

  

  


