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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 6 mei t/m 9 juni 2023 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 10 juni t/m 14 juli) 
inleveren t/m woensdag 24 mei via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of 
in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
31 mei voor u klaar. 
 

Parochiegegevens 
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
Parochietelefoon: Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Beste Parochianen, 
 
Kortgeleden heb ik een mooi verhaal voor kinderen 
gehoord, dat mij liet denken hoe belangrijk de feesten zijn die wij in 
de kerk vieren. 
"Een koning was een veldslag aan het strijden maar de vijanden 
achtervolgden hem en toen ze bijna bij hem waren…..… en wat doet 
hij? Hij rent het huis van een vriend binnen en de vriend zegt tot hem: 
“Ga je onder het hooi in de schuur verstoppen; daar zullen ze je nooit 
vinden”. De vijanden komen de schuur binnen en ze zien hem 
nergens en als ze net willen vertrekken, zegt een van hen “laten wij 
de stapel hooi controleren, misschien zit hij daar in”, en ze slaan met 
hun zwaarden in het hooi en de zwaarden raakten de koning op een 
paar centimeter na. De vijanden vertrokken en de koning was gered. 
Dan komt hij naar buiten. Hij bedankt zijn vriend en gaat terug naar 
zijn land.  
Op een dag wil hij zijn vriend belonen omdat hij zijn leven had 
geriskeerd om hem te redden, en nodigt zijn vriend naar zijn kasteel 
uit. Zijn vriend vroeg hem toen: “Vertel me eens hoe het voelde toen 
je je in het hooi had verstopt en ze hun zwaarden letterlijk centimeters 
van je afsloegen”. Nadat zijn vriend zo had gesproken begon de 
koning hardop te schreeuwen “verraad, verraad! Dat is het: ik 
executeer je voor verraad! Hoe kon je me zo'n vraag stellen?” De 
koning riep de bewakers en die namen hem mee en ze stonden net 
op het punt hem te doden op het moment dat de koning de zaal van 
de executie binnenkwam. De koning riep: "Stop!”. Zijn vriend was 
helemaal in de war en vroeg hem wat er aan de hand was, en de 
koning zei: “Jij vroeg me hoe het toen voelde in dat hooi. Nou, Ik 
wilde dat je wist hoe het voelde en nu weet je hoe het voelde”.  
Dit verhaal liet me denken aan Kerst en Pasen en allerlei vieringen 
die wij in het kerkelijk jaar houden. God wil dat wij zijn liefde gaan 
kennen door het te ervaren. Dus, naast de mooie ervaringen van ons 
leven waarin wij zijn liefde nabij hebben gevoeld, heeft hij ons rituelen 
voorgehouden, waarmee wij zijn aanwezigheid en nabijheid kunnen 
ervaren. 
Hoe voelt het als God als kind wordt geboren? Kom Kerstmis vieren! 
Hoe voelt het als de Zoon van God onze voeten gaat wassen? Kom 
Witte Donderdag vieren! Hoe voelt het als hij zijn leven voor ons 
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geeft? Kom Goede Vrijdag vieren! Hoe voelt het als hij uit de dood is 
opgestaan? Kom Pasen vieren! Het verhaal komt tot leven door 
liederen, gebeden, samen de communie ontvangen, samen zijn. 
Als onze kinderen dit meemaken, dan is God geen verre God die op 
de wolken leeft en zich niet met ons bemoeit, maar een God die een 
adres heeft, een God die in een kerkgemeenschap te ontmoeten en 
te ervaren is.  
Laten wij dit als onze prioriteit in de komende tijd stellen: dat onze 
kinderen en jongeren een rijke ervaring van de liefde van God in onze 
kerkgemeenschappen op mogen doen. 
Er gebeurt veel in onze parochies! Laten wij niet alleen maar kijken 
naar wat wij misschien op de ene of de andere locatie missen…, 
maar naar de vele mogelijkheden die wij nog hebben om de liefde 
van God in onze kerkgemeenschappen te vieren! 
Hoe voelt het om door God bemind te zijn? Zo voelt het! 
 

Pastoor Marco 
 
 
 
HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
 
Het was voor iedereen even wennen in de Goede Week 
en met het Paastriduüm waar de vieringen in 
Kudelstaart en Uithoorn gehouden werden. Er was een 
goede samenwerking met de kerken in de regio waar 
het Karmelkoor zong tijdens de Witte Donderdagviering 
in Kudelstaart. Op Witte Donderdag was er tevens de 
voedselinzameling. Dit jaar hebben ook de Doopgezinde Gemeente 
en Open Hofkerk meegedaan met de voedselinzameling. Twee volle 
autokofferbakken zijn er ingezameld voor de daklozen, de 
Voedselbank en voor de Oekraïne. Een mooi gebaar en iedereen 
hartelijk dank voor uw bijdrage. Veel mensen zijn u dankbaar! 
 

Binnen het Parochieteam houden we ons intensief bezig met de 
kosten van onderhoud en energie van zowel het kerkgebouw als het 
Parochiehuis. Vooral voor dat laatste zijn er behoorlijk wat 
inspanningen nodig om de kosten binnen de perken te houden.  
Daarbij mag vermeld worden dat, ondanks de zorgen die Paul 
Willemse met ons deelt, het Parochiehuis een goed eerste kwartaal 
achter de rug heeft.  
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Een paar weken geleden stond een artikel in de Nieuwe Meerbode 
vanuit de gemeente over de kerkenvisie met als strekking; In 
Aalsmeer staan veel mooie kerken, maar wat is de toekomst van al 
die prachtige gebouwen nu al jaren landelijk het aantal kerkgangers 
lijkt af te nemen; dat was een vraag die daaruit voortkwam. Een 
terechte vraag maar ook gelijk een soort rinkelend belletje van, hoe 
zou dat met onze kerk gaan in de toekomst? Binnen onze regio zijn 
er ook kerken die zich met de toekomst bezighouden. Zo hebben wij 
ons binnen het parochieteam verdiept in hoe andere kerken met hun 
toekomstvisie om zijn gegaan, wat mogelijkheden zouden kunnen zijn 
voor meer nevenfuncties binnen een kerkgebouw om zo een gebouw 
religieus, financieel en maatschappelijk in stand te kunnen houden. 
Een beetje vooruitzien; je goed laten informeren; dat kan geen kwaad 
en maakt je sterk richting de toekomst.  
 

Onze parochiegemeenschap is en blijft actief en inspirerend bezig 
met naast de vieringen ook weer mooie initiatieven vanuit de 
Denktank zoals dauwtrappen en in samenwerking met het 
Parochieteam de parochie-dag op zondag 2 juli met viering, koffie, 
activiteit en lunch om een goed seizoen af te sluiten. Schrijf deze 
datum alvast in uw agenda! 
 

Hartelijke groeten van de leden van het Parochieteam 
 
 
 
 
 

OECUMENISCHE 4 MEI HERDENKING in Karmelkerk 
 
Donderdag 4 mei wordt om 18.45 uur een korte 
oecumenische vesperdienst gehouden in de Karmelkerk 

aan de Stommeerweg in Aalsmeer. 
Ds. Paul F. Thimm gaat in deze bijeenkomst voor. Organist is Nico 
van Geijlswijk. 
De dienst is voorbereid samen met de liturgiewerkgroep van de Raad 
van Kerken Aalsmeer en heeft als thema: ‘Leven met Oorlog’. 
 

De samenkomst is om 19.15 uur afgelopen, zodat er gelegenheid is 
om op tijd aan te sluiten bij de openbare herdenkingsplechtigheid 
vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal.    
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NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM)  
‘Geloven in de ander. Samen één missie’ 
 

Tijdens de Pinksteractie zetten wij onze Nederlandse missionarissen 
en missionair werkers in de schijnwerpers. Dat verdienen ze, want 
deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen zetten zich iedere 
dag in voor hun kwetsbare medemens. 
 

Betere toekomst voor kwetsbare mensen. 
Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair 
werkers zich wereldwijd in om kwetsbare mensen een beter leven te 
bieden. Missionaris Sander Kesseler werkt bijvoorbeeld als priester in 
Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. Missionair werker Jacinta 
van Luijk zet zich in Kenia in voor alcohol- en drugsverslaafden en 
voor mensen met HIV/AIDS. Zij zijn het gezicht van onze 
Pinksteractie van 2023. In de folder leest u meer over deze actie. 
 

Alleen samen kunnen we deze harde werkers steunen tijdens de 
Pinksteractie. We houden een deurcollecte of een bijdrage op 
rekening IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM te den Haag 
 

Hartelijk dank, mede namens WNM 
Het Missiecomité, Joke, Ria en Bep. 
 

 
FILMCAFE 
 

Op 28 april, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
LA VITA E BELLA 

Tijdens de tweede wereldoorlog wordt een Italiaanse vader met zijn 
zoontje afgevoerd naar een Duits concentratiekamp Om het kind het 
vooruitzicht van een zekere dood te besparen, stelt hij de reis voor 
als een spel, waarin je prijzen kunt winnen. Met zijn toneelspel zorgt 
zijn vader ervoor dat zijn zoontje vredig door kan leven, zelfs wanneer 
ze in het verschrikkelijke kamp zijn aangekomen en daar hard 
moeten werken.  
 

Op 26 mei 2023 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk  
Is er weer een filmcafe. QUO VADIS, AIDA? 
Aída werkt op de VN-basis in Srebenica. Het Bosnisch-Servische 
leger rukt steeds meer op, waardoor ze op zoek gaat naar een veilig 
onderkomen voor haar gezin. De chaos wordt steeds groter: er zit 
niets anders op dan zelf haar gezin te redden.  
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IN EN ROND HET KLOOSTER…. 
 
Beste parochianen, 
Het wordt mij vaak gevraagd: “Wat 
gebeurt er in het klooster?”; en “wat gaat 
met het klooster in de toekomst dan 
gebeuren?”. Het klooster werd een 
aantal jaren geleden door het bisdom via 
een stichting overgenomen, om aan een 
project van een slotklooster vorm te 

geven. Het idee was: laten wij proberen, met behulp van religieuzen 
uit de buiteland, om het gewijd leven in Nederland weer een impuls te 
geven. Het experiment is niet succesvol geweest, en sinds het vertrek 
van de nonnen (september 2017) is het klooster aan de 
Stommeerweg 15 voor een aantal jaren leeg gebleven. Sinds 2019 is 
een gezin daar gaan wonen. In de tussentijd werden de zalen op de 
begane grond voor wekelijkse vieringen en ontmoetingen van een 
gemeenschap van de missio ad gentes ter beschikking gesteld. Het 
gaat om een groep katholieke gezinnen die aan een bijzondere 
missionaire roeping handen en voeten willen geven, dat is namelijk: 
mensen die ver zijn van de kerk dichter bij het geloof te brengen.  
Inmiddels is het bisdom nog steeds van plan om het kloostergebouw 
te verkopen. 
Voor de mensen die met het gebouw en met de karmelieten 
verbonden zijn, is het soms niet makkelijk om deze lange 
“tussenfase” mee te moeten maken. 
Toch staat het kloostergebouw er nog! Ook als wij realistisch moeten 
zijn…willen wij ook blijven hopen, dat er toch een religieus toekomst 
voor dit gebouw mogelijk is! 
 

Pastoor Marco 
 
 
 
 

 
De opbrengst van Vastenactie is € 440,95. 
  

Hartelijk dank. 
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DE KLOKKEN VAN ONZE KARMEL KERK 
 
Als u op zondag naar de kerk komt wordt u onthaald door het gelui 
van de klokken in de toren. De klokken zijn gegoten door 
klokkengieterij de firma Petit en Fritsen uit Aarle-Rixtel en 
opgehangen in 1949. In het jaar vooraf zijn offertes opgevraagd in 
opdracht van de paters, in het toen nog druk bevolkte klooster, waar 
pater Philippus van Duynhoven prior was. De voorzitter van het 
kerkbestuur “der Parochie H. Maria v.d. Berg Carmel”, zoals boven 
de offerte staat was destijds “Zeer Eerw. Heer Pastoor Th. B. 
Bongers”.  
Er hangen twee klokken in de toren op een speciaal daarvoor 
gemaakte klokkenstoel. Het vreemde is dat er een foto bestaat 
waarop drie klokken te zien zijn (zie laatste foto).  
Enkele oudere kerkgangers, die in die periode op de St Jozef school 
les kregen, wisten te vertellen dat er vóór de oorlog drie klokken in de 
toren hingen en uit veiligheid in de oorlog verwijderd waren, maar 
daar is niets over terug te vinden.    
De klokken zijn verschillend in gewicht. De grote klok met een 
doorsnede van 87 cm weegt inclusief klepel 424 kilogram en heeft als 
opschrift: “Mater et Decor Carmeli.”A.D.1949. De kleine klok heeft 
een doorsnede van 77.5 cm en een gewicht van 296 kilogram. Op de 
kleine klok staat: “Ik zing met blijde klank vol vreugde en vol dank 
Maria, wees gegroet. In hon. Sancti Angeli A.D,1949”. Op 

bijgaande foto ziet u een klok staan op het 
pad achter de kerktoren bij het kerkhof 
waar destijds nog een hek omheen stond. 
Het hek was gemonteerd tegen de 
achterzijde van de toren. De aandachtige 
toeschouwer op de foto was kapelaan 
pater Bonifatius Hazelbekke die bij velen 
van u bekend was als de aalmoezenier van 
verenigingen en sportclubs. Deze pater ligt 
begraven in Zenderen.     
 
Om de klokken te kunnen plaatsen 
moesten de luigaten boven in de toren 

uitgehakt worden. Beide klokken kostten destijds het enorme bedrag 
van 4893,85 gulden en de moderne “complete electrische 
luidinstallatie” was 1920 gulden exclusief “automatisch Angelus-
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luid-apparaat ad 380 gulden”. Deze Angelusklok is waarschijnlijk 
niet geplaatst want daar is niets van terug te vinden. Vermoedelijk is 
daar een van de twee grote klokken voor gebruikt want ‘s middags 
om 12.00 uur luidde het Angelus. 
 
Voor de aanleg van de elektrische installatie werd Fa. Heideman in 
Aalsmeer benaderd. De totaalprijs inclusief elektra kwam op 7337.51 
gulden waarvan 3000 gulden vooraf betaald moest worden. Na de 
keuring van de klokken door de KATHOLIEKE KLOKKEN -EN 
ORGELRAAD zijn deze op 28 juni 1949 ingezegend door de Z. E. 
Heer Willem Jan Jacob de Jongh, kanunnik van het Haarlemse 
Kapittel, daartoe door de bisschop afgevaardigd. Eén klok ter ere 
van H. Angelus martelaar en één ter ere van O. L. VR. v. d. Berg 
Carmel.  
De naam Heilige Angelus was gekozen ter ere van pastoor Bongers 
die als kloosternaam “Angelus” had.   
 
Informatie en de foto’s komen uit het archief in onze kerk en van 
parochianen. 
 

NvS   
 

 
Drie klokken vóór onze kerk. 

(1949) 
 
 
 

De klokken in klokkenstoel in onze toren.   
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BEDEVAART BISDOM HAARLEM 
AMSTERDAM NAAR BANNEUX 2023 
 

In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een 
jong meisje in Banneux, vanuit het bisdom wordt 
een bedevaart georganiseerd naar deze plaats. 

Het is een geheel verzorgde busreis naar Banneux in België, met 
onderweg een koffie en lunch stop. 
In de Hospitaliteit zijn er één- en twee en meer persoonskamers met 
eigen badkamer, er zijn ook rollators en rolstoelen aanwezig om te 
gebruiken en voldoende vrijwilligers om de rolstoelen te duwen. 
Er gaan altijd een arts, verpleegkundigen, helpenden en pastoraal 
werkers mee om te ondersteunen. 
Naast de vieringen is er genoeg vrije tijd om gezellig koffie te drinken, 
een bezoekje aan een van de winkels te brengen, te eten met elkaar 
en ’s avonds is er altijd een leuk programma in de eetzaal. 
De reis is van 25 t/m 29 augustus en kost alles inbegrepen €295. 
 

Er liggen folders achter in de kerk. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
Ellen van der Laan: 06 30 91 85 92 
of email: banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl  
 

Vriendelijke groet, Elly van Geijlswijk (0297-322704) 
 
 
DANK 

 
Bij deze hartelijk dank voor de vele kaarten en blijken van 
belangstelling en de rijk bedeelde fruitbak van het zangkoor, 
die ik tijdens mijn ziekte van u mocht ontvangen. 

Wim Nederstigt 

 
Beste parochianen 
Het spijt me dat ik zo laat ben, maar toch nog heel hartelijk 
dank voor de bloemen, ze waren prachtig en ik heb er lang 

van genoten! 
Maar ik ben nog niet van de ellende af! Ik heb 3 gebroken 
ruggenwervels en botontkalking. 
Nogmaals hartelijk dank, ook voor de kaarten en alle goeds! 
 

Met hartelijke groeten, Greet Tönis  

mailto:banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl
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VRIJDAG 12 - ZONDAG 14 MEI: HEILIGE GEEST WEEKEND 
 
Hoewel je dit weekend ook veel over de Heilige Geest zult horen, is 
dit vooral een weekend van de Heilige Geest. Het is Zijn weekend, en 
wij willen volledig beschikbaar zijn voor Zijn inspiratie, genezing en 
kracht. Geef je op voor dit weekend vol lofprijzing, inleidingen en 
gebed. Geleid door Fr. Michal Tabak en rector Jeroen de Wit. Prijzen 
(incl. en excl. overnachting) en meer over het programma wordt 
z.s.m. bekendgemaakt. 
Info en opgave bij rector@olvternood.nl 
 
 
 
 
 
ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.  
 

  

7-mei 80 jaar Mevr. M.A.S. den Blanken-v Geest Hortensialaan 53-14 
9-mei 79 jaar De heer C. Koning Beethovenlaan 72 
10-mei 77 jaar Mevr.H.M.A.M. Braat-Munsterman Aalsmeerderdijk 592 
14-mei 84 jaar Mevr. M.H.A. Stokman - Bakker Zijdstraat 40 
16-mei 77 jaar De heer C.J. van Weerdenburg Kruisweg 283 
17-mei 82 jaar De heer C.J.  Konst Saturnusstraat 31 
19-mei 79 jaar De heer A.J.L. van der Drift Oosteinderweg 230 
20-mei 79 jaar Mevr. P.J.M. van Eijk - Clemens Mozartlaan 54 
20-mei 75 jaar De heer J.M.M. Homan Grundel 40 
22-mei 86 jaar Mevr. M.B.G. Bekker - ten Thy Drie Kolommenplein 33 
23-mei 81 jaar Mevr. J.M.P. Zethof - Streng Chrysantenstraat 2 
26-mei 91 jaar Mevr. G.B. Blauwhoff-v/der Laan Aalsmeerderweg 223 
27-mei 79 jaar Mevr. M.M.  Nederstigt - Neefjes Laurierhof 15 
29-mei 87 jaar Mevr. E.D. Kool - Croese Gerberastraat 67 
5-jun 93 jaar De heer J.W. Overwater Kas 27 
6-jun 75 jaar Mevr. A.C.M. van Kessel-Bijlsma Oosteinderweg 266 
8-jun 83 jaar Mevr. A.J.M. Lissenburg - Hijdra Händelstraat 59 
9-jun 81 jaar De heer J. Smit Roerdomplaan 48 
  

mailto:rector@olvternood.nl
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VIERINGEN 

 
5e Paaszondag 

za 6 mei 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering  

vg. B. Dullens 

zo       7  mei   9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. klein koor 

   
 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

zo 7  mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 13mei 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

Vg. B. Dullens 

 
6e Paaszondag 

zo 14mei    9.30 Karmelkerk 

Intenties 

 

 

 

 

 

Jaargetij 

VOP mmv. Aurora 

Frans Blommesteijn, 

Truus Harting- Enthoven 

Miny Zandvliet- Daggers, 

Overleden ouders van den Berg- 

Duindam, 

Leo Doeswijk 

Frans Blommesteijn 

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

zo 

 

do 

14mei 

 

18mei 

14.00 

   

  9.30 

Karmelkerk 

 

Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Hemelvaartsdag 
Eucharistieviering mmv. klein koor 

do 18mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 20mei 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 

 
7e Paaszondag 

zo 21mei   9.30 Karmelkerk Woord en communieviering 
vg. Rob Mascini mmv Karmelkoor 

   Intenties Cor Bekker 

zo 21mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 27mei 16.30 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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1e Pinksterdag 

zo 28mei   9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv Karmelkoor 

   Intenties 

 

 

Deurcollecte 

Overleden ouders van den Berg- 
Duindam, 
Truus Harting- Enthoven 
Pinksteractie Ned. Missionaris 

zo 28mei 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za  3 juni 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

 
Heilige Drie-eenheid 

zo  4 juni   9.30 Karmelkerk Eucharistieviering mmv. klein koor 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken.  

zo 

wo 

 4 juni 

 7 juni 

14.00 

10.30 

Karmelkerk 

Karmelkerk 

Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
Eucharistieviering 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 6 mei tot en met 9 juni 2023  
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

do 18 mei   6.45 Vertrek 
kerkplein 

Dauwtrappen 

vr 26 mei 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 

 20-28 mei  Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris  

vr 2 juni 9.30 Parochiecentrum Kontaktgroep zieken en ouderen. 
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VIERINGEN IN DE REGIO 

 
Kudelstaart   

zo   7 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 14 mei 11.00 Eucharistieviering  
do 18 mei 11.00 Samen vieren in Aalsmeer en Uith.   
zo 21 mei 11.00 Woord en gebedsviering  olv.Parochianen 
zo 

zo 

28 mei 

  4 juni 

11.00 

11.00 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

 

     
Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo   7 mei 11.00 Eucharistieviering;  Diaconale zondag 
zo 14 mei 11.00 Eucharistieviering   
do 18 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 22 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo 28 mei 11.00 Eucharistieviering  
zo   4 juni 11.00 Eucharistieviering 

 
 

De Kwakel  

zo   7 mei 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo 14 mei 09.30 Eucharistieviering  
do 18 mei 09.30 Samen vieren in Aalsmeer en Uith.  
zo 21 mei 09.30 Eucharistieviering 1ste H. Communie 
zo 28 mei 09.30 Eucharistieviering  
zo   4 juni 09.30 Woord- en communieviering 

 
Elly van Rooden 

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 
zo   7 mei 09.30 Eucharistieviering  
zo 14 mei 09.30 Eucharistieviering  
do 18 mei 09.30 Samen vieren in Aalsmeer en Uith.  
zo 21 mei 09.30 Eucharistievering Urbanusviering 
zo 28 mei 09.30 Woord- en communieviering Elly van Rooden 
zo   4 juni 09.30 Eucharistieviering  
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- 16 - 

 


