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Parochieblad 
 

Kontakt :  Kerkblad voor de Karmelparochie te Aalsmeer 
Datum : 1 april t/m 5 mei 2023 
Redaktieadres :  Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer 
Hoofdredaktie :  Jacqueline van Es  0297-345263 
  Mirjam Stokman  0297-347757 
Distributie :  Aard Bakker 0297-321321 
U kunt uw kopij voor het volgende Kontakt (5 weken, 6 mei t/m 9 juni ) 
inleveren t/m woensdag 19 april via E-mail; redaktiekontakt@hotmail.com of 
in de brievenbus van de parochie, Stommeerweg 13. 
 

Extra post: als u stukken heeft die meegezonden moeten worden met de 
Kontaktbezorging, dan graag even vooraf melden. (tel. 321321)) 
 

WijkKontaktpersonen: De nieuwe stapel Kontakten liggen vanaf woensdag  
26 april voor u klaar. 
 

Parochiegegevens   
 

E-mailadres van de Karmelparochie: karmelkerk@planet.nl  
Website: www.rkkerkaalsmeer  
E-mailadres van de denktank: karmeldenktank@gmail.com   
 

Bereikbaarheid van het pastoresteam: 
Wim Ernst   woensdagmorgen  0297-345683 
Darek/Marco   parochie Uithoorn 0297-564638 
 

 
Opgave van misintenties kunt u doen bij het parochiesecretariaat, via de 
mail karmelkerk@planet.nl of telefonisch, uiterlijk dezelfde datum als de 
kopij-inleverdatum van het Kontakt. 
Het secretariaat is bemand op woensdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 
12.00 uur 
Parochietelefoon : Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer 
0297-341231. Als er niet wordt opgenomen, spreek dan een boodschap in 
en er wordt teruggebeld. 
 

Kerkledenadministratie: 
Bij verandering in uw leefsituatie (bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, 
geboorte, scheiding, overlijden of vertrek van een kind) wordt u verzocht dit 
door te geven aan de ledenadministratie: ledenadmkarmelkerk@gmail.com 
 

Bankrelatie:  
ING bankrekening nummer NL74INGB 0676 4103 40 
ING bankrekening nummer NL10INGB 0001 4667 71 (kerkbijdragen)  

mailto:redaktiekontakt@hotmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
http://www.rkkerkaalsmeer/
mailto:karmeldenktank@gmail.com
mailto:karmelkerk@planet.nl
mailto:ledenadmkarmelkerk@gmail.com
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EVEN NADENKEN OVER… 
 
Aandacht als grondhouding  
Jezus trok de woestijn in, veertig dagen en 
nachten, om zich te bezinning, om te vasten, om 
de woorden ‘Jij bent mijn geliefde zoon’ helemaal tot zich door te 
laten dringen.  
In de tijd voor Pasen doen wij hetzelfde: vasten, bezinnen, stil 
worden, tot de kern gaan. Ons vasten kan op vele manieren; van 
minder of anders eten en drinken tot meer oog hebben voor de ander 
die ons nodig heeft. Vasten kan op de manier die bij jou past; ieder 
zijn eigen woestijnervaring. Zo bereiden we ons voor op Pasen. 
Zonder deze woestijnervaring wordt het maar moeilijk Pasen in ons. 
Het licht zal wel doorbreken, ook in onze duisternis, maar hebben we 
het dan wel door? Is er aandacht voor de bron die zich opent in ons 
en voor ons? Met andere woorden: zijn wij nog wel aandachtig? Er 
met heel ons hart bij?   
In onze tijd is er groot gebrek aan aandacht. Continue worden we 
afgeleid van waar we onze aandacht op zouden moeten richten. De 
geluidjes van de mobiele telefoon roepen ons weg. We laten ons zo 
graag afleiden door alles wat er om ons heen plaatsheeft. Dan weer 
zijn er de afleidende gedachten in ons hoofd: gedachten aan wat we 
nog moeten doen. Of we blijven soms ronddolen in ons verleden of 
verdwalen we in zorgen of angsten voor de toekomst. Hoe vaak ben 
jij met jouw geest totaal ergens anders dan jouw lichaam is? Kan het 
dan wel echt Pasen zijn? 
Jezus laat ons steeds opnieuw zien dat aandacht onze basishouding 
moet zijn. De aandacht van Jezus ging telkens helemaal uit naar 
degenen die zijn aandacht nodig hadden: de kwetsbaren, de zieken, 
de uitgestotenen. Vaak neemt Jezus ook iemand apart om hem of 
haar zijn volledige aandacht te geven. Jezus maakte zich leeg om 
zonder oordelen te zien; om al zijn aannames en herinneringen niet 
dat wat is te laten vertroebelen. Dan alleen kunnen we licht zijn voor 
de ander. 
Zo mogen wij ook werken aan onze aandacht: om er helemaal te zijn 
voor de mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Om weer te 
leren luisteren naar een ander en de woorden in de stilte van je hart 
te bewaren. Dat is het licht van Pasen werkelijk zichtbaar maken in 
verbondenheid met elkaar. Echte aandacht is nodig om de 
schoonheid van de wereld te kunnen zien. Om te zien wat is, zonder 
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de automatische oordelen van ons innerlijke ego: Het stralend licht 
van de schepping.  
En om de stem die in ons binnenste spreekt te kunnen horen: Want 
ook wij mogen steeds opnieuw horen: ‘Jij bent mijn geliefde 
zoon/dochter!’ Ook in jouw eigen duisternis zal Ik het Licht van Pasen 
doen opgaan. Kom, wordt weer één met de Bron van Licht, Leven en 
Liefde. Pasen in je hart. Het prachtige gedicht van Hein Stufkens mag 
daarbij een inspiratie zijn: dat wij mogen worden een oase van stilte, 
een tempel van rust, een spiegel van Zijn licht. Opdat het Pasen 
wordt en wij één zijn met elkaar en de bron die ons verlicht. Ik wens u 
een Zalig Pasen toe! 
 

Diaken Jeroen Hoekstra 
  

Maak mijn hart een oase van stilte, 

maak mijn lichaam een tempel van rust, 

maak mijn geest een onbeschreven blad, 

maak mijn ziel een spiegel van licht. 

 

Maak mijn mond zonder oordeel, 

maak mijn ogen onthecht, 

maak mijn oren tot horen bereid. 

Dat ik leer staan met lege handen. 

 

Dat ik mag aanvaarden wat is, 

mag vertrouwen wat komt, 

mag loslaten wat was, 

op adem mag komen ieder moment. 

 

Alles begrijpend ben ik wijs, 

niets grijpend ben ik liefde, 

niets bezittend ben ik vrij, 

niets waarmakend ben ik waar. 

 

Toon mij het gezicht 

van voor ik begon, maak mij 

één met alles, één met allen, 

één met de Bron.  Hein Stufkens 
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HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…. 
  

We naderen alweer bijna het Paasfeest. Aan het begin 
van de Vastentijd is er op Aswoensdag een regiokaars 
aangestoken in de kerk in Uithoorn. Deze kaars heeft 
de afgelopen weken in alle kerken in de regio gebrand 
en komt op 1e Paasdag weer terug in Uithoorn.  
Dit is een symbool van verbondenheid van gebed van de vijf 
parochies, van de ene naar de andere kerk. Deze verbondenheid 
komt terug in de vieringen in de Goede week en Pasen met het 
Paastriduüm waar we in Kudelstaart en Uithoorn de vieringen 
houden. Daarnaast is er op Goede Vrijdag om 15.00 uur de Kruisweg 
in de Karmelkerk en is er een Oecumenische viering in de 
Doopgezinde Gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de 
vieringen: 
 

Vieringen Kudelstaart, Parochie Sint Jan Geboorte 
-Witte Donderdag 6 april 19.00 uur, tevens voedselinzameling. Zie 
artikel in dit Kontakt. 
-Goede Vrijdag 7 april 19.00 uur 
-Paaswake zaterdag 8 april 21.00 uur 
 

Vieringen Aalsmeer, Karmelparochie 
-Goede Vrijdag 7 april, Kruisweg 15.00 uur 
-1e Paasdag zondag 9 april 9.30 uur 
 

Oecumenische viering Doopgezinde Gemeente, Zijdstraat 
-Goede Vrijdag 7 april 19.00 uur 
 

Wij begrijpen dat het voor sommige parochianen, die geen eigen 
vervoer hebben, lastig is om naar een kerk in de regio te gaan in de 
paastijd. Daarvoor hebben we binnen de parochie de rijdienst en 
kunnen we vervoer naar de vieringen in Kudelstaart aanbieden. Wilt u 
naar één van de vieringen gaan, maar hebt u geen vervoer, neem 
dan contact op met Ria Eling van de rijdienst, tel. 327812. Zij zorgt 
ervoor dat u gehaald en gebracht wordt. De vieringen in de Goede 
Week in Kudelstaart zijn ook via livestream te volgen. De link naar 
deze uitzendingen plaatsen we op de onze website 
www.rkkerkaalsmeer.nl zodra deze beschikbaar is. 

 

Wij wensen iedereen een 
zalig Pasen! 
Het Parochieteam  

http://www.rkkerkaalsmeer.nl/
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VOEDSELINZAMELING WITTE DONDERDAG 6 APRIL  
  
Op Witte Donderdag is het ondertussen een traditie om 

voedsel in te zamelen dat tijdens de offeranda aangeboden wordt. 
Met deze actie tonen we ons solidair met hen die het minder hebben 
en een extraatje goed kunnen gebruiken. Door de alsmaar stijgende 
prijzen en inflatie is het voor steeds meer mensen moeilijk om rond te 
komen. De inzameling wordt gehouden samen met de diaconie van 
de Sint Jan Geboorte, bij de Witte Donderdagviering in de kerk van 
Kudelstaart om 19.00. Ook in andere Aalsmeerse kerken vindt in het 
Paasweekeinde een voedselinzameling plaats. U kunt bij de Witte 
Donderdagviering houdbare voedingsmiddelen, zoals groenten in blik 
en pot, suiker, koffie, thee, rijst en pasta etc., meebrengen naar de 
kerk. Het ingezamelde voedsel wordt verdeeld over de Voedselbank 
Aalsmeer en de daklozen in Amsterdam die Broeder Wim Ernst 
regelmatig bezoekt. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de 
kerk te komen, dan kan het voedsel bij u opgehaald worden. Neemt u 
dan contact met op met Otto Zandvliet, tel. 329977, ook als u verdere 
vragen hebt over de voedselinzameling. 
Wij rekenen op uw gulle bijdrage! 
 
Diaconie Karmelparochie en Parochie St Jan Geboorte Kudelstaart 
 

 
 
OECUMENISCHE GOEDE VRIJDAG VIERING  
 

In de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat zal er op Goede Vrijdag 7 
april om 19.30 uur een oecumenische viering gehouden worden. 
Het thema is “Bron van Zwijgen”. Hoe gaan wij om met diverse 
situatie, zoals ook bij het lijden van Jezus? 
Bieden wij de helpende hand of slaan wij dicht en houden ons mond? 
Bij de lezing van Marcus zullen wij hier dieper op ingaan. 
Het saxofoon kwartet zal hierbij o.a. O Haupt voll Blut und Wunden 
spelen. 
En vanuit de Open Hof Kerk, Doopsgezinde kerk en Karmelkerk 
zullen er mensen voorgaan. 
Wij hopen dat u dit verhaal met ons mee komt beleven. 
 
Lia Pieterse  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8wOKnk-TKAhVFvA8KHQqaCCgQjRwIBw&url=http://www.voedselbankaalsmeer.nl/wp/archief/&bvm=bv.113370389,d.ZWU&psig=AFQjCNGZfP7X-LB1-zMNJT_PegSSpT6mnA&ust=1454882901461829
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PASSIERONDE  
Samen oecumenisch op weg naar Passen! 
 

De afgelopen weken is er in de 
verschillende kerken, waaronder De 
Karmelparochie, een Passieronde 

geweest. Bij de Dorpskerk was er een samenkomst buiten de kerk op 
het grasveld rondom een verlicht kruis. Zo gaven ook zij een eigen 
invulling aan het halfuurtje van samenkomst voor een moment van 
stilte, bezinning en inkeer ter voorbereiding op het Paasfeest. We zijn 
nog in de Veertigdagentijd en de Passieronde vindt nog plaats op de 
volgende woensdagen van 19.15 tot 19.45 uur: 
  

22 maart Open Hof Kerk (Ophelialaan)  
29 maart: Lijnbaankerk (Lijnbaan)  
5 april: Doopsgezinde kerk (Zijdstraat)  
 
 
 
 

FILMCAFÉ  
 

Op 31 maart a.s. is er weer een filmcafe in de 
Ontmoetingskerk te Rijsenhout. 
Aanvang 19.30 uur. Film:TONIO 

Tonio, de bijna 22-jarige zoon van een schrijver, wordt nabij het 
Amsterdamse Vondelpark geschept door een auto. Hij wordt naar het 
AMC vervoerd waar hij nog diezelfde dag overlijdt. De schrijver en 
zijn vrouw zoeken naar een reconstructie van de laatste levensdagen 
van hun zoon, die tevens enig kind is. Pas maanden later durft de 
schrijver de plaats van het ongeval te bezoeken. 
 
 
 
 
OPBRENGST COLLECTE 
 
De schaalcollectes die gehouden zijn op de zondagen 12 en 19 
februari voor de aardbevingen in Turkije en Syrië heeft € 516,20 
opgebracht. 
Hartelijk voor uw gulle gaven.  
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RAAKPUNT 55+       “MET NIEUWE OGEN ZIEN”  
 
Een serie bijeenkomsten die ons helpen te kijken naar 
zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. 

Over de wereld van vandaag. 
Donderdag 6 april. is de laatste bijeenkomst van dit seizoen van 
10.15 - 11.30 uur in het Parochiecentrum. 
 
Thema ochtend: Sant’Egidio is een wereldwijde gemeenschap die 
gebed verbindt met concrete inzet voor armoedebestrijding en vrede. 
Het is een beweging van mensen van elke leeftijd die zich laat raken 
door wie arm en kwetsbaar zijn. 
 
Sant’Egidio Nederland organiseert onder meer: 
De Franciscustafel, het restaurant voor daklozen.. 
Jongeren op zoek naar daklozen op straat in Amsterdam. 
Jongeren organiseerden een vredesmanifestatie. 
Bezoek aan ouderen 
Scholen van Vrede voor basisschoolkinderen. 
Nabijheid aan migranten met en zonder papieren. 
 
Inleider: Diaken Colm Dekker, in 2019 is hij diaken gewijd en heeft hij 
de functie van stadsdiaken in Amsterdam gekregen. Hij is al vele 
jaren betrokken bij de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam. 
Hij zal ons vertellen over zijn ervaringen, de werkzaamheden en 
activiteiten van Sant’Egidio en ons daarmee een spiegel voorhouden 
om over na te denken! 
 
Iedereen is welkom. 
 
Een actueel en boeiend onderwerp. De moeite waard om in de 
“Vastentijd” deze bijeenkomst bij te 
wonen! 
 
Werkgroep 55+ 
Br. Wim Ernst 
Mw. Hettie Pecht 
Mw. Annie Marien 
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GEBEDSGROEP EMMAUS 
 
Regioviering in Uithoorn op 2e Paasdag (10-4) en 2e Pinksterdag  
(29-5) aanvang 11.00 uur. 
Op deze dagen krijgen we als charismatische gebedsgroep Emmaus 
de kans om de zondagsviering muzikaal op te luisteren met 
opwekkingsliederen. Er is ook ruimte voor een spontaan gebed. Wie 
graag vanuit zijn hart de vreugde van de lofprijzing wil meebeleven is 
dan van harte welkom. Ieder ander ook natuurlijk. De andere 
regiokerken zijn dan gesloten, dus onze beide priesters zijn dan 
aanwezig. We hopen om met elkaar een inspirerende viering te 
hebben, zodat we de grote feesten van Pasen en Pinksteren nog 
eens dunnetjes samen over kunnen doen.  
 
 

 
DAUWTRAPPEN 
 
Op donderdag 18 mei is het Hemelvaart en 
traditiegetrouw gaan we weer dauwtrappen. De tocht 
wordt in Aalsmeer uitgezet. We hoeven dus niet met de 

auto naar het bos, dit in verband dat er om 9.30 uur een 
eucharistieviering in de Karmelkerk is. 
We verzamelen om 6.45 uur ’s ochtends op het kerkplein voor vertrek 
rondje Aalsmeer. Na deze vroege ochtendwandeling komen we rond 
8.00 uur samen in het Parochiehuis, waar een gezellige ontbijt voor u 
klaar staat. Vanaf 23 april ligt er een lijst achter in de kerk waarop u 
zich kan inschrijven. 
Indien u niet mee kunt wandelen in Aalsmeer, maar wel het ontbijt 
met ons wilt delen, kunt u zich hiervoor ook aanmelden op de lijst 
achter in de kerk. 
Via de mail kan het ook karmeldenktank@gmail.com 
Hopelijk allen tot 18 mei. 
 
Namens de Denktank 
Anne, René, Ria en Wim 
 
 
  

mailto:karmeldenktank@gmail.com
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AFSCHEID OUD GEDIENDE 
 
Zondag 5 maart is er afscheid genomen van een “oud gediende”. 
Sjuul Meijer heeft twaalf en een half jaar het secretariaat van de kerk 
bemand en vond dat het nu, gezien zijn leeftijd, tijd was om er mee te 
stoppen. Elke donderdag was hij trouw aanwezig om, achter de 
schermen, de vele werkzaamheden uit te voeren en dat waren er 
veel. Hij zorgde o.a. voor de post- e-mail- docbase (administratie 
bisdom)- afspraken administratie sacramenten- agenda- contact met 
de Meerbode -contact met de Poolse parochie- bestellen van kaarsen 
en hosties- kerkbezoek lijst- vieringenrooster berichten doorsturen 
naar Kontakt- en vele, vele andere werkzaamheden. Sjuul werd 
bedankt met, behalve een kado, een mooi boeket bloemen.  
Sjuul, namens de parochianen bedankt voor je enorme inbreng en 
vriendelijkheid!   
 

 
 
Het heeft wat moeite gekost om vervanging te vinden maar het is 
gelukt. Mary en Tonnie hebben het vanaf 1 maart overgenomen en 
zijn na jouw adequate inwerkperiode vrolijk aan de slag gegaan. Sjuul 
blijft nog een maandje stand-by en dan is het uitrusten. 
Het secretariaat is vanaf nu bemenst op woensdag  
door de beide dames en op vrijdag door Ria.  
 
Namens het parochieteam NvS  
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ALLE D.E. ZEGEL-SPAARSTERS BEDANKT! 
 
Afgelopen weken mocht ik als beheerder van het 
Parochiehuis 15 pakken (!) Douwe Egberts 
koffie in ontvangst nemen van Corrie van Veen.  
Dankzij u zijn er het afgelopen jaar vele 
duizenden D.E.-punten ingezameld door Corrie en daarvoor heeft zij 
pakken koffie ingekocht voor zowel de kerk als het Parochiehuis en 
deze zijn in dure tijden (denk aan onze extreem hoge energiekosten!) 
zeer welkom en verzacht de pijn een beetje. Het Parochiehuis is een 
grootgebruiker wat koffie betreft want wekelijks worden er minimaal 
140 kopjes verse koffie geschonken! 
Dus nogmaals hartelijk dank en vooral blijf doorsparen! 
 
Hartelijker groet, 
Paul Willemse 
Beheerder Parochiehuis 
 
 
 
 
 

KOFFIEHOEK                                      

 
Al een tijdje heb ik niks geschreven over het koffiezetten en gelukkig 
zijn er altijd weer mensen bereid om te helpen ... 
Toch nu de vraag ??? Of er weer iemand is die wil komen helpen en 
vooral ook iemand die bereid is om vóór de dienst koffie te zetten. 
Dat betekent dan om 8.30 uur al aanwezig te zijn in de kerk... 
Regelmatig komt het nu voor dat er 2x per maand koffie geschonken 
wordt en dat heeft te maken met de VOP -diensten ...... 
 
Graag een telefoontje naar mij wanneer je dat ziet zitten. 
 
Corrie van Veen 
06 83596594 
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DE COMMUNIE THUIS ONTVANGEN 
 
Parochianen die niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en het op 
prijs stellen om met enige regelmaat of bij de grote feesten o.a. 
Pasen de H. Communie thuis te ontvangen, kunnen contact met mij 
opnemen. Er wordt dan in overleg met u een afspraak gemaakt. 
Graag kom ik naar u toe. 

Tel. 0297-34.56.83 
e-mailadres: w.ernst@karmel.nl 
 

Br. Wim Ernst  
 
 
 

 
 
REUNIE KBS 
 
Op vrijdag 17 februari jl.. vond er een kleine reünie plaats bij Bep 
Doeswijk thuis in Aalsmeer. 
Het betrof de werkgroep K.B.S.; deze letters staan voor Kontakt 
Buiten School. De KBS ouders verzorgden destijds middagen en 
avonden voor jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar. Daar werd 
o.a. gesproken (meestal in spelvorm) over hoe je eigen mening te 
vormen en over bovenal op zoek zijn naar jezelf, wie je bent en wat je 
doet op deze aardbol. 
De KBS was opgericht door Henny Post; hij verzorgde ook altijd met 
veel enthousiasme de slotviering tijdens het jaarlijkse KBS- weekend. 
Bij de reünie kwamen verhalen los over de fijne uitstapjes tezamen 
met het inkijken van de plakboeken met foto’s; uiteraard van plekken 
waar de weekenden plaats vonden. o.a. Nieuwveen, Hilversum, 
Zandvoort, Leusden. 
In de toekomst zou er nogmaals zo’n reünie georganiseerd kunnen 
worden. 
Indien er meer belangstellende ouders zijn, die we niet hebben 
kunnen bereiken, neemt u dan alstublieft contact op met Angela van 
Kessel, tel.nr. 0297 - 340682. 
 
Namens alle KBS ouders,  
Angela van Kessel  

mailto:karmeaalsmeer@planet.nl
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GA MEE MET DE WJD 
(WERELDJONGERENDAGEN)! 
 
Van 26 juli tot en met 8 augustus 2023 worden de 
Wereldjongerendagen (WJD) gehouden in 
Lissabon. De WJD is het grootste 
jongerenevenement ter wereld. Ook dit jaar worden 

er weer een miljoen jongeren van 16-30 jaar uit de hele wereld 
verwacht die samen komen om het katholieke geloof te vieren met de 
paus. Of je nu op zoek bent naar zingeving of overtuigd katholiek: het 
is een onvergetelijke reis. Je ontmoet jongeren van over de hele 
wereld, het is afzien, maar ook een ontdekking in het geloof en vieren 
in een smeltkroes van culturen vanuit de hele wereld, ofwel: de 
vreugde delen! De WJD wordt eens in de 2-3 jaar gehouden, 
afwisselend in Europa en in een ander werelddeel.  
 

Er gaan diverse reizen vanuit Nederland naar de WJD in Portugal. 
Wij willen graag reclame maken voor de 14-daagse reis van het 
Bisdom Haarlem-Amsterdam, die door de bisschop van Haarlem 
gesponsord wordt met € 200,00 euro per persoon. De prijs voor deze 
reis bedraagt dan € 895,00 per persoon inclusief reis, verblijf en eten! 
Op onze (bus)reis zullen we een aantal landen en wereldsteden 
bezoeken. Zo zullen we vóór we in Lissabon aankomen Parijs 
aandoen, Burgos (Spanje) en Fátima en ná het evenement in 
Lissabon (31/7 tot en met 6/8) op de terugreis nog een stop maken in 
Lourdes.   
 

Een aantal jongeren heeft zich al voor deze reis opgegeven, 
waaronder wij: Anne, Maayke en Jeroen. Om de reiskosten te 
sponseren kunt u bij ons rode en witte wijn (€ 10,00 per fles) en 
noveenkaarsen (€ 7,50 per stuk) kopen. Meer informatie hierover bij 
pastor Marco. 
 

Maar als je zelf tussen de 16 en 30 jaar bent en denkt: nou, die reis 
lijkt me ook wel wat, meld je dan ook aan voor de reis en doe mee 
met onze sponsorverkoop. Graag tot ziens bij de voorbereidingen en 
tot ziens in Lissabon! 
 

Groetjes, 
Anne, Maayke en Jeroen Goossens   
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DANK 
 
Beste mensen, 
Het begon in oktober 2010 nadat er een advertentie stond in het 
Kontakt voor een medewerker op het secretariaat. Hierop heb ik 
gereageerd en ben na een gesprek met Henny Post en Maarten de 
Jong op het secretariaat komen werken. Het was voor een half dagje 
per week, maar dit werd al snel wat meer. 
Met veel plezier heb ik het benodigde werk gedaan, maar om 
gezondheidsredenen werd het wat te veel en heb ik voor dit werk 
bedankt. Gelukkig is er vervanging en kan alles doorgaan. Wel wil ik 
iedereen bedanken die mij het werk mogelijk maakte door de 
medewerking die ik heb ervaren van vele medewerkers/sters.  
Wel een extra bedankje voor het kerkbestuur voor de mooie woorden, 
het cadeau en het bloemetje die mij in de kerk zijn aangeboden. 
Ik kan er fijn op terug zien. Wat kan vrijwilligerswerk toch veel plezier 
geven. 
 
Met hartelijke groeten, Sjuul Meijer. 
 
 
 
 
 

DANK 
 
Hierbij willen wij u heel hartelijk bedanken voor de bloemen 
die wij mochten ontvangen naar aanleiding van ons 60-jarig 
(diamanten) huwelijk. 

 

Met vriendelijke groeten van Gerard en Tiny Huiskens 
 
 

 
Hartelijk dank voor het mooie boeket wat Willy Stokman bij 
ons bracht namens de parochie tgv ons 60-jarig huwelijk.  
Het is bijzonder dit te kunnen vieren. 

 

Hartelijk groet, Frits & Stien Blommestijn 
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ONZE JARIGE 75-PLUSSERS: VAN HARTE GEFELICITEERD 
 

Wij willen graag een gemeenschap zijn en daarbij de ouderen onder 
ons niet graag vergeten. De verjaardag is wel een bijzondere dag om 
hen op te zoeken, een kaartje te sturen of een belletje te geven. 
Misschien kent u wel een van deze jarigen.  
   

1-apr 79 jaar de Heer F.M. Vaneman Hugo de Vriesstraat 84 
3-apr 91 jaar de Heer F.J. Blommestijn Clematisstraat 16-315 
5-apr 86 jaar de Heer J.T. de Jong Legmeerdijk 276 
7-apr 77 jaar de Heer T.J.A. Blom Drie Kolommenplein 101 
8-apr 77 jaar Mevr. H.C. Maarsen-Springintveld Waterhoenstraat 17 
9-apr 82 jaar Mevr. C.J. Bijlo - Bakker W-Alexanderstraat 58 
14-apr 77 jaar de Heer E.A. Boerlage Aalsmeerderweg 164 
16-apr 87 jaar Mevr. A.M. v/d Drift–v/d Meer Lakenhallen H’dorp 44 
16-apr 77 jaar Mevr. G.J.M.Ammerlaan-Doeswijk Rijshornstraat 84 
20-apr 79 jaar de Heer A.P.M. Baas  Molenweg 43 
20-apr 97 jaar Mevr. W.E.C. Winters-v Wissen Clematisstraat 16-116 
22-apr 84 jaar Mevr. J.J.M. Kragtwijk - Koot Kas 31 
23-apr 85 jaar Mevr.  M.M.T. Hooijman - Melman Aalsmeerderweg 651 
25-apr 85 jaar Mevr. A.M.C. Commandeur-de Rooij Vlinderweg 24 
26-apr 76 jaar Mevr. P.M. v/d Kroon-v Scheppingen Aalsmeerderdijk  71 
29-apr 78 jaar Mevr. M.A.M. Stokman-Rotteveel Koningsstraat54 
1-mei 92 jaar Mevr.  J.M.C. de Kruijf - Bus Hadleystraat 41 
5-mei 77 jaar Mevr. A.J. Alderden- Zandbergen Baanvak 61 

 
UITVAART 
 

Contactpersoon voor het regelen van een uitvaart vanuit onze 
parochiegemeenschap is Cor Hermanns. (tel. 06-51277513 ) 
 

Hij, of een van de andere leden van de werkgroep, kan de 
mogelijkheden van uitvaart binnen onze parochiegemeenschap 
bespreken: 

• De uitvaart met een Heilige Mis waarbij een van onze pastores zal 
voorgaan. 

• Een woord- en gebedsviering waar twee leden van de werkgroep 
uitvaart zullen voorgaan 

• Ondersteuning bij een afscheidsviering in een uitvaartcentrum of 
crematorium. 

Medewerking van het koor en organist behoort tot de 
mogelijkheden als de viering in de kerk plaatsvindt. 
De kerk beschikt over livestream waar gebruik van 
gemaakt kan worden.  
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VIERINGEN 

 
Palmzondag 

za   1 apr 
  

16.30 
  

Kloosterhof  Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 

zo 2 apr 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering 
mmv. kinder en klein koor 

   Intenties Nelly Steggerda-Tijssen 
Gerardus Cornelis Joseph van den Berg 
Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

zo  2 apr 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 
wo  5 apr 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering 

Na de viering bent u van harte 
uitgenodigd om achterin de kerk 
koffie/thee te drinken. 

     
 
do 
 

 
6 apr 
 

 
19.00 
 

 
Kudelstaart 
 

Witte donderdag 
Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 
Voedselinzameling kerk Kudelstaart 

do 6 apr 19.00 Uithoorn Eucharistieviering 
 
vr 

 
7 apr 

 
15.00 

 
Kloosterhof 

 
Goede vrijdag 
Kruisweg vg. B. Dullens 

vr 7 apr 15.00 Karmelkerk Kruisweg vg. Marco mmv. klein koor 
vr 7 apr 19.00 Uith./Kudelst Eucharistieviering 
vr 7 apr 19.00 Karmelkerk Poolse dienst vg. Krzysztof Kicka 
vr 7 apr 19.30 Doopsgez.kerk Oecumenische viering 
za 8 apr 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
za 
 

8 apr 16.30 Kloosterhof 
 

Woord en communieviering 
vg. B. Dullens 
 

za 8 apr 21.00 Uith./Kudelst Paaswake 
     

 
 
  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.doreleiden.nl/images/Gemeente/avondmaal-02.jpg&imgrefurl=http://www.doreleiden.nl/gebeden/tafelgebed.asp&h=387&w=500&sz=24&hl=nl&start=1&tbnid=ljMPwvWzFLp5-M:&tbnh=101&tbnw=130&prev=/images?q%3Dbrood%2Ben%2Bwijn%26gbv%3D2%26hl%3Dnl
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1e Paasdag 

zo 
zo 

 9 apr 
 9 apr 

7.00 
9.30 

Karmelkerk 
Karmelkerk 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
Eucharistieviering mmv. Karmelkoor 

   Intenties Gerardus Cornelis Joseph van den 
Berg, 
Wilhelmina Johanna van den Berg-
Duindam, 
Frans Blommesteijn, 
Nelly Steggerda-Tijssen, 
Cees van der Laan, 
Truus Harting-Enthoven, 
Thea en Annemiek Zandvliet 

zo  9 apr 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka 
ma 10 apr 14.00 Karmelkerk Poolse viering vg. Krzysztof Kicka  
za 15 apr 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering 

vg. B. Dullens 
 
2e Paaszondag 

zo 16 apr   9.30 Karmelkerk 

 

Intenties 

Woord en communie viering 
vg. Rob Mascini mmv. Karmelkoor 
Miny Zandvliet- Daggers, 
Gerardus Cornelis Joseph van den 
Berg, 
Cor Bekker. 

zo 

za 

16 apr 

22 apr 

14.00 

16.30 

Karmelkerk 

Kloosterhof 

Poolse viering vg. Krzysztof Kicka, 
Woord en communieviering  
vg. B. Dullens 

 
3e Paaszondag 

zo 23 apr 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  

mmv. Klein koor 

   Intenties 

 

 

 

Jaargetij 

Nelly Steggerda-Tijssen, 

Gerardus Cornelis Joseph van den 

Berg, 

Theo en Annemiek Zandvliet 

Nelly Steggerda-Tijssen 

zo 23 apr 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

za 29 apr 17.00 Kloosterhof Woord en communieviering 

Vg. B. Dullens 
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4e Paaszondag 

zo 30 apr 9.30 Karmelkerk Eucharistieviering  

mmv. Karmelkoor 

   Intenties Truus Harting- Enthoven 

zo 30 apr 14.00 Karmelkerk Poolse viering, vg. Krzysztof Kicka 

wo  5 mei 10.30 Karmelkerk Eucharistieviering  

Na de viering bent u van harte 

uitgenodigd om achterin de kerk 

koffie/thee te drinken. 

 
 
 
 
 

 
 
 

VIERINGEN IN DE REGIO 

 
Kudelstaart   

zo 

do 

vr 

za 

  2 apr 

  6 apr 

  7 apr 

  8 apr 

11.00 

19.00 

19.00 

21.00 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Kinderkoor 

 

zo 

ma 

  9 apr 

10 apr 

11.00 

11.00 

Eucharistieviering 

Samen vieren in Uithoorn 

 

zo 16 apr 11.00 Woord- en communieviering Rob Mascini 

zo 23 apr 11.00 Eucharistieviering 1e Heilige communie 

zo 30 apr 11.00 VOP o.l.v. parochianen 

  
 

  

  

PAROCHIEAGENDA 
Van 1 april tot en met 5 mei 2023 
Aanvangstijden  
repetities van: 

Karmelkoor donderdags 19:30 uur 

     

do 6 april 10.15  Parochiecentrum Raakpunt 55+ 

Thema “Met nieuwe ogen zien” 
vr 28 april 20.00 Zwarteweg 36 Taizéviering 
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Uithoorn 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo   2 apr 11.00 Eucharistieviering;   

do   6 apr 19.00 Eucharistieviering   

vr   7 apr 19.00 Eucharistieviering  

za   8 apr 21.00 Eucharistieviering  

zo   9 apr 11.00 Eucharistieviering  

ma 

zo 

zo 

zo 

10 apr 

16 apr 

23 apr 

30 apr 

11.00 

11.00 

11.00 

11.00 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

 

 

1e Heilige communie 

     

De Kwakel  

zo   2 apr 09.30 Woord en comm., Gezinsviering Jeroen Hoekstra 

do   6 apr 09.30 Samen vieren in Uithoorn /K’staart  

vr   7 apr 15.00 Kruisweg  

vr   7 apr 19.00 Samen vieren in Uithoorn /K’staart  

za   8 apr 21.00 Samen vieren in Uithoorn /K’staart  

zo 

ma 

zo 

zo 

zo 

  9 apr 

10 apr 

16 apr 

23 apr 

30 apr 

09.30 

11.00 

09.30 

09.30 

09.30 

Eucharistieviering 

Samen vieren in Uithoorn 

Woord- en communieviering 

Woord- en communieviering 

Eucharistieviering 

 

 

Elly van Rooden 

Rob Mascini 

 

     

Nes a/d Amstel 

Elke zaterdag om 19.00 uur Woord- en Gebedsviering o.l.v. Parochianen 

zo   2 apr 09.30 Woord en communieviering Elly van Rooden 

do   6 apr  19.00 Samen vieren in Uithoorn /K’staart  

vr   7 apr 19.00 Samen vieren in Uithoorn /K’staart  

za   8 apr 21.00 Samen vieren in Uithoorn /K’staart  

zo   9 apr 09.30 Eucharistieviering  

ma 

zo 

zo 

zo 

10 apr 

16 apr 

23 apr 

30 apr 

09.30 

09.30 

09.30 

09.30 

Woord en communieviering 

Eucharistieviering 

Eucharistieviering 

Woord en communieviering 

Elly van Rooden 

 

 

Elly van Rooden 
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